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Tháng hai với nhiều biến động.
Ngày thứ bảy 29 tháng 1 năm 2021 người người chuẩn bị đón giao 
thừa, mừng Xuân Nhâm Dần. Các tín hữu công giáo Việt Nam cũng 
dọn mình, xưng tội, rước lễ mừng đón Chúa Xuân. Nhưng trớ trêu thay, 
mọi người Việt khắp nơi, trong và ngoài nước đều đau xót và ngỡ ngàng 
trước tin một Linh Mục trẻ đã bị chém gục đang lúc ngồi Tòa Giải Tội 
tại vùng cao nguyên xa xôi, hẻo lánh thuộc Giáo phận Kontum. Áo 
dòng Đaminh của cha đã nhuộm thắm máu đào, máu Tử Vì Đạo, đã 
đổ ra để làm chứng cho Chúa Kitô, để hạt giống Tin Mừng sẽ trổ sinh 
nhiều tín hữu nơi các anh em Thượng nghèo đói, thất học. 

Linh mục Trần Ngọc Thanh ra đi khi tuổi đời còn rất trè, đang hăng say 
đem Tin Mừng, đem nếp sống văn minh, khai trí cho các trẻ em nghèo 
đói và cho hết thảy các anh em sắc tộc trên cao nguyên. Trước khi đi 
vào hôn mê, theo lời kể của một nhân chứng, cha đã nói một lời trối 
trăng: “Hãy tha thứ cho họ”.  Kẻ sát nhân đã bị các tín hữu bắt giữ trao 
cho nhà cầm quyền. Nguyên nhân của vụ sát hại rồi ra cũng khó mà biết 
chính xác. Mà dù nguyên nhân là thể nào thì cha Thanh cũng đã tha thứ 
như Chúa đã tha cho những kẻ giết mình.  

Dù sao đi chăng nữa vị linh mục trẻ tuổi này cũng đã dâng mình cho 
chúa. Ngài sống là sống cho Chúa  và ngài đã chết cho Chúa, vì Chúa.  
Cha đã mimh chứng tình yêu của ngài trọn vẹn và thánh thiện như thế 
đó. Không gì cao quý bằng việc hy sinh chết cho người mình yêu. 

Chuyện dài Covid-19 nghe chừng sắp đến hồi kết thúc. Con số những 
người nhiễm bệnh, những người phải nằm nhà thương và con số tử 
vong vì Covid đã giảm nhưng dịch tễ vẫn còn hoành hành khắp nơi. 
Người ta đã phải chấp nhận sống chung với Covid nên các biện pháp 
phòng ngừa đều đã được nới lỏng.  Hy vọng dịch Covid sẽ qua đi cùng 
với mùa cúm để sang hè các sinh hoạt dân gian sớm trở lại bình thường 
để chống trả lại nạn lạm phát, vật giá gia tăng quá cao.  
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Ý Cầu Nguyện

“Lạy Chúa, chúng con đang 
bước vào Mùa Chay Thánh, 
xin thánh hóa, ban ơn cho mọi 
tín hữu và loại trừ cái ác ra 
khỏi lòng dạ con người trong 
thế giới hôm nay” 

Khi báo chuẩn bị đi vào nhà in thì tin tức thời sự bùng nổ với tin Nga khởi 
sự xua quân xâm chiếm quốc gia láng riềng Ukraine. Biến cố này không làm 
ai ngạc nhiên vì nó đã được Tổng Thống Nga Putin chuẩn bị, dàn quân công 
khai từ vài tháng rồi. Các quốc gia Tây Phương cũng đã lên kế hoạch, chuẩn 
bị các biện pháp trừng phạt cả tháng qua. Mọi việc thương thảo qua đàm phán 
coi như chấm dứt. Người ta đang theo dõi, chờ đợi các diễn tiến ba bên, Nga 
– Ukraine – Tây phương, xem các bước tiến sắp tới con cờ nào, nước cờ nào 
sẽ diễn tiến. Nó sẽ là cuộc chiến cục bộ hay chiến tranh lan rộng, đẫm máu. 
Nguyện xin Nữ Vương Hòa Bình thương ban bình an và hòa bình trên khắp 
địa cầu.      

Tháng 2 của năm 2022 cũng có một ngày với một dãy số 2 tuyện đẹp. Đó là 
ngày 22 tháng 02 năm 2022. Có người nói cả ngàn năm nữa chuyện này mới 
xảy ra đó là năm 3033. Lúc đó trái đất có còn không? Văn minh nhận loại tiến 
tới đâu? Có ai còn ngồi đếm từng ngày trôi qua không?
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû
 Địa chỉ Bưu Chính

Để tránh thất lạc, xin quý Độc Giả, Thân Hữu và Thân Chủ Quảng 
Cáo, gửi thư cho Tòa Soạn theo địa chỉ dứơi đây:

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN
P.O. BOX 10250

Westminster, CA 92685

(Xin ghi số ký danh hoặc cắt Label Độc giả gửi kèm.  Đa tạ)

Ông Hoàng Nguyên, CA
… Nếu có thể, xin tòa báo soi sáng 
cho chúng tôi rõ vì sao nước Mỹ 
đến nay vẫn dẫn đầu các quốc gia 
trên thế giới về con số tử vong, 
trên chín trăm ngàn người, về dịch 
Covid-19… 
Thưa Ông Hoàng Nguyên, 
Điều thắc mắc của ông cũng là của 
chúng tôi, của nhiều người dân Hoa 
Kỳ và thế giới nữa. Mỹ quốc là quốc 
gia giầu mạnh, tiên tiến, nhất là trên 
lãnh vực y khoa. Họ có dư thừa 
thuốc chích ngừa; Họ có hàng nửa tỷ 
bộ thử nhanh Covid-19 gửi đến tận 
nhà miễn phí; Họ có thuốc ‘kháng 
thể” chữa trị con Covid,  ngay trong 
tuần lễ đầu tiên khi vừa bị dương 
tính, đã được FDA chuẩn thuận từ 
năm hai ngàn; Họ có cả thuốc viên 
được FDA chuẩn thuận uống chống 
con Covid nếu chẳng may bị dương 
tính. Vậy tại sao chính quyền Mỹ và 
ngành y tế Mỹ lại để con số bệnh 
nhân chết vì Covid vẫn tăng trong 
tháng hai, mỗi ngày gần ba ngàn 
người chết? Có bao nhiêu người bị 

“chết oan” chăng? Hằng ngày chúng 
ta nghe chói tai các đài truyền thanh, 
truyền hình kêu gào vận động chích 
ngửa từ già tới trẻ, nhưng rất hiếm khi 
nghe họ hương dẫn, cổ động cho việc 
chữa trị, uống thuốc, truyền dịch kháng 
thể, để chữa trị những ai mới bị dương 
tính với Covid-19. Theo CDC thì nếu 
những người nhiễm Covid từ nhẹ đến 
trung bình mà được chữa trị trong tuần 
lễ đầu bằng các phương pháp trên sẽ 
qua khỏi mà không cần nhập viện!  Vậy 
sao con số tử vong vẫn gia tăng, nhiều 
bệnh viện đã báo động sắp hết giường 
cấp cứu? Người ta tiên liệu nếu con số 
tử vong cứ theo đà này, hiện đã trên 
chín trăm ngàn,  thì số người chết vì 
Covid-19 sẽ lên tới con số triệu trong 
tháng ba, 2022.
Chúng tôi cất lên lời kêu cứu khẩn cấp 
với chính quyền Liên bang. Tiểu bang, 
các giới chức Y-tế, các Tổ hợp Y-tế 
và các vị Lương y. Xin lưu tâm đến 
việc chữa trị các người bị dương tính 
Covid-19 để họ không phải vào cấp 
cứu trong các bệnh viện và chận đứng 
mức độ tử vong hiện nay.  
Bà Trần Mỹ Ngọc, TX
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… Nghe tin Linh mục Thanh bị 
sát hại một cách thảm thương 
mà lòng quặn thắt… Đây không 
phải là lần đầu có sự hành hung 
các Linh mục và Giáo dân trong 
Giáo phận Kontum…  Nhưng 
sao các cấp giáo quyền từ Giáo 
phận, Tổng Gáo phận, Hội Đồng 
Giam Mục Vtệt Nam, Sứ thần 
Tòa Thánh v.v… không thấy có 
những phản ứng tích cực… Đám 
tang của cha Thanh cũng được 
cử hành khiêm tốn, không thấy 
quý Giám-mục, Linh-mục tham 
dự đông đảo như  trong  buổi lễ 
“hoành tráng” trên “Núi Cúi” 
ngày nào… 
Thưa bà Trần Mỹ Ngọc, 
Người viết hoàn toàn trân trọng 
những chia sẻ vừa bi ai vừa phẫn 
uất của bà trước cái chết bên tòa 
giải tội của cha Giuse Trần Ngọc 
Thanh. Được biết LM. Trần Ngọc 
Thanh, OP khấn Dòng Đa Minh 
lúc 29 tuổi và thụ phong Linh 
mục lúc 37 tuổi và tử vì đạo lúc 
41 tuổi. Một Linh mục trẻ mới 
đến phục vụ cho đồng bào thượng 
không lâu, không ân oán, hận thù 
với ai. Dòng máu tử đạo cùa cha, 
cũng như của cha Trương Bửu 
Diệp trước đây, sẽ thấm sâu vào 
lòng cao nguyên rừng sâu núi 
thẳm, sẽ sinh hoa kết trái trên 
vùng cao nguyện nơi các anh em 
sắc tộc đang bị kìm kẹp, nghèo 
đói, thất học và bị đàn áp vì niềm 
tin vào Chúa Cứu Thế. Nguyện 
cầu Thánh Thần Chúa ban thêm 
ơn khôn ngoan và dũng cảm cho 
các bậc chăn chiên để các Ngài 
luôn xứng đáng là những kẻ chăn 
chiên thật của Chúa.        
Xin Chúa đón linh hồn thầy cả 
Giuse vào bàn Tiệc Thánh trên 
Thiên Quốc.

Ông Nguyễn Xuân Định, PA
… Kính chúc quý Diễn Đàn luôn 
trung thực, mạnh tiến trên lãnh 
vực Truyền Thông Công Giáo tại 
Hải Ngoại…
Thưa Ông Nguyễn Xuân Định, 
Diễn Đàn ghi nhận những lời 
chúc Tân niên của ông như những 
lời nhắc nhở chúng tôi trong năm 
mới luôn mạnh tiến trên lãnh 
vực truyền thông trung thực, lấy 
lời Chúa “Sự Thật sẽ giải thoát 
chúng ta” làm phương châm hoạt 
động. Đó cũng là lý do tại sao 
Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân 
thường xuyên cho đăng lại “Chủ 
Trương” của tờ báo mở đầu bằng 
câu: 
“Diễn Đàn Giáo Dân                                                                                                                  
Tiếng Nói Trung Thực Của 
Những Công Dân Tín Hữu Công 
Giáo Việt Nam”.
Ông Hoàng Đình Bảo, NY
Tôi là độc giả từ những số báo 
đầu tiên...  Đọc thư Tòa Soạn 
được biết DĐGD số này có tân 
chủ bút Nguyên Khôi tiếp nối 
công tác của vị tiền nhiệm Mặc 
Giao…  Tre già thì măng mọc, 
được vậy thì tờ báo mới tiếp tục 
đem những món ăn tinh thần 
cho chúng tôi và độc giả bốn 
phương…  Mong sao công việc 
truyền thông của tờ báo vẫn tiến 
hành tốt đẹp như trong mấy chục 
năm qua… 
Thưa Ông Hoàng Đình Bảo, 
Chân thành cám ơn những chia 
sẻ của ông.  Diễn Đàn đã bước 
sang năm thứ hai mươi hai. Một 
chặng đường gần một phần tư thế 
kỷ với nhiều khó khăn của một 
tờ báo giấy trong thời buổi điện 
tử này, nhất là một tờ báo Công 

Giáo do giáo dân chủ trương và 
điều hành độc lập, vô vị lợi. Sụ 
sống còn của tờ báo trước hết 
phải nhờ vào sự tin cây, thương 
mến của độc giả. Vấn đề tài 
chánh và tổ chức nhân sự trong 
Ban Biên Tập, Ban Trị Sự cũng 
ngang tầm quan trọng. Riêng về 
nhân sự, từ Chủ Nhiệm đến Chủ 
Bút, Nguyệt San Diễn Đàn Giáo 
Dân đã có những thay đổi tiếp nối 
theo tuổi tác giúp tờ báo không bị 
“lão hóa” trong đệ tam thiên niên 
kỷ. Rất mong Qúy Độc Gỉa thêm 
lời cầu nguyện và lòng thương 
mến dành cho anh Nguyên Khôi, 
người vừa gánh vác công tác Chủ 
Bút Nguyệt San Diễn Đàn Giáo 
Dân, giúp anh chu toán sứ vụ đã 
nhận lãnh. Diễn Đàn hoàn toàn 
tin cậy và phó thác phương tiện 
truyền thông khiêm tốn này trong 
quyền năng của Chúa. Chúng con 
chỉ là công cụ và phương tiện của 
Chúa. Xin Chúa đồng hành và và 
xử dụng chúng con như trong hơn 
hai thập niên qua.             

****
Thư Tín

Ông Phan Văn Thuật, CA
Chào mừng ông đã gửi thư và lệ 
phí độc giả dài hạn. Xin Chúa 
chúc lành và trả công cho ông 
vào làm vườn nho cho Chúa.  
Bà Huỳnh Thị Anh Đào, TX
Cám ơn bà đã gửi hai năm lệ phí 
ân nhân. Xin Chúa chúc lành và 
thêm sức khỏe để bà tiếp tục đồng 
hành cùng Diễn Đàn Giao1 Dân.
Ông Nguyễn Văn Tu, CA
Diễn Đàn hân hoan chào mừng 
ông đã gia nhập và đồng hành với 
Diễn Đàn Giáo Dân. Mong ông 
quảng bá và giới thiệu thêm Độc 
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giả mới để nước Chúa rộng lan. 
Ông Lê Thanh, CA
Tòa Soạn đã nhận hai năm lệ phí 
ghi danh đòng hành cùng Diễn 
Đàn. Rất mong ông, với sự quen 
biết rộng, giới thiệu thêm nhiều 
độc giả mới cho Diễn Đàn.
Ông Lê Viết Mười, HI 
Cám ơn ông đã thông báo về sự ra 
đi về nhà Chúa của cụ bà Lê Sinh, 
Nhủ danh Maria Lê Thị Năm.
Xin chia buồn cùng ông Lê Sinh 
và bào huynh Lê Viết Mười cùng 
Tang Quyến. Nguyện cầu Thiên 
Chúa đón nhận Linh Hồn Maria 
vào hưởng Nhan Thánh Chúa.
Ông Nguyễn Văn Phương, OH 
Chân thành cám ơn những lời cầu 
chúc của ông. Tòa soạn đã cập 
nhật hai năm lệ phí ân nhân. 

Chân Thành Cám ơn quý độc giả đã gửi lệ phí:

Bà Hồ Thị Sử, CO
Ông Nguyễn Văn Tu, CA
Bà Huỳnh Thị Anh Đào, TX
Ông Phạm Văn Thức, CA
Ông Hoàng Thế Khanh, MO
Ông Nguyễn J Peter, CA
Ông Nguyễn Văn Qúy, MI
Ông Trần Ngọc Cầu, CA
Ông Nguyễn Xuân Định, PA
Nguyễn T. Trâm, NJ
Ông Nguyễn Văn Hiển, MA
LM. Phan Trọng Hanh, MO
Ông Nguyễn Bình Thông, TX
Ông Nguyễn Q. Liêu, CA
Ông Nguyễn Văn Phương, TX
Ông Vũ Lương, OK
Ông Tomas Nguyễn, TX
Ông Nguyễn Văn Phương, OH 

DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Tieáng Noùi Trung Thöïc Cuûa Nhöõng Coâng Daân Tín Höõu Coâng Giaùo Vieät Nam
Chuùng Toâi Chuû Tröông:
l Toân troïng Söï Thaät nhö Chuùa Gieâsu ñaõ daäy: “Söï Thaät seõ giaûi thoaùt anh em.”
l  Tuyeät ñoái trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo.
l  Khoâng chæ trích caù nhaân khi nhöõng haønh vi ngoân ngöõ cuûa caù nhaân khoâng phöông haïi tôùi    
    quyeàn lôïi chung cuûa Giaùo Hoäi, Xaõ hoäi vaø Daân Toäc.
l   Noùi thay cho nhöõng ñoàng baøo, ñoàng ñaïo khoâng coù tieáng noùi treân Queâ Höông trong noã  
    löïc tranh ñaáu cho töï do toân giaùo, nhaân quyeàn vaø nhaân phaåm Vieät Nam.
l   Goùp phaàn xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, nhaân aùi döôùi aùnh saùng soi daãn cuûa Tin  
    Möøng Chuùa Kitoâ.
l   Dieãn Ñaøn Giaùo Daân goùp phaàn trình baày caùc söï kieän vaø daønh quyeàn xem xeùt, phaùn ñoaùn  
    vaø phaûn aûnh cho ñoäc giaû.

Do Chuû Tröông Treân Ñaây:
l   Chuùng toâi daønh quyeàn toái haäu trong vieäc hieäu ñính, ruùt goïn hay töø choái khoâng ñaêng taûi  
    nhöõng baøi vôû khoâng phuø hôïp vôùi chuû tröông treân ñaây göûi cho Dieãn Ñaøn Giaùo Daân.  
    Mong quyù vò thoâng caûm.
l   Taát caû nhöõng thieáu soùt, coù theå coù, ñeàu ra ngoaøi yù muoán cuûa nhoùm Chuû Tröông.
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Thư Chủ Bút 

Trước tiên chúng tôi xin gửi lời chào chân tình đến quý độc giả khắp nơi, qúy anh 
chị em cộng tác viên của Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân, cách riêng các vị trong 
nhóm chủ trương, ban biên tập, ban trị sự và kỹ thuật.  

Nhận trách nhiệm làm chủ bút cho một cơ quan ngôn luận đã có một chỗ đứng 
nhất định và lâu dài trong sinh hoạt của những nguời công giáo Việt Nam ở hải ngoại 
cũng như tại quốc nội không phải là một quyết định dễ dàng trước khi hoàn toàn nghỉ 
hưu. Nhưng tâm huyết và trách nhiệm của một Kitô-hữu  đối với giáo hội, xã hội và 
quê hương dân tộc thúc đẩy chúng tôi chấp nhận lời mời từ những vị có trách nhiệm 
trong nhóm chủ trương Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân.

Người giáo dân Việt Nam lúc nào cũng tha thiết với giáo hội và đầy ắp những 
thao thức, suy tư khi sống trong một xã hội không ngừng chuyến biến. Là những 
người đang sống và sinh hoạt tại hải ngoại, quê hương thứ hai, chúng ta có bổn phận 
góp phần xây dựng xứ sở đồng thời cũng mang sứ vụ loan báo Tin Mừng trong môi 
trường xã hội đang sinh sống. Bên cạnh đó những tình cảm, gắn bó với quê hương 
Việt Nam cũng không bao giờ phai nhạt. Chúng ta luôn đồng hành và chia sẻ những 
buồn vui với giáo hội tại quê nhà. Những buồn vui đó nhiều khi cũng mang theo ít 
nhiều đắng cay và cả phẫn nộ. Chia vui thì dễ nhưng cùng gánh vác nỗi đau chung 
mới là điều cần làm. 

Trong những năm tháng qua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân ngoài việc đem tin 
tức về giáo hội khắp nơi đến cho độc giả cũng là diễn đàn cho những ý tưởng cao đẹp 
để người giáo dân Việt Nam có cơ hội bày tỏ tâm thức, suy tư của mình. Nếu Chúa 
đã dạy các con đừng sợ. Nếu Đức Thánh Cha đã nhiều lần khuyến khích người giáo 
dân cất tiếng nói để Hội Thánh Chúa mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn hầu tránh được 
những lỗi lầm trong quá khứ, thì không lý gì chúng ta lại ngồi yên thụ động.

Chúng tôi xin được khiêm tốn tiếp bước những vị tiền nhiệm với lòng biết ơn vì 
những đóng góp, nhiệt tình mà quý vị đã giữ lửa cho Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân 
trong hơn hai mươi năm qua.                                                                                                                                         

Hy vọng Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân sẽ luôn mãi là món ăn tinh thần được 
độc giả trân trọng và thương yêu.

Chân thành cám ơn quý vị.
Nguyên Khôi
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Ngày 04 Tháng Hai, 2022, 
Đài Á châu Tự do (RFA) 
đưa lên bài báo nhan đề “Vụ 
linh mục bị sát hại khi giải 
tội qua cái nhìn của giáo 
dân” cho biết Linh mục 
Giuse Trần Ngọc Thanh bị 
sát hại vào ngày 29/1/2022 
khi đang ngồi tòa giải tội 
cho giáo dân ở giáo họ Sa 
Loong, giáo xứ Đăk Mót 
(tỉnh Kon Tum, Giáo phận 
Kon Tum). Bài báo nêu câu 
hỏi: “Đối với những người 
thường tiếp xúc với nạn 
nhân trước khi bị chém đến 
chết thì vị linh mục này thế 
nào?”
Lời chứng về vị linh mục 
dấn thân
Bài báo trưng dẫn 3 nhân 
chứng:
+ Ông Thương, giáo dân 
giáo xứ Đăk Mot nói với 
Đài Á châu Tự do vào sáng 
ngày 4/2:
“Cha rất yêu thương các 
con chiên, nói chung là 
không thể tả được. Riêng 
bản thân em tiếp xúc với 
cha thường ngày. Thật sự 
rất là bức xúc. Bởi vì  cha 
là một người đi truyền giáo, 
làm cho các con chiên sống 

Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh:
MÁU ĐÀO - CHẾT VÌ ĐẠO

�� Lê Thiên (10/2/2022)

kẻ thù nghịch với đạo công 
giáo, ngay tại tòa giải tội, 
ngay khi đang thi hành 
thiên chức linh mục, là 
một việc cực kỳ hiếm có mà 
nó rất là đau xót.”
Bị chém chết ngay tại Tòa 
Giải tội
Bài báo nêu trên còn ghi 
nhận: “Linh mục Giuse 
Trần Ngọc Thanh, 41 tuổi, 
thuộc Dòng Đa Minh, phục 
vụ tại giáo xứ Đăk Mot 
(tỉnh Kon Tum) trước khi 
qua đời. Linh mục bị một 
ông chém hai nhát vào đầu 
và tử vong khi đang ngồi 
ở tòa giải tội ở giáo họ Sa 
Loong hôm 29/1.” 
Vụ sát hại được các cơ 
quan truyền thông mạng 
(internet), truyền thông 
hải ngoại cũng như truyền 
thông quốc tế ghi nhận trong 
khi toàn bộ truyền thông 
trong nước vốn trực tiếp 
nằm dưới sự chỉ đạo và định 
hướng của đảng CSVN thì 
hoàn toàn im lặng. Một tuần 
lễ sau, ngày 03/02/2022 báo 
đảng mới loan tin chiếu lệ.
Qua tin tức và một vài hình 
ảnh, người ta không khỏi 
chạnh lòng và cả phẫn nộ 

đạo cho đẹp, thì không thể nào xích mích 
với người khác. Thế nhưng mà có người 
lại sát hại cha thì thực sự là trong lòng 
giáo dân rất bức xúc, muốn biết lý do tại 
sao lại giết cha như thế!”
+ Một sinh viên đồng bào dân tộc Xê-
đăng, tên Grimm, cũng là giáo dân Đăk 
Mot nói:
“Em thấy cha Thanh hiền lành, cha hay 
thích nói chuyện với con nít lắm! Không 
khí lặng xuống, buồn. Mọi người ăn Tết 
không có vui, mấy ngày không còn vui vẻ 
như trước nữa, thấy buồn lắm!”
+ Ông Lộc, một giáo dân sau khi hay 
tin linh mục Thanh bị sát hại, đã lên đến 
nơi xảy ra án mạng, để tham gia lễ tiễn 
chân vị linh mục này, đồng thời muốn 
tìm hiểu ngọn ngành của vụ việc: “Một 
linh mục mà mất, bị chém chết bởi một 
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trước sự ra đi nghiệt ngã, đau 
thương của một vị linh mục tuổi 
trẻ được nhìn nhận là “hiền lành”, 
“yêu thương con chiên không thể 
tả”… đã phải nhận lãnh cái chết 
tất tưởi đầy oan khiên “ngay tại 
tòa giải tội, ngay khi đang thi 
hành thiên chức linh mục.”
Tác giả Nguyễn Thùy Dương 
xác nhận mình là tín đồ Phật 
giáo nhưng là bạn của Lm Trần 
Ngọc Thanh, đã kể lại: “Giúp 
việc của anh Thanh cho hay, cho 
tới khi rơi vào hôn mê, anh chỉ 
nói có một câu duy nhất: Hãy 
tha thứ cho họ.” (Báo Tiếng 
Dân ngày 05/02/2022, Nguyễn 
Thụy Dương: Một người bạn đã 
đi xa). Thông tin này cũng được 
trang web CGVN ghi lại (https://
conggiao.vn/nghen-ngao-truoc-
loi-tran-troi-cuoi-cua-cha-giuse-
tran-ngoc-thanh-ngay-sau-khi-
bi-sat-hai/). 
Thử tìm ý nghĩa về một cái chết
Những dòng tin trên kích thích 
chúng tôi mò mẫm sâu hơn vào 
vụ sát hại: 
Qua Thư Chung của Tòa Giám 
mục Kontum ngày 04/02/2022, 
ĐC Nguyễn Hùng Vị xác nhận 
Lm Trần Ngọc Thanh “được 
biết đến là một con người ăn 
nói nhỏ nhẹ, hiền lành và dễ 
mến.” Đức Giám mục cũng cho 
biết: “Có chương trình kêu gọi 
giúp đỡ để có thể xây dựng cho 
anh chị em nơi đây [Giáo họ Sa-
Loong] ngôi nhà thờ.” 
Những chi tiết trên cho thấy 
tại nơi tạm thời được sử dụng 
làm nơi thờ phượng (vì chưa có 
nhà thờ), Cha Giuse Trần Ngọc 
Thanh thi hành liên tiếp hai sứ 
vụ tông đồ theo thánh chức và 
năng quyền của mình – cử hành 
Thánh lễ và ban Bí tích Giải tội. 

Và máu ngài đã tuôn đổ trên chính “nơi thánh” ấy dù nơi đó có thể 
chưa hay không hề được “thánh hiến” để được dùng như là “nhà 
thờ” đúng nghĩa.
Dưới đây là hình ảnh (1) cảnh bàn thờ dâng lễ và (2) tòa giải tội, trên 
nền xi-măng còn lưu dấu máu loang! 
Điều đáng ghi nhận thêm là đường dẫn vào nơi thờ phượng được 
dựng một “cổng chào” thô sơ bằng cây rừng ghép hình tháp nhà 
thờ và thánh giá như để báo hiệu đây là khu vực dành cho việc thờ 
phượng.
Thông tin từ nhiều phía cũng cho biết, tên sát nhân Nguyễn Văn 
Kiên đã “kiên nhẫn” chờ đợi bên ngoài cho đến khi số giáo dân 
xưng tội giảm xuống, y mới đi vào, xông lên, vung dao chém thẳng 

Bàn thờ dâng Thánh lễ	

Tòa Giải tội & dấu vết máu đào tuôn đổ

https://conggiao.vn/nghen-ngao-truoc-loi-tran-troi-cuoi-cua-cha-giuse-tran-ngoc-thanh-ngay-sau-khi-bi-sat-hai/
https://conggiao.vn/nghen-ngao-truoc-loi-tran-troi-cuoi-cua-cha-giuse-tran-ngoc-thanh-ngay-sau-khi-bi-sat-hai/
https://conggiao.vn/nghen-ngao-truoc-loi-tran-troi-cuoi-cua-cha-giuse-tran-ngoc-thanh-ngay-sau-khi-bi-sat-hai/
https://conggiao.vn/nghen-ngao-truoc-loi-tran-troi-cuoi-cua-cha-giuse-tran-ngoc-thanh-ngay-sau-khi-bi-sat-hai/
https://conggiao.vn/nghen-ngao-truoc-loi-tran-troi-cuoi-cua-cha-giuse-tran-ngoc-thanh-ngay-sau-khi-bi-sat-hai/
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vào đầu nạn nhân (Cha Thanh). Những dấu máu đào trên nền xi 
măng nơi Tòa Giải (qua hình) là chứng tích tội ác kinh hoàng. 
Chết vì đạo?
Từ những tin liên quan đến nhân thân Cha Giuse Trần Ngọc Thanh 
cũng như liên quan đến việc ngài bị chém dao vào đầu giữa lúc ngài 
thi hành sứ vụ tông đồ giữa nơi thờ phượng, chúng tôi tin rằng CHA 
TRẦN NGỌC THANH đã CHẾT VÌ ĐẠO, không cần cân nhắc 
xem tên sát nhân có chủ tâm đánh vào đạo hay không. Chúng tôi 
không hề cao ngạo (hay thậm chí lộng ngôn, rối đạo) “phong thánh” 
cho ai, dù chỉ với ý tôn vinh, ca tụng sự hy sinh. 
Trong Giáo Hội không ít trường hợp giáo dân “tự động phong thánh” 
cho một nhân vật quá cố nào đó vốn chưa hề được thẩm quyền Hội 
Thánh tuyên thánh. 
Cụ thể, Cha Trương Bửu Diệp từ bao lâu nay được người Việt Nam 
(cả giáo lẫn lương) xem là thánh, dựng tượng, lập đền, hành hương 
rầm rộ, đăng báo, khắc bảng tạ ơn… mặc dầu không rõ Cha Trương 
Bửu Diệp đã được thẩm quyền Hội Thánh tuyên phong vào giai 
đoạn nào của tiến trình phong thánh chưa (Tôi tớ Chúa, Bậc Đáng 
kính, Chân phước, Hiển Thánh). Trong khi Đức Hồng Y Nguyễn 
Văn Thuận đã được Giáo Hội nâng lên hai cấp – Tôi tớ Chúa và Bậc 
Đáng Kính, ngài được thế giới Công giáo trọng vọng, nhưng chẳng 
rõ có được bao nhiêu người Công Giáo Việt Nam trong nước dám 
công khai tôn kính ngài như họ tôn vinh Cha Trương Bửu Diệp? 
Người ta tổ chức những chuyến hành hương rầm rộ đi về Tắc Sậy, 
Tỉnh Bạc Liêu để cầu nguyện cùng Cha-Thánh Trương Bửu Diệp 
trong khi có mấy ai dám tìm về những nơi Đấng Đáng Kính Nguyễn 
Văn Thuận đã từng in dấu những chặng đường đau thương vì đạo?  
Dấu ấn chết vì đạo theo Giáo lý Công giáo

Về vụ Cha Giuse Trần Ngọc 
Thanh bị sát hại giữa lúc ngài thi 
hành sứ mạng trao ban Bí tích 
Giải tội khiến chúng tôi dám 
mạo muội tin rằng ngài đã chết 
vì đạo. 
Xin chia sẻ một vài điểm từ bài 
học giáo lý chúng tôi đã học 
được như sau. 
Theo Giáo lý Công giáo số 2473, 
“Tử đạo là chết để làm chứng 
cho chân lý đức tin, nên là lời 
chứng cao quí nhất... Những vị tử 
đạo làm chứng cho chân lý đức 
tin vì đạo lý Ki-tô giáo bằng cái 
chết anh hùng. ‘Hãy để tôi trở 
nên mồi ngon cho ác thú. Chính 
nhờ chúng mà tôi sẽ được về với 
Thiên Chúa.’” (Thánh Inhaxiô 
thành Antiôkia, Rom.4,1).
Làm chứng nhân [đức tin] là 
truyền đạt đức tin bằng lời nói và 
việc làm. “Làm chứng cho đức 
tin là một việc làm chính đáng để 
khẳng định hoặc làm cho kẻ khác 
nhận biết chân lý”. (GLCG 2472, 
GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG 
GIÁO, Tòa TGM Sài Gòn 1997).
Để được nhìn nhận là chết vì đạo, 
người đã chết cần hội đủ 3 điều 
kiện căn bản là (1) bị giết chết; 
(2) Chết vì Chúa Kitô; (3) người 
tín hữu Kitô hoan hỉ lãnh nhận 
cái chết, chết cho Chúa Kitô và 
vì Chúa Kitô 
(https://www.catholicculture.
o r g / c u l t u r e / l i b r a r y / v i e w.
cfm?recnum=8633). 
Qua con mắt trần thế và dưới cái 
nhìn hạn hẹp của một giáo dân, 
chúng tôi tin rằng Cha Giuse 
Trần Ngọc Thanh có lẽ đã hội 
đủ hai điều kiện (1) và (3) – bị 
giết chết, và hoan hỉ đón nhận 
cái chết. Riêng điều kiện thứ hai 

Cổng vào khu nhà thờ

https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=8633
https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=8633
https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=8633
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(2) – chết vì Chúa Kitô, có lẽ sẽ 
là điều kiện gai góc nhất đối với 
nội hàm cái chết của Cha Giuse 
Thanh. Không phải gai góc đối 
với Chúa và với Hội Thánh mà là 
với quyền lực trần thế. 
Đang viết những dòng này, chúng 
tôi đọc được từ VietCatholic 
News bản tin từ tờ báo Ý, tờ Il 
Sismografo do Đặng Tự Do 
chuyển ngữ sang tiếng Việt 
ngày 06/Feb/2022, ghi nhận 
“Cha Giuse Trần Ngọc Thanh 
là nhà truyền giáo đầu tiên hy 
sinh trong 34 ngày đầu của năm 
2022.” Theo nhận định của tác 
giả bài báo, Cha Thanh “đã sống 
các nhân đức anh hùng của một 
nhà truyền giáo, và xứng đáng 
được tuyên phong trong một quá 
trình điều tra cẩn thận của Tòa 
Thánh.”
Gương Anh hùng Tử vì đạo
Chúng ta thấy không phải chỉ 
trong quá khứ mà cả trong hiện 
tại, Giáo Hôi từng tôn vinh nhiều 
Đấng bậc trong Hội Thánh vốn 
bị ngược đãi, tù đày cho đến chết 
hoặc bị giết chết dưới các chế độ 
độc tài toàn trị chống đạo. Nhiều 
vị đã được Hội Thánh tuyên 
dương anh hùng về đời sống đức 
tin qua bốn cấp: Tôi Tớ Chúa, 
Đấng Đáng Kính, Chân phước 
và Hiển Thánh. Trong số các vị 
tử đạo thời hiện đại, xin nêu 3 
trường hợp điển hình mới nhất 
sau đây.
+ Đức Tổng Giám mục Oscar 
Romero, nước El Salvador, sinh 
năm 1917, bị hạ sát (bắn lén) ngày 
24/3/1980 lúc ngài đang dâng 
Thánh lễ. Ngài được tuyên Chân 
phước ngày 27/5/2015, rồi đươc 
tuyên Thánh ngày 20/7/2020, 
đều bởi chính Đức đương kim 

Giáo Hoàng Phanxicô.
+ Linh mục Rutilio Grande, nước El Salvador, sinh năm 1928, bị bắn 
chết ngày 12/3/1977 bởi các tay súng của chính quyền quân phiệt El 
Salvador. Cái chết của Cha Grande truyền cảm cho đời sống thiêng 
liêng của Đức Tổng Giám mục Oscar Romero. Cha Grande được 
tuyên Chân phước ngày 27/01/2022 bởi ĐGH Phanxicô.
+ Linh mục Jerzy Popieluszko, nước Ba Lan, sinh năm 1947. Vào đầu 
Thập niên 1980 Cha Jerzy được bổ nhiệm làm Tuyên Úy cho Công 
Đoàn Đoàn Kết Ba Lan. Ngài bị mật vụ Cộng sản Ba Lan phục kích 
sát hại năm 1984. Ngài được ĐGH Bênêđictô XVI tuyên Chân Phước 
ngày 06/6/2010 và đang tiến trình được tuyên thánh.
Chưa rõ động cơ vụ sát hại Cha Thanh
Việc điều tra và xác minh động cơ vụ sát hại Cha Thanh chắc hắn sẽ 
không đơn giản. Đến cái thông tin đầu tiên về “sự cố giết người” nêu 
trên cũng đã gặp trở ngại khi hàng trăm cơ quan truyền thông trong 
nước do Nhà nước Đảng CSVN kiểm soát đã im hơi lặng tiếng suốt 
một tuần lễ (từ 29/12/2021), mải đến 04/01/2022, mới đưa tin, lập lại 
tin từ báo cáo của CA Kon Tum. 
Phía giáo quyền Công giáo cũng thông tin chậm chạp. Cho tới ngày 
04/02/2022, người ta mới đọc được Thư Chung của Đức Cha Nguyễn 
Hùng Vị, Giám mục Gp Kontum, gọi là “Thư Chung Tết Nhâm 
Dần” mà lời lẽ xem ra khá “dè dặt”: “Tôi chưa thấy được cái gì nó 
có... tôi thấy vụ này nó là gì đó mang tính riêng lẻ, nó không phải 
là phong trào hay trào lưu. Tôi không biết tại sao nó xảy ra trường 
hợp nó như vậy, Kon Tum không phải luôn luôn nó là như thế.” 
Bên cạnh đó, người ta cũng đọc được lời phát biểu của Lm Nguyễn 
Văn Đông thuộc Giáo phận Kon Tum: “Nghe nói rằng công an đang 
điều tra. Trong giáo hội công giáo đã có nhiều vụ chết oan ức. Cha 
Thanh mới tới chỗ đó có một vài tháng. Ngài không có gây thù oán 
với bất kỳ ai. Ngài không có thù oán ai mà bị giết chết như vậy, chúng 
tôi chỉ trông chờ tiếng nói của lẽ phải, chân lý” (Việt Nam lần đầu 
loan tin về Linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại – VOA Tiếng Việt 
03/02/2022).
Sự quan tâm của Đấng Bản Quyền
Chúng tôi lại vừa vào trang web Giáo phận Kon Tum (WGPKT 
08.02.2022) “Tin thêm về vụ cha Trần Ngọc Thanh: Đức Giám Mục 
Giáo phận Kon Tum đến thăm Giáo họ Sa Loong.” Theo đó, “Sáng 
ngày 07/2/2022, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo 
phận Kon Tum… đến thăm… giáo Họ Sa Loong. Giáo phận bày tỏ 
nỗi lòng ‘vô cùng đau buồn và tiếc nuối về sự mất mát quá lớn này.’ 
Nhưng…‘chưa biết động lực nào đã đưa anh [Nguyễn Văn Kiên] đến 
chỗ sát hại Cha Giuse.’”
 Lại theo bản tin trên, Đức Cha Nguyễn Hùng Vị “gặp mặt bà con 
giáo dân, chia buồn, nói lời an ủi, trấn an bà con, và cùng thắp hương 
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vào đó là lời mời gọi “sống yêu 
thương, tha thứ, gạt bỏ những bất 
đồng, thù hận và hãy cầu xin cho 
người phạm tội biết ăn năn sám 
hối.”
KẾT: Tiếc thương và cầu nguyện
Chúng tôi nghĩ về vành khăn 
tang cho cố Linh mục Giuse 
Trần Ngọc Thanh. Trước đây, 
nếu chúng tôi không lầm, người 
Công Giáo Việt Nam trong nước 
có thói quen (tập quán) để tang 
linh mục quản xứ của mình khi vị 
này lìa đời. Lại nữa nếu bất ngờ 
xảy ra cái chết oan khiên cho một 
linh mục, một tu sĩ đang làm việc 
tông đồ, hay cho bất cứ cấp giáo 
quyền nào ở bất cứ nơi đâu trong 
cùng một giáo phận, một tổng 
giáo phận…, thì tâm tình chia sẻ 
và cách thức chia sẻ được biểu 
đạt cách khác cơ!... 
Nay thì sự ra đi của cố linh mục 
Giuse Trần Ngọc Thanh phải 
chăng vì nhằm vào giữa mùa dịch 
bệnh Covid-19, mọi thứ đều hạn 
chế, giảm thiểu, thu gọn… đến 
thầm lặng? Hay là vì “vụ việc” 
xảy ra nơi vùng dân tộc ít người, 
cần tránh những tụ tập đông 
người và những biểu hiện “có 
khả năng gây nhạy cảm”?
Xin góp ở đây một tiếng khóc 
thầm, cảm thương vị linh mục 
Chiến sĩ Phúc Âm đã ra đi vội 
vã, đột ngột, giá lạnh và quá phũ 
phàng!  Bỏ qua mọi phù phiếm 
trần tục, ước mong một ngày thật 
gần, các bạn đồng đạo của chúng 
tôi sẽ không còn CẦU CHO Cha 
Giuse Thanh nữa, mà sẽ CẦU 
CÙNG Cha Thanh, xin ngài từ 
cõi trường sinh phù hộ, cầu thay 
nguyện giúp. 

Lê Thiên (10/2/2022)

Đức Giám mục Gp Kon Tum cầu nguyện và chia sẻ

Thánh lễ cho 
linh mục Công 
giáo Giuse Trần 
Ngọc Thanh ở 
Kon Tum

(nhang), đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse Trần Ngọc 
Thanh.” Đồng thời “Đức Cha lắng nghe những ý kiến của những 
người trực tiếp có mặt trong buổi chiều cha Thanh bị sát hại.”
Tuy nhiên, nội dung ý kiến của giáo dân không được đề cập đến. Thay 
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(xem tiếp trang 19)

Vào một ngày cuối năm 
Tân Sửu 2022, lúc đất trời 

chuyển mình đón Chúa Xuân, tôi 
bàng hoàng đọc tin trên Youtube: 
Một linh mục bị chém chết khi 
đang ngồi tòa giải tội, trước lúc 
dâng thánh lễ chiều thứ bảy. Nhìn 
gương mặt thân quen trẻ trung, 
hiền lành của linh mục (LM) 
Giuse Trần Ngọc Thanh, dòng Đa 
Minh, người học trò thương mến 
của tôi, trên trang cáo phó, tôi 
không tin được dù đó là sự thật. 
Xin phép gọi LM Ngọc Thanh 
bằng tiếng EM thân thương mà 
tôi vẫn gọi Em khi còn ở thế gian 
ni.
Em đã bị kẻ ác tàn độc chém vào 
đầu hai nhát chí mạng trong lúc 
đang thi hành sứ vụ linh mục cao 
cả, ban ơn tha thứ của Chúa cho 
các tội nhân. Nhìn hình ảnh máu 
lai láng quanh đầu Em, thân xác 
bất động, nước mắt tôi cứ rơi. Có 
lẽ trong đời, chưa bao giờ tôi lại 
khóc như vậy vào những ngày 
giao thừa, ngày của lễ hội, sum 
họp và niềm vui. Hình ảnh hiền 
lành và thông minh của em lúc đi 
học năm thần IV, Em luôn ngồi 
đầu bàn, hiện rõ trong trí tôi.
Nhiều trang mạng đưa tin nghi 

Cúi Đầu Kính Cẩn Chào Em Lần Cuối:
Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh, O.p.
Bước Vào Cuộc Xuất Hành 

Cùng Chúa Giêsu Chịu Tử Nạn
�� BS Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà 

Hình từ: hddmvn.net

vấn uẩn khúc về cái chết tức tưởi 
của LM Giuse Ngọc Thanh. Tôi 
không bàn về chuyện ấy, vì việc ở 
ngoài tầm tay của tôi. Tôi chỉ nói 
lên một thoáng suy tư về cuộc ra 
đi lần cuối của Em, một linh mục 
trẻ đầy nhiệt huyết, tự nguyện xin 
đến phục vụ những người nghèo, 
những người bị gạt bên lề xã hội 
trên vùng đất gần biên giới Tây 
nguyên. Cuộc đời dâng hiến của 
em còn nhiều ước mơ, kế hoạch 
dang dở.  Được biết mới là linh 
mục của Chúa bốn năm, lên vùng 
Tây nguyên, Em đã hoàn thành 
bản dịch bộ Phụng vụ Thánh lễ 

(chuẩn bị xin phép Bề Trên xuất 
bản) sang tiếng dân tộc để giáo 
dân tại đây tham dự thánh lễ sốt 
sắng hơn. Bằng con mắt đức tin, 
nhiều người nhìn cái chết đau 
thương của LM Giuse như thánh 
giá Chúa gửi đến. Thật đúng thôi. 
Và khi LM Ngọc Thanh đón nhận 
thánh giá đời mình trong sự hiệp 
thông với Thánh Giá Chúa Giêsu 
Kitô, Thánh giá của Em mang 
lại ơn ích phần rỗi linh hồn cho 
chính Em và cho tha nhân.
Nhưng, cũng trong ánh sáng Tin 
Mừng, tôi nhìn thấy cuộc ra đi trở 

https://hddmvn.net/cao-pho-linh-muc-giuse-tran-ngoc-thanh-o-p-ve-nha-cha/
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Năm 1984, khi phong 
trào công nhân NSZZ 
Solidarity đang lên cao 

độ tại Ba Lan, tin linh mục Jerzy 
Popieluszko bị mưu sát vào ngày 
19 tháng 10, 1984, đã làm dân 
nước Ba Lan đau đớn căm phẫn, 
thế giới lên án, hàng triệu triệu 
người liên tiếp xuống đường 
đòi hỏi công lý cho linh mục 
Popieluszko và cho toàn dân, 
khiến kinh tế sụp đỗ, đất nước bất 
an và chính quyền Cọng Sản Ba 
Lan rung chuyển, để vài năm sau 
đó, tháng 8, 1989 chế độ Cọng 
Sản Ba Lan hoàn toàn bị khai tử 
và nước Ba Lan trở thành một 
quốc gia tự do dân chủ theo mẫu 
của Phương Tây.
Linh mục Jerzy Popieluszko sinh 
trưởng và lớn lên trong vùng 
thôn quê gần biên giới với nước 
Ukraine. Từ nhỏ, nhờ sống trong 
một gia đình bình dị, thánh thiện, 
thành tâm sùng kính Thiên Chúa, 
chú nhỏ Jerzy đã sớm sủa tỏ lộ có 
những dấu hiệu cho một đức tin 
mạnh và lòng hiến dâng phục vụ. 
Khi vào chủng viện tại Warsaw, 
chú không bao giờ sợ hải khi cầu 
nguyện giữa chốn đông người, 
khiến công an cọng sản cay cú, 
tìm đủ mọi cách bắt chàng thanh 
niên phải nhập ngủ. Trong suốt 
thời gian trong quân đội chú Jerzy 
bị bạc đãi, hành hạ từ thể xác cho 
đến tinh thần, cấm về thăm gia 
đình trong hai năm, sống biệt 
lập như tù nhân, nhất là sau khi 
chú từ chối cởi bỏ tượng Đức Mẹ 

Tín Hiệu
mang trên cổ và vất bỏ chuổi hạt 
Mân Côi. Ra khỏi quân đội vì sức 
khỏe quá tồi tệ, chú được nhận 
vào lại chủng viện và tiếp tục học 
cho đến khi thụ phong linh mục 
vào tháng 5, 1972, ở tuổi 24.
Trong thời gian 6 năm làm 
linh mục phó tại một nhà thờ ở 
Warsaw, linh mục Popieluszko 
nhận nhiệm vụ làm mục vụ 
cho những con chiên mà đa số 
là những công nhân trong các 
xóm nghèo nàn. Đến khi phong 
trào công nhân Solidarity xuất 
hiện năm 1980, Ngài tham gia 
với tư cách tuyên úy chính thức 
cho Solidarity và liên tục làm lể 
cho họ, cũng như mở rộng cửa 
văn phòng của mình cho những 
cuộc hội họp của nhóm nòng cốt 
Solidarity – một biểu lộ quả cảm 
theo đúng tinh thần công giáo, 
trong lúc những linh mục khác 
trong vùng tránh né và không 
dám ra mặt ủng hội phong trào. 
Thánh lể Chủ Nhật của Ngài càng 
lúc càng đông công nhân đến 
tham dự vì những lời rao giảng 
của Ngài rất từ tâm, chính trực, 
truyền đạt sự tự do, công bằng, 
bác ái, kêu gọi nhân quyền cho 
mọi người, kêu gọi tranh đấu bất 
bạo động đồng thời lên án chế độ 
độc tài của chính quyền cọng sản 
đã gây cảm hứng, làm tăng sức 
mạnh tinh thần và mang niềm 
hy vọng cho tập thể. Cũng vì sự 
gắn bó với tập thể công nhân, 
từng cùng đi biểu tình chống chế 
độ với công nhân, Ngài đã nhận 

nhiều lời đe dọa từ công an, ngay 
cả văn phòng làm việc của Ngài 
cũng bị cho nổ bom.
Ngày 19 tháng 10, 1984, một 
nhóm người giả bị hư xe, chận 
xe của Ngài nhờ cứu giúp, rồi 
bắt Ngài, đánh đập Ngài không 
nương tay, buộc chặt sợi giây từ 
cổ Ngài, ngang qua phía sau lưng 
cho đến tận chân, khiến Ngài 
không thể vùng vẩy được. Họ vất 
Ngài vào trong cốp xe, lái đến 
hồ nước dự trữ và thả chìm Ngài 
xuống dòng nước sau khi buộc 
thêm vật nặng vào chân. Xác của 
Ngài được tìm thấy 11 ngày sau, 
hoàn toàn biến dạng, duy chỉ nhờ 
thánh giá mà người nhà nhìn ra 
đó là Ngài. Bấy giờ Ngài vừa qua 
tuổi 37. Một cái chết được xem 
như Tử Vì Đạo.
38 năm sau, tại Việt Nam- Và sau 
gần 47 năm Miền Nam Việt Nam 
bị cưởng chiếm, linh mục Guise 
Trần Ngọc Thanh, OP, thuộc dòng 
Đa Minh, bị giết chết khi một kẻ 
dữ tấn công bằng dao trong lúc 
Ngài đang ngồi ở  tòa giải tội, cử 
hành bí tích hòa giải cho một giáo 
dân, tại nhà thờ của giáo họ Sa 
Loong, thuộc giáo xứ Dăk Mót, 
giáo phận Kontum vào chiều tối 
ngày 29 tháng Giêng, 2022. Cái 
chết của linh mục Thanh đã gây 
bàng hoàng và đau thương trong 
giáo xứ, trong địa phận, và vọng 
xa đến lòng những người con 
Chúa và những người có lương 
tâm trong nước và ngoài nước.
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 Là người con thứ 7 trong một 
gia đình công giáo di cư, sống 
tại Gò Vấp, Saigon, ngay từ niên 
thiếu, chàng thanh niên Thanh 
đã tỏ mình nhận được sự kêu 
gọi tận hiến đời mình cho Thiên 
Chúa. Sau tốt nghiệp đại học, 
tháng 7, 2007 Ngài xin vào nhà 
Đệ Tử Viện Đa Minh, Tam Hà; 
năm 2009 chính thức vào tu viện 
Martino, Hố Nai; 2010, tuyên 
khấn lần đầu tại tu viện Mân Côi; 
năm 2016, nhận bí tích làm tác 
vụ phó tế tại Mân Côi. Tháng 8, 
2018, ngài được Đức Giám Mục 
Phao Lô Nguyễn Thái Hợp, của 
địa phận Vinh, truyền chức linh 
mục ở tuổi 37.
Mang sứ mạng của người tu sĩ rao 
giảng chân lý, Cha Thanh đã có 
cuộc sống của một mục tử đi sát 
bên cạnh con chiên – trong ngày 
thụ phong linh mục, Ngài dâng 
thánh lể đầu tiên dưới bức ảnh 
lớn Chúa Kito trên thập giá, có 
mang dòng chữ: Đường Chân Lý 
Này Con Đã Chọn – Ngài chọn 
phục vụ nơi xa xôi hẻo lánh, chia 
sẻ mảnh đời khiêm tốn và giản dị 
của mình cho những mảnh đời 
nghèo khó khác. Chỉ trong một 
thời gian ngắn, Ngài dựng trường 
học tạo điều kiện cho các em thất 
học đến trường, mở nhà săn sóc 
các trẻ em mồ côi, khuyết tật hay 
bị cha mẹ bỏ rơi, mở lòng, mở 
cửa nhà thờ đón nhận mọi người, 
mà đa số là những người Việt 
thuộc sắc tộc thiều số, tạo cơ hội 
giúp họ nhìn thấy ánh sáng của 
hy vọng, của giá trị niềm tin qua 
thờ phụng, cầu nguyện và làm 
đẹp lòng Chúa trong phục vụ tha 
nhân. 
Phải chăng vì những chân giá trị 
kể trên của vị linh mục có khuôn 

mặt chiếu sáng thông mình, hiền từ và quảng đại đã khiến chính quyền 
địa phương khó chịu, cay cú, bắt bẻ, cảnh cáo, theo dỏi?? Phải chăng 
những công tác xã hội do Ngài xây dựng và thành quả của chúng đã 
nói lên được sự bất lực của chính quyền hoặc đụng chạm đến sự lòng 
tham không đáy của họ?? Phải chăng dưới mắt họ, Ngài đang và sẽ trở 
thành cái gai, cái đinh – một trong nhiều và nhiều cái đinh khác – có 
thể dùng để đóng hòm chôn đế chế cọng sản?? 
Chắc hẳn còn nhiều bí mật, uẩn khúc bên trong mà chúng ta khó biết 
để giải thích cho cái chết thương tâm của Ngài. Cái chết của linh mục 
Popieluszko chỉ là một trong hơn 3 ngàn cái chết của những linh mục 
Ba Lan trong thời gian Ba Lan bị chiếm đóng bởi Đức Quốc Xả và 
dưới chế độ CS từ năm 1939-1989. Cũng vậy, cái chết của linh mục 
Guise Trần Ngọc Thanh chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn cái 
chết của giáo dân, linh mục Việt Nam, bị giết, bị ám sát, bị mưu sát, 
bị thảm sát, bị đày đọa trong các nhà tù từ Bắc xuống Nam dưới chế 
độ CS - như linh mục Bửu Đồng, thuộc địa phận Huế / Thừa Thiên, 
người chú thân thích của tôi, bị giết chết trong Mậu Thân 68; như linh 
mục Nguyễn Văn Vàng, của Dòng Chúa Cứu Thế Saigon, mà tôi có 
dịp sống chung một phòng với Ngài trong nhà tù Chí Hòa, và sau đó bị 
chết trong một trại tù nơi xa; như Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn 
Thuận bị tù 13 năm với 9 năm biệt giam… 
Cái chết của linh mục Joseph Trần Ngọc Thanh, cái chết của linh mục 
Popieluszko cùng bao cái chết tử vì đạo sẽ không bao giờ bị lãng quên. 
Ngược lại, những cái chết này là TÍN HIỆU báo động chế độ cọng 
sản đang đến hồi bị tận diệt. Sau cái chết của linh mục Popieluszko, 
Ông Lech Walesa, chủ tịch phong trào Solidarity, đồng thời là người 
bạn chí thân của Ngài, tuyên bố “The worst has happened. Someone 
received the order to kill and he killed, not only a man, not only a 
Pole, not only a priest. Someone wanted to kill the hope that it is 
possible to avoid violence in Polish political life” (Điều tồi tệ đã xẩy 
ra. Một người nhận lệnh giết và đã giết chết, không chỉ một người, 
không chỉ một con dân Ba Lan, không chỉ một linh mục. Người nào 
đó muốn hủy diệt niềm hy vọng tránh được bạo động trong chính trị 
tại Ba Lan). Vì điều này ai cũng biết: ở đâu có bất công, có bạo tàn, ở 
đó sẽ có công lý, sẽ có thay đổi!!
Cọng sản luôn e ngại các linh mục “sống đạo”. Vì CS. luôn sơ sự 
Thật, sợ lẻ Phải và sợ Ánh Sáng Công Minh. Đó là lý do CS muốn giết 
chết Hy Vọng và Niềm Tin của chúng ta vào Đứng Cứu Thế. Và vì thế 
mà chúng cũng bắt hại bao nhiêu tù nhân lương tâm
Nhân cái chết của linh mục Trần Ngọc Thanh, chúng ta cùng dâng 
niềm tin vào Thiên Chúa, xin Ngài cho linh hồn Guise được yên nghỉ 
muôn đời và ánh sáng ngàn thu luôn soi sáng lên linh hồn Guise. 
Chúng con cũng xin Ngài ban ơn phước cho giáo hội Công Giáo Việt 
Nam sáng suốt và vững mạnh hòng để xuyên qua những cơn bão dữ.

Vĩnh Chánh 
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Nguyên bản tiếng Ý và các ngôn ngữ khác có thể xem tại đây. Dưới 
đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Anh chị em thân mến,
Năm ngoái, chúng ta đã suy tư về nhu cầu “Hãy Đến Và Xem” để 
khám phá thực tế và có thể kể lại nó bắt đầu bằng việc trải nghiệm 
các sự kiện và gặp gỡ mọi người. Tiếp tục với nội dung này, bây giờ 
tôi muốn hướng sự chú ý đến một từ khác, “lắng nghe”, từ này mang 
tính quyết định trong ngữ pháp giao tiếp và là điều kiện để đối thoại 
chân thực.
Trên thực tế, chúng ta đang mất khả năng lắng nghe những người 
trước mặt, cả trong quá trình bình thường của các mối quan hệ hàng 
ngày và khi tranh luận về các vấn đề quan trọng nhất của đời sống dân 
sự. Đồng thời, lắng nghe đang trải qua một bước phát triển mới quan 
trọng trong lĩnh vực truyền thông và thông tin thông qua các podcast 
và tin nhắn âm thanh khác nhau có sẵn nhằm khẳng định rằng lắng 
nghe vẫn là điều cần thiết trong giao tiếp của con người.
Một bác sĩ đáng kính, quen chữa trị những vết thương tâm hồn, từng 
được hỏi đâu là nhu cầu lớn nhất của con người. Anh ấy trả lời rằng: 
đó là “Mong muốn vô bờ bến để được lắng nghe”. Đó là một mong 
muốn thường bị che giấu, nhưng điều đó thách thức bất cứ ai được kêu 
gọi trở thành nhà giáo dục hoặc nhà đào tạo, hoặc những người thực 
hiện vai trò giao tiếp: cha mẹ và thầy cô giáo, mục tử và các nhân viên 
mục vụ, chuyên gia truyền thông và những người khác đang thực hiện 
dịch vụ xã hội hoặc chính trị.
Lắng nghe bằng trái tim
Từ những trang Kinh thánh, chúng ta biết rằng lắng nghe không chỉ có 
nghĩa là cảm nhận âm thanh, mà về cơ bản được liên kết với mối quan 

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô
Nhân Ngày Thế giới  

Truyền thông Xã Hội thứ 56
Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, là ngày thế giới duy nhất được Công đồng Vatican II thiết lập 
trong Sắc Lệnh Inter Mirifica vào năm 1963. Theo lời khuyên của các giám mục trên thế giới, Ngày 
Thế giới Truyền thông Xã hội được cử hành vào Chúa Nhật trước Lễ Hiện Xuống. Trong năm 2022 
này, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội là ngày 29 Tháng Năm.
Văn bản Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được công bố vào 
ngày 24 tháng Giêng hàng năm, nhân lễ Thánh Phanxicô đệ Salê, là bổn mạng các nhà báo. Chủ 
đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay là “Lắng nghe bằng trái tim”.

hệ đối thoại giữa Thiên Chúa và 
loài người. “Shema ‘Israel - Hỡi 
Israel, hãy nghe” (Đnl 6: 4), lời 
mở đầu này của điều răn thứ nhất 
trong Sách Luật [Torah – Năm 
cuốn đầu tiên của Cựu Ước – chú 
thích của người dịch], liên tục 
được nhắc lại trong Kinh thánh, 
đến mức thánh Phaolô khẳng 
định rằng “đức tin có được nhờ 
lắng nghe”. (xem Rm 10:17). 
Thực ra, sáng kiến là của Thiên 
Chúa, Đấng nói với chúng ta và 
chúng ta đáp lại bằng cách lắng 
nghe Ngài. Cuối cùng, ngay cả sự 
lắng nghe này cũng xuất phát từ 
ân sủng của Người, như trường 
hợp của đứa trẻ sơ sinh đáp lại 
ánh mắt và giọng nói của cha 
mẹ mình. Trong năm giác quan, 
giác quan được Thiên Chúa ưu 
ái dường như là thính giác, có 
lẽ vì nó ít tọc mạch hơn, kín đáo 
hơn thị giác, và do đó, con người 
được tự do hơn.
Lắng nghe tương ứng với phong 
cách khiêm tốn của Thiên Chúa. 
Đó là hành động để Thiên Chúa 
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có thể bày tỏ mình là Đấng, bằng 
cách nói ra, đã tạo ra người nam 
và người nữ theo hình ảnh của 
Ngài, và bằng cách lắng nghe 
nhìn nhận họ là đối tác của Ngài 
trong cuộc đối thoại. Thiên Chúa 
yêu thương loài người: đó là lý 
do tại sao Ngài ngỏ lời với họ, và 
tại sao Ngài “nghiêng tai” để lắng 
nghe họ.
Ngược lại, con người có xu hướng 
trốn tránh các mối quan hệ, quay 
lưng lại và “bịt tai” để không cần 
phải lắng nghe. Việc từ chối lắng 
nghe cuối cùng thường trở thành 
hung hăng đối với người kia, như 
đã xảy ra với những người đang 
nghe phó tế Stêphanô. Họ bịt tai 
lại, và tất cả đều quay lưng lại với 
ông (xem Cv 7:57).
Vì vậy, một mặt, Thiên Chúa 
luôn luôn bày tỏ chính mình bằng 
cách giao tiếp một cách nhưng 
không; và mặt khác, những người 
nam nữ được yêu cầu cởi mở, 
sẵn sàng lắng nghe. Chúa gọi con 
người một cách rõ ràng vào giao 
ước yêu thương, để họ có thể trở 
nên trọn vẹn như họ là: đó là hình 
ảnh và sự giống như Thiên Chúa 
trong khả năng lắng nghe, đón 
nhận và nhường không gian cho 
người khác. Về cơ bản, lắng nghe 
là một chiều kích của tình yêu.
Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu 
kêu gọi các môn đệ đánh giá phẩm 
chất lắng nghe của họ. “Anh em 
hãy để ý đến cách thức anh em 
nghe” (Lc 8:18): đây là điều 
Người khuyên họ làm sau khi 
kể lại dụ ngôn người gieo giống, 
để làm rõ rằng chỉ nghe thôi là 
chưa đủ, mà cần phải chăm chú 
lắng nghe cẩn thận. Chỉ những ai 
đón nhận Lời Chúa với tấm lòng 
“lương thiện” và trung thành tuân 

giữ thì mới sinh hoa kết quả là sự sống và ơn cứu độ (x. Lc 8:15). Chú 
ý đến người mà chúng ta lắng nghe, những gì chúng ta lắng nghe và 
cách chúng ta lắng nghe, chúng ta mới có thể phát triển trong nghệ 
thuật giao tiếp. Trọng tâm của nghệ thuật ấy không phải là lý thuyết 
hay kỹ thuật, mà là “sự cởi mở của trái tim, làm cho sự gần gũi trở 
nên khả thi”(xem Tông huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Phúc 
Âm, 171).
Tất cả chúng ta đều có đôi tai, nhưng nhiều khi ngay cả những người 
có thính giác hoàn hảo cũng không thể nghe thấy một người khác. 
Trên thực tế, có một bệnh điếc nội tạng tồi tệ hơn điếc thể chất. Thật 
vậy, việc lắng nghe liên quan đến toàn bộ con người, chứ không chỉ 
cảm giác nghe. Vị trí thực sự của lắng nghe là trái tim. Dù còn rất trẻ, 
Vua Salômôn đã tỏ ra mình khôn ngoan vì ông đã cầu xin Chúa ban 
cho ông một “trái tim biết lắng nghe” (xem 1 Các Vua 3: 9). Thánh 
Augustinô đã từng khuyến khích chúng ta lắng nghe bằng trái tim 
(corde audire), đón nhận những lời nói không phải bằng tai, nhưng 
bằng tâm linh trong tâm hồn chúng ta: “Đừng đặt tim mình nơi đôi 
tai, nhưng hãy đặt đôi tai trong tim mình”. [1] Thánh Phanxicô thành 
Assisi đã khuyến khích anh em của mình “hãy nghiêng về đôi tai tâm 
hồn”. [2]
Do đó, khi tìm kiếm sự giao tiếp thực sự, kiểu lắng nghe đầu tiên cần 
được khám phá lại là lắng nghe bản thân, những nhu cầu chân thật 
nhất của bản thân, những nhu cầu được khắc sâu trong tâm hồn mỗi 
người. Và chúng ta chỉ có thể bắt đầu bằng cách lắng nghe điều khiến 
chúng ta trở nên độc nhất trong sáng tạo: đó là mong muốn được 
ở trong mối quan hệ với Chúa và với những người khác. Chúng ta 
không được tạo ra để sống tách biệt như các nguyên tử, nhưng sống 
cùng nhau.
Lắng nghe như một điều kiện để giao tiếp tốt
Có một kiểu nghe không hẳn là nghe mà ngược lại: đó là nghe trộm. 
Trên thực tế, việc nghe lén và theo dõi, bóc lột người khác vì lợi ích 
của chúng ta là một cám dỗ luôn hiện hữu mà ngày nay dường như 
đã trở nên gay gắt hơn trong thời đại mạng xã hội. Thay vào đó, điều 
đặc biệt làm cho giao tiếp trở nên tốt đẹp và hoàn toàn mang tính nhân 
văn là lắng nghe người đối diện với chúng ta, mặt đối mặt, lắng nghe 
người khác mà chúng ta tiếp cận với sự cởi mở công bằng, tự tin và 
trung thực.
Thật không may, việc thiếu sự lắng nghe mà chúng ta thường gặp 
trong cuộc sống hàng ngày cũng thể hiện rõ trong cuộc sống công 
cộng, nơi mà thay vì lắng nghe nhau, chúng ta thường “ci si parla 
addosso” - “nói chuyện qua lại”. Đây là một triệu chứng của thực tế 
rằng, thay vì tìm kiếm sự thật và điều lành, người ta tìm kiếm sự đồng 
thuận; thay vì lắng nghe, người ta chú ý đến khán giả. Ngược lại, giao 
tiếp tốt không cố gắng gây ấn tượng với công chúng bằng một câu nói 
chụp mũ, với mục đích chế giễu người kia, nhưng hãy chú ý đến lý 
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do của người kia và cố gắng nắm 
bắt sự phức tạp của thực tế. Thật 
đáng buồn khi, ngay cả trong 
Giáo Hội, sự liên kết về ý thức 
hệ đã hình thành và sự lắng nghe 
biến mất, làm gia tăng sự chống 
đối vô ích.
Trong thực tế, trong nhiều cuộc 
đối thoại, chúng ta không giao 
tiếp gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản 
là đợi người kia nói xong là áp 
đặt quan điểm của mình. Trong 
những tình huống này, như nhà 
triết học Abraham Kaplan lưu ý, 
[3] đối thoại là một cuộc song 
thoại: một cuộc độc thoại bằng 
hai giọng nói. Tuy nhiên, trong 
giao tiếp thực sự, “tôi” và “bạn” 
đều “di chuyển ra ngoài”, tiếp cận 
với nhau.
Vì vậy, lắng nghe là thành phần 
không thể thiếu đầu tiên của đối 
thoại và giao tiếp tốt. Giao tiếp 
không thể diễn ra nếu không biết 
lắng nghe, và không có một nền 
ngôn luận tốt nếu không có khả 
năng lắng nghe. Để cung cấp 
thông tin chắc chắn, cân bằng 
và đầy đủ, cần phải lắng nghe 
trong một thời gian dài. Để kể lại 
một sự kiện hoặc mô tả một trải 
nghiệm trong việc tường thuật 
tin tức, điều cần thiết là phải biết 
cách lắng nghe, sẵn sàng thay đổi 
ý kiến và thay đổi những giả định 
ban đầu của mình.
Chỉ bằng cách gạt những lời độc 
thoại sang một bên thì sự hài hòa 
của giọng nói mới bảo đảm cho 
giao tiếp thực sự có thể đạt được. 
Việc lắng nghe một số nguồn, 
chứ “không dừng lại ở quán rượu 
đầu tiên” - như các chuyên gia 
trong lĩnh vực này dạy chúng ta - 
bảo đảm độ tin cậy và nghiêm túc 
của thông tin chúng ta truyền tải. 

Lắng nghe nhiều giọng nói, lắng nghe lẫn nhau, ngay cả trong Giáo 
Hội, giữa các anh chị em với nhau, cho phép chúng ta thực hiện nghệ 
thuật phân định, vốn luôn xuất hiện như khả năng tự định hướng trong 
một bản giao hưởng các tiếng nói.
Nhưng tại sao phải đối mặt với việc cố gắng lắng nghe? Một nhà ngoại 
giao vĩ đại của Tòa thánh, Đức Hồng Y Agostino Casaroli, từng nói về 
“sự kiên nhẫn tử đạo” cần phải lắng nghe và được lắng nghe trong các 
cuộc đàm phán với các bên khó khăn nhất, để đạt được lợi ích lớn nhất 
có thể trong tình trạng hạn chế về tự do. Nhưng ngay cả trong những 
tình huống ít khó khăn hơn, việc lắng nghe luôn đòi hỏi đức tính kiên 
nhẫn, cùng với khả năng cho phép bản thân ngạc nhiên trước sự thật, 
dù chỉ là một mảnh vụn của sự thật, nơi người mà chúng ta đang lắng 
nghe. Chỉ có sự ngạc nhiên mới mang lại kiến thức. Tôi nghĩ đến sự 
tò mò vô hạn của những đứa trẻ luôn mở to mắt nhìn thế giới xung 
quanh. Lắng nghe với khung tâm trí này – tức là với sự kinh ngạc của 
đứa trẻ đang nhận thức về người lớn - luôn luôn làm ta phong phú bởi 
vì sẽ luôn có điều gì đó, dù nhỏ, mà tôi có thể học hỏi từ người kia và 
cho phép đơm hoa kết trái trong cuộc sống của chính mình.
Khả năng lắng nghe xã hội có giá trị hơn bao giờ hết trong thời điểm 
đang bị tổn thương này bởi đại dịch kéo dài. Quá nhiều sự ngờ vực 
tích lũy trước đây đối với “thông tin chính thức” cũng đã gây ra một 
“bệnh dịch”, trong đó thế giới thông tin đang ngày càng đấu tranh để 
trở nên đáng tin cậy và minh bạch. Chúng ta cần lắng nghe và lắng 
nghe một cách sâu sắc, đặc biệt là đối với những bất an xã hội tăng cao 
bởi sự suy thoái hoặc ngừng hoạt động của nhiều hoạt động kinh tế.
Thực tế của việc cưỡng bức di cư cũng là một vấn đề phức tạp và 
không ai có sẵn một phương dược để giải quyết nó. Tôi xin nhắc lại 
rằng, để vượt qua những định kiến về người di cư và làm tan chảy sự 
chai sạn của trái tim chúng ta, chúng ta nên cố gắng lắng nghe câu 
chuyện của họ. Hãy cho mỗi người trong số họ một cái tên và một câu 
chuyện. Nhiều nhà báo giỏi đã làm được điều này. Và nhiều người 
khác cũng muốn làm điều đó, giá mà họ có thể. Chúng ta hãy khuyến 
khích họ! Chúng ta hãy cùng lắng nghe những câu chuyện này nhé! 
Mọi người sau đó sẽ được tự do ủng hộ các chính sách di cư mà họ 
cho là phù hợp nhất đối với đất nước của họ. Nhưng trong mọi trường 
hợp, trước mắt chúng ta không phải là những con số, không phải là 
những kẻ xâm lược nguy hiểm, mà là những khuôn mặt và những 
câu chuyện, những ánh mắt, những mong đợi và những đau khổ của 
những người nam nữ thực sự để chúng ta lắng nghe.
Lắng nghe nhau trong Giáo Hội
Trong Giáo Hội cũng vậy, rất cần lắng nghe lẫn nhau. Đó là món 
quà cuộc sống quý giá nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau. “Các 
tín hữu Kitô đã quên rằng sứ vụ lắng nghe đã được giao cho họ bởi 
chính Người là Đấng lắng nghe vĩ đại và là Đấng mà họ nên chia sẻ 
công việc. Chúng ta nên nghe bằng tai của Thiên Chúa để có thể nói 
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lời của Thiên Chúa” [4]. Thành 
ra, nhà thần học Tin lành Dietrich 
Bonhoeffer nhắc nhở chúng 
ta rằng sự phục vụ đầu tiên mà 
chúng ta có đối với người khác 
trong sự hiệp thông bao gồm việc 
lắng nghe họ. Ai không biết lắng 
nghe anh chị em mình thì chẳng 
bao lâu nữa sẽ không thể nghe 
Thiên Chúa được nữa. [5]
Nhiệm vụ quan trọng nhất trong 
hoạt động mục vụ là “tông đồ 
của đôi tai” - lắng nghe trước 
khi nói, như Tông đồ Giacôbê 
khuyên chúng ta: “Mọi người 
hãy mau nghe, và hãy chậm nói” 
(1:19). Trao ra một chút thời gian 
của riêng mình một cách nhưng 
không để lắng nghe mọi người là 
hành động bác ái đầu tiên.
Một quy trình thượng hội đồng 

vừa được khởi động. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng đó sẽ là một cơ 
hội tuyệt vời để lắng nghe lẫn nhau. Thực ra, sự hiệp thông không 
phải là kết quả của các chiến lược và chương trình, nhưng được xây 
dựng trên sự lắng nghe lẫn nhau giữa anh chị em. Như trong một dàn 
hợp xướng, sự thống nhất không đòi hỏi sự đồng nhất, đơn điệu mà là 
sự đa dạng và nhiều giọng, đa âm. Đồng thời, mỗi giọng ca trong ca 
đoàn hát lên trong khi vẫn lắng nghe các giọng khác để có sự hòa hợp 
của tổng thể. Sự hòa hợp này là do người sáng tác hình thành, nhưng 
việc thực hiện nó phụ thuộc vào bản giao hưởng của từng giọng hát.
Với ý thức rằng chúng ta được tham gia vào một sự truyền thông đi 
trước chúng ta và bao gồm chúng ta, chúng ta có thể khám phá lại một 
Giáo Hội giao hưởng, trong đó mỗi người có thể hát bằng chính giọng 
hát của mình, chào đón tiếng nói của người khác như một ân sủng để 
biểu lộ sự hòa hợp của toàn bộ bản giao hưởng do Chúa Thánh Thần 
soạn thảo.
Rôma, Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô, ngày 24 tháng Giêng năm 
2022, Lễ Kính Thánh Phanxicô Đệ Salê.

 Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An
Nguồn: Vietcatholic

(tiếp theo trang 13)

Cúi Đầu Kính Cẩn Chào Em Lần Cuối...
về với Chúa của Em là một cuộc 
XUẤT HÀNH, như Tin Mừng 
Luca tường thuật cuộc hiển dung 
của Chúa Giêsu, dung nhan Ngài 
tỏa sáng khi cầu nguyện; Ngài 
đàm đạo với ngôn sứ Êlia và Môsê 
về cuộc xuất hành sắp hoàn thành 
tại Giêrusalem, tức cuộc thương 
khó của Ngài. Cuộc thương khó 
này không được nhìn như biến cố 
bi thảm của sự chết, nhưng được 
nhìn như một cuộc Xuất Hành 
(x. Lc 9, 28-36). Đó là cuộc Xuất 
Hành của người Do Thái ra khỏi 
đất nô lệ Ai Cập để đi về Miền 
Đất mà Thiên Chúa hứa ban cho 
Dân Ngài.  Chúa Giêsu đi vào 
cuộc thương khó, chấp nhận đau 
khổ và cái chết, thế nhưng đó là 
Ngài thực hiện cuộc Xuất Hành 

cho chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi miền đất của nô lệ tội lỗi, để tiến 
vào Miền Đất Hứa của Sự Sống. Đây là cuộc Xuất Hành đầy niềm Tin 
Yêu và Hy Vọng.
Tôi tin rằng LM Giuse Trần Ngọc Thanh khi đang thi hành bí tích Hòa 
giải cho các giáo dân, dung nhan Em cũng tỏa sáng, vì lúc ấy Chúa 
Giêsu đang hiện diện trong Em để tha tội cho hối nhân. Em đã đi vào 
cuộc Xuất Hành cùng với Chúa Giêsu để dẫn Dân Chúa vào Miền Đất 
Hứa của sự sống đời đời. Xin cúi mình kính cẩn chào Em. Giờ đây 
Em thanh thản hát vang:

“Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp
Tôi đã chạy hết chặng đường
Tôi đã giữ vững đức tin
Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính”  
(2Tm 4, 7-8a)

Vâng, Em đã ra đi về Thiên đàng để lãnh triều thiên của người công 
chính. Em đã trở nên một động lực nên Thánh cho tôi, cô giáo hèn 
mọn của Em, và cho nhiều anh em, bạn hữu, giáo dân nghèo của em 
còn đang chiến đấu trên đường lữ thứ trần gian. Xin cùng Em và Mẹ 
Maria cất tiếng thưa với Chúa: FIAT! MAGNIFICAT! 

Đêm giao thừa Tân Sửu-Nhâm Dần 2022
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CHÍNH QUYỀN SÁCH NHIỄU 
KHI ĐỨC TỔNG GIUSE VŨ 
VĂN THIÊN ĐANG DÂNG 
THÁNH LỄ TẠI HOÀ BÌNH 

Theo tin tức kèm Video cho biết 
chính quyền Cộng sản thị trấn Vụ 
Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 
Bình miền Bắc Việt Nam đã đột 
nhập Cung Thánh phá rối Thánh 
Lễ đồng tế do Đức Tổng Giám 
Mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên 
đang cử hành cùng các Linh Mục.   

Vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 
sáng Chúa Nhật 20.02.2022 tại 
nhà thờ Giáo xứ Vụ Bản, thị trấn 
Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà 
Bình, Tổng Giáo phận Hà Nội. 

Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ 
Văn Thiên, Tổng Giám mục 
Tổng Giáo phận Hà Nội đang 
dâng thánh lễ đồng tế cùng các 
cha trong Giáo Hạt, khi đến phần 
Hiệp Lễ  thì hai người bên phía 
chính quyền đầu đội mũ bảo hiểm 
xông lên tận Cung Thánh để ngăn 
cản, phá rối, sách nhễu, đòi giải 
tán. Theo tin địa phương cho biết 
thì người đội mũ bảo hiểm trực 
diện với Đức Tổng Giám Mục là 
ông Bí thư Thị trấn Vụ Bản, tỉnh 
Hòa Bình.  

Được biết, theo chương trình 
của Năm Truyền Giáo, vào Chúa 
Nhật thứ III trong tháng– cầu cho 
việc truyền giáo của Giáo phận, 
Đức tổng Giuse sẽ dành hai ngày 

CHÍNH QUYỀN CSVN  
PHÁ RỐI THÁNH LỄ

Bí thư Thị Trấn Vụ Bản đang sách nhiễu Đức TGM.  
Giuse Vũ Văn Thiên trên Cung Thánh

thăm viếng các giáo xứ miền Hòa 
Bình và hôm nay, 20.2.2022  là 
ngày Chúa Nhật đầu tiên ngài đi 
thăm thì gặp sự phá rối như trên. 

Giáo xứ Vụ Bản có hơn 300 nhân 
danh, nằm trong thị trấn Vụ Bản, 
huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, 
cách trung tâm Hà Nội về hướng 
Tây Nam hơn 100 km. Giáo xứ 
đã được thành lập tại đây từ lâu 
nhưng từ năm 1954 thì mọi cơ sở 
đều bị trưng thu và gần như không 
còn sinh hoạt tôn giáo. Những 
năm gần đây, các linh mục đã dần 
dà tiếp cận được với nơi này. Các 
ngài từng bước quy tụ giáo dân 
và đã xây dựng ngôi nhà thờ nhỏ 
làm nơi cử hành thánh lễ. Cha 
Phanxico Xavie Trần Văn Liên, 
sau 1 năm làm phó xứ Mường 
Cắt và ở thường trực tại Vụ Bản, 

nay được Đức TGM Giuse Vũ 
Văn Thiên bổ nhiệm làm chính 
xứ giáo xứ Vụ Bản. 

Xin anh chị em cầu nguyện cho 
Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, 
cầu nguyện cho Gi áo xứ Vụ Bản, 
cho Tổng Giáo Phận Hà Nội và 
Giáo hội Việt Nam sớm thoát cơn 
bách hại.

Tích cực tham 
dự chiến dịch
mỗi Độc Giả 

giới thiệu thêm 
Độc Giả mới.
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Viết Từ

CANADA

Mặc Giao

MƯU MÔ “CHÍ PHÈO” 
CỦA PUTIN 

Có thể nói từ sau Thế 
Chiến Thứ Nhất (1914-
1918), đặc biệt là sau Thế 

Chiến Thứ Hai (1939-1945), với 
việc thành hình Hội Quốc Liên 
rồi Liên Hiệp Quốc, thế giới bắt 
đầu đặt ra những luật lệ về chủ 
quyền quốc gia, chủ quyền đảo 
biển và quyền con người. Trước 
đó thì cứ mạnh được yếu thua. 
Những luật lệ quốc tế này được 
áp dụng cho toàn thế giới với 
mục đích giải quyết những tranh 
chấp, xung khắc để tránh xung 
đột, tránh gây chiến tranh. Nhờ 
đó, nhân loại chưa có một trận 
đại chiến nào từ 1945 đến n ay. 
Tuy nhiên, con người vốn tính 
tham quyền, tham tiền và tham 
tình (kể cả lãnh tụ qúa yêu mình) 
nên không thể tránh được những 
cuộc chiến tranh cục bộ tại nhiều 
địa phương. Đại chiến nóng 
không xảy ra, nhưng chiến tranh 
lạnh giữa khối cộng sản Liên Xô 
và khối tự do Âu Mỹ đã kéo dài 
từ 1945 đến 1991. Hiện nay, hoà 
bình thế giới đang bị đe dọa vì 
những tranh chấp giữa Âu Mỹ và 

Trung Quốc cũng như giữa Âu Mỹ và Nga. 
      Luật đời là cá lớn nuốt cá bé. Nước lớn muốn chiếm nước nhỏ để 
nhập vào nước mình. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Dân tộc Việt 
Nam suốt từ thời còn là bộ lạc đến khi lập quốc và cho tới ngày nay, 
luôn luôn là miếng mồi mà Trung Hoa muốn nuốt trửng. Chúng ta là 
nạn nhân của xâm lăng, nhưng chính chúng ta cũng là kẻ xâm lăng 
đi chiếm các nước láng giềng. Cụ thể là người Việt đã xóa sổ Chiêm 
Thành, chiếm đất Chân Lạp của người Miên. Lào không bị ta cắt đất 
vì có dẫy Trường Sơn che chở.
      Nhiều người nghĩ rằng nếu chính quyền bảo hộ Pháp không phân 
chia rõ ranh giới ba nước Việt, Miên, Lào thì Việt Nam đã chiếm hết 
cả Đông Dương. Dù không bị chiếm, nhưng hai nưóc Miên, Lào vẫn 
chịu ảnh hưởng văn hóa, ngôn ngữ và cả chính trị của Việt Nam rất 
nặng. Năm 1971, người viết bài này có dịp đi công tác tại Lào và 
Miên. Tại thủ đô Vạn Tượng của Lào, tôi và người bạn vào một tiệm 
ăn Lào. Chúng tôi nói tiếng Pháp với nhân viên phục vụ. Khi thấy 
chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, họ đổi sang nói tiếng 
Việt với chúng tôi luôn. Ở Miên, sau khi Lol Nol hạ bệ Sihanouk, tôi 
đi thăm chợ Nam Vang, tương đương với chợ Bến Thành Sài Gòn. 
Khi đến dẫy bán trái cây, tôi thử nói tiêng Việt với bà bán hàng đặc sệt 
Miên: “Cam giá bao nhiêu một chục đây?”. Bà ta trả lời ngon lành 
bằng tiếng Việt.. Một hoàng thân Chủ Tịch Quốc Hội Lào ngâm thơ 
Kiều với chúng tôi ở Sài Gòn. Trước đây ông du học ở Hà Nôi. Từ đó 
tôi mới biết có rất nhiều người Lào và Miên hiểu và nói tiếng Việt, 
vì cha ông họ có nhiều người là di dân từ Việt Nam, là công chức do 
chính quyền bảo hộ Pháp gửi qua, là sinh viên du học tại trường đại 
học Hà Nội hay trường Chasseloup Laubat Sài Gòn. Nước nhỏ ở cạnh 
nước lớn là phải chịu ảnh hưởng về chính trị và văn hóa. Văn hóa thì 
như thế. Chính trị thì hai nước Miên, Lào hiền lành đã bị cộng sản Việt 
Nam kéo vào vòng chiến và làm cho điêu đứng.  
      Trở lại thời sự hiện đại với Ukraine. Nước này và nhiều nước 
nhỏ khác có cùng biên giới với Nga bị cưỡng bức sáp nhập vào Liên 
Bang Xô Viết khi cách mạng cộng sản chiếm được quyền hành từ Nga 
Hoàng năm 1917. Sau khi Liên Xô tan vỡ năm 1991, Ukraine và các 
nước này tách ra đòi lại độc lập. Ukraine là nước lớn nhất, diện tích 
600,000 cây số vuông, gần gấp hai Việt Nam, có nhiều người gốc Nga 
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và nhiều người nói tiếng Nga. Từ 
khi ông Vladimir Putin lên ngôi 
tổng thống của nước Nga không 
cộng sản, ông áp dụng hình thức 
dân chủ bề ngoài, bề trong là cách 
cai trị độc tôn, độc tài, rất gần với 
chế độ cộng sản. Chính ông đã 
từng giữ chức vụ cao cấp của cơ 
quan KGB mật vụ Liên Xô. Cách 
đây không lâu, ông công khai 
tuyên bố ông tiếc thời hoàng kim 
của chế độ Xô Viết. Ông muốn tái 
lập Liên Bang Xô Viết, dù không 
mang tên cũ, đặt dưới sự cai trị 
mãn đời của ông. Ông muốn 
chinh phục lại các tiểu quốc đã 
tách ra, nằm giữa Nga và châu 
Âu: Ukraine, Gruzia, Belarus, 
Moldavia, Armenia, Estonia, để 
các nước này khỏi bỏ Nga đi gần 
với Liên Âu và có thể gia nhập 
NATO (Liên Minh Phòng Thủ 
Bắc Đại Tây Dương).
      Ông Putin coi Ukraine quan 
trọng nhất. Nga đã bầy trò dân 
chủ giả trưng cầu dân ý để chiếm 
bán đảo Crimea của Ukraine, 
cung cấp võ khí và cả lính đánh 
thuê cho đám dân quân thân Nga 
nổi dậy đòi tự trị ở vùng Donbass, 
phiá Đông giáp Nga. Bây giờ ông 
Putin cho lệnh kéo gần 150,000 
quân, chiến xa, hỏa tiễn dàn khắp 
biên giới Nga-Ukraine và trong 
lãnh thổ Belarus (tổng thống 
trước chống Nga, tổng thống hiện 
tại thân Nga) gọi là để tập trận. 
Ông cũng cho hải quân thao diễn 
ở biển Hắc Hải (Black Sea) phiá 
Nam Ukraine. Ai cũng hiểu đây 
là một đe dọa xâm lăng Ukraine. 
Ông đòi Ukraine, Mỹ và các 
đồng minh phải tuân thủ những 
điều kiện ông đưa ra để đổi sự rút 
quân và đe dọa chiến tranh của 
Nga. Những điều kiện của ông 

Putin có thể tóm tắt thành 3 điểm chính: 
      1/ Ukraine không được gia nhập tổ chức NATO. 
          (Theo điều lệ NATO, khi môt thành viên bị   tấn công, mọi quốc 
gia trong khối đều coi như     bị tấn công)
      2/ Các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây không được gia nhập 
NATO và Khối Liên Hiệp Châu Âu (EU).
      3/ Không được đặt hỏa tiễn của khối NATO tại những nước Đông 
Âu cựu cộng sản. Cụ thể là rút quân NATO khỏi Rumani, Ba Lan và 
Belarus.
      Lý do là để bảo vệ an ninh cho Nga. Thực tế là để ông Putin đóng 
vai bá chủ, bá quyền trên những quốc gia này, không cho ai đụng vào, 
không được đưa thể chế dân chủ tự do vào những nước này để “làm 
hư” dân, nhất là để dân Nga khỏi noi “gương xấu” đòi tự do dân chủ. 
Phải để cho ông rộng tay dụ dỗ, dọa nạt và cưỡng ép họ trở về mái nhà 
xưa là nước Đại Nga, dưới quyền độc trị của “Đại Đế” Vladimir Putin, 
chẳng khác gì Alexandre Le Grand thời xưa.
      Hành động của Putin giống như nhân vật Chí Phèo làng Vũ Đại 
trong tiểu thuyết của Nam Cao. Mỗi khi thèm rượu mà không có tiền 
mua, Chí Phèo đến nằm vạ trước cửa một nhà khá giả nào đó, tự cào 
mặt la lối là bị đánh, chửi bới cả làng Vũ Đại cho tới khi chủ nhà dúi 
cho tí tiền đi uống rượu mới yên. Trong khi không có nước nào tính 
chuyện đánh đấm Nga, Putin nằm lăn ra ăn vạ, la làng là bị bao vây 
đe dọa khắp chung quanh, đòi nước này không được vào NATO, nước 
kia phải rút hết khí giới, nếu không là “ông” nổi lửa đốt châu Âu. Mấy 
ông phú hộ châu Âu cùng đại gia đồng minh châu Mỹ có dư gậy gộc 
để trị tội Chí Phèo Putin, nhưng các ông sợ đứt tay, “nhà giầu phải cái 
gai bằng nhà khó chết hai ba người”. Các ông cũng sợ thằng cào mặt 
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ăn vạ, nó dám làm những việc các ông không dám làm, “Thứ nhất sợ 
kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng cố thây”. 
      Vì vậy các ông thay nhau đi gặp Putin để vừa vỗ về vừa răn 
đe. Tổng Thống Mỹ nói chuyện trực tuyến với Putin mấy lần. Tổng 
Thống Pháp Emmanuel Macro đến tận Kremlin thuyết phục Putin hơn 
9 tiếng. Các thủ tướng Anh, Đức cũng đi gặp Putin, chưa kể các bộ 
trưởng ngoại giao của các nước này đi lại Moscow như đi chợ. Thấy 
lối ăn vạ của mình có hiệu qủa, Putin lên gân bác bỏ mọi thuyết phục 
và điều kiện của phe đồng minh, chỉ nói với TT Macron là Nga sẽ 
không leo thang quân sự. Cái nước Pháp này từ xưa đến nay vẫn quen 
thói chọc gậy bánh xe các kế hoạch của Mỹ để ra vẻ ta đây không phải 
là đàn em dễ bị Mỹ bóp mũi. Được cái khi xảy ra chuyện lớn Pháp vẫn 
đứng về phe đồng minh. Không biết ông Macron đã hứa gì với Putin 
khiến Putin dịu bớt giọng.
      Chiến lược của Mỹ và đồng minh là không nhẩy vào Ukraine để 
bảo vệ nước này, chỉ giúp súng đạn và các võ khí tối tân, Canada giúp 
huấn luyện quân sự đặc biệt và viện trợ trên 100 triệu Đô la, Mỹ đưa 
7,000 quân đến Ba Lan và vùng lân cận sát biên giới Ukraine. Đồng 
minh cảnh cáo Nga bằng quân sự, bằng sức mạnh đoàn kết của khối 
Âu Mỹ, bằng cho Nga biết nếu gây chiến sẽ lãnh những hậu qủa chưa 
từng thấy và không thể lường trước. Ngày 15-2-2022, Tổng Thống 
Joe Biden, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, đã cảnh cáo Nga một 
cách dứt khoát, thẳng thừng:
      “Nếu Nga tấn công Ukraine, thì đó sẽ là cuộc chiến (do Nga) chọn 
lựa, một cuộc chiến không có nguyên nhân và lý do… Giá phải trả 
về nhân mạng đối với Ukraine sẽ rất lớn. Giá chiến lược đối với Nga 
cũng sẽ rất lớn. Thế giới sẽ không quên Nga chọn cái chết và sự hủy 

diệt không cần thiết” (US News 
& World Report).
      TT Biden có ý gì khi nói 
“Nga chọn cái chết và hủy diệt”? 
Chiến tranh nguyên tử chăng? Dĩ 
nhiên chẳng anh nào dại dùng 
bom nguyên tử để chết cả chùm. 
Thiếu gì cách hủy diệt khác. Chỉ 
sợ có anh nổi cơn điên hay nổi 
cơn thèm rượu mà cào mặt ăn vạ 
kiểu Chí Phèo thì sẽ gây tai họa 
lớn cho nhân loại.
      Giả dụ Nga quyết tâm đánh 
chiếm Ukraine, họ có thể sẽ 
đánh chiếm phần đất miền Đông 
nơi có lính và người thuộc phe 
họ mai phục sẵn, hoặc họ đánh 
chiếm thủ đô Kiew, hạ bệ chính 
quyền Ukraine đương nhiệm và 
lập một chính quyền khác tay 
sai của Nga. Nói nghe dễ nhưng 
làm được việc đó không dễ. Quân 
đội Mỹ và đồng minh dù không 
muốn chiến đấu đối mặt với quân 
đội Nga, họ đâu chịu đứng nhìn 
Nga dùng phi cơ, hỏa tiễn, xe 
tăng tiến vào tàn phá Ukraine như 
chỗ không người. Họ cũng có hỏa 
tiễn, máy bay, đại pháo tối tân 
không kém, sẵn sàng ngăn chặn 
và trả đũa. Còn phải kể đến đoàn 
quân quyết chiến 260,000 người 
của Ukraine được Âu Mỹ trang bị 
đến tận răng, và quan trọng nhất, 
trên 41 triệu dân Ukraine quyết 
không chịu trở lại làm tôi mọi 
của Nga. Mặt khác, khi công khai 
xâm chiếm một quốc gia có chủ 
quyền, thành viên của Liên Hiệp 
Quốc, Nga sẽ bị thế giới lên án, 
trừng phạt, tẩy chay và lãnh nhiều 
hình thức chế tài khác.
     Có lẽ ông Putin cũng đã biết 
người biết mình phần nào nên 
ngày 14-2 ông cho Bộ Quốc 
Phòng Nga công bố Nga đã rút  Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky thị sát mặt trận miền Đông
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bớt quân khỏi biên giới với Ukraine và sửa soạn chấm dứt tập trận tại 
Belarus. Tuy nhiên NATO không tin chuyện đó xảy ra, cho rằng chỉ là 
một cách tuyên truyền, đồng minh vẫn phải đề cao cảnh giác. Dù vậy, 
cũng phải nghĩ tới việc ông Putin đã thấy ván cờ không dễ ăn, lại còn 
có thể thua đậm, nên phải tìm cách rút dần trong danh dự và kiếm chác 
chút đỉnh thay vì trắng tay. Trò đe dọa không có hiệu lực thì phải tỏ 
thiện chí để đi đến điều đình. Điều đình gay qúa thì lại dọa, có khi đập 
đầu ăn vạ, gây chiến chút đỉnh để thiên hạ túm vô can ngăn và cho vài 
cút rượu để Chí Phèo tạm yên. Được ăn cả, ngã cũng chẳng về không. 
Đó là mưu mô của Chí Phèo Putin.
      Nếu Putin liều mạng gây chiến, Âu Mỹ sẽ phản ứng như thế nào? 
Ngoài việc đối phó bằng võ lực, đồng minh sẽ đánh tan nát nền kinh tế 
của Nga. Việc phạt một số cá nhân và công ty là chuyện nhỏ, chuyện 
lớn là loại Nga khỏi mạng lưới chuyển tiền SWIFT, một hệ thống 
thanh toán doanh thương quốc tế bằng Mỹ kim, cấm vận không buôn 
bán với Nga, không mua các mặt hàng quan trọng của Nga như nhôm, 
nikel, palladium, bạch kim và một số ngũ cốc, nặng nhất là không 
mua dầu và khí đốt của Nga, đóng ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 từ 
Nga chạy qua Ukraine đến Đức. Đức rất phân vân chuyện này, nhưng 
cuối cùng Tổng Thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã lên giọng 
cảnh cáo ông Putin là nếu chiến tranh xảy ra ở Đông Âu, Nga phải 
chịu trách nhiệm, và không nên đánh giá thấp sức mạnh của nền dân 
chủ. Tổng Thống Mỹ Joe Biden thì tuyên bố rõ ràng hơn: “Ống dẫn 
dầu khí Nord Stream 2 của Nga đến Đức sẽ bị đóng nếu Nga tấn công 
Ukraine”. Khối G-7 gồm những nước có nền kinh tế cao (Mỹ, Anh, 
Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Canada) cũng ra thông cáo khẳng định 
nếu Nga tăng cường các áp lực quân sự, G-7 sẽ sẵn sàng “áp đặt các 
biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chánh tập thể gây ra những hậu 
qủa to lớn và tức thì với nền kinh tế Nga”.
      Muốn biết Nga sẽ bị thiệt hại như thế nào nếu bị ngưng hoặc giảm 
bớt xuất cảng dầu khí, xin đọc những con số sau đây: Nga sản xuất 
10 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 10% nhu cầu toàn cầu và 
cung cấp khí đốt nhiều nhất cho châu Âu. Giá dầu thô hiện tăng trên 
90 Mỹ kim một thùng. Giá khí đốt tăng hơn 150% trong những tháng 
gần đây. Với giá dầu thô 90 Mỹ kim một thùng, Nga sẽ lượm thêm 60 
tỷ Euro trong năm 2022. Nhưng nếu bị cấm và giảm xuất cảng, lợi tức 
sẽ hao hụt nhanh chóng, lạm phát sẽ gia tăng, hiện giờ lạm phát tại 
Nga đã đạt mức 8,7% .
      Tây Âu sẽ bị ảnh hưỏng kinh tế ra sao nếu có chiến tranh với Nga? 
Hiện giờ các  nước Tây Âu bán hàng cho Nga trị giá 80 tỷ Euro mỗi 
năm và nhập cảng từ Nga 40 tỷ chỉ riêng dầu khí. Nếu cắt đứt thương 
mại, Tây Âu sẽ bị thiệt và phải tìm mua dầu khí ở chỗ khác. Tuy nhiên, 
đó không phải là mối lo lớn. Việc doanh thương tự do có tính cách 
luân chuyển để điều hòa cung cầu. Không bán hàng được cho Nga thì 
tìm khách khác, Mỹ, Nhật, các nền kinh tế đang lên ở châu Á. Về dầu 
khí, Mỹ đã hứa sẽ cung cấp cho các đồng minh châu Âu nếu nguồn 

cung cấp từ Nga bị gián doạn. 
Ngoài ra, ai có tiền cứ việc ung 
dung đi kiếm dầu ở Trung Đông, 
Canada và châu Mỹ La Tinh. Có 
thể đắt hơn chút ít vì vận chuyển 
từ xa, nhưng không thiếu. Đối 
với Mỹ, ảnh hưởng chiến tranh 
với Nga không làm kinh tế Mỹ 
điêu đứng. Mỹ không mua nhiều 
dầu của Nga, mỗi ngày chỉ mua 
700,000 thùng, tương đương 3% 
nhu cầu. Muốn mua thêm, cứ nối 
ống pipeline với Canada là bao 
nhiêu cũng có. Dĩ nhiên vật giá 
tại Mỹ có thể tăng thêm, như đã 
tăng vì hậu qủa của Covid-19. 
Nay có cao hơn vì chiến tranh thì 
dân vẫn không đói rách, chỉ thêm 
lời than phiền và chỉ trích chính 
quyền.
      Nhiều người cho rằng Nga có 
thể liên minh với Trung Quốc để 
chống lại Mỹ và NATO. Ông Tập 
Cận Bình đã nói với ông Putin 
rằng: “Chúng ta kiên quyết ủng 
hộ lẫn  nhau về các vấn đề liên 
quan đến các lợi ích cốt lõi của 
nhau và bảo vệ phẩm giá của mỗi 
quốc gia”. Trong bài viết tựa đề 
“Liên Minh Nga-Trung Quốc”, 
Tiến sĩ Antonio Graceffo đã đưa 
ra những con số về sự hợp tác 
Nga-Trung từ năm 2014, khi Nga 
chiếm bán đảo Crimea, bị thế giới 
phản đối và phải tìm hậu thuẫn 
từ Trung Quốc: “Cả hai đã tiến 
hành một thỏa thuận khí đốt trị 
giá 400 tỷ Mỹ kim. Các thương 
vụ giữa hai quốc gia này không 
ngừng tăng lên từ đó. Trung 
Quốc hiện là một khách hàng lớn 
mua các loại vũ khí, cá và gỗ của 
Nga. Năm 2020, Trung Quốc đã 
chính thức nhập cảng dầu thô và 
khí đốt tự nhiên của Nga. Thương 

(xem tiếp trang 42)
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Theo trang Công Giáo Việt 
Nam, ngày 29-01-2022, 
linh mục   Giuse Trần 

Ngọc Thanh dòng Đa-minh, phó 
xứ Nhà thờ Đăk Mốt, thị-trấn Plei 
Kan, huyện Ngọc-hồi, Giáo-phận 
Kon-tum, đang ngồi giải-tội, bất 
ngờ bị một người đàn ông dùng 
dao xông vào chém trọng thương 
và như Cáo-phó của  Tỉnh Dòng 
Đa-minh Việt-Nam chính-thức 
báo tin linh mục   Giuse Trần 
Ngọc Thanh đã được Chúa gọi về 
lúc 23 giờ 30 Thứ Bảy ngày 29-
1-2022.
Theo tìm hiểu thêm, được biết 
linh-mục Trần Ngọc Thanh mới 
thụ-phong linh-mục chưa được 4 
năm. Ông tự nguyện xin đi làm 
mục-vụ tại Tây-nguyên và trong 
thời-gian còn vắn-vỏi đó, để tín-
hữu thuộc sắc-tộc thiểu-số trong 
vòng trách-nhiệm dễ tiếp-nhận lẽ 
đạo hơn nên ông đã dịch được bộ 
Phụng-vụ Thánh-lễ sang ngôn-
ngữ sắc-tộc. Nỗ-lực này không 
phải dễ mấy ai làm được, nếu 
không vì tín-trung với lý-tưởng 
tông-truyền trong sáng và lòng 
mến Chúa yêu người nhiệt-thành, 
vô-vị-lợi.
Giáo-hội Công-giáo Việt-Nam 
tử lâu đã ở vào thế rất nhậy-cảm, 
nếu không muốn nói là hơi bị 
“nổi tiếng” trước công-luận thế-
giới  về những vụ việc mang nặng 
chủ-trương “bài đạo” như đã từng 
xẩy ra trong non hai thập-niên 

 Người đi trong đau thương
�� Phạm Minh-Tâm

gần đây và vẫn còn âm-ỉ. Đặc-
biệt là tại các nơi xa như ở vùng 
Tây-nguyên này, chính-quyền 
điạ-phương đã từng có thời-gian 
áp-dụng chủ-trương “quét sạch 
tàn-dư mê-tín dị-đoan, tàn-dư 
tôn-giáo” để làm thành  những 
vùng “trắng” không còn bóng 
dáng một tín-đồ nào. Đó là cánh 
đồng lúa mà linh-mục Trần Ngọc 
Thanh đã tìm đến.
Thành vậy, khi nói linh-mục Trần 
Ngọc Thanh bỗng dưng bỗng lành 
bị một người xông vào tấn-công 
ngay lúc đang thi-hành mục-vụ, 
rồi lại không bằng không cớ xác-
nhận hung-thủ là người tính-khí 
bất-thường hay nổi cơn nóng cục, 
thích gây-sự  thì dễ mấy ai tin. Và 
chắc khó có ai loại bỏ cách nhìn 
vấn-đề này của luật-sư Lê Quốc 
Quân, cựu tù-nhân lương-tâm, 
cho biết trên trang cá-nhân rằng, 
“Cái chết đau đớn của linh mục 
là đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn 
uất lớn trong lòng các xứ đạo nói 
riêng và dân chúng tại khu vực 
Kon-tum nói chung. Có người 
cho là có động cơ đê hèn và ‘bàn 
tay lông lá’ phía sau, nhưng cũng 
có nguồn tin cho rằng kẻ chém 
cha là người tâm thần.”. 
Để bổ-túc vào nhân-định này, 
người viết còn có thêm suy nghĩ, 
theo chi-tiết thuật lại từ các nhân-
sự có mặt tại hiện-trường thì nếu 
tâm-thần sao hung-thủ lại như đã 
sẵn định-hướng nhắm tới là nơi 

linh-mục Trần Ngọc Thanh đang 
ngồi trong toà giải-tội. Một linh-
mục Công-giáo, lại là một người 
trẻ, hăng-say và nhiệt-tâm trong 
sứ-vụ đem Tin Mừng đến với anh 
chị em sắc-tộc như linh-mục Trần 
Ngọc Thanh thì “bàn tay lông 
lá” nào đó phải ra tay trừ-khử là 
điều không cần phải hồ-nghi sự 
gì nữa. Nhất là tại địa-bàn Đăk 
Mốt này cũng đã từng có các việc 
thô-bạo gần như thế xẩy ra.
 Xin được nhắc lại ở đây và cùng 
suy nghĩ bằng đức tin trong sáng 
trước hai hiện-tượng về cùng một 
sự việc, là hai mặt trái phải của 
chiếc “mề đay” cộng-sản. Và 
chân-thành mong linh-mục Trần 
Ngọc Thanh, trong cõi tâm-linh 
vời-vợi, tiếp-tục nhớ đến hiện-
trạng Giáo-hội Công-giáo Việt-
Nam của chúng ta.
Dưới thời Giám-mục Hoàng 
Đức Oanh, Đăk Mốt là Giáo-hạt 
trong đó có giáo-xứ Đăk Jâk đã 
xẩy ra vụ đàn-áp nghiêm-trọng. 
Hơn một thập-niên trước, giáo-
xứ Đăk Jâk thuộc giáo-hạt Đăk 
Mốt, ở giữa khu vực ba xã Đăk 
Môn, Đăk Ang và Đăk Long, 
giáo-phận Kon-tum. Gíáo-xứ 
được thành lập từ 1957, đã có nhà 
thờ và đông đảo giáo dân. Năm 
1972, do chiến-tranh, nhà thờ bị 
phá hủy và dân chúng tản-mác đi 
khắp nơi. Sau năm 1975, họ quay 
trở về và đã có gần sáu ngàn giáo-
dân gồm người Xê-đăng, người 
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Deh và các sắc-tộc khác. 
Năm 2011, Toà-giám-mục Kon-
tum gửi linh-mục Đaminh Trần 
Văn Vũ đến quản-nhiệm,  xin 
phép dựng lại nhà thờ để phục-
hồi giáo-xứ Đăk Jâk, nhưng 
chính-quyền không cho. 
Vào ngày 23-2-2012, xẩy ra vụ 
linh-mục Louis Nguyễn Quang 
Hoa  đã bị đánh trọng thương sau 
khi dâng lễ an-táng cho một bà 
cụ người săc-tộc  thiểu-số trong 
vùng cùng  điạ-bàn này.
Do nhu-cầu sinh-hoạt tâm-linh, 
từ tháng 4-2013, giáo-dân đã tạm 
dựng trên nền nhà thờ cũ một nhà 
nguyện bằng vách nứa lợp tôn. 
Chính-quyền địa phương nhiều 
lần đến đòi dỡ nhà thờ tạm-thời 
này. Giáo-dân cương-quyết ra 
điều-kiện chỉ dỡ sau khi có phép 
cho xây dựng một nhà thờ mới để 
thay thế. Giám-mục Hoàng Đức 
Oanh vẫn tiếp-tục thương-thuyết. 
Cuối cùng, Sở Nội-vụ tỉnh Kon-
tum quyết-định từ ngày 07-01-
2015 đến 17-01-2015 sẽ dỡ nhà 
thờ Đăk Jak. Đồng thời tỉnh sẽ 
trục xuất linh-mục Trần Văn Vũ 
ra khỏi huyện Đăk Glei là huyện 
giáp ranh với Ngọc-hồi. 
Một năm sau, khi Giám-mục 
Hoàng Đức Oanh đã về hưu, 
Giám-mục Nguyễn Hùng Vị lên 
thay thì có một “nhân-sự” mới 
xuất-hiện với danh-xưng là Hiệp-
sĩ đại thánh-giá. Chính-quyền 
điạ-phương bôi xoá hết những 
gì đã xẩy ra trước đấy hơn một 
năm để sang một kịch-bản khác. 
Trước hết bản tin của giáo-phận 
Kon-tum được mở đầu rằng“Trải 
qua bao năm tháng đợi chờ, lần 
đầu tiên tại Giáo phận Kon-tum, 
một Giáo xứ được chính quyền 

cấp 5.000m2 đất và cấp giấy phép xây dựng Nhà thờ. Tất cả là nhờ 
vào sự tác động của Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức 
Thịnh”…
Và cũng qua trang này giới-thiệu, thì ông Hiệp-sĩ này… là hình ảnh 
người Công giáo Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, người 
Công giáo tiêu biểu đã làm men, làm muối giữa đời. Những việc làm 
đó đã góp phần đưa chính sách tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc của 
Đảng, Nhà nước vào cuộc sống…Là người dám đấu tranh chống mọi 
biểu hiện, hành vi lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ Giáo hội Công 
giáo và Nhà nước, chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của một 
số phần tử cực đoan. Chính những việc làm này góp phần tạo sự đồng 
thuận trong quan hệ giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo các cấp. 
Việc làm của anh đã tạo sự cảm kích trước những vị Giám mục Việt 
Nam; tạo được sự đồng thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam khi 
Giám mục giáo phận Xuân Lộc thỉnh nguyện lên Giáo hoàng phong 
tước hiệu Hiệp sĩ Đại Thánh giá cho anh….
Có điều, suốt thời gian Giáo-hội Công-giáo Việt-Nam phải hấng chịu 
các biến-cố như  vụ tượng Đức Mẹ bị đập phá ở Đồng-đinh đến vụ 
việc Toà Khâm-sứ, rồi Thái-hà và kéo theo một chuỗi dài ở Đồng 
Chiêm, Loan-lý, Cầu Rầm…cho đến Kon-tum, Mỹ-yên và  dòng Mến 
Thánh-giá Thủ-thiêm hiện nay đã không thấy  một sự “góp phần” nào 
của người mà bản tin ca-tụng. Ngược lại , khi viết như thế, khi nức-
lòng mừng ngôi nhà thờ mới do “công đức” tốt  đẹp của nhà nước như 
thế thì có ai nghĩ  Giám-mục Hoàng Đức Oanh trước đó đã làm đẹp 
lòng Chúa hay đẹp lòng nhà nước..
Giáo-hội đang bước vào Mùa đau thương, mùa để người Công-giáo 
chúng ta hồi-tâm hoán-cải để được cùng thông-phần ơn Cứu-độ bằng 
cuộc Tử-nạn của Đức Ki-tô, cùng theo Người trên đường Thập-gíá. 
Và Hội-thánh Công-giáo đã có mặt từ nỗi khổ-nạn này, đã gieo trong 
nước mắt và gặt trong vinh-quang Phục-sinh của Người để sống 
còn và sống mãi.  Một Hội-thánh bao gồm ba tập-hợp là Hội-thánh 
chiến-đấu là toàn-thể cộng-đồng tín-hữu đang sống ở trần-gian, đang 
phải chiến-đấu với mọi thế-lực của tội lỗi và các tà-thuyết duy-vật; 
Hội-thánh đau khổ là mọi tín-hữu đã qua đời đang thanh-luyện trong 
luyện-ngục và Hội-thánh vinh-thắng khải-hoàn đã được vào cõi vinh-
phúc. Cả ba tập-hợp này có mối dây liên-lạc thiêng-liêng với nhau  
trong phần trách-nhiệm về cả sự tội và sự phúc của nhau. 
Trong niềm tin này, tôi không ai-oán về cái chết  đau thương linh-
mục Trần Ngọc Thanh đã nhận chịu. Vì tôi tin rằng, ông đã đi vào 
vinh-quang của Thập-giá Đức Ki-tô. Dòng máu ông đã đổ ra trên đất 
Kon-tum đang kết nên bó hoa công-chính ông mang theo trên đường 
về nhà Cha, để dâng lên Người  lời xin ơn cho Giáo-hội Việt-Nam sợi 
dây liên-kết chân-tình giữa các người tin với nhau thay vì chỉ lo chen 
lấn nhau đi vào ngõ cụt của ngai toà và đặc-lợi của thế-quyền. 
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Công cuộc vận động đã khởi 
đầu
Từ lâu, nghe nói nhiều đến LM 
Trương Bửu Diệp, nhưng vì quá 
bận việc gia đình và những sinh 
hoạt ngoài xã hội, cá nhân tôi 
chưa rõ bao nhiêu về nhân thân 
cha .
Cho đến khi thấy trên các tờ báo 
Việt ngữ trong cộng đồng nối 
tiếp đăng hình ảnh cha kèm theo 
những lời Tạ Ơn của hàng chục, 
thậm chí hàng trăm độc giả nhận 
được Ân Ban của Chúa sau khi 
cầu nguyện với ngài, tôi bắt đầu 
tìm hiểu. 
Đây cũng là lúc tôi hay tin từ 
nhiều năm qua, Giáo Hội Công 
giáo Việt Nam đã bắt đầu thu thập 
những chứng tích cha Phanxicô 
chết vì đạo để đệ trình Vatican 
tuyên Thánh cho ngài. Ngoài ra, 
một cơ cấu có danh xưng Hội 
Báo Trợ Án Tuyên Thánh cha 
Phanxicô Xaviê Trương Bủu 
Diệp cũng đã được thành lập tại 
Giáo phận Orange. Linh Mục 
Tuyên Úy Hội là cha Vincent 
Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc 
Trung Tâm CGVN.
Dĩ nhiên, công việc thu thập 
những chứng tích liên quan tới 
cái chết vì đạo của cha Diệp 
không phải là một công việc dễ 

Tin vui quanh cuộc vận động Tuyên Thánh
Linh mục Phanxicô Xaviê 

Trương Bửu Diệp
�� Trần Phong Vũ

dàng trong thời điểm hiện nay khi 
mà mọi thế lực vô thần gian ác 
luôn tìm mọi mưu thâm kế độc để 
chống phá niềm tin Kitô Giáo. 
Đôi nét về cuộc đời cha 
Phanxicô Xaviê
Trước khi đi sâu vào vấn đề, 
người viết xin lược qua tiểu sử 
LM Trương Bửu Diệp.
Cha sinh ngày 01 tháng 01 năm 
1897 tại họ đạo Cồn Phước, thuộc 
làng Tấn Đức; nay thuộc ấp Mỹ 
Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang. Thân phụ là ông 
Micae Trương Văn Đặng (1860 
- 1935), mẹ là bà Lucia Lê Thị 
Thanh. 
Cậu bé được Linh mục Giuse 
Sớm rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 
1897 tại họ đạo Cồn Phước và 
lấy tên Thánh là Phanxicô Xaviê. 
Năm 1904, lúc lên bảy tuổi 
mẹ mất, cậu Diệp theo cha đến 
Battambang (Campuchia) sinh 
sống bằng nghề thợ mộc. 
Hai năm sau (1909), Linh mục 
Phêrô Lê Huỳnh Tiền đưa cậu 
vào tu tập tại Tiểu chủng viện Cù 
Lao Giêng (nay thuộc xã Tấn Mỹ, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). 
Sau đó, thầy Diệp học triết và 
thần học tại Đại chủng viện Nam 
Vang (Campuchia); vì thời ấy, 
các họ đạo trong khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long đều trực 
thuộc Giáo phận Nam Vang.
Năm 1924, thầy Diệp thụ phong 
Linh mục tại Nam Vang, thời 
Giám mục Valentin Herrgott cai 
quản. Sau đó, cha được bổ nhiệm 
làm Linh mục phó họ đạo Hố Trư, 
một họ đạo của người Việt sinh 
sống tại Kandal (Campuchia). 
Năm 1927 cha Diệp trở về nước 
và được bổ nhiệm giảng dạy tại 
Chủng viện Cù Lao Giêng. 
Tháng 3 năm 1930, cha về nhận 
nhiệm sở tại Họ đạo Tắc Sậy. Với 
lòng nhiệt thành lo việc mở mang 
Nước Chúa, tại đây, ngài đã thiết 
lập được 8 Giáo điểm, bao gồm: 
Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu 
Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng 
Gò, Rạch Rắn.
Trong hai năm 1945 - 1946, chiến 
tranh loạn lạc diễn ra triền miên 
khiến nhiều giáo dân phải di tản. 
Linh mục bề trên là Trần Minh 
Ký ở Bạc Liêu và cả người Pháp 
cùng lên tiếng khuyến cáo và kêu 
gọi Linh mục Trương Bửu Diệp 
tạm rời xứ đạo đến nơi an toàn, 
khi nào tình hình yên ổn sẽ trở về, 
nhưng cha một mực từ chối. Cha 
nói:
“Tôi sống giữa đoàn chiên, nếu 
chết cũng chết giữa đoàn chiên. 
Tôi không đi đâu cả.” 
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Song song với những tin đồn 
mâu thuẫn khác nhau, nguồn 
tin lưu truyền trong nhân gian ở 
Nam Bộ cho hay, ngày 12 tháng 3 
năm 1946, Linh mục Trương Bửu 
Diệp bị Việt Minh bắt cùng với 
trên 70 giáo dân tại họ Tắc Sậy, bị 
lùa đi và nhốt chung với bổn đạo 
tại lẫm lúa của ông giáo Sự ở Cây 
Gừa. Họ chất rơm chung quanh 
với mưu tính nổi lửa thiêu sống 
mọi người, nhưng Linh mục Diệp 
đứng ra tranh đấu cho dân, đồng 
thời an ủi những người cùng bị 
giam. Cha đã cố gắng để cứu giáo 
dân của mình, nhưng cuối cùng 
đã bị kẻ ác giết.
Dù khó, cuộc vận động vẫn tiếp 
nối trong Niềm Tin
Như đã đề cập, việc thu thập 
chứng từ cho việc Tuyên Thánh 
cha Diệp không dễ, vì đất nước 
chúng ta hiện đang bị áp đặt dưới 
sự khống chế của chủ nghĩa độc 
tài, vô thần cộng sản, mà cái chết 
thảm khốc của cha Diệp lại xảy ra 
vào thời kỳ nhiễu nhương, tranh 
tối tranh sáng ở miền Nam do sự 
thao túng của bọn tay sai thực 
dân Pháp và mưu toan quấy phá 
của các đơn vị du kích thuộc Mặt 
Trận Việt Minh khi ấy chủ trương. 
Vin vào tình trạng hỗn loạn trong 
những năm 1945/1946, trước 
sự kiện đồng bào trong nước tỏ 
lòng ngưỡng mộ cha Diệp, đã có 
những mưu toan tung tin đồn để 
gây hoài nghi trong dân chúng 
quanh cái chết bí ẩn của cha. 
Có giả thuyết đưa tin cha Trương 
Bửu Diệp bị Tây sát hại, vì ngài 
không chịu hợp tác với chúng. 
Lại cũng có tin trái ngược là Cha 
Diệp làm việc choTây nên bị 
đồng bào yêu nước căm ghét tìm 
cách sát hại  

Cũng có luận cứ cho rằng vì mâu thuẫn trong niềm tin tôn giáo, một 
giáo phái ở địa phương đã mưu toan giết cha. Tuy nhiên những tin đồn 
như thế đều không nêu ra được bằng chứng nào giá trị có khả năng 
thuyết phục được công luận. Ngay cả đến câu hỏi là ai và giáo phái 
nào đã sát hại cha, cũng không ai trả lời được.
Trong khi ấy, dư luận quần chúng Việt Nam ở trong cũng như ngoài 
nước, không phân biệt tôn giáo càng ngày càng tỏ ra tin tưởng là cha 
Phanxicô đã được hưởng vinh phúc trên Thiên Đường nhờ tâm tình 
đạo đức, dấn thân phục vụ Chúa, lo lắng, chăm sóc đoàn chiên của 
cha. Dựa vào bằng chứng qua sự kiện hàng trăm, hàng ngàn người 
Công Giáo cũng như ngoài Công Giáo xác tín rằng họ đã nhận được 
Ơn Lành do Lời chuyển cầu của cha lên Thiên Chúa, hướng suy nghĩ 
và tìm hiểu về căn nguyên cái chết đau thương của cha Diệp ngày 
càng sáng tỏ.
Được biết, năm 1969, hài cốt linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu 
Diệp được cải táng về khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy, là nơi cha phục vụ 
trong 16 năm, đồng thời là linh mục chánh sở thứ nhì của họ đạo Tắc 
Sậy. Ngày 4 tháng 3 năm 2010, hài cốt của ngài lại được cải táng lần
nữa, nhưng chỉ cách chỗ cũ khoảng hơn chục mét, và cũng ở trong 
khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy. Nhà thờ Tắc Sậy nằm trên Quốc lộ 1A 
(tuyến Bạc Liêu - Cà Mau), thuộc Giáo phận Cần Thơ, và nằm trên địa 
bàn của xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Nhà thờ có từ lâu đời, nhưng trước đây chỉ là một kiến trúc nhỏ hẹp và 
lợp tôn. Để nhà thờ và phần mộ linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu 
Diệp được an nghỉ trong khuôn viên tôn nghiêm và khang trang hơn, 
ngày 24 tháng 2 năm 2004, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà 
thờ mới đã được tổ chức. Về sau, nhờ giáo dân và khách thập phương 
ủng hộ, nay khu nhà thờ mới có tên là Thánh đường Tắc Sậy đã hoàn 
thành trên diện tích rộng rãi, khang trang hàng ngàn mét vuông.
Ánh Sáng Hy Vọng bùng lên ở cuối đường hầm
Trong bài viết công bố nhân lễ giỗ thứ 75 cha Trương Bửu Diệp tại 
Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo phận Orange ngày 13-3-2021, 
LM Roland Jacques OMI (tên Việt Nam là Dương Hữu Nhân) Cộng 
Tác Viên Ngoại vụ của Bộ Tuyên Thánh thuộc Giáo Triều Roma cho 
hay, cha đã hoàn tất một công trình nghiên cứu công phu về ngài.
Trong bài, cha Dương Hữu Nhân (Rolamd Jacques) viết:
“Dưới sự hướng dẫn của Tòa thánh, tôi đã soạn xong bản tiểu luận về 
đời sống và cái chết của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.
Năm nay, nhân dịp lễ giỗ thứ 76 này, chính ngài đã gửi từ trời cao đến 
chúng ta một dấu hiệu nho nhỏ tràn đầy hy vọng. Dấu hiệu đó là: Tòa 
thánh đã tạm thời chấp nhận công trình nghiên cứu của tôi. Văn bản 
ấy đã trở thành một cuốn sách dày gần 400 trang, khổ lớn, đóng bìa 
cứng màu đỏ; và tạm thời in ra 16 bản.
Bây giờ Tòa Thánh, nhân danh ĐứcThánh Cha, sẽ xem xét nội dung 
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tiểu luận trên.
Trên thực tế, một vài cuốn đang 
ở trong tay các thành viên thuộc 
hội đồng sử gia (tạm giấu tên). 
Họ có trách nhiệm lượng định 
giá trị của tiểu luận này đối với 
lịch sử.
Sự thật về trường hợp cha Diệp 
có chính xác không? Có đủ chứng 
cớ khả tín không? 
Nếu hội đồng sử gia đánh giá 
khả quan, Tòa thánh sẽ chuyển 
các cuốn tiểu luận này đến hội 
đồng thần học, gồm 9 thành viên 
khuyết danh. Nơi đây họ sẽ quyết 
định xem Cha Diệp chết như thế 
nào? Chết như một nạn nhân 
chiến tranh? Chết vì vấn đề chính 
trị? Hoặc chết vì vấn đề tiền bạc 
hay tài sản sở hữu v.v…?
Nếu không rơi vào những trường 
hợp nêu trên thì có phải Ngài 
có thể được coi như đã «chết vì 
đạo», như chúng ta tin tưởng?
Có phải cha Diệp đã chết để đi 
theo Chúa Giêsu lên núi Canvê ; 
chết vì đoàn chiên mà
Chúa thương phó thác cho Ngài?
Hy vọng vào khoảng lễ giỗ thứ 
77 (tháng 3-2023), các vị chuyên 
môn thần học sẽ trình lên Đức 
Giáo Hoàng kết quả việc nghiên 
cứu, để chính ĐứcThánh Cha 
có thể ký sắc lệnh công bố rằng 
Cha Phanxicô Xaviê Trương 
Bửu Diệp thực sự là một vịTử 
Đạo.
Những tiết lộ trên đây của cha 
Roland Jacques (Dương Hữu 
Nhân) đã thổi vào cộng đồng 
Công Giáo Việt Nam Giáo 
phận Orange, nơi có trụ sở Hội 
Yểm Trợ Án Tuyên Thánh LM 
Phanxicô Xaviê Trương Bửu 

Diệp và nói chung tập thể người Công giáo tị nạn khắp nơi trên thế 
giới cũng như toàn Giáo Hội quê nhà, một niềm hy vọng chứa chan.
Trên cương vị giáo dân chúng ta phải làm gì lúc này?
Kinh nghiệm quá khứ ngót 40 năm trước, khi cuộc vận động Tòa 
Thánh tuyên phong 117 vị Tử Đạo Việt Nam trong những thế kỷ trước 
lên hàng Hiển Thánh, Giáo Hội Việt Nam đã phải đối diện với biết 
bao khó khăn, trở ngại lớn lao như thế nào mọi người đều biết. Nhưng 
cuối cùng, niềm Tin-Cậy-Mến của chúng ta đã thắng. Bất chấp những 
chống đối, bôi nhọ, đánh phá không ngừng nghỉ của cả một guồng 
máy sắt máu vô thần cộng sản Việt Nam, năm 1986, đại lễ Tuyên 
phong 117 Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam đã long trọng diễn ra tại 
Công Trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của cố Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô ĐệNhị.
Để có được niềm vui ấy, chắc chắn không hệ tại ở sức người mà chính 
là nhờ Ơn Chúa qua sự phù trợ củaTrinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse.
Từ kinh nghiệm quý giá ấy, trong công cuộc tìm kiếm những chứng 
tích cụ thể cho thấy cái chết đau thương của cha Phanxicô 76 năm 
trước là cái chết của vị tử đạo, chúng ta, những tín hữu của Chúa Kitô 
cũng không có con đường nào khác là phải gia tăng lời Cầu Nguyện 
sáng tối. 
Ngoài lời cầu nguyện, kẻ ít người nhiều,chúng ta còn có bổn phận 
đóng góp công của để có thêm phương tiện tài trợ cho những cá nhân, 
những tập thể đang ngày đêm bỏ thì giờ, công sức truy tầm những 
chứng tích liên quan tới cha Phanxicô. Những chứng tích này được 
tàng trữ trong các thư viện, bảo tàng viện ở Pháp, ở Ý hoặc phải lặn 
lội về những địa phương miền Nam Việt Nam, nơi cha Diệp đã sống 
và đã chết để thực hiện những cuộc phỏng vấn những hậu duệ của các 
tín hữu từng một thời thân cận bên ngài./. 

Mỗi thứ bảy, hiệp thông cùng  LM. Linh 
Hướng trong Thánh Lễ  cầu nguyện 
cho các Ân Nhân,  Độc Giả và Cộng 
Tác Viên còn sống cũng như đã qua 

đời.
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Tin Cập Nhật.
Khi báo chuẩn bị lên khuôn thì 
chiến sự Nga xâm lăng Ukraine đã 
khởi sự.
Tổng Thống Nga Putin đã từng 
bước tiến hành cuộc xâm lăng:
-	 Đem gần hai trăm ngàn quân 

cùng cơ giới nặng tiến sát biên 
giới phía đông Nga-Ukraine và 
vào quốc gia Belarus có biên giới 
phía bắc chung Ukraine- Belarus 
tạo thế gọng kìm hai mặt tiến 
công vào quốc gia Ukraine.

-	 Công nhận các phần đất phía 
đông Ukraine, đang tách ra đòi tự 
trị với Ukraine, là các quốc gia tự 
trị liên kết với Nga.

-	 Đưa quân vào vùng vừa công 
nhận nói là “Gìn giữ Hòa Bình”   

Cuộc xâm lăng vừa khởi sự, chưa có 

Nga Xâm chiếm Ukraine

những giao tranh Nga-Ukraine. Nhưng chiến tranh có thể bùng phát 
bất cứ lúc nào. Khi đó sẽ là cuộc chiến đẫm máu vì lực lượng xâm 
chiếm rất hùng hậu sẽ gặp một sự kháng cự quyết liệt chống ngoại 
xâm của một dân tộc, một quốc gia mới thoát ách chư hầu Cộng sản 
Liên Bang Soviet. 
Tây phương đã có những phản ứng khởi đầu như:
-	 Tăng cường lực lượng quân sự cho các quốc gia cựu chư hầu 

Liên-sô đã gia nhập khối Nato trong tư thế be bờ và nâng tinh 
thần các nước này.

-	 Đưa ra các hình phạt về chính trị, kinh tế, tài chánh chống lại 
hành động xâm lăng của Nga. Những biện pháp này có tính cách 
dài hạn không rõ có là chiến pháp ngăn chặn sự tiến quân của 
Nga?

Dẫu sao thì một cuộc chiến mới vừa bắt đầu, liệu có lan rộng, kéo 
theo các cuộc chiến khác hay có là khởi sự cho một thế chiến?
Là những nhười khao khát Hòa Bình, chúng ta thành khẩn nguyện 
cầu Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ chí thánh cho Thế giới sớm 
được An Bình và cất bớt những đau khổ, chết chóc cho muôn dân. 
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Những Lời Chúc Phúc Huyền Diệu

LTS.- Mục “Tin Mừng Giữa Dòng Đời” được mở ra trên Diễn Đàn 
Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008. Phần lớn những 
bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia sẻ tóm kết 
mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau những buổi hội 
nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan Tiền Hô thuộc PT Cursillo 
Giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng chia sẻ trong phiên họp 
không theo Lịch Phụng Vụ và cũng không phải là những bài được 
lựa chọn, nhưng tuần tự nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt 
san, nên mỗi kỳ báo DĐGD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một 
hoặc hai bài chia sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có 
điều kiện, loạt bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây chỉ là những cảm 
nghiệm cá nhân và không phải là những bài giải thích Phúc Âm theo 
tiêu chuẩn thần học.

Tin Mừng
Giữa Dòng Đời

�� Trần Việt Cường

Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: 
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho 

anh em được no lòng.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui 

cười.
"Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và 

bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này 
đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ 
cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

"Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần 
an ủi của mình rồi.

"Khốn cho các ngươi, bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.                                                                           
“Khốn cho các ngươi bây giờ cười nói, vì các người sẽ phải than khóc.

"Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã 
từng được cha ông họ đối xử như thế.

Luca 6:20-26

Những lời chúc phúc của 
Chúa Giêsu trong Tám Mối 

Phúc Thật rất huyền nhiệm và rất 
khó chấp nhận theo nhãn quan 
của con người. Khác với Phúc 
Âm Mát-thêu nói đủ cả tám điều 
chúc phúc. Thánh Luca chỉ kể ra 

bốn điều chúc phúc và lại thêm 
vào bốn điều “chúc dữ”.
Nếu cho lựa chọn giữa những 
điều chúc phúc và chúc dữ, có 
lẽ phần đông con người hôm nay 
đều muốn được chúc dữ! Ai cũng 
muốn được giàu sang, no đủ, vui 

cười và được ca tụng. Chẳng ai 
muốn nghèo khó, đói khổ, buồn 
khóc và bị bách hại đủ điều.
Quả thật những lời chúc phúc 
của Chúa rất khó hiểu, nhưng ta 
hãy thử suy niệm những lời chúc 
phúc này dưới ánh sáng của mạc 
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khải: Thiên Chúa là Tình Yêu.
Chúa Giêsu đi vào cuộc đời là 
Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa 
chúng ta. Ngài đến để mạc khải 
cho con người dung nhan của 
Thiên chúa, như Ngài nói với 
Philliphê trong Tiệc Ly: Ai thấy 
Thầy là thấy Chúa Cha.
Những lời chúc phúc của Chúa 
Giêsu hôm nay diễn tả dung mạo 
của Thiên Chúa là Tình Yêu. 
Dung mạo mà không ai có thể 
ngờ!
Thiên Chúa nghèo vì Ngài là tình 
yêu. Vì yêu thương ta nên Thiên 
Chúa tạo dựng cà đất trời đã trở 
thành bé thơ yếu đuối nghèo hèn, 
sinh ra không quán trọ, phải vào 
nơi bò lừa hèn hạ.
Thiên Chúa đói khát vì Ngài sống 
kiếp không nhà: Con chim có tổ, 
con cáo có hang, còn Con Người 
không có nơi tựa đầu! Các môn 
đệ đi theo Ngài cũng vì đói quá 
mà phải bứt lúa ngoài đồng ăn 
cho bới đói. Ngài cũng phải đi 
đường mệt mỏi và khát nước nên 
phải xin nước của người phụ nữ 
Samaria bên bờ giếng Gia-Cóp.
Thiên Chúa khóc trong đời vì yêu 
thương con người. Khi gặp đám 
tang con trai bà góa thành Naim 
hay trước mồ Lagiarô. Ngài cũng 
chạnh lòng khi nhìn đoàn lũ dân 
chúng bơ vơ như đàn chiên không  
người chăn. Ngài buồn khổ đến 
đổ mồ hôi máu trong Vườn Cây 
Dầu. Ngài đau đớn đến tột cùng 
trong cuộc khổ nạn kinh hoàng và 
cực hình thập giá.
Ngài chịu bách hại triền miên 
trong cuộc suốt đời công khai rao 
giảng, dẫn đến kết cuộc với cơn 

bách hại trên Đồi Calvê!  
Thánh Luca kể lại là Chúa Giêsu đã đưa mắt nhìn các môn đệ khi Ngài 
nói những lời chúc phúc này. Ai muốn thành môn đệ của Chúa Giêsu, 
môn đệ của tình yêu thì sẽ được đón nhận những lời chúc phúc của 
Chúa. những lời chúc phúc tuyệt vời, vì làm cho ta trở nên giống như 
Chúa Giêsu, giống như tình yêu.
Tình yêu thì nghèo khó vì tình yêu sãn sàng cho đi tất cả. Tình yêu 
muốn cho đi mà không muốn chiếm đoạt. Muốn phục vụ mà không 
đòi hỏi người phải phục vụ mình.
Tình yêu đành chịu đói khát để cho người no đủ. Tình yêu biết khóc 
thương và chia sẻ với những ai khốn khổ trên đời.
Tình yêu sẵn sàng chịu bách hại. Tình yêu bằng lòng chịu thua trong 
những cuộc tranh cãi, và không đòi hỏi mình phải là người có tiếng 
nói cuối cùng. Tình yêu bằng lòng chịu thua thiệt và không bao giờ 
muốn lấn lướt, hơn người.
Đây quả thật là những lời chúc phúc tuyệt vời. Vì chỉ những ai sống 
trong tình yêu mới có thể đón nhận được Nước Trời làm gia nghiệp. 
Không những chỉ được hiểu về Thiên Đàng đời sau mà còn là sự bình 
an, yên vui và hạnh phúc thật sâu thẳm trong tâm hồn ngay khi ta còn 
đang sống trên trần gian.
Còn những điều vẫn được coi như chúc dữ, ta thể suy niệm là không 
phải là những lời nguyền rủa trong sự giận ghét. Vì tất cả những gì đến 
từ Thiên chúa đều phát do tình yêu. 
Không thể hiểu là những lời nguyền rủa như: Khốn cho tụi bây là 
những đứa giàu! Nhưng có thể hiểu là những lời thương tiếc, cảnh 
cáo, khuyên răn phát xuất từ lòng thương xót.
Thật đáng thương và đáng tiếc cho các con, những ai chỉ luôn bám 
víu vào của cải, tự mãn vì những thú vui của đời này. Đáng thương 
cho những ai chỉ biết tiệc tùng, cười nói say sưa mà không đoái hoài 
gì đến những người nghèo đói. Đáng thương cho những ai chạy theo 
những trào lưu vô luân của cuộc đời để mong được người đời ca tụng. 
Quả thật đáng thương và đáng tiếc vì họ chỉ biết lo phục vụ cho chính 
mình, và như vậy mất đi khả năng để yêu thương, phải xa lìa tình yêu.
Không có tình yêu ở đời này, thì những cuộc vui chỉ là những tiếng 
cười trong nước mắt, những lạc thú chỉ là trống vắng vô biên.
Không có tình yêu ở đời sau là vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa trong than 
khóc tột cùng! 

Trần Việt Cường
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Bài Thơ Tưởng Nhớ

Chim non ca hát trên cành
Riêng ta vẫn thấy trời xanh xanh buồn

Đường đời muôn nẻo dặm buông
Vó câu muôn dặm đã chồn bước chân

Người thương an nghỉ mộ phần,
Còn ta đã độ từ nhân kiếp nào?
Nhớ người lòng bỗng nao nao

Hình xưa dáng cũ khi nào cho vơi!

Xưa kia ánh mắt sáng ngời
Nụ cười rạng rỡ chơi vơi ân tình

Mộng đời tựa ánh bình minh
Ngàn muôn tinh đẩu lung linh gọi mời

Hồn cao bay vút nơi nơi
Thuyền đời căng gió biển khơi muôn trùng

Mặc đời muôn khổ lao lung
Tung hoành thỏa sức đâu chùn gót chân?

Khi xưa người vẫn ân cần
Từ tâm, nhân ái, vạn phần mến thương

Than ôi! sóng đổ vô thường!
Dư âm còn đó, muôn phương vắng người!

Nhớ người, nhớ nụ cười tươi
Nhớ tâm nhân ái rạng ngời trăng sao

Nhớ hồn lộng gió bay cao
Vòng tay mở rộng xiết bao ân tình

Chúc người xa chốn điêu linh
Vượt qua biển khổ tới miền bình an
Yêu thương hạnh phúc muôn vàn

Tình trong vĩnh cửu ngập tràn thiên thu.

**
Trần Việt Cường



Số 244 Tháng 3 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 37

�� Trần Nguyên Thao

An Ninh Kinh Tế Việt Nam  
Báo Động.

�� Tha hóa quyền lực tuyệt đối đưa đến mất an ninh Kinh Tế. [1]
�� Cần tiền Ba-Đình cho thuê dài hạn các vùng đất trọng yếu và bán 
nhiều công ty quốc doanh.
�� Làm luật hỗ trợ “sân sau” chuyển tư bản ra ngoài nước.

V iệt Nam vẫn chính thức là 
nền“Kinh Tế Thị Trường 
theo đinh hướng Xã Hội 

Chủ Nghĩa”, nhưng thực tế đã 
hội nhập rất sâu vào Kinh Tế 
thế giới, trong đó lãnh vực FDI 
hiện chiếm 50% sản lượng công 
nghiệp và trên 70% về xuất cảng. 
Nhưng An Ninh Kinh tế là lãnh 
vực nhiều nước đã quan tâm từ 
rất sớm, trong lúc csVN chưa 
đặt lãnh vực này vào ưu tiên 
cao. Mới đây báo mạng trưng 
ra bằng cớ, Anh Ninh Kinh Tế 
Việt Nam đang trong tình trạng 
báo động do Ba-Đình cần tiền 
cho thuê những vùng đất trọng 
yếu dài hạn, và bán gần hết các 
công ty quốc doanh. Đồng thời, 
vì tha hóa quyền lực, cả hệ thống 
lãnh đạo âm mưu làm luật nhằm 
chuyển nguồn tư bản khỏi nước, 
gây ra tình trạng mất máu trong 
nền Kinh Tế.
Dù trễ hơn các nước khác, nhưng 
Ba-Đình đã lập được Viện Kinh 
Tế Số vào tháng 12 năm 2020. 
Gần 1 năm sau, tháng 11 năm 

2021, Truyền Thông Nhà Nước đồng loạt khoe rằng nền Kinh Tế Số 
Việt Nam năm 2021 dự kiến đạt 21 tỷ Mỹ Kim, tăng 31% so với năm 
2020, tương đương Malaysia nhưng đứng sau Indonesia (70 tỷ Mỹ 
Kim) và Thái Lan (30 tỷ Mỹ Kim).
Báo Nhà Nước vẽ ra trên đoạn đường 3 năm trước mặt, khắp đất trời 
là “cả mùa Xuân” vào thời điểm năm 2025, quy mô nền Kinh Tế Số 
của Việt Nam sẽ đạt 57 tỷ Mỹ Kim, với tốc độ tăng trưởng kép hằng 
năm (CAGR) đạt 29%. Tới lúc đó, nền kinh tế số Việt Nam sẽ vượt 
qua Thái Lan (quy mô dự kiến 56 tỷ Mỹ Kim), và đã bỏ xa Malaysia 
(35 tỷ Mỹ Kim), nhưng Indonesia vẫn dẫn đầu khu vực ở mức 146 tỷ 
Mỹ Kim.
Khung trời khác cũng được mở ra sau một cuộc điều nghiên gần đây 
cho biết, Việt Nam đã có đến 8 triệu người dùng kỹ thuật số để trao 
đổi dịch vụ, 55% trong số người này từ các khu vực ngoài thành thị. 
Nhiều đơn vị đang dùng các công cụ kỹ thuật số để thu hút khách 
hàng và 72% dự kiến tăng mức sử dụng các công cụ tiếp thị này trong 
5 năm tới.
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Trên thực tế, mặt trái của Kinh 
Tế Số cũng là nơi phát sinh tín 
dụng đen. Các tổ chức chui này 
có hàng chục ngàn khách hàng, 
cho vay đến mức hàng chục ngàn 
tỷ đồng tại ít nhất 28 Tỉnh ở Việt 
Nam, với lãi suất lên đến 5.000 
đồng/1 triệu đồng/ngày (tương 
đương gần 200%/năm). Tín dụng 
đen còn tổ chức đội ngũ đòi nợ rất 
sắt máu bằng cách huy hiếp, đánh 
đập con nợ, bán nhà với những số 
tiền rất lớn, gây ra biết bao thảm 
cảnh trong xã hội.
Doanh Nhân Online báo động 
Tính từ đầu năm đến hết ngày 
15/11/2021, xuất khẩu hàng hóa 
của nhóm doanh nghiệp vốn 
nước ngoài (FDI) đạt 207,88 tỷ 
Mỹ kim, chiếm 73,1% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của cả nước. [2] 
Sự kiện này rất bất lợi cho nền 
Kinh tế, trong trường hợp lãnh 
vực FDI bị “nhức đầu, số mũi” 
như từng xẩy ra khi hãng điện 
thoại Samsung, năm 2016, bị trục 
trặc kỹ thuật tạm đình sản xuất 
điện thoại Galaxy Note 7, khiến 
xuất cảng Việt Nam mất ngay 
11% vào lúc đó. Đồng thời hãng 
Samsung cũng mất khoảng 5,3 tỷ 
Mỹ Kim lợi nhuận.
Kinh Tế Saigon Online từng đưa 
ra quan điểm: “Tiếp nhận vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài như thế 
nào là cả một nghệ thuật! Hình 
thái liên doanh quá ít và năng lực 
liên kết giữa doanh nghiệp trong 
nước với vốn nước ngoài quá yếu 
như hiện nay sẽ khiến nền kinh 
tế bị phân hóa thành hai khu vực 
riêng rẽ là tư bản trong nước và tư 
bản ngoài nước, đồng thời bị vốn 
nước ngoài chi phối.
Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng 
vận hành nền Kinh Tế thì quả là 
an ninh Kinh tế Việt Nam bị đe 

dọa. Ngoài bối cảnh u ám trước mặt như nợ xấu gia tăng, đến lạm phát 
đe dọa dời sống dân nghèo. Ngày 16/02, Truyền Thông trong nước 
báo động “Bão giá từ xăng dầu đến cộng hành tăng 466%, dưa muối 
tăng 575% . . .  Còn lại là vấn nạn lâu dài như An Ninh Kinh Tế quốc 
gia gần như bị bỏ ngỏ. 
Ngay từ năm 2017, phía Hành Pháp Mỹ đã công khai tố cáo Bắc Kinh 
tổ chức cài đặt để ăn cắp công nghệ quân sự nhạy cảm hàng đầu của 
Mỹ bao gồm máy bay ném bom tàng hình B-2, C-17, máy bay tấn 
công tàng hình F-117, F-22; máy bay chiến đấu tàng hình F-35, động 
cơ máy bay, máy bay trực thăng quân sự, máy bay không người lái, 
tầu thủy không người lái, tàu khu trục, tàu đổ bộ đệm không khí, tàu 
ngầm, tên lửa, vệ tinh, hệ thống vũ khí, robotics, trí tuệ nhân tạo, bán 
dẫn, ổ đĩa cứng (hard ware), thông tin di động di động, phần mềm 
trong số hầu hết các loại vũ khí và công nghệ tiên tiến. Các năm tiếp 
theo Quốc hội Mỹ đã chấp thuận nhiều luật liên quan đầu tư từ nước 
ngoài và có quy định đặc biệt thẩm tra kỹ các dự án để tránh trường 
hợp bí mật về công nghệ hoặc thông tin về công nghệ liên quan đến 
an ninh quốc gia được chuyển cho Bắc Kinh.
Các nước tiên tiến khác như Úc, Nhật cũng ban hành các chính sách 
bảo vệ công nghệ và doanh nghiệp quan trọng trong nước trước sự 
xâm nhập ngày càng mạnh mẽ của doanh nghiệp Trung cộng. Trong 
khi tại Việt nam, mới tính đến cuối tháng 11 năm 2020, Bắc Kinh đã 
ngang nhiên đầu tư tung hoành tại hầu hết các Tỉnh, Thành Việt Nam 
với 3.087 dự án FDI trị giá khoảng 18 tỷ Mỹ Kim.
Nhà nghiên cứu Kinh Tế, Giáo Sư Trần văn Thọ quan niệm, trong thời 
đại kỹ thuật số và trước những thay đổi lớn về đối ngoại ở Trung cộng, 
an ninh kinh tế của Việt Nam cần được đặt đúng tầm quan trọng. Bởi 
vì Tầu cộng là nước lớn ngày càng hung hăng tổ chức xâm nhập vào 

https://doanhnhansaigon.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-fdi-chiem-73-kim-ngach-xuat-khau-ca-nuoc-1108128.html
https://doanhnhansaigon.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-fdi-chiem-73-kim-ngach-xuat-khau-ca-nuoc-1108128.html
https://doanhnhansaigon.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-fdi-chiem-73-kim-ngach-xuat-khau-ca-nuoc-1108128.html
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các mạng tin học trong Kinh Tế 
của nước khác. 
GS Trần Văn Thọ bày tỏ ngạc 
nhiên việc các doanh nghiệp Thái 
Lan gần đây đã đầu tư ồ ạt vào 
Việt Nam chủ yếu theo hình thái 
mua bán sáp nhập M&A (mergers 
and acquisitions). Sự kiện Công 
ty Thái Beverage mua 54% cổ 
phiếu của Sabeco năm 2017 được 
dư luận chú ý nhưng ít người biết 
là chỉ trong 7 năm vừa qua, từ 
2014 đến 2020, lũy kế kim ngạch 
FDI của Thái Lan tại Việt Nam 
tăng tới 5 lần, từ khoảng 2 tỷ lên 
gần 10 tỷ Mỹ kim, và trong 13 dự 
án lớn có tới 10 dự án theo hình 
thức M&A. [3]
Ngoài Thái Lan chỉ là nước mới 
nổi còn nhiều nước khác, lớn hơn 
nhiều, cũng có hoạt động tương 
tự mà ta chưa tổng kết để phân 
tích mức độ ảnh hưởng, nhất là 
đã trên thực tế Trung cộng dùng 
nhiều giải pháp như nhờ người 
Việt Nam đứng tên để lách luật 
mua hoặc thuê đất ở cả những 
vùng nhạy cảm về quốc phòng. 
Mở công ty làm ô nhiễm môi 
trường sinh thái Việt Nam, như 
nhà máy Formosa Hà Tĩnh, hay 
khu Bauxit Tây Nguyên. Người 
Tầu còn xếp sắp “chia chác” với 
các cấp liên hệ để bán cho Việt 
Nam các máy móc họ loại ra vì 
phát sinh khí thải cao hủy hoại 
môi trường . . . 
Một sự kiện quan trong xẩy ra từ 
trước Tết, còn kéo dài mãi đến 
nay, trên 6000 xe tải chở nông 
sản Viêt Nam bị ùn tắc ở cửa 
khẩu với nước Tầu, gây thiệt hại 
cho nông dân trên 4000 tỷ, làm 
cho xuất khẩu của Việt Nam vào 
Trung cộng giảm 14,9% chỉ trong 
tháng 01/2022, đạt 3,91 tỷ Mỹ 
kim; nhập khẩu tăng 17,5% so 

với cùng kỳ, đạt 10,76 tỷ Mỹ kim. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ 
Trung cộng là 6,85 tỷ Mỹ kim ngay trong tháng đầu năm 2022.
Nếu Việt Nam tiếp tục để cho người Tầu tự do tung tác hay sáp nhập 
thâu tóm, doanh nghiệp Việt Nam thì một nền Kinh Tế lẫn Chính Trị 
do Bắc Phương chi phối là viễn tượng không tránh khỏi.
Quốc Hội csVN họp phiên bất thường đầu năm 2022 đã thông qua 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, do đề nghị của Chính Phủ giảm 3% thuế 
đối với xe hơi chạy điện trong vòng 5 năm (*). Nghị quyết này bị các 
nhà quan sát thời cuộc nhìn ngay ra, csVN chính thức hợp pháp hóa 
“tham nhũng chính sách”. Dư luận hiện bàn tán xôn xao về nhiều 
trường hợp các “đại gia đỏ” đang nương theo đà này chuyển tài sản 
ra ngoài: 
Hàng chục năm qua, csVN tạo điều kiện ưu đãi rất lớn cho đại tập 
đoàn Vingroup từ hồi thành lập. Theo tài liệu của Luất Sư Lê quốc 
Quân, Vingroup không chỉ nắm giữ các mảnh đất vàng nơi đô thị, mà 
cả những vùng bờ xôi ruộng mật của nông dân và từng mảng rừng 
quốc gia rộng lớn đã  nằm trọn trong tay Vingroup (Ví dụ như Safari 
Phú Quốc, rừng đước Cần Giờ TP Saigon [2] hoặc khu đất đai bao la 
mà VinEco đang giữ làm nông nghiệp ở Tam Đảo. Toàn những vị trí 
vô cùng đắc địa cho tương lai và ảnh hưởng rất lớn đến môi trường 
của đất nước.
Tập đoàn tư bản đỏ Vingroup trong vai trò sân sau chế độ độc quyền 
tuyệt đối trong mọi lãnh vực, tận dụng được cơ hội bất bình đẳng về 
việc tiếp cận nguồn lực quốc gia, đã trở nên giàu có, đang tìm nơi ổn 
định ở các quốc gia phát triển để chuyển dần tài sản khỏi Việt Nam. 
Ngày 19/1/2015 với tên mới Vinfast Singapore Pte Ltd, di chuyển trụ 
sở chính sang Singapore để được hưởng quy chế công ty đa quốc, với 
thuế lợi tức ở Singapore chỉ 17%, còn Việt Nam là 22%. Hội đồng cổ 
đông quyết định chuyển dịch một số vốn lớn của tập đoàn Vingroup 
(12.425.941 cổ phần) và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Nam 

https://theleader.vn/an-ninh-kinh-te-cho-viet-nam-1643431197416.htm
https://www.erct.com/2-ThoVan/TranVTho/An-ninh-kinh-te-cho-VN.htm
https://vanhoimoi.org/?p=13308 
https://vanhoimoi.org/?p=13308 
https://vanhoimoi.org/?p=13308 
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(8.074.059 cổ phần) sang công ty ở Singapore, chuẩn bị cho các hoạt 
dộng của công ty sau này. [4]
Hiện nay báo mạng đang báo động có 4 đại gia đỏ khác cũng đang 
tính toán theo chân đai tập đoàn Vingroup.
Tổng Cục Thống Kê loan báo, hai năm qua có đến 101.552 doanh 
nghiệp ngưng hoạt động, trong đó riêng năm 2020 là 46.592, gấp 1,6 
lần so với năm 2019, còn năm 2021 là 54.960, tiếp tục tăng 18% so 
với năm 2020. Đồng thời, đã có 34.205 doanh nghiệp hoàn tất giải 
thể. 
Vốn đầu tư nước ngoài FDI chiếm tới khoảng 50% sản lượng công 
nghiệp và khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của Việt nam. Trong 
trường hợp các công ty FDI này mua được giá rẻ các doanh nghiệp 
quan trọng của Việt nam gần phá sản thì họ sẽ có sức mạnh Công 
Nghiệp trong tay theo tỷ lệ thuận với tiền đầu tư của họ. Khi đó An 
Ninh Kinh Tế Việt Nam còn bấp bênh hơn nữa.

Trần nguyên Thao

Tham khảo:
[1] https://vanhoimoi.org/?p=13436
[2] https://doanhnhansaigon.vn/
kinh-doanh/doanh-nghiep-fdi-
chiem-73-kim-ngach-xuat-khau-ca-
nuoc-1108128.html
[3] https://www.erct.com/2-ThoVan/
TranVTho/An-ninh-kinh-te-cho-VN.
htm
[4] https://vanhoimoi.org/?p=13308
(*) Hiện tại, mức thuế tiêu thụ đặc 
biệt áp dụng từ tháng 7/2016 cho đến 
28/2/2022 với ô tô điện loại 9 chỗ trở 
xuống là 15%. Theo luật mới giảm 
xuống còn 3% trong 5 năm. https://
xe.baogiaothong.vn/quoc-hoi-phe-
duyet-thue-tieu-thu-dac-biet-xe-dien-
muc-3-d538901.html

mại song phương hiện ở mức 147 
tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với 
năm 2015” (theo bản dịch của 
Huyền Anh). Trong khi đó, sự 
nghiêng lệch cán cân thương mại 
giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm 
cho Mỹ phải thâm hụt 600 tỷ Mỹ 
Kim mỗi năm. Buôn bán giữa 
Trung Quốc với Nga chỉ chiếm 
2% tổng số doanh thương của 
Trung Quốc. Không đáng kể.
      Qua những lời nói và việc 
làm của hai lãnh tụ Nga-Hoa, 
ta thấy họ về phe với nhau để 
chống lại bất cứ ai không đồng 
ý và không làm theo ý họ. Đúng 
là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. 
Một ông muốn làm Nga Hoàng, 
một ông muốn trở thành phó bản 
Tần Thủy Hoàng. Thật ra họ chỉ 
là những con buôn chính trị, trao 
đổi mạng người giống như trao 
đổi hàng hóa để kiếm sống, kiếm 

MƯU MÔ “CHÍ PHÈO” ...
(tiếp theo trang 24)

lời và kiếm danh. Căn bản liên 
minh của họ không có
-	 Hai bên không có thỏa 
ước bảo đảm an ninh hỗ tương. 
Chẳng anh nào muốn đưa quân 
giúp anh nào. Chẳng anh nào 
muốn chết cho anh nào.
-	 Đồng minh với nhau mà 
Nga vẫn bán võ khí sát thương 
cho những nước có hận thù với 
Trung Quốc như Ấn Độ, hay 
những nước thủ sẵn khí giới để 
phòng khi bị Trung Quốc tấn 
công như Việt Nam.
-	 Cùng phe với nhau mà 
Trung Quốc không hề lên tiếng 
ủng hộ Nga xâm lăng Ukraine và 
Nga cũng không lên tiếng ủng hô 
Trung Quốc chiếm Đài Loan và 
Biển Đông.
-	 Nga và Trung Quốc có 
muốn cũng không thể thiết lập 
một hệ thống thanh toán quốc tế 
kiểu SWIFT, vì không nước nào 

trên thế giới muốn thay đồng Đô 
la Mỹ bằng đồng Rupee hay đồng 
Nhân Dân Tệ.
      Xét như vậy thì thấy ông Putin 
và nước Nga của ông không mạnh 
như ông vênh vang đe dọa người 
khác. Nếu ông đui mù không biết 
mình biết người thì ông sẽ thảm 
bại cùng với nước Nga của ông. 
Nếu ông đủ khôn thì ông phải 
biết tìm lối thoát không mất mặt. 
Khăng khăng đòi các nước chung 
quanh phải làm thuộc quốc của 
mình không được đâu. Điều đình 
xin cho hai vùng phiá Đông của 
Ukraine là Donests và Luhansk 
trở thành khu tự trị thân Nga thì 
may ra có thể được. Đó cũng là 
một giải pháp trao đổi.
      Kết luận: chiến tranh lớn 
không xảy ra từ Ukraine. Nhưng 
chiến tranh nhỏ có thể nổ ra khi 
Chí Phèo Putin cào mặt ăn vạ để 
đòi thêm vài xị ba xi đế.

https://vanhoimoi.org/?p=13308 
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Người Tín Hữu Giáo Dân Nên Thánh
�� LTS.

Ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Rôma Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên Thánh cho 
117 vị Thánh Tử  Đạo tại Việt Nam trong thời gian từ 1745 đến 1862. Ngày 5 tháng 3 năm 2000 Đức 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân Phước (Á Thánh) cho vị Thánh Tử Đạo thứ 118 
tại Việt Nam là Thánh Anrê Phú Yên (1625-1644). Lịch Phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo đã ấn 
định ngày 24 tháng 11 hằng năm là ngày  kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan Thầy Giáo Hội 
Việt Nam. 
Giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II và Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân dạy rằng: “Tất 
cả những Tín hữu của Đức Kitô đều được mời gọi và có bổn phận nên thánh và nên trọn lành theo 
địa vị của mình”. Trong tinh thần học hỏi, khích lệ và trợ giúp người Tín Hữu Giáo Dân Việt Nam 
chu toàn bổn phận với lời mời gọi trên, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu mỗi kỳ một vị Thánh Tử Đạo 
trong số 59 vị trong hàng Giáo Dân thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Tài liệu được trích dẫn 
theo tài liệu của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Giáo Phận địa phương.

Thánh Đaminh ĐINH VĂN ĐẠT
1803 - 1839

�� Trần Văn Cảo

Thánh Đaminh Đinh Văn Đạt sinh năm 1803 tại làng 
Phú Nhai, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Phú 

Nhai, Giáo phận Bùi Chu). Ông Đạt là một người lính có 
đời sống gia đình êm ấm.
Năm 1838, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh bị vua 

Giáo dân, Binh lính 
Ngày Tử Đạo: 18 tháng 7 năm 1839
Chân Phước: 27 tháng 5 năm 1900
Hiền Thánh: 19 tháng 6 năm 1988
Lễ kính: 18 tháng 7

Tôi phó dâng bà và các con cho Chúa. 
Chúa sẽ lo liệu cho bà và các con.
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Minh Mạng triệu về kinh đô Huế và nặng lời khiển trách vì không tích 
cực thi hành lệnh cấm đạo.
Quan tổng đốc triệu tập binh lính dưới quyền tham dự một bữa tiệc 
khao quân. Khi tiệc tàn, quan tổng đốc long trọng nhắc lại lệnh cấm 
đạo của nhà vua và chỉ thị mở hai cánh cửa. Cánh cửa bên phải có đặt 
Thánh Giá trên mặt đất. Người lính nào chấp nhận đạp lên ảnh tượng 
thì được về với vợ con. Cánh cửa bên trái cho bày dụng cụ gia hình, 
gông cùm, xích xiềng dành cho những binh lính không chịu đạp lên 
ảnh tượng.
Một số lớn binh lính Công giáo đã nhắm mắt đạp lên ảnh Chúa. Chỉ 
có 15 quân nhân Công giáo can đảm giữ vững đức tin, tiến ra cánh cửa 
có sẵn xích xiềng và bị tống giam vào ngục tối.
Trong cảnh tù tội, bị roi đòn tra tấn, bị đánh vào đầu các ngón tay, con 
số 15 binh lính Công giáo từ từ giảm sút. Họ chấp nhận đạp ảnh thánh, 
công khai bỏ đạo để trở về đoàn tụ với gia đình và lãnh thưởng.
Trong số này có ba khuôn mặt nổi bật là Đinh Văn Đạt, Phan Viết Huy 
và Bùi Đức Thể. Quan tổng đốc cười thoả mãn, trình tấu với triều đình 
về kết quả chối đạo của tất cả binh lính Công giáo dưới quyền ông.
Dù có những giây phút lầm lỡ, nhẹ dạ chối đạo để được về với gia 
đình, nhưng lương tâm người lính Đinh Văn Đạt bị cắn rứt không 
nguôi, tâm hồn bất an vì đã nhát đảm chối Chúa.
Đối diện với những ánh mắt nghi kỵ và tránh né của các tín hữu trong 
giáo xứ, ba người lính Đinh Văn Đạt, Phan Viết Huy và Bùi Đức Thể 
muốn thể hiện sự thống hối. Các ông đã ăn chay, đền tội và can đảm 
đến quan tổng đốc xin trả lại những đồng tiền thưởng, cùng tái tuyên 
xưng niềm tin. Quan không nhận tiền, cũng không chấp nhận việc 
tuyên xưng đức tin vì đã trính tấu về triều đình. Quan bảo nếu muốn 
tái tuyên xưng đức tin thì phải về kinh đô Huế trình đơn.
Hai người lính Phan Viết Huy và Bùi Đức Thể lên đường về kinh 
trình đơn tuyên xưng đức tin cho chính mình, và đại diện cho cả Đinh 
Văn Đạt vì phải theo đội binh không thể đồng hành.
Sau gần ba tuần lễ đi bộ, hai ông vào đến kinh thành. Nhân ngày 
tốt, vua Minh Mạng xuất hành, hai người lính can đảm đón đường, 
quỳ lạy và dâng sớ xin được tái tuyên xưng đức tin. Khi nhận đơn, 
vua bừng bừng nổi giận, hạ lệnh tống giam cả hai vào ngục.
Thừa lệnh vua, quan thượng thư bộ hình khuyến dụ, hứa hẹn cho 
họ chức tước, bạc tiền nhưng không thể làm biến đổi niềm tin sắt 
son. Hai vị chứng nhân đức tin, Phan Viết Huy và Bùi Đức Thể, đã 
lãnh án tử ngày 12/06/1839 tại cửa biển Thuận An.
Anh lính Đinh Văn Đạt, người cùng đơn xin tái tuyên xưng đức tin, 
cũng lãnh chung bản án tử hình. Anh hùng đức tin Đinh Văn Đạt bị 
kết án xử giảo ngày 18/07/1839. Trên đường ra pháp trường Nam 

Định, khi gặp lại mặt vợ và con 
thân yêu, ngài nói: “Tôi không 
thể yêu quý bà và các con hơn 
Chúa được. Làm thế là không 
xứng đáng làm môn đệ Chúa 
Kitô. Tôi phó dâng bà và các con 
cho Chúa. Chúa sẽ lo liệu cho bà 
và các con chúng ta”.
Thi  hài  của ngài  được an táng 
trong vườn nhà  người anh cả. 
Đến khi hết lệnh cấm đạo, các tín 
hữu cải táng ngài về Đền thánh 
Phú Nhai.
Người lính Ðinh Văn Ðạt được 
nâng lên hàng chân phước ngày 
27/05/1900 và  được  tôn phong 
hiển thánh ngày 19/06/1988.
Vương cung thánh đường Đức 
Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Phú 
Nhai
(còn gọi là Nhà thờ Phú Nhai, 
Đền Thánh Phú Nhai) 
Lịch sử
Nhà thờ Phú Nhai nguyên thủy 
được tạo dựng bằng gỗ, lợp bồi 
do linh mục Chính xứ Emmanuel 
Rianô Hòa cho xây dựng vào 
năm 1866, ngay sau khi vua Tự 
Đức  ký sắc lệnh tha đạo, chấm 
dứt gần 3 thế kỷ Kitô giáo bị bách 
đạo tại Việt Nam.
Năm 1916, Giám mục Phêrô 
Munagôri Trung và linh mục 
Morênô xây nhà thờ thứ ba 
theo  Kiến trúc Gothic. Khánh 
thành năm 1922 nhưng bị cơn 
bão lớn tàn phá nặng nề vào ngày 
24 tháng 6 năm 1929.
Sau thời gian chiến tranh bị hư 
hại, Nhà thờ được trùng tu tôn tạo 
bởi Giám mục Đa Minh Nguyễn 
Chu Trinh khởi công từ ngày 17 
tháng 3 năm 2003 cho đến 26 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_m%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/1866
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_Gothic
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_Minh_Nguy%E1%BB%85n_Chu_Trinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_Minh_Nguy%E1%BB%85n_Chu_Trinh
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tháng 9 năm 2004 thì hoàn thành 
như diện mạo hiện nay.
Đặc điểm
Nhà thờ gốc có phong cách kiến 
trúc Gothic đậm dấu ấn Tây Ban 
Nha, sau được xây lại theo phong 
cách kiến trúc Gothic nước Pháp. 
Nhà thờ có kích thước: dài 80 
mét, rộng 27 mét, cao 30 mét. Hai 
tháp chuông cao 44 mét đặt 4 quả 
chuông được đúc từ Pháp chuyển 
sang với trọng lượng là: 2.000 kg 
- 1.200 kg - 600 kg và 100 kg.
Mặt tiền nhà thờ từ ngoài vào, 
bên phải có tượng đài  Thánh 
Đaminh  cao 17m, riêng phần 
tượng cao 2,3m. Bên trái có Lăng 
lưu trữ hài cốt của 83 người tử 
đạo thuộc họ đạo xứ Phú Nhai 
cao 15m.
Năm 2008 Đền thánh Phú Nhai 
được nâng lên hàng thành  Tiểu 
Vương cung Thánh đường (Minor 
Basilica). 
  

Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai

Mặt Tiền Thánh Đường Giáo Xứ Phú Nhai

Lăng mộ 38 Các Thánh TỬ Đạo Phú Nhai

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_Gothic
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_Gothic
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_%C4%90a_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_%C4%90a_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_cung_th%C3%A1nh_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_cung_th%C3%A1nh_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
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Giải Đáp Giáo Lý
�� LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Trong Giáo Họi Công Giáo,  
Truyền Thống Kế Vị Tông Đồ Là Gì ?

Sau  khi  hoàn thành Sứ Mệnh 
cứu chuộc cho nhân  loại, và 

trước khi về Trời  ngự bên hữu 
Chúa Cha,  Chúa Kitô đã  thiết lập 
Giáo Hội của Chúa  trên nền tảng 
Tông Đồ với Phê rô là Thủ Lãnh 
đầu tiên của Giáo Hội sơ khai với 
Sứ Mệnh “ Hãy chăn dắt chiên 
của Thầy .” (Ga 21: 17).  Chúa 
cũng truyền cho Phêrô và các 
Tông Đồ mệnh  lệnh rất  quan 
trọng này  là “ hãy đi khắp tứ 
phương thiên hạ, loan báo Tin 
Mừng cho mọi loài thụ tạo…” 
(Mc 16:15) .
Giáo Hội được Chúa thiết lập 
trên đây “ tồn tại trong Giáo Hội 
Công Giáo do Đấng kế vị Phêrô 
và các Giám mục hiệp thông 
với Ngài điều khiển.” (LG 8)
Nghĩa là Giáo Hội Công Giáo 
hiện nay là Giáo Hội thật của 
Chúa Kitô được xây dựng trên 
nền tảng Tông Đồ cho mục đích 
rao giang Tin Mừng  Cứu Độ của 
Chúa cho mọi dân ,mọi nước  cho 
đến này cánh chung tức ngày tận 
thế khi không còn ai sinh ra và 
sống trên trần gian này nữa 

Giáo Hội trên của Chúa  là công 
giáo, thánh thiện và Tông truyền. 
: là Công giáo(Catholic)  vì được 
dành cho hết mọi người, không 
phân biết màu da, tiếng nói và 
văn hóa, tất cả đều được mời gọi 
gia nhập  Giáo Hội này để lãnh 
ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô. “ 
Đấng đã đến để hy sinh mạng 
sống mình làm giá chuộc cho 
muôn người.” (Mt 20: 28).
Giáo Hội là thánh thiện(Holy) 
vì Đấng Sáng Lập (Chúa Kitô) 
là THÁNH. Giáo Hội là Tông 
truyền Apostolic succession) vì 
được xây trên nền tảng Tông Đồ 
với Phêrô  là Tông Đồ Trưởng,và 
Người kế vị Thánh Phêrô cho đến 
nay là Đức Thánh Cha,tức Giám 
Mục Roma, với sự cộng tác và  
vâng phục trọn vẹn của Giám 
mục Đoàn (College of Bishops) 
là những người kế vị các Tông 
Đồ với Sứ Mệnh rao truyền Tin 
Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô cho 
mọi dân mọi nước cho đến ngày 
cánh chung tức ngày tận thế . 
Trong phạm vi bài này, tôi xin 
được nói qua về Truyền Thống 

Kế Vị Tông Đồ (Apostolic 
Succession), một Truyền Thống 
mà chỉ có Giáo Hội Công Giáo 
Roma và các Giáo Hội  Chính 
Thống Đông Phương  (Eastern 
Orthodox Churches) thừa hưởng 
để tuyển chọn các giám mục, đặc 
biệt  là chọn Giám Mục Rôma 
cho Giáo Hội Công Giáo, tức 
Người kế vị Thánh Phêrô trong 
chức năng và  địa vị  Giáo Hoàng  
là Thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo 
hoàn vũ.
Các anh  em Chính Thống Đông 
Phương vẫn còn bất đồng với 
Giáo  Hội Công Giáo về vai trò 
Đại Diện (Vicar)  Chúa Kitô của 
Đức Thánh Cha,  nên vẫn chưa 
thể hiệp nhất và hiệp thông trọn 
vện được với Giáo Hội Công 
Giáo mặc dù  họ có chung Truyền 
thống Tông Đồ và có các bí tích 
hữu hiệu như Công Giáo.
   Sách Giáo lý của Giáo Hội 
Công Giáo nói như sau về Truyền 
thống kế vị Tông Đồ :
    “ Cũng như Chúa Kitô đã 
được Chúa Cha sai đi, thì  Ngài 
cũng sai các Tông Đồ của mình, 
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đầy ơn Chúa Thánh Thần, để  
các ông giảng Phúc  Âm  cho 
mọi tạo vật ..Như vậy. Chúa 
Kitô phục sinh đã ban Chúa 
Thánh Thần cho các Tông Đồ 
và trao cho các ông quyền năng 
thánh hóa của Ngài. Các ông 
đã trở thành  những dấu hiệu 
bí tích của Chúa Kitô.
 Nhờ quyền năng của Chúa 
Thánh Thần , các ông  trao uy 
quyền này lại cho những người 
kế vị các ông. Sự kế vị Tông 
Đồ này là cơ cấu của toàn bộ  
sinh hoạt Phụng vụ của Giáo 
Hội. Nó có tính bí tích và được 
truyền lại qua Bí tích Truyền 
chức thánh. “ (x . SGLGHCG  
số 1086-87)
Lời dạy trên đây của Giáo Hội bắt 
nguyền từ chính lời Chúa Giêsu 
đã  nói với các Tông Đồ  xưa, khi 
Người hiện ra với các ông sau khi 
từ cõi chết sống lại:
      “  Như Chúa Cha đã sai 
Thầy, thì Thầy cũng sai anh  
em.” (Ga 20: 22)
Chúa đã chọn và sai các Tông 
Đồ tiên khởi đi rao giảng Tin 
Mừng Cứu Độ và làm phép rửa 
cho muôn dân cho đến tận cùng 
trái đất  và cho đến ngày hết thời 
gian.Dĩ nhiên các Tông Đồ tiên 
khởi  đó không thể sống mãi để 
thi hành Sự vụ được nhận lãnh, 
nên  chắc chắn các ngài đã phải 
chọn người kế vị để tiếp tục Sứ 
Vụ mà Chúa Kitô đã trao phó cho 
các ngài, như Thánh PhaoLô đã 
nói rõ như sau:
      “ Vậy hỡi anh (Timôthê) 
người con của tôi, anh hãy nên 
mạnh mẽ  trong ân sủng của 
Đức Kitô Giêsu. Những gì anh 
đã nghe tôi nói trước mặt nhiều 

nhân chứng, thì anh hãy trao lại cho những người tin cẩn, những 
người sẽ có khả năng dạy cho người khác.” (2 Tm 2: 1-2)
Các Tông Đồ  đã truyền chức cho những người kế vị được chọn qua 
việc đặt tay :
        “ Vì lý do đó, tôi nhắc anh (Timôthê) phải khơi 
dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng mà anh 
đã  nhận được khi tôi đặt tay trên anh.” (2Tm  1: 6) 
Nơi khác, Thánh Phaolô cũng ân cần nhắc  thêm cho  Ti-mô-thê về ơn 
được chọn làm Tông Đồ :
       “ Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh, đặc sủng Thiên 
Chúa đã ban cho  anh nhờ lời ngôn sứ, khi hàng kỳ mục đặt tay 
trên anh. “ (1 Tm 4: 14)
Hàng  “Kỳ mục” ( Overseers) mà Thánh Phaolô nói trên đây chính  
là các Giám mục đã được chọn và các ngài đã  truyền chức lại cho 
những người kế vị để tiếp tục Sứ Vụ của Chúa Kitô trong Giáo Hội 
sơ khai thời đó. Cho đến ngày nay và cho đến ngày cánh chung tức 
ngày tận thế.
Sách Công Vụ Tông Đồ của Thánh Luca cũng thuật rõ việc các Tông 
Đồ, sau khi Chúa Kitô về trời,   đã hội họp, cầu nguyện và rút thăm 
để chọn người thay thế cho Giuđa, một tông đồ đã phản bội đã  treo 
cổ chết,  và “ ông Matthia trúng thăm. Ông được  kể thêm vào số 
mười một Tông Đồ.” (Cv 1: 23-26). 
Như thế  đủ cho thấy là ngay từ đầu, các Tông Đồ, trước hết,  đã chọn 
người thay thế cho đủ con số 12  Tông Đồ  tiên khởi mà Chúa Giêsu 
đã tuyển chọn để tham gia vào Sứ Vụ rao giảng Tin mừng Cứu độ của 
Chúa.cho mọi dân mọi nước không phân biệt màu da ,tiếng nói và văn 
hóa
Từ đó đến nay, trải dài trên 20 thế kỷ ,  Giáo Hội vẫn theo truyền thống 
trên để truyền các chức thánh Phó Tế, Linh mục và Giáo mục qua việc 
cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và đặt tay trên các ứng viên được tuyển 
chọn, đặc biệt nhất là tuyển chọn Giám Mục Rôma, tức Đức Thánh 
Cha mà các Hồng Y dưới 80 tuổi  họp Mật Nghị (Conclave) để bầu 
Tân Giáo Hoàng, khi đương kim Giáo Hoàng từ trần hay về hưu (Đức 
Thánh Cha Biển Đức XVI đã nghỉ hưu từ ngày 28 tháng 2 năm 1913 
vừa qua vì lý do sức khỏe).
Chúng ta tin chắc Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hướng dẫn 
Giáo Hội để việc chọn lựa này được diễn ra đúng theo Kế hoăch của 
Thiên Chúa, chứ  không do thế lực trần gian nào muốn áp đặt hay ảnh 
hưởng đến.
Có như vậy thì Hội Thánh của Chúa Kitô  mới thực là Thánh thiện , 
Công giáo và Tông truyền. 
Liên quan đến việc chọn người kế vị, Thánh Phaolô cũng cẩn thận 
nhắc cho  môn đệ thân tín của ngài là Timothê phải  hết sức thận trọng 
trong việc rất can hệ này  để người được chọn phải là người Chúa 
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Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ái, đã thành 
công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988 

New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street,  Bremerton,  WA 98337

Tel: (360) 813-1620

nHÀ HÀng Á ĐÔng VỚi CÁC 
MÓn ăn ĐẶC BiỆT:
* Món Teriyaki đặc biệt của 

Chung’s Teriyaki
* Mì Xào
* Các Món Bún
* Chả Gió và Gỏi Cuốn
* Bánh Mì có lò Sản Xuất  tại Tiệm

CHUNG’s EXPRESS RESTAURANTCHUNG’s EXPRESS RESTAURANT

CHUNG’s Teriyaki
3111 NW. Bucklin Hill Road, 

Silverdale, WA 98383
Tel: (360) 662-1205

Business Hours:
Mon-Sat: 11 AM - 9 PM
Sunday: 12 PM - 8 PM

* Vietnamese Noodle Soup - Phở
* Vermicelli Bowl - Bún
* Appertizer - Khai Vị
* Teriyaki Entrees

OPENINGS HOURS:
Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm
Saturday & Sunday closed.
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THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683
Tel. (714) 531-9800    Fax: (714) 531-9700

THỰC PHẨM TƯƠI, NGON
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

PHỤC VỤ ÂN CẦN

BAN GIÁM ĐỐC SAIGON CITY MARKETPLACE KÍNH MỜI
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muốn đặt lên để coi sóc  và dạy 
dỗ  dân của Người: 
          “ Anh đừng vội đặt tay 
trên ai, đừng cộng tác vào tội lỗi 
của người khác. Hãy giữ mình 
trong sạch.” (1Tm  5: 22)
Đừng vội đặt tay trên ai có nghĩa 
là đừng chọn và truyền chức cho 
ai vì thân quen, gửi gấm, mua 
chuộc hay vì áp lực nào của các 
phe nhóm bên ngoài Giáo Hội, 
như đã từng xẩy ra trong quá khứ 
xa  xưa, là  thời kỳ  đen tối  khi 
thần quyền (divine power)  còn 
dính bén đến thế quyền (secular 
or worldly power) một thời trong 
Giáo Hội xưa.
Mặt khác, trong thư gửi cho Ti 
Tô, một môn đệ khác của ngài, 
Thánh Phaolô cũng trao cho môn 
đệ này trách nhiệm chọn lựa các 
giám mục như sau :
     “Tôi để anh ở lại đảo Kê-
ta chính là để anh hoàn thành 
công việc tổ chức , và đặt các 
kỳ mục  trong mỗi thành như 
tôi đã truyền cho anh….Giám 
quản  (tức giám mục) phải là 
người  không chê trách được., 
không  ngạo mạn, …không tìm 
kiếm lợi lộc thấp hèn; trái lại, 
phải hiếu khách, yêu chuộng 
điều thiện, chừng mục, công 
chính, thánh thiện, biết tự chủ. 
Người ấy phải gắn bó với lời 
đáng tin cậy và đúng đạo lý, 
để vừa có khả năng dùng giáo 
lý lành mạnh mà khuyên nhủ, 
vừa có khả năng bẻ lại những 
kẻ chống đối.” (Tt 1: 5-9)
Ngoài ra, để nhận mạnh thêm về 
bản chất  chức năng và tư cách 
của người được tuyển chọn để thi 
hành sứ vụ rao giảng và coi sóc  
dân Chúa, Thánh Phaolô cũng 

nói với các tín hữu  Thê-xa-lô-ni-ca như sau:
       “ Không bao giờ chúng tôi tìm cách để được một người phàm 
nào tôn vinh, dù là anh  em hay người khác, trong khi chúng tôi 
có thể đòi anh  em phải trọng đãi, với tư cách là Tông Đồ của Đức 
Kitô.” (1 Tx 2 : 6-7)
Nghĩa là các Tông Đồ  xưa và nay- khi thi hành Sứ Vụ-  phải noi 
gương Chúa Kitô, “ Người đến không phải để được người ta phục 
vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho 
muôn người.” (Mt 20: 28).
Đây là sứ mệnh thiêng liêng cao cả mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã trao 
cho các Tông Đồ tiên khởi thuộc Nhóm Mười Hai để tiếp tục  Sứ Vụ 
rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa cho đến thời viên mãn. Như 
thế, tất cả những  ai được ơn gọi làm Tông Đồ cho Chúa Kitô,  phải 
hết sức theo gương sống và  phục vụ của Chúa để không dính bén 
vào mọi hình thức  làm tay sai cho thế quyền nào để trục lợi cá nhân, 
phương hại đến Sứ vụ và uy tín của Giáo Hội, là Cơ Chế có mặt và 
hoạt động trong trần gian hoàn toàn vì mục đích siêu nhiên cứu độ mà 
thôi. 
Lại nữa, nếu người Tông Đồ mà không có tinh thần nghèo khó của 
Phúc âm để chạy theo  tiền bạc và danh lợi phù phiếm, thì không thể 
giảng Phúc Âm hữu hiệu cho ai và làm nhân chứng đích thực cho 
Chúa Kitô , “Đấng vốn giầu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên 
nghèo khó vì anh  em để lấy cài nghèo của mình mà làm cho anh  
em trở nên giầu có.” (2 Cr 8: 9).
Tóm lại, qua Truyền Thống Kế Vị Tông Đồ, và nhất là nhờ ơn soi 
sáng chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội tiếp tục tuyển chọn các 
tông đồ đảm trách các chức năng  Phó, tế, Linh mục, Giám mục và 
Hồng Y,  đặc biệt nhất là chức Giám Mục Rôma, tức Đức Thánh Cha 
là vị Đại diện (Vicar) duy nhất của Chúa Giêsu trong vai trò và chức 
năng lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ với sự hiệp thông, cộng 
tác  và vâng phục trọn vẹn của Giám mục Đoàn,(College of Bishops) 
là những người kế vị các Thánh Tông Đồ xưa.
Chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện  cho Giáo Hội luôn trung thành 
với Truyền Thống Tông Đổ (Apostolic Succession) để tuyển chọn các 
vị kế nghiệp các Tông Đồ,là các Giám Mục trong toàn Giáo Hội , cách 
riêng chọn  người kế nghiệp Thánh Phêrô trong sứ mệnh và vai trò cai 
quản Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, tức là Đức Thánh Cha, Giám mục 
Roma. Người Đại Diện (Vicar) duy nhất  hợp pháp của Chúa Kitô trên 
trần thế.Amen. 
            Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn vấn đề được đặt ra.

Lm.Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn; 
MA, DMin (Doctor of Ministry=Tiến Sĩ Sứ Vụ) 
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Auckland, ngày 16 tháng Giêng năm 2022  
Kính thưa Đức Cha,  
Con là linh mục Anrê Nguyễn Hữu Lễ, trước kia thuộc giáo phận Vĩnh 
Long, hiện  nay đang sống tại thành phố Auckland, New Zealand. Con 
chịu chức linh mục tại  Sài Gòn năm 1970 và đã phục vụ 5 năm dưới 
chế độ VNCH , 1 năm dưới chế độ  
cộng sản VN, 13 năm trong ngục tù cộng sản tại VN, 2 năm tại trại tị 
nạn ở Thái  Lan và 30 năm tại Giáo phận Auckland. Hiện con đã nghỉ 
hưu gần 1 năm rồi.  
Sỡ dĩ con phải tự giới thiệu khá rườm rà như thế là để thưa với Đức 
Cha, mặc dù  con đã ra khỏi nước từ 32 năm rồi nhưng cái gốc VIỆT 
NAM lúc nào cũng ghi  khắc rất đậm trong cuộc đời con và hôm nay 
con muốn thưa chuyện với Đức Cha  cũng vì cái “gốc” VIỆT NAM 
đó.  
Thưa Đức Cha ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG  
Trong những ngày đầu năm 2022, con thấy nhiều bài viết xuất hiện 
trên mạng xã  hội liên quan tới Giáo phận Vinh. Nói rõ hơn là việc 
linh mục ANTÔN ĐẶNG  HỮU NAM của Giáo phận Vinh bị Đức 
Cha ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG  cấm không cho làm lễ và 
cử hành các bí tích nữa. Quyết định này xảy ra vào ngày  cuối cùng 
của năm 2021. Đối với nhều người, đây là một tin “hot” vì những 
ngày  tiếp theo vẫn có nhiều người tiếp tục lên tiếng về sự kiện này 
trên mạng xã hội  bằng nhiều hình thức khác nhau để bày tỏ sự bất 
mãn. Có người còn dùng lời lẽ  thiếu tôn trọng đối với Đức Cha nữa. 
Con chắc là Đức Cha và đã đọc hết các bài  đó rồi nên con không cần 
nêu lại ở đây.  
Riêng đối với con, tin đó không làm con ngạc nhiên chút nào. Con chỉ 
coi đây là  “giọt nước làm tràn ly”, hay nói cách dễ hiểu hơn, việc gì 
phải đến nó đã đến. Có  thế thôi!                               
Sở dĩ con nói “giọt nước làm tràn ly” vì con biết, và chắc là nhiều 
người cũng biết   như con, Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM từ lâu 
rồi đã là cái gai trong con mắt  của chế độ cộng sản VN nói chung và 
trong tỉnh Nghệ An nói riêng. Lý do là “cái  gai” ĐẶNG HỮU NAM 
là một trong rất ít linh mục tại Việt Nam đã can đãm  nói lên sự thật 
về sự bất công và tội ác mà chế độ cộng sản Việt Nam đã và  đang 
gây ra cho quê hương và dân tộc Việt Nam. Ngài còn bênh vực và sát  

Thư không niêm kính gửi 

Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN VINH

cánh với bà con thấp cổ bé miệng 
đi đòi công lý.  
Từ lâu rồi, cộng sản VN đã có kế 
hoạch phải nhổ “cái gai” ĐẶNG 
HỮU NAM ra   khỏi Giáo phận 
Vinh. Theo con được biết, ngay 
trong thời Đức Cha PHAOLÔ  
NGUYỄN THÁI HỢP, còn cai 
quản Giáo phận Vinh, cũng đã 
được chỉ thị của   cộng sản VN 
“không bố trí công tác mục vụ 
tại địa bàn Nghệ An cho linh mục  
Đặng Hữu Nam”. Nhưng Đức 
Cha PHAOLÔ NGUYỄN THÁI 
HỢP vì bảo vệ các  linh mục của 
Ngài nên từ chối thi hành mệnh 
lệnh đó.  
Rồi Đức Cha PHAOLÔ 
NGUYỄN THÁI HỢP ra đi và 
Đức Cha ANPHONG  NGUYỄN 
HỮU LONG về thay thế. Từ đó 
mọi việc bắt đầu đổi khác. Giáo 
phận   Vinh từ lâu được ví như 
thành trì cuối cùng ngăn chặn thủ 
đoạn “chơi lấn sân” của   cộng 
sản đối với Giáo hội Công giáo 
VN, thì nay cái thành trì đó bắt 
đầu xiêu đổ.   Riêng vấn đề nhổ 
bỏ “cái gai” ĐẶNG HỮU NAM 
được xếp khá cao trong danh  sách 
“ “Những Việc Cần Làm Ngay’ 
của Giám Mục ANPHONG 
NGUYỄN HỮU  LONG.  
Từ trước tới giờ con chưa bao 
giờ nghe biết về Đức Cha. Sau 
khi thấy rộ lên câu   chuyện về 
Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU 
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NAM bị Đức Cha dùng cái lệnh 
miệng cấm   làm lễ và cử hành 
các bí tích, con mới bắt đầu tìm 
hiểu xem Đức Cha ANPHONG  
NGUYỄN HỮU LONG là người 
như thế nào.  
Mò tìm trong gu-gồ con thấy có 
chân dung Đức Cha trong phẩm 
phục giám mục  uy nghi kèm theo 
bản tiểu sử đầy đủ. Khi tìm hiểu 
thêm, vô tình con thấy được  tấm 
hình của Đức Cha trong kênh 
YouTube Tin Tức 24h ngày 4-1-
2022 của anh Hoài An . Tấm hình 
lôi kéo ngay sự chú ý của con vì 
theo con, đây là tấm hình  “biết 
nói”! Con xin đăng lại đây để quý 
đọc giả cùng ngắm và suy nghĩ!  
Con tạm gọi đó là hình “HAI 
CHIẾC GHẾ”. Chiếc ghế bên trái 
thì rộng thênh   thang; còn chiếc 
bên phải thì lại quá chật hẹp. Một 
chi tiết gây sốc trong tấm hình  
đó là cái “ÔNG LỚN” ở Tỉnh Lai 
Châu, mặc áo trắng ngồi chành 
bành trên ghế  bên phải đang…
ngáy ngủ! ( Con không biết con 
người đang ngồi…ngáy ngủ 
trong hình đó là ai nên tạm gọi là 
“ ÔNG LỚN” vậy). Nhìn cái cảnh 
Đức Cha  ANPHONG NGUYỄN 
HỮU LONG đang rón rén ngồi 
nép sát vào hành ghế,  quay một 
góc 90 độ sang phía trái, hai bàn 
tay đan vào nhau, đang cố gắng 
trình   bày chuyện gì đó với một 
“ÔNG LỚN” đang ngồi chành 
bành trên ghế …ngáy   ngủ, con 
thấy tội nghiệp cho Đức Cha 
ANPHONG NGUYỄN HỮU 
LONG hết  sức! Người ta thường 
nói “ một tấm hình bằng ngàn lời 
nói”. Qua tấm hình đó con đã biết 
Đức Cha ANPHONG NGUYỄN 
HỮU LONG là ai, và vì thế cách 
thức   Đức Cha “nhổ cái gai” 
ĐẶNG HỮU NAM không làm 

cho con ngạc nhiên chút  nào.  
Thưa Đức Cha, mặc dù việc Đức Cha phạt Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU 
NAM  không làm cho con ngạc nhiên, nhưng cái tin đó làm con cảm 
thấy bất an vì 2 lý  do sau đây:  
Trước tiên, Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM là một trong rất ít linh 
mục trong  nước mà con ngưỡng mộ và kính trọng. 
Thực ra con không biết gì về đời tư và cách sống của Cha ANTÔN 
ĐẶNG HỮU  NAM , con chỉ biết Ngài đã mạnh dạn công khai tố cáo 
tội ác của chế độ cộng  sản Việt Nam gây ra cho quê hương và Dân 
Tộc. Hơn nữa, Cha ANTÔN  ĐẶNG HỮU NAM còn đứng chung, 
đi chung với đồng bào thấp cổ bé miệng  và bị áp bức đi đòi công lý, 
trong khi có nhiều giám mục và linh mục khác tại  Việt Nam đang đội 
… “mũ ni che tai!”. Qua hành động này, cha ANTÔN  ĐẶNG HỮU 
NAM mặc dù còn trẻ nhưng đã có một chỗ đứng rất cao trong lòng  
con, trong lòng của nhiều đồng bào Việt Nam đang bị chế độ cộng sản 
trù dập và  những người hiểu biết về mưu ma chước quỷ của chế độ 
cộng sản Việt Nam.  
Đàng khác, sau khi được biết Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM bị 
Đức Cha ra lệnh  “miệng”, cấm làm lễ và cử hành các bí tích. Cha 
NAM nói là có đòi văn bản của  lệnh cấm thì được Đức Cha trả lời là 
“sẽ làm”! Điều này làm con sửng sờ! Có cái  gì thúc bách mà Đức Cha 
không đợi hoàn thành văn bản rồi mới phạt cha NAM?  
Thưa Đức Cha, theo con hiểu, việc một Gíam mục cấm một linh mục 
thuộc quyền  không được làm lễ và cử hành các bí tích là điều rất hệ 
trọng và rất hiếm xảy ra.  Việc này chỉ có thể xảy ra khi vị linh mục 
đó phạm một lỗi gì rất nặng đã được quy  định theo giáo luật, và phán 
quyết đình chỉ thi hành sứ vụ đó thì PHẢI CÓ MỘT  VĂN BẢN KÈM 
THEO. Thực sự con không hiểu trong Giáo Luật có khoản nào  dành 
cho các Giám mục được dùng “lệnh miệng” để cấm một linh mục 

Tấm hình “HAI CHIẾC GHẾ”  



Số 244 Tháng 3 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 53

thuộc  quyền thi hành tác vụ linh 
mục không? Xin Đức Cha chỉ dạy 
cho con biết, bằng  không tới giờ 
này con vẫn nghĩ là ĐỨC CHA 
ANPHONG NGUYỄN HỮU 
LONG   đã lạm quyền khi phạt 
Cha ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM 
bằng một cái…lệnh  miệng!  
Nếu Đức Cha chỉ dùng miệng 
của vị Giám Mục mà bịt miệng 
một Linh mục  thuộc quyền vì đã 
lên tiếng công khai tố giác những 
tội ác của chế độ cộng sản  Việt 
Nam và can đảm đứng chung với 
những đồng bào bị cộng sản đè 
đầu   cưỡi cổ đi đòi công lý, thì 
tội nghiệp cho đồng bào thấp cổ 
bé miệng chúng con  tại quê nhà 
quá!  
(* Sau này con được biết Đức Cha 
đã ban cho Cha ANTÔN ĐẶNG 
HỮU NAM  văn bản “Sắc Lệnh 
Kỷ Luật” 10 ngày sau đó, tức là 
ngày 10 tháng Giêng, 2022 )  
Thưa Đức Cha, con không tin 
là Đức Cha coi Cha ANTÔN 
ĐẶNG HỮU NAM   là một cây 
gai trong mắt cần phải nhổ đi 
khỏi giáo phận Vinh đi càng sớm 
càng tốt. Nhưng con tin là phải có 
một bàn tay phù thủy đứng phía 
sau giật dây, sai bảo và  thúc giục 
Đức Cha phải hành động. Việc 
“nhổ cây gai” chỉ là màn đầu, 
tiếp theo  sẽ là biện pháp triệt tiêu 
nguồn sống của những người bất 
đồng chính kiến và dám  lên tiếng 
phản đối chế độ. Con biết là Cha 
ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM đã 
và  đang nằm trong tầm ngắm này 
rồi.  
Thưa Đức Cha, mặc dù con không 
được học nhiều, nhưng sự hiểu 
biết về tính  cách thâm độc và thủ 
đoạn quỷ quyệt của chế độ cộng 
sản Việt Nam, đặc biệt  trong thủ 
đoạn tiêu diệt và khống chế các 

tôn giáo, thọc sâu bàn tay lông lá  của chúng vào nội bộ các tôn giáo 
để lợi dụng và biến các chức sắc tôn giáo  thành những con rối phục 
vụ cho đảng…riêng phạm vi này thì con, Linh mục  Anrê NGUYỄN 
HỮU LỄ không là học trò của bất cứ ai.  
Sự hiểu biết của con không phải qua sách vỡ, báo chí, phim ảnh, tuyên 
truyền,  mạng thông tin xã hội…mà qua kinh nghiệm bản thân thời 
gian con làm nhiệm vụ  tại Việt Nam và đặc biệt là trong 13 năm con 
lăn lộn trong ngục tù của chế độ ác  nhân này. Thời gian 13 năm tù từ 
Nam ra Bắc đó, con vừa là chứng nhân vừa là  nạn nhân của sự “độc 
ác hiện nguyên hình”, mà trong Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG  con đã viết 
như sau: “ Lòng nhân đạo của con người thì có giới hạn nhưng sự ác  
độc của con người thì vô tận! Nhất là khi sự ác độc đó được khuyến 
khích và cổ vũ  bởi chế độ ác độc như chế độ cộng sản Việt Nam”.  
Kính thưa Đức Cha,  
Con viết thư này không phải để bênh vực hay “xin tội” cho Cha 
ANTÔN ĐẶNG  HỮU NAM vì Ngài đã dám nói, dám làm vì công 
lý và lương tâm của một linh  mục, thì Ngài cũng dám chấp nhận mọi 
hậu quả. Chính vì điểm này mà con càng  thương và kính phục Cha 
ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM nhiều hơn. Con biết là rất  nhiều người 
cũng có tâm trạng như con.  
Con chỉ muốn thưa với Đức Cha như sau. Qua sự việc và cách thức 
Đức Cha “nhổ  cái gai” ĐẶNG HỮU NAM ra khỏi Giáo phận Vinh, 
chắc chắn chế độ cộng sản  VN sẽ thưởng công cho Đức Cha. Nhưng 
ngược lại, cũng qua sự việc đó, tên tuổi  của GIÁM MỤC ANPHONG 
NGUYỄN HỮU LONG đã, đang và sẽ còn tiếp tục  bị tô đậm màu 
đen nhòe nhoẹt trong lịch sử Giáo phận Vinh, trong Giáo Hội Công  
Giáo và trong lịch sử Dân TỘC Việt Nam. 

Nhân đây, con xin khẳng định lại điều con đã viết trong Bút Ký TÔI 
PHẢI SỐNG:  “Thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, triều đại nào 
rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có  Dân Tộc là trường tồn.” Lịch sử sẽ là vị 
phán quan cuối cùng.  
Cuối thư con xin thưa, tất cả những gì con viết ra trong thư này là tự 
đáy lòng của  con đối với giáo hội và Dân Tộc Việt Nam dưới chế độ 
ác nhân cộng sản. Nhưng  vì con là người không khéo ăn nói, nếu có 
gì trái tai hoặc không vừa ý, xin Đức  Cha thương bỏ qua cho. Riêng 
Chức Giám Mục của Đức Cha thì con luôn tôn  trọng vì đó là chức vụ 
cao cả mà Chúa ban cho Đức Cha. Con xin trân trọng kính chào Đức 
Cha.  

Linh mục ANRÊ NGUYỄN HỮU LỄ  
Auckland, New Zealand  

Email: tpslenguyen@yahoo.com 
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Hành Trình Đức Tin
Đường vào đạo Chúa có vạn nẻo, 

muôn cách, muôn cảnh…
LTS - Diễn Đàn Giáo Dân đã được GS. Nguyễn Đức Tuyên, tác giả sách HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN cho 
trích đăng các bài trình thuật hành trình tìm vào Đạo Chúa của nhiều nhân vật thuộc nhiều thành trong 
xã hội. Đây là một cố gắng của Diễn Đàn nhằm giới thiệu một số những tấm gương sống trong muôn vàn 
các trường hợp tìm kiếm, tin và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm gia nghiệp. Họ là những chứng nhân 
Tin Mừng cho những ai đang trên hành trình tìm vào Đạo Chúa.
Diễn Đàn ước mong Quý Độc giả, nếu cót ai muốn tìm hiểu hoặc chuẩn bị gia nhập Giáo Hội Công Giáo, 
xin chia sẻ với họ những bài viết này để những chứng nhân Đức Tin sẽ là người tiên phong, dẫn lối đưa 
đường giúp họ sớm đạt tới đích điểm, tiếp nhận ơn Tái Sinh.
Giáo sư Nguyên Sa Trần Bích Lan, trong số báo Xuân Nhâm Dần này, sẽ mở đầu cho loạt bài Hành Trình 
Đức Tin, Đường Vào Đạo Chúa. 
Văn Lâm

Nguyễn Viết Chung
Tiếng gọi của Chân Thiện Mỹ

�� Nguyễn Đức Tuyên

Linh Mục Nguyễn Viết Chung và một giáo dân

Một con người lặng lẽ
Tháng 4 năm 2002, linh mục 
Antôn Nguyễn Ngọc Sơn phối 
hợp với Viện Y Dược học Dân 
tộc TP. Sài Gòn tổ chức một khóa 
huấn luyện cho những người thiện 
chí xung phong chăm sóc người 
nghiện ma túy. Tôi để ý đến một 
người trung niên khắc khổ, lặng lẽ 
theo dõi chăm chú và cặm cụi ghi 
chép những bài học về lý thuyết 
và chữa trị theo phương pháp cổ 
truyền do các bác sĩ Đông y của 
Viện giảng dạy. Tôi hỏi một nữ 
tu trong Ban Tổ chức xem người 
ấy là ai. Câu trả lời làm tôi ngỡ 
ngàng: đó là bác sĩ Tây y Nguyễn 
Viết Chung, một chuyên viên về 
ký sinh trùng và da liễu.
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Hai tháng sau, cũng tại viện Y 
Dược học Dân tộc, cha Sơn tổ 
chức một khóa cai nghiện mang 
tên là Khóa Phục sinh. Các bác 
sĩ của viện phụ trách phần chữa 
trị thể lý. Các linh mục, tu sĩ và 
một vài giáo dân đến giúp củng 
cố phần tâm linh. Một hôm, tôi 
đến dự giờ cầu nguyện buổi tối 
do một nữ giáo dân hướng dẫn. 
Sau phần trình bày lý thuyết, vị 
ấy yêu cầu những ai thấy cần 
được đặt tay cầu nguyện thì hãy 
bước lên. Bác sĩ Chung cũng là 
một người theo giúp khóa ấy. 
Ông bước lên đầu tiên, quỳ xuống 
trước mặt người giáo dân kia, xin 
đặt tay cầu nguyện cho mình. Cử 
chỉ khiêm tốn này làm cho nữ tu 
phụ trách nhóm cai nghiện cảm 
động nói với tôi: “Thầy Chung là 
phó tế sắp được thụ phong linh 
mục trong một ngày gần đây.”
Cuối năm 2002, tôi được Dòng 
Vinh Sơn mời đến dạy Pháp văn 
cho một số thầy chuẩn bị đi học 
thần học ở nước ngoài. Tại đây, 
tôi gặp thầy phó tế, bác sĩ Chung. 
Thế rồi, qua những chia sẻ khiêm 
tốn nhưng đầy chân tình, tôi biết 
được chiều kích cao vời của một 
con người mờ nhạt, thậm chí điên 
rồ, nếu ta nhìn với nhãn quan của 
xã hội ngày nay. Sau đây là hành 
trình của một tâm hồn qua những 
chặng đường hiếm thấy.
Hoàn cảnh và ước mơ 
Khi nói về cuộc di cư năm 1954, 
người ta lại nghĩ đến gần một 
triệu tín hữu Công giáo rời quê 
cha đất tổ để đi vào miền Nam, 
với hai bàn tay trắng, hầu tìm một 
nơi có thể tự do biểu lộ đức tin 
của mình. Thân phụ của Nguyễn 
Viết Chung hồi đó là Nguyễn 
Viết Chương vào Nam không vì 

lý do ấy. Anh không phải là Kitô hữu, và tôn giáo không bao giờ là 
một vấn đề đối với anh. Như mọi người thuộc giai cấp nông dân thất 
học và nghèo xơ nghèo xác trong làng mình, anh Chương chỉ có một 
đạo duy nhất, ấy là “đạo làm người” theo truyền thống Việt Nam. Nếu 
ai hỏi anh theo đạo nào, anh bảo rằng anh theo đạo Ông Bà, mà không 
thắc mắc xem “đạo thờ Ông Bà” có nghĩa là gì một cách cụ thể: đấy 
có thể là đạo mà ông bà đã theo và truyền lại, hoặc đấy có thể là đạo 
thờ cúng ông bà, tổ tiên. Năm 26 tuổi, nhân biến cố 1954, anh Chương 
rời thôn Ngô Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, dẫn vợ con đi theo 
người cô vào Nam với hy vọng tìm một con đường thoát khỏi cảnh 
nghèo túng, cái túng thiếu cơ cực khiến cho chị Chương phải mất đi 
đứa con thứ hai và thứ ba khi chúng vừa chào đời. Anh cảm thấy hài 
lòng khi được nhận làm một binh nhì trong quân lực Việt Nam Cộng 
Hòa, dù bị chuyển lên cao nguyên để đóng quân tại Trạm Hành, nơi 
vòng đai Đà Lạt, cách thị trấn 12 km. Năm 1955, người con thứ tư 
chào đời tại đây. Anh đặt cho con một cái tên gần giống tên mình: 
Nguyễn Viết Chung. Chung không còn nhớ gì về vùng núi nơi mình 
được sinh ra, vì năm 1960, cha cậu đã chuyển về Sài Gòn để phục vụ 
trong một đơn vị không tác chiến. Khi vừa có trí khôn, cậu bé Chung 
phải đối diện ngay với thảm cảnh của một gia đình nghèo. Đồng lương 
của một quân nhân cấp hạ sĩ chỉ vừa đủ cho hai vợ chồng và 4 đứa 
con sống qua ngày chứ không thể nào có một cuộc sống cho ra sống. 
Bà Chương là một phụ nữ bình dân, mù chữ, hằng ngày chỉ biết thắp 
nhang lên bàn thờ van vái ơn trên phù hộ cho chồng, cho con. Ông 
Chương là một người sống rất đúng với chất trung – nghĩa – lễ – trí – 
tín. Tuy nhiên, cái nghèo đã khiến ông trở thành một người cộc cằn, 
vì thế, không ít lần ông đã gay gắt nóng giận với vợ con mình. Hình 
ảnh về “mái ấm gia đình” còn lưu lại trong ký ức tuổi thơ của Chung 
là nỗi sợ khiếp đảm khi phải đứng trong xó nhà chứng kiến cảnh mẹ 
trở thành nạn nhân cho các cơn giận của cha. Từ thuở còn là học sinh 
tiểu học, Chung mơ hồ nghĩ rằng mình sẽ không lập gia đình, vì gia 
đình đối với cậu là một cái gì khủng khiếp. Cậu sợ gia đình, sợ phải 
tạo thêm một gia đình bất hạnh.
 Sống trong hoàn cảnh này, trí óc non nớt của cậu nảy sinh một ước 
mơ kèm theo một quyết tâm: phải học thật giỏi để cứu gia đình khỏi 
cảnh nghèo. Thế là cậu cắm cúi học tập trong những trường công lập 
hạng hai ở Sài Gòn. Niên khóa 1970 - 1971, cậu là một học sinh xuất 
sắc của lớp đệ tứ trường Trung học Cộng Đồng Quận 6. Sau khi thi 
đậu trung học đệ nhất cấp, cậu quyết định học ngay lớp đệ nhị mà 
không theo học đệ tam. Cậu phải làm học bạ giả và ra trường tư mà 
học. Tuy nhảy lớp nhưng Chung vẫn học giỏi ở lớp đệ nhị và đệ nhất. 
Cậu đậu tú tài toàn phần năm 1973. Sau này, Bác sĩ Chung kể lại:
“Khi nhìn lại quá khứ, tôi thấy chương trình của Chúa thật huyền 
diệu. Nhờ học nhảy lớp đệ tam mà tôi không bị nhập ngũ theo lệnh 
tổng động viên năm 1973, sau “Mùa hè đỏ lửa”. Nhờ những cơn thịnh 
nộ của cha mà đến năm 39 tuổi, tôi vẫn còn độc thân để tự do đáp 
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Nhà Quàn AN LẠC
7441 Garden Grove Blvd. Unit # C, Garden Grove, CA 92841

Tel: (714) 489-5571

* Đầy đủ mọi dịch vụ 
cho Đám Tang

* Có phòng rộng rãi, 
thăm viếng thuận tiện
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lại tiếng gọi triệt để của Thiên 
Chúa.”
Tiếng gọi của cái Mỹ
Với bằng tú tài trong tay, con 
đường tương lai bắt đầu hé mở cho 
cậu thanh niên 18 tuổi Nguyễn 
Viết Chung. Một ngày hè năm 
1973, cậu tình cờ đọc bản tin trên 
tờ Chính Luận: một giám mục 
người Pháp vừa qua đời tại trại 
cùi Di Linh. Vị giám mục ấy là 
Jean Cassaigne, mà người Công 
giáo gọ̣i với cái tên quen thuộc 
là Đức Cha Sanh. Ở trang trong, 
tờ Chính Luận thuật lại vắn gọn 
cuộc đời của vị giám mục tuyệt 
vời ấy. Từ thập niên 40, khi được 
gửi sang Việt Nam, linh mục trẻ 
Cassaigne chọn một vùng truyền 
giáo miền núi của dân tộc thiểu 
số, khu Djiring hẻo lánh (hiện 
nay là thị trấn Di Linh), cách 
trung tâm Đà Lạt 80 km. Qua 
những lần viếng thăm mục vụ, 
cha nhận thấy rằng, những người 
phong thường bị loại ra khỏi làng 
để sống dở chết dở trong những 
cánh rừng lân cận, vì thế cha đã 
thành lập một ngôi làng cho họ và 
mời các nữ tu Nữ Tử Bác Ái lên 
chăm sóc.
Làng phong Kala ở Djiring suốt 
đời sẽ ở trong trái tim cha. Khi 
giáo phận Việt Nam tách khỏi 
Cao Miên, cha Cassaigne được 
tấn phong làm giám mục tiên 
khởi địa phận Sài Gòn. Năm 
1960, khi Hàng Giáo phẩm Việt 
Nam được thành lập, ngài trao 
Tòa Giám mục Sài Gòn lại cho 
Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn 
Hiền, rồi trở về sống với anh em 
của mình là những người phong 
cùi ở làng Kala. Ngài yêu thương 
người phong đến độ chia sẻ mọi 
sự với họ, và để yêu thương đến 

cùng, ngài chia sẻ cả bệnh tật của họ để chết dần chết mòn trong thân 
thể đớn đau của một người bị nhiễm bệnh.
Đọc tiểu sử của cố Giám mục Cassaigne, Chung không để ý đến chức 
vị của ngài, mà chỉ thấy tấm lòng mênh mông của một mẫu người 
tuyệt đẹp. Tuổi 18 là tuổi say mê các thần tượng và gửi gắm vào 
đấy những ước mơ thầm kín chực chắp cánh bay cao. Cái đẹp trong 
cuộc sống của Đức Cha Sanh đã biến ngài thành thần tượng của anh. 
Những thanh niên khác mơ đến tiền tài, danh vọng để tìm ra hạnh 
phúc, còn Chung thì mong tìm hạnh phúc bằng cách sống một cuộc 
sống có ý nghĩa và chết đi cho những người bất hạnh theo gương của 
thần tượng mình. Anh quyết định thi vào y khoa: đấy là một nghề có 
thu nhập cao, giúp anh có thể đưa gia đình thoát khỏi cảnh túng thiếu, 
nhưng đồng thời cũng là phương tiện để anh chăm sóc người phong 
noi bước Đức Cha Sanh.
Tiếng gọi của cái Thiện
Sau một năm APM (Année Préparatoire Médicale = Dự Bị Y Khoa), 
Chung thấy ước mơ của mình trở thành viển vông. Việc thi vào y 
khoa nằm ngoài tầm tay của những người thuộc giai cấp cùng đinh 
như anh. Anh thấy rõ điều này khi nộp đơn thi tuyển. Hầu hết các sinh 
viên thi vào trường đều là con cháu các bậc có chức có quyền hay của 
các doanh nhân giàu có. Đa số đã tốt nghiệp từ một trường trung học 
Pháp hay một trường công lập nổi danh. Xuất thân từ một gia đình 
mà người cha là trung sĩ nhất, với kiến thức học được từ một trường 
trung học nhỏ bé, Chung thấy mình toan làm chuyện đội đá vá trời. 
Gia đình anh nghĩ rằng anh chạy theo một mục tiêu vượt quá sức mình 
nên khuyên anh bỏ ý định vào y khoa. Thế nhưng anh vẫn kiên trì học 
ngày học đêm mà trong lòng cứ lo sợ miên man. Nhìn thấy mẹ ngày 
ngày cầu khẩn những người đã khuất phù hộ cho gia đình, anh bỗng 
tin vào những điều huyền diệu. Anh lên Lăng Ông Bà Chiểu, thắp 
nhang khấn vái với cụ Lê văn Duyệt. Anh thầm mặc cả với cụ: “xin 
giúp con đậu vào y khoa. Để đáp lại, con hứa, sau khi trở thành bác 
sĩ, sẽ phục vụ cho người cùi”. Thế rồi anh đậu vào y khoa ngay lần thi 
đầu tiên, vào năm 1974. Đối với nhiều người khác 181/213 hẳn không 
có gì đáng nói, nhưng đối với bản thân anh và đối với gia đình, đấy là 
ảo tưởng đã biến thành sự thật một cách thần kỳ.
Sau Hè năm 1974, Chung nhập học trường Đại học Y Khoa Sài Gòn. 
Trong những ngày đầu ngỡ ngàng, anh bị thu hút ngay bởi một người 
Bỉ, giáo sư Marcel Lichtenberger, dạy môn Mô Phôi học  (histologie 
et embryologie). Ngoài kiến thức uyên bác, giáo sư Lichtenberger 
còn tỏ ra tư cách một người thầy khiêm tốn và tận tụy, cứ như thể ông 
muốn dậy cho học trò một cái gì đó vượt lên hẳn những kiến thức y 
khoa. Chung tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc của mình khi 
tất cả các sinh viên năm thứ nhất, dù Công giáo hay không, đều được 
mời dự một thánh lễ là Maccabée tại nhà thờ Jeanne d’Arc, để cầu 
nguyện hay tỏ lòng nhớ ơn những người hiến xác cho sinh viên thực 
tập giải phẫu. Chung hiểu được vì sao giáo sư Lichtenberger luôn 
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toát ra một cái gì thanh thoát: linh mục cử hành thánh lễ ngày hôm ấy 
chính là giáo sư khả kính của mình. Mãi sau này Chung mới biết rằng 
giáo sư là một linh mục từng phục vụ ở Trung Hoa rất nhiều năm và 
gần gũi với những người bệnh mà không ai cứu chữa. Mang con tim 
nhạy cảm trước các nỗi bất hạnh, linh mục Lichtenberger, với kiến 
thức y khoa của một y công, đã phải mổ hàng trăm ca mà không có 
một bằng cấp nào; để rồi năm 44 tuổi, ngài mới về Bỉ học cho hết một 
chương trình bác sĩ trong vòng 4 năm, thay vì 8 năm như mọi ngành 
y khoa khác. Tấm lòng của vị linh mục đã buộc Ngài trở thành một 
bác sĩ thực thụ năm 48 tuổi. Chung chưa hề biết đến điều đó khi ngồi 
trên ghế Đại học Y khoa, nhưng nhìn thấy cha Lichtenberger trong áo 
lễ màu tím xuất thần cầu nguyện trên bàn thờ, Chung cảm nhận rằng 
thần tượng thứ hai của mình cũng đã đặt nền móng cho mình như cuộc 
đời Đức Cha Cassaigne, chàng sinh viên Chung đã nghe được tiếng 
gọi của cái thiện xuất phát từ hồn của vị linh mục bác sĩ tốt lành này.
Cái thiện ấy rất gần mà cũng rất xa với anh. Có lần giáo sư Lichtenberger 
yêu cầu sinh viên điền vào tờ khai báo lý lịch trong đó có một ô ghi: 
nguyện vọng tương lai của anh (chị). Chung điền vào  mọi  ô  khác  
một cách  nhanh chóng  rồi ngồi mãi trước ô “nguyện vọng tương lai” 
mà không biết phải viết làm sao. Đối với các bạn khác thì không gì 
phải suy nghĩ. Khi bước vào y khoa, họ có những hoài bão rõ ràng 
cho ngày mai: trở thành bác sĩ giỏi, theo học cao hơn ở nước ngoài, 
có một nơi làm việc xứng đáng, tìm cơ hội để thăng tiến trong nghề 
nghiệp và xã hội. Khi hết giờ, Chung nộp tờ khai mà ô nguyện vọng 
vẫn còn bỏ trống. Chung nói:”Tôi xấu hổ không dám thổ lộ cho giáo 
sư Lichtenberger biết rằng nguyện vọng trong tương lai của mình là 
làm sao trở nên giống như giáo sư.” 
Những tháng ngày ray rứt
Con đường học vấn tưởng chừng đã êm ả thì biến cố 1975 đến đảo lộn 
mọi sự. Trường Y khoa là một trong những trường mở cửa sớm nhất 
sau ngày 30 tháng 4, tuy nhiên đối với Chung điều kiện để học tập đã 
không còn. Cha anh là trung sĩ nhất trong chế độ cũ nên không phải đi 
học tập cải tạo, nhưng người anh cả từng là trung úy thì đang ở trong 
trại tập trung cải tạo. Chung không thể nào đang tâm nhìn cha hằng 
ngày đạp chiếc xích lô vắng khách để nuôi nấng năm đứa con đang 
lớn như thổi ở nhà. Anh thấy mình vừa có bổn phận chia sẻ gánh nặng 
với cha vừa tiếp tục đi học. Hàng đêm, anh thay cha đạp xích lô từ 7 
giờ đến 11 giờ khuya. Sau một thời gian ngắn, anh không còn sức lực 
để vừa học ban ngày vừa đạp xích lô ban đêm, nên đành phải chấp 
nhận để cha và em trai mình tìm kế sinh nhai cho gia đình còn anh thì 
theo học mong tìm một lối thoát cho gia đình vào những năm về sau. 
Ý thức được sự thiếu hụt trong gia đình, Chung không đòi hỏi một 
điều gì cả. Đêm đêm anh xin vào trực bệnh viện cấp cứu. Có những 
đêm phải thức trắng rồi sáng hôm sau không có một đồng dính túi để 
điểm tâm, anh vào lớp học mà mắt cứ hoa lên vì buồn ngủ và vì đói.
“Phải trung thành với ý nguyện ban đầu, bằng bất cứ giá nào”... Với 

quyết tâm ấy, chàng thanh niên 
Chung mỗi năm lên lớp cho đến 
1978. Bước vào năm thứ năm, mọi 
sinh viên phải theo một chuyên 
khoa. Các sinh viên trình lên một 
bản gồm ba nguyện vọng. Nhớ 
ơn người mẹ đã cơ cực qua chín 
lần sinh con, mà mỗi lần là một 
biến cố thập tử nhất sinh, Chung 
chọn ngành “sản khoa” ở nguyện 
vọng 1. Trong niên khoá ấy, Giáo 
sư Đạt, một bác sĩ chuyên về nội 
thần kinh, đã làm cho anh thích 
thú môn học này, vì thế anh ghi 
“nội thần kinh” ở nguyện vọng 
2, còn nguyện vọng 3 anh ghi 
“da liễu” để có thể trả lời với cụ 
Lê Văn Duyệt rằng mình không 
thất hứa. Ngày nghe tuyên bố về 
chuyên khoa của mình, Chung hụt 
hẫng. Anh bị phân bổ vào chuyên 
khoa “ký sinh trùng sốt rét”. Anh 
chẳng vào được trong khoa nào 
trong ba nguyện vọng anh mong 
ước. Suốt hai năm còn lại tại 
trường Y khoa, anh sống với tâm 
trạng dằn vặt của một người thất 
tín thất trung. Anh tự trách: “Vì 
mình không trung thành với lời 
hứa phục vụ người cùi, nên Đấng 
bề trên chuyển mình sang khoa 
ký sinh trùng để xử phạt về tội 
bội tín.”
Trả món nợ lương tâm
Anh ra trường năm 1980 và được 
phân công đến phân viện sốt rét 
TP Sài Gòn. Quá chán nản với 
công tác này, anh bỏ công sở mà 
về gia đình hành nghề chui, với 
tư cách là một bác sĩ đến từng 
gia đình bệnh nhân để chữa trị. Ít 
ra anh cũng thực hiện được một 
trong hai điều mình tự hứa trước 
kia. Tuy không có phòng mạch 
như bao bác sĩ khác, nhưng được 
cái là anh dễ mến, mát tay và 
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nhận thù lao tương đối thấp, nên 
thu nhập tạm đủ để giúp gia đình 
thoát khỏi cảnh túng thiếu trường 
kỳ. Cha anh ngưng đạp xích lô, 
các anh em có phương tiện học 
hành hay thực hiện những ước 
mơ của mình. Thế nhưng tự đáy 
lòng, tiếng trách móc của lương 
tâm không ngừng dày xéo anh: 
“mày là một tên thất trung thất 
tín!” Năm 1984, sau khi cưới 
vợ gả chồng cho các em, cũng 
như giúp họ ổn định cuộc sống, 
Chung quyết định trả cho xong 
món nợ lương tâm bằng cách bỏ 
lại mọi sự mà đi chăm sóc cho 
bệnh nhân cùi. Ý nghĩ đầu tiên 
là phải phục vụ tại Di Linh, nơi 
mà thần tượng thứ nhất của anh 
đã thành lập, đã sống, đã chết và 
hiện nay mộ phần Ngài còn nằm 
tại đấy, trơ gan cùng tuế nguyệt 
như một chứng tích tình yêu. Anh 
lên trại phong Di Linh xin nữ tu 

phụ trách cho phép anh làm việc ở đấy. Các nữ tu rất trân trọng ý định 
của anh nhưng không thể đáp ứng yêu cầu, vì trại phong lúc bấy giờ 
đã trở thành một cơ sở của nhà nước mà các nữ tu không có quyền 
tuyển dụng nhân viên. Anh trở về trường Y khoa xin chuyển lên Di 
Linh. Về mặt hành chính nhà trường không thể bổ nhiệm anh lên sở 
Y tế Lâm Đồng. Cầm giấy tờ trong tay, anh trình diện với vị trưởng 
phòng tổ chức y tế và nói lên nguyện vọng được về trại phong Di 
Linh. Bà trưởng phòng ngạc nhiên hỏi:
Anh có điên không? Hay là anh bị cùi?
Nếu tôi cùi thì bà đã thấy rồi. Còn có điên hay không thì tôi không 
biết, nhưng điều tôi biết là tôi mong muốn được phục vụ những người 
cùi.
Anh sẽ nhận việc tại trạm sốt rét, vì chuyên khoa của anh là “ký sinh 
trùng sốt rét” chứ không phải là “da liễu.”
Tôi lên đây vì muốn phục vụ tại trại phong Di Linh. Nếu bà không cho 
phép thì tôi về lại TP Sài Gòn chứ không làm việc bất cứ nơi nào khác.
Về lại Sài Gòn, anh tìm cách thực hiện lời hứa cho bằng được. Không 
thể nào phục vụ người phong nếu thiếu chuyên khoa da liễu, nên anh 
xin một nơi làm gần Sài Gòn để có cơ hội bổ túc về chuyên khoa với 
điều kiện sau này chăm sóc người phong của thành phố, nghĩa là làm 
việc tại trại phong Bến Sắn.

(Xin đọc tiếp phần cuối trong số tới…) 

Kính mời
Nhằm phục vụ quý Độc Giả ưa đọc báo trên Mạng toàn cầu, nhất là quý vị có 

mắt yếu muốn đọc được chữ khổ lớn trên máy điện toán, Iphone, Ipad…,  

Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân đã cho đăng nguyên văn Nội Dung cả tờ 
báo Dưới dạng hình PDF trong mục Điểm Lại Báo Cũ, sau một tháng.  Ngoài 

ra, hàng tháng, một tuần sau ngày phát hành báo viết, Tòa Soạn đã để lên 
Website Dễn Đàn Giáo Dân một số bài Chủ Điểm. Xin mời đọc giả vào trang 

Mạng:  
diendangiaodan.com để theo dõi.
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Hành  Hương 
              Francis Lê Đình Bảng

 1.Sao em chẳng cùng tôi lên rừng vắng
    Mà chiêm bao muôn điềm lạ, ơn thiêng
    Bốn mươi đêm ngày chay tịnh, hồn nhiên
    Nghe suối hát mừng tự do phơi phới

    Vừa nhan sắc, vừa nhung tơ, vời vợi
    Vừa thơm tho, vừa kỳ diệu khôn lường
    Bởi đất trời còn ướt đẫm mùi hương
    Bởi lá thắm mở phơi lòng nhân đức

    Sao em chẳng quỳ bên tôi, chầu chực
    Hai đứa mình, hai ngọn nến song song
    Mà trí khôn, cầm bằng sợi tơ không
    Mà miệng lưỡi sượng sùng, chưa kịp nếm

    Nguồn bí tích của Ba Ngôi mầu nhiệm
    Thật trang nghiêm và thật rất phương phi
    Có phải đây là lời của Tiên Tri
    Trong sách Khải Huyền về giao ước mới?

2.  Sao em chẳng cùng tôi vô tiệc cưới
     Hai người khiêng trĩu nặng một chùm nho
     Nơi đất đồng, mưa đổ hạt ban trưa
     Thóc lúa mới chất đầy bồ, cơm bánh

     Mai, em nhé, cùng tôi lên đền thánh
     Mỗi ngón tay in dấu một điều răn
     Này, lời vàng, em khẽ nói:” Xin Vâng!”
     Dẫu trăm nhánh dòng khơi xa, biệt lệ

     Về phương ấy, khấn xin đời dâu bể
     Là Canaan? Hay cố quận Tầm Dương?
     Mà đôi ta, như chim trích vô rừng
     Sao tìm được dấu thơm xưa, chìm khuất?

     Của biển hương dầu, bờ xôi, ruộng mật
     Của Tháng Giêng ngon, như kẹo mạch nha
     Tai trong ngần cùng nhạc suối reo ca
     Mắt đã thấy cả mùa màng, chín tới…

3.  Sao ta chẳng mừng nhau thêm một tuổi
     Cưỡi ngựa tàu cau về lại sân nhà
     Chàng ơi, chàng. Cơn mộng mị đêm qua …
     Đôi nghê đá lạy thờ ngay trước cửa

     Hôm nay, Biển Hồ quang mây, lặng gió
     Và quanh đây, sao yên ả lạ thường?
     Hình như…là choáng ngợp những hoa hương
     Của ơn phước, của đào mai, hồng thắm

     Của những mênh mang, vô cùng, vô tận
     Những gương hồ lóng lánh vạt trăng khuya
     Nơi bến bờ, chẳng ranh giới, phân chia
     Của ngày đầu tiên, của thời đã mãn…

     Của đất hứa thật gần, không rào cản
     Đứng ở bờ đê, sông chảy, bồi hồi
     Gọi mãi, gọi hoài, ơi Tháng Giêng ơi
     Chim ngói từng đôi bay về làm tổ…

�� Bùi Công Thuấn

Những Miền Quê Hương 
Tuyệt Vời Kỳ Lạ

(Đọc bài thơ Hành hương Francis Lê Đình Bảng)

Hành hương cuốn ta đi bằng nhạc thơ với những 
hợp âm thuận quyến rũ, níu giữ ta trong vô vàn 

hình ảnh có sức gợi những điều tuyệt mĩ, và đưa ta 
đến những miền quê hương tuyệt vời kỳ lạ mà ta 
chưa từng ghé qua nhưng rất đỗi thân quen. Chỉ bấy 
nhiêu thôi, thơ Lê Đình Bảng đủ làm hồn trí ta ngất 
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ngây trong cái đẹp miên viễn. Và ta không cần hiểu, 
bởi nếu bạn đọc chậm lại và cố hiểu cho đến ngọn 
ngành từng con chữ, bạn sẽ đánh mất cái hạnh phúc 
đọc thơ. Thơ Lê Đình Bảng không dễ hiểu mặc dù 
dễ cảm. Hãy cứ bay theo nhà thơ trong cảm xúc lãng 
mạn đến những miền tuyệt vời kỳ lạ của trí tưởng. 
Vâng, bài thơ rất quen mà rất lạ.
MỘT TÌNH YÊU “NHIỆM LẠ”
	 Hành hương là một bài thơ tình “nhiệm lạ”. 
Đó là lời của “hai đứa mình”, là lời hò hẹn lứa đôi: 
“Mai, em nhé, cùng tôi lên đền thánh”, là “lời vàng” 
chia sẻ gan ruột về những mầu nhiệm thiêng liêng 
vĩnh cửu, là những “bồi hồi vô tận” về bao điều chưa 
thành hiện thực mà đã “khơi xa biệt lệ”: “Đứng ở bờ 
đê, sông chảy, bồi hồi/ Gọi mãi, gọi hoài, ơi Tháng 
Giêng ơi”. 
Nhưng lạ lùng ở chỗ:
	 “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần” 
(Vội vàng-Xuân Diệu)
	 “Của Tháng Giêng ngon, như kẹo mạch nha” 
(Hành hương-Lê Đình Bảng)
	 Thơ tình Xuân Diệu gợi ra những xúc cảm 
nhục thể của một “cái Tôi” vị kỷ, hưởng thụ vội vàng 
trong tuyệt vọng, nên muốn “ôm”, muốn “riết”, cho 
chếnh choáng, cho no nê, cho đã đầy” cái “thanh sắc 
của thời tươi”(Vội vàng).
 Trái lại, thơ tình Lê Đình Bảng lại dẫn ta vào những 
nơi tuyệt vời thanh khiết: “Sao em chẳng cùng tôi 
lên rừng vắng/…Bốn mươi đêm ngày chay tịnh, hồn 
nhiên”; ”Mai, em nhé, cùng tôi lên đền thánh/…Mà 
chiêm bao muôn điềm lạ, ơn thiêng;…/ Nguồn bí 
tích của Ba Ngôi mầu nhiệm/…Sao em chẳng quỳ 
bên tôi, chầu chực/ Hai đứa mình, hai ngọn nến song 
song/ Mà trí khôn, cầm bằng sợi tơ không…”. 
Vâng, có lẽ đó là một không gian tình yêu diễm 
tuyệt hơn khả năng diễn tả của ngôn ngữ, một không 
gian tình yêu chưa hề xuất hiện trong thơ tình yêu 
Việt Nam bao giờ. Phải bằng trí trưởng “hồn nhiên” 
mới cảm nhận được. “Mà trí khôn, cầm bằng sợi tơ 
không”, tức là bằng trí tuệ nhẹ như sợi tơ không, 
không mưu cầu, không mê đắm, không dính mắc 
(nhà Phật gọi là “trí huệ Bát Nhã”). Điều lạ lùng là 
“trí khôn sợi tơ không” lại không gợi ra chút gì về 
Tánh Không” của nhà Phật như ta thường gặp trong 
thơ Việt.
Thơ tình yêu của Lê Đình Bảng nói được bao điều 
hạnh phúc của lứa đôi. Nhà thơ sáng tạo một thế giới 

đạo hạnh, trong lấp lánh như pha lê để diễn đạt 
niềm hạnh phúc tinh khôi ấy:
“Nghe suối hát mừng tự do phơi phới

Vừa nhan sắc, vừa nhung tơ, vời vợi
Vừa thơm tho, vừa kỳ diệu khôn lường
Bởi đất trời còn ướt đẫm mùi hương
Bởi lá thắm mở phơi lòng nhân đức”…
    .    .    .    .    .    .
Của biển hương dầu, bờ xôi, ruộng mật
Của Tháng Giêng ngon, như kẹo mạch nha
Tai trong ngần cùng nhạc suối reo ca
Mắt đã thấy cả mùa màng, chín tới…
.    .    .    .    .    .    .
Và quanh đây, sao yên ả lạ thường?
Hình như…là choáng ngợp những hoa hương
Của ơn phước, của đào mai, hồng thắm
Của những mênh mang, vô cùng, vô tận
.    .    .    .    .    .    .
Những gương hồ lóng lánh vạt trăng khuya
Nơi bến bờ, chẳng ranh giới, phân chia
Của ngày đầu tiên, của thời đã mãn…
Của đất hứa thật gần, không rào cản

Nhưng tình yêu ấy là một tình yêu tiếc nuối, một 
tình yêu hoài vọng, một tình yêu chảy mãi vào 
thiên thu. Một loạt câu hỏi cảm thán làm cháy lòng 
về sự nuối tiếc: “Sao em chẳng cùng tôi …”; “Sao 
em chẳng quỳ bên tôi…”; “Sao ta chẳng mừng 
nhau…”; “Mà đôi ta, như chim trích vô rừng/ Sao 
tìm được dấu thơm xưa, chìm khuất?”; “Đứng ở bờ 
đê, sông chảy, bồi hồi/ Gọi mãi, gọi hoài, ơi Tháng 
Giêng ơi…”. 
Người thơ ví mình như Từ Thức, khi về trần, tiếc 
nuối mãi một tình yêu rất đỗi thơm tho cùng Giáng 
Hương ở cõi tiên. Từ thức đã vào rừng tìm lại cõi 
xưa, nhưng làm sao tìm được “dấu thơm xưa” 
khi động tiên đã khép (truyện Từ Thức lên tiên). 
Người thơ cũng đặt đời mình vào thân phận dân 
riêng của Chúa, sống mãi kiếp lưu dày mà hoài 
vọng về Canaan (đất hứa). Ở bến Tầm Dương, nhà 
thơ hóa thân tri kỷ với Bạch Cư Dị và người kiều 
nữ trên sông mà cảm nhận “đời dâu bể” trong khúc 
Tỳ Bà Hành bất hủ:

“Về phương ấy, khấn xin đời dâu bể
    	  Là Canaan? Hay cố quận Tầm Dương?
    	  Mà đôi ta, như chim trích vô rừng
    	  Sao tìm được dấu thơm xưa, chìm khuất?”

	  Lê Đình Bảng dắt chúng ta đi vào cõi 
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nhiệm màu của thơ ca lãng mạn, bởi nó gợi ra bao 
nhiêu trí tưởng, nó nấu nung muôn vàn cảm xúc, 
và nó nâng đôi cánh tâm hồn ta bay bổng vào cõi

 “Vừa nhan sắc, vừa nhung tơ, vời vợi
   	  Vừa thơm tho, vừa kỳ diệu khôn lường
   	  Bởi đất trời còn ướt đẫm mùi hương
   	  Bởi lá thắm mở phơi lòng nhân đức”.

MỘT HỒN THƠ MÊNH MÔNG BỐN BIỂN
	 Lê Đình Bảng đem vào thi pháp thơ tình 
yêu Việt  một hồn thơ dồn tụ vẻ đẹp của thi ca 
phương Đông, phương Tây và thi ca dân tộc. Chất 
tài hoa minh triết cùng với tâm thức tôn giáo rất 
sâu xa của nhà thơ đã trở thành máu thịt cho những 
câu thơ in đậm dấu ấn cá tính sáng tạo tài hoa và 
rất đỗi thánh thiện.
	 Thơ Việt trung đại nằm trong thi pháp thơ 
phương Đông, và chịu ảnh hưởng thơ Trung quốc 
cả về thể lọai, nội dung,  cảm xúc và thi liệu. Lê 
Đình Bảng đã dẫn người đọc rời bỏ hẳn ảnh hưởng 
thơ Trung Quốc mà bước vào bầu khí vô cùng rộng 
lớn, choáng ngợp ánh sáng hương hoa mật ngọt 
của Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước. Xin 
đọc: 
	 Hôm nay, Biển Hồ quang mây, lặng gió
    	 Và quanh đây, sao yên ả lạ thường?
	 Canaan là vùng đất hứa trong Cựu Ước. 
Biển hồ (Galilê) trong Tân Ước là nơi đức Giê su 
tỏ lộ uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa trên vạn 
vật (Lc 8, 22-25). Khi Lê Đình Bảng dẫn những thi 
liệu như vậy, Kinh thánh đã trở thành cội nguồn 
cảm hứng sáng tạo và là ánh sáng tư tưởng mỹ học 
mới trong thơ Lê Đình Bảng.
	 Và đây là những tứ thơ hết sức lạ lùng:
	 Sao em chẳng cùng tôi vô tiệc cưới
     	 Hai người khiêng trĩu nặng một chùm nho…
		  .    .    .    .
	 Của biển hương dầu, bờ xôi, ruộng mật
    	 Của Tháng Giêng ngon, như kẹo mạch nha
	 .    .    .    .    .
    	 Tai trong ngần cùng nhạc suối reo ca
	 Đứng ở bờ đê, sông chảy, bồi hồi
     	 Gọi mãi, gọi hoài, ơi Tháng Giêng ơi
    	 Chim ngói từng đôi bay về làm tổ…
	 Tôi gọi đó là những tứ thơ lạ lùng bởi vì 
người đọc phải am tường Kinh Thánh mới cảm 
nhận được (đó là yêu cầu về tính trí tuệ khi đọc thơ 
Lê Đình Bảng). Biển hồ trong Kinh thánh là biển 

hồ Galilê, nơi Đức Giêsu dẹp yên bão tố (Lc 8, 22-
25). Nhưng Biển hồ ấy “hôm nay lặng gió…yên ả lạ 
thường”, ý nghĩa của câu thơ đã chuyển. Một chùm 
nho nào có gì to tát gì, chỉ cần hai ngón tay ta có 
thể cầm một chùm nho, vậy mà Lê Đình Bảng viết: 
“Hai người khiêng trĩu nặng một chùm nho”. Bạn 
không thấy lạ sao? Xin đọc sách Dân Số (Cựu Ước), 
chương 13, câu 23[1] . 
Tứ thơ “biển hương dầu, bờ xôi, ruộng mật” là hình 
ảnh rất quen và rất lạ. Quen vì nó gợi ra cảnh đồng 
quê Việt Nam. Người nông dân đắp đập be bờ để 
giữ nước trồng lúa. Bờ ruộng lúa cho xôi nếp thơm. 
Ruộng mía cho chứa chan mật ngọt. Hương đồng 
quê mênh mông như biển (bạn đọc có đứng giữa 
ruộng lúa mênh mông mới ướp hồn mình trong 
hương đồng gió nội ấy). Trong thơ Lê Đình Bảng, 
miền quê thật trù phú. Những hình ảnh ấy kết hợp 
với Kinh thánh (sách Xuất hành, chương 3, câu 8) 
tạo nên một tứ thơ lạ: “bờ xôi, ruộng mật”. Tôi gọi là 
tứ thơ “lạ” vì, viết về đồng quê Việt, người làm thơ 
thường khai thác cái nghèo khó, lam lũ, bão lụt, hạn 
hán (Xin đọc Nước lụt Hà Nam; Nước lụt hỏi thăm 
bạn của Nguyễn Khuyến). Chưa bao giờ có hình ảnh 
đồng quê Việt là “bờ xôi ruộng mật”; “Thóc lúa mới 
chất đầy bồ, cơm bánh”.
	 Tứ thơ sau đây đòi hỏi một sự hiểu biết, một 
liên tưởng, một trái tim tràn đầy tình yêu và một trí 
tưởng hết sức lãng mạn mới cảm nhận được (bởi nếu 
không trí tuệ, bạn đọc sẽ đối mặt với một bức tường 
sừng sững chặn mất lối đi vào thơ):

Đứng ở bờ đê, sông chảy, bồi hồi
Gọi mãi, gọi hoài, ơi Tháng Giêng ơi
Chim ngói từng đôi bay về làm tổ…

	 Câu thơ không có chủ ngữ. Ai đứng ở bờ đê? 
Ai gọi ai mà gọi mãi gọi hoài? Phải chăng là gọi 
chim ngói về làm tổ tháng Giêng? Điều này không 
bao giờ là hiện thực, bởi chim ngói chỉ bay về vào 
mùa thu (tháng 8, 9) khi cánh đồng lúa đã khoe sắc 
vàng. Như vậy, không thể đọc tứ thơ này bằng cảm 
quan hiện thực, mà phải đọc bằng tâm thức lãng 
mạn, vượt lên thời gian không gian. Người thơ đứng 
trên bờ đê hiện thực nhìn dòng sông thời gian chảy 
mãi không trở lại mà khát khao một “tổ uyên ương”. 
Tứ thơ “chim ngói từng đôi bay về làm tổ”, là một 
liên tưởng ẩn dụ cho khát khao hạnh phúc lứa đôi 
mà giờ đây đã không còn nữa. Như Từ thức xưa, 
người thơ “như chim trích vô rừng/ Sao tìm được 
dấu thơm xưa, chìm khuất? Một nỗi buồn rất sâu 
nhưng lại thăng hoa, hân hoan trong thế giới của cái 
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đẹp “nhiệm lạ”, và đó là sự sáng tạo tài hoa của Lê 
Đình Bảng. Và dường như có một sự đồng điệu tài 
hoa nào đó với tiếng vang vọng “Diêu bông hời…
ơi diêu bông” trong bài thơ Lá diêu bông của Hoàng 
Cầm.
	 Tôi gọi đó là một “hồn thơ mênh mông bốn 
biển” vì có sự kết hợp, hội tụ, chuyển hóa hồn thơ 
phương Đông với cội nguồn Kinh thánh và cái hồn 
nhiên của thi ca Việt. Trong tư duy nghệ thuật, Lê 
Đình Bảng chuyển rất nhanh thời gian, không gian 
và thi pháp tạo nên thế giới nghệ thuật chuyển độnbg 
không ngừng.

Về phương ấy, khấn xin đời dâu bể
Là Canaan? Hay cố quận Tầm Dương?

	 “Đời dâu bể” gợi ra câu thơ Kiều: “Trải qua 
một cuộc bể dâu”. Canaan là đất hứa trong Cựu Ước 
(xin đọc sách Dân số, chương 34), cố quận Tầm 
Dương gợi ra Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị [2]. Chỉ 
một câu lục bát, Lê Đình Bảng tổng hợp được ba cội 
nguồn thi ca hùng vĩ, tạo nên một tứ thơ vừa uyên 
bác trí tuệ, vừa làm nao lòng người đọc. Dòng sông 
tư tưởng thao thiết chảy trong trường kỳ lịch sử từ 
Cựu Ước đến hôm nay (“Hôm nay, Biển Hồ quang 
mây, lặng gió/ Và quanh đây, sao yên ả lạ thường?”) 
và đến ngày cánh chung được tiên tri trong sách Khải 
Huyền.
	 Tôi thích cái dân dã sang trọng trong thơ Lê 
Đình Bảng, hay nói cách khác Lê Đình Bảng đã làm 
cho cái dân dã trở nên sang trọng về thi pháp. Điều 
này phân định rạch ròi thơ ca dân gian với thi ca trí 
tuệ.
Sao ta chẳng mừng nhau thêm một tuổi

Cưỡi ngựa tàu cau về lại sân nhà
Chàng ơi, chàng. Cơn mộng mị đêm qua …
Đôi nghê đá lạy thờ ngay trước cửa

	 Hình ảnh trẻ con thôn quê chơi cưỡi ngựa 
bằng cái bẹ tàu cau trên sân nhà là hình ảnh hết sức 
hồn nhiên, dân dã. Cũng vậy, hình ảnh con nghê đá 
trước cửa là hình ảnh mang bản sắc Việt, sức mạnh 
che chở Việt (khác với con Kỳ Lân, con Tỳ Hưu). 
Con nghê đá có hình đầu Lân, răng rồng, thân chó 
(con Lân mình có vảy, con Tỳ hưu mình có cánh). 
Nói vậy để thấy rằng Lê Đình Bảng có ý thức sâu sắc 
khi chuyển hóa cái dân dã Việt thành bản sắc văn hóa 
Việt, nâng cái dân dã ca dao thành thi ca trí tuệ Việt.
	 Lê Đình Bảng đã phơi mở tất cả các giác 
quan để khám phá cái minh triết Việt trong mọi tầng 

vỉa văn hóa. Một thính giác rất nhạy cảm với âm 
nhạc (tai), một thị giác đậm sắc màu hội họa (mắt), 
cảm giác, vị giác, khứu giác tinh nhạy trước cái 
“thi vị” đời thường (choáng ngợp những hương 
hoa; miệng lưỡi…chưa kịp nếm), đồng thời ông 
còn cảm nhận được những cái vô hình tâm linh 
như một người “có con mắt trông thấu cả sáu cõi” 
(Nguyễn Du [4]), 

Mà trí khôn, cầm bằng sợi tơ không
Mà miệng lưỡi sượng sùng, chưa kịp nếm
.    .    .    .    .
Tai trong ngần cùng nhạc suối reo ca
Mắt đã thấy cả mùa màng, chín tới…
.    .    .    .    .
Đứng ở bờ đê, sông chảy, bồi hồi
Gọi mãi, gọi hoài, ơi Tháng Giêng ơi

	 Tiếng gọi trên đê không phải tiếng gọi đò 
của Trần Tế Xương (bài Sông lấp), mà là âm vọng 
trong tâm thức đến thiên thu.
Trong Hành hương có rất nhiều từ của văn nói 
(khẩu ngữ hàng ngày), nhưng người đọc không hề 
có cảm giác về sự “bình dân hóa” thi ca. Đó là các 
từ: gọi mãi, gọi hoài; sao em chẳng; chầu chực; hai 
đứa mình; cầm bằng; miệng lưỡi; vô tiệc cưới; đôi 
ta như chim trích vô rừng. 
Đồng thời cũng có nhiều từ của văn chương bác 
học được dùng dân dã:  lá thắm mở phơi lòng nhân 
đức; Mà trí khôn, cầm bằng sợi tơ không; Mỗi 
ngón tay in dấu một điều răn; Là Canaan? Hay cố 
quận Tầm Dương?;  Của ngày đầu tiên, của thời 
đã mãn (từ Sáng Thế Ký đến sách Khải Huyền)…
Cách dùng từ như vậy, cách thi hóa tri thức đông 
tây kim cổ như vậy, cách cảm nhận hiện thực, cảm 
nhận thời gian không gian, cách dệt những tấm 
thảm văn hóa đa sắc màu như thế, tạo nên cốt cách 
tài hoa riêng của Lê Đình Bảng. Cho nên “Cái 
Đẹp” thi ca của Lê Đình Bảng là cái đẹp trí tuệ của 
thơ Đường, là cảm xúc mỹ lệ của thơ lãng mạn và 
sự hồn nhiên minh triết của thơ ca dân gian Việt. 
Những sắc màu ấy hòa điệu làm nên sự quyến rũ 
của thơ ông, mà khi đọc thơ, ta không dễ tách bạch 
ra được.
Trong văn chương Việt, những phong cách tài 
hoa không có nhiều. Nhắc đến Nguyễn Tuân, đến 
Hoàng Cầm, người đọc nghĩ ngay đó là những nhà 
thơ, nhà văn tài hoa, bởi họ sáng tạo ra “Cái đẹp” 
mà người khác không  có được. Lê Đình Bảng 
cũng là một nhà thơ Công giáo tài hoa, bởi thơ ông 
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lấp lánh nhiều vẻ đẹp rất lạ. Lê Đình Bảng có tài dẫn 
người đọc đi khắp miền nhân gian, có tài kể những 
câu chuyện rất duyên. Thơ của ông giàu những tứ 
thơ mới lạ. Tư duy thơ của ông thay đổi nhiều hướng 
khám phá: thay đổi không gian, thời gian, thay đổi 
góc trần thuật, thay đổi giọng điệu, đổi vai người 
nói. Thơ Lê Đình Bảng là thơ điệu nói của thơ ca 
dân gian nhưng vẫn là thơ trữ tình của thơ lãng mạn. 
Đây là sự đổi vai: nhân vật trữ tình xưng “Ta” đang 
trần thuật thì có tiềng gọi của một nhân vật nữ, làm 
thay đổi hẳn giọng điệu thơ,  nội dung trần thuật 
chuyển tức thời sang một hướng khác, cơn mộng mị 
đêm qua là cơn mộng gì? Đôi nghê đá bỗng xuất 
hiện hết sức bất ngờ:

Sao ta chẳng mừng nhau thêm một tuổi
Cưỡi ngựa tàu cau về lại sân nhà
Chàng ơi, chàng. Cơn mộng mị đêm qua …
Đôi nghê đá lạy thờ ngay trước cửa

	 Chất tài hoa trong thơ Lê Đình Bảng đem 
đến cho người đọc nhiều điều thú vị. Đọc thơ Lê 
Đình Bảng, tâm hồn ta được tắm trong dòng suối mát 
những “bờ xôi, ruộng mật” của nhiều dòng sông văn 
hóa; trái tim ta tiếp nhận đủ mọi cung bậc tình cảm 
cùng với nguồn hạnh phúc thánh thiện diễm tuyệt. 
Con mắt trí tuệ ta nhìn thấy được Cái Đẹp mà ngũ 
uẩn đã che khuất, và hồn ta bay bổng trong mênh 
mông muôn trùng của sự giàu có, lạ lùng, kỳ vĩ của 
kho tàng văn hóa nhân loại. 
Trên hết, nhà thơ dẫn ta vào Cái Đẹp của những chay 
tịnh trên rừng 40 đêm ngảy, của “Nguồn bí tích của 
Ba Ngôi mầu nhiệm/ Thật trang nghiêm và thật rất 
phương phi”.
HÀNH HƯƠNG
	 Hành hương không phải là “đi tham quan” 
những linh địa nổi tiếng, để biết, để cầu nguyện, 
xin ơn. Lê Đình Bảng dẫn ta trở về những miền quê 
hương tuyệt vời kỳ lạ. Đây là một hành trình tâm 
linh, cũng là con đường tình yêu. Mở đầu bài thơ 
là hành hương “lên rừng vắng để chiêm bao muôn 
điềm lạ, ơn thiêng” 40 đêm ngày chay tịnh. Tứ thơ 
gợi ra tâm tình Mùa Chay thống hối, ăn năn. Nhưng 
không phải vậy, mà đưa ta trở về thế giới “hồn 
nhiên”, “Nghe suối hát mừng tự do phơi phới”. Rồi 
ta đi lên đền thánh, tìm đến xứ sở Canaan (đất hứa), 
tạm dừng chân ở bến Tầm Dương mà chiêm nghiệm 
lời tiên tri trong sách Khải Huyền. Cuộc hành hương 
khởi đi từ buổi khai nguyên đến tận cùng thời gian 
(Của ngày đầu tiên, của thời đã mãn…”. Kết bài thơ 

là trở về “Đứng ở bờ đê, sông chảy, bồi hồi/ Gọi 
mãi, gọi hoài, ơi Tháng Giêng ơi”. Trở về với miền 
quê tinh khôi bản sắc Việt, “Cưỡi ngựa tàu cau về 
lại sân nhà”, gặp lại “Đôi nghê đá lạy thờ ngay 
trước cửa”.
Thơ tôn giáo của Lê Đình Bảng rất tinh diệu về 
tình, về ý, sâu sắc về tư tưởng và rất mới lạ về tứ, 
về cảm xúc, và thi pháp. Lê Đình Bảng nói những 
điều rất trang nghiêm thánh thiện nhưng lại rất tình. 
Hồn thơ rất thăng hoa nhưng lại rất “đời”, khác hẳn 
với Diễn ca, Thi ca cầu nguyện, Huấn ca của thơ 
Công giáo làm theo phong trào. Lên rừng vắng 40 
ngày đêm chay tịnh để thanh luyện tâm hồn trở nên 
“hồn nhiên”; lên đền thánh để suy nghiệm “Nguồn 
bí tích của Ba Ngôi mầu nhiệm”, để lời tiên tri của 
sách Khải huyền giúp mạc khải tâm hồn ta Đó là 
cảm thức thơ tôn giáo. Nhưng vào rừng cũng là 
tiếp bước Từ Thức tìm kiếm cái mùi hương tiên nữ 
đã phai, là giữ lấy cái hạnh phúc không còn ở trần 
gian (cảm thức thế tục). Đất hứa Canaan, “miền 
đất tràn trề sữa và mật”[3] hay động tiên của Giáng 
Hương, tất cả chỉ là hoài vọng lãng mạn. Dầu vậy, 
Hành hương vẫn đọng lại trong hồn ta bao điều 
thao thức nghĩ suy.
    	 Xin trở về đời thực để được đắm mình 
trong Cái Đẹp mà nhà thơ đã giúp ta “phơi mở 
lòng nhân đức”:

Và quanh đây, sao yên ả lạ thường?
Hình như…là choáng ngợp những hoa hương
Của ơn phước, của đào mai, hồng thắm
Của những mênh mang, vô cùng, vô tận
Những gương hồ lóng lánh vạt trăng khuya

*** 
 Khai bút mùng 2 tết Nhân Dần (02/2/2022)

__________________________ 
[1]. Sách Dân số, chương 13:
	 https://augustino.net/kinh-thanh-cuu-uoc/sach-dan-
so/13/
[2] Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị:
	 https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-
C%C6%B0-D%E1%BB%8B/T%E1%BB%B3-b%C3%A0-
h%C3%A0nh/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA
[3] Sách Xuất hành (3, 8): “Ta xuống giải thoát chúng khỏi 
tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất 
tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của 
người Ca-na-an…”
[4] Mộng Liên Đường chủ nhân-Tựa Truyện Kiều
https://vi.wikisource.org/wiki/T%E1%BB%B1a_
Truy%E1%BB%87n_Ki%E1%BB%81u

https://augustino.net/kinh-thanh-cuu-uoc/sach-dan-so/13/
https://augustino.net/kinh-thanh-cuu-uoc/sach-dan-so/13/
https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/T%E1%BB%B3-b%C3%A0-h%C3%A0nh/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA
https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/T%E1%BB%B3-b%C3%A0-h%C3%A0nh/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA
https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/T%E1%BB%B3-b%C3%A0-h%C3%A0nh/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA
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Viết Từ
Đức Quốc Về Những Cáo Buộc Đối Với 

Cựu Giáo Tông Biển-đức XVI.

Ngày 06.02.2022 cựu giáo 
tông Biển-đức XVI. đã cho 

phổ biến lá thư của ngài viết cho 
giáo hữu thuộc tổng giáo phận 
München-Freising, nơi mà ngài 
với tư cách tổng giám mục đã 
lãnh đạo giáo phận từ năm 1977 
tới 1982. Tại sao có lá thư này? 
Là vì người ta cáo buộc ngài đã 
cố tình bao che những giáo sĩ lạm 
dụng tình dục lúc còn làm tổng 
giám mục giáo phận München-
Freising, cụ thể là đã bao che 
trường hợp Peter H. dưới đây, 
mà, theo họ, hẳn ngài đã biết 
rõ trong cuộc họp ban lãnh đạo 
tổng giáo phận ngày 15.01.1980! 
Trong Bản Trả Lời cho các luật 
sư tố cáo, ngài (đã sơ xuất) viết 
rằng mình đã không có mặt trong 
buổi họp đó. 
Nội dung lá thư được tôi dịch ra 
Việt ngữ như sau:

Anh Chị Em thân mến!
Sau buổi giới thiệu Bản Thẩm 
Định về lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên trong tổng giáo phận 
München-Freising ngày 20 tháng 
Giêng 2022 tôi bị thôi thúc phải 

có ít lời riêng tư tới Anh Chị Em. Là vì dù chỉ làm tổng giám mục ở 
München-Freising chưa đầy năm năm, nhưng tự thâm tâm tôi vẫn coi 
giáo phận này như quê hương của tôi.
Trước hết tôi muốn nói lên lời cám ơn nồng nhiệt. Trong những ngày 
xét mình và suy nghĩ này tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên, 
rất nhiều tình bạn và rất nhiều tín hiệu lòng tin, đến mức mà tôi đã 
không thể mường tượng được. Đặc biệt tôi muốn cám ơn nhóm nhỏ 
bạn hữu đã hi sinh bỏ công giúp tôi soạn Bản Lên Tiếng dài 82 trang 
cho văn phòng luật sư, một công việc mà một mình tôi không thể làm 
nổi. Ngoài những câu hỏi đặt ra cho tôi các luật sư còn gởi tới gần 
8.000 trang tài liệu trên vi tính để đọc và thẩm định. Các cộng sự này 
cũng đã giúp tôi tìm hiểu và phân tích Bản Thẩm Định dài gần 2.000 
trang của họ. Kết quả công việc này cũng được phổ biến cuối lá thư 
này của tôi.
Trong những ngày thực hiện khối công việc khổng lồ đó - soạn thảo 
Bản Lên Tiếng - đã có một sơ xuất xẩy ra liên quan tới việc tôi có tham 
dự buổi họp ban lãnh đạo giáo phận (Ordinariat) ngày 15.01.1980 
hay không. Rất tiếc lỗi lầm này đã xẩy ra, nhưng không phải do cố í, 
và vì thế tôi hi vọng nó có thể được tha thứ. Điều này tôi đã nhờ tổng 
giám mục Gänswein nói ra qua báo chí vào ngày 24.01.2022 rồi. Dĩ 
nhiên nó chẳng làm thay đổi gì về sự hi sinh và cẩn trọng của nhóm 
thân hữu đã và đang sẵn lòng giúp tôi. Việc dùng sơ xuất đó để nghi 
ngờ sự trung thực của tôi, thậm chí bảo tôi là người nói dối, đã làm tôi 
hết sức đau lòng. Cũng vì thế mà những tiếng nói tin tưởng đa dạng, 
những lời chứng chân thành và những lá thư động viên cảm động đến 
từ rất nhiều người đã khiến tôi càng cảm động hơn. Đặc biệt tôi cám 
ơn sự tin tưởng, nâng đỡ và lời cầu nguyện của giáo tông Phan-sinh 
đã bày tỏ riêng với tôi. Cuối cùng tôi muốn gởi lời cám ơn đến gia 
đình nhỏ trong tu viện „Mater Ecclesiae“; sự có mặt của các bạn 
trong những giờ phút vui vẻ lẫn khó khăn đã tạo nên sự gắn kết tinh 
thần đỡ nâng tôi. 
Nhưng sau những cám ơn cũng phải có lời thú nhận. Lời thú tội và xin 
tha thứ tội hàng ngày, mà chúng ta nói lên đầu mỗi thánh lễ, trong đó 
Chúa trao ban lời và chính Người cho ta, càng ngày càng đánh động 
tôi mạnh mẽ. Chúng ta công khai cầu xin Thiên Chúa hằng sống tha 
thứ tội lỗi cho chúng ta, tha thứ những tội lỗi lớn và vô cùng lớn của 
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chúng ta. Tôi biết rằng, chữ „vô cùng lớn“ không áp dụng cho tất 
cả mọi người cùng một cách và mỗi ngày như nhau. Nhưng tôi ngày 
ngày vẫn tự hỏi mình, là ngày hôm nay chính tôi có sa phạm cái tội 
vô cùng lớn này không. Và tôi cũng cảm thấy an ủi, là dù tội lỗi hôm 
nay của mình có lớn cỡ nào, thì Chúa cũng sẽ tha thứ, nếu tôi thành 
thật để cho Người soi rọi tôi và nhờ đó tôi sẵn sàng thật tình sửa đổi 
bản thân.
Trong các cuộc gặp gỡ, đặc biệt nhân những chuyến tông du của tôi, 
với những nạn nhân bị các linh mục lạm dụng tình dục tôi đã tận mắt 
nhìn thấy các hậu quả của cái tội vô cùng lớn và đã học hiểu được 
rằng, chính chúng tôi sẽ bị lôi kéo vào trong cái tội vô cùng lớn này, 
nếu chúng tôi muốn làm ngơ hoặc không nhận trách nhiệm và không 
quyết tâm đủ để chống lại, như điều đã và đang vẫn thường xẩy ra. 
Một lần nữa, cũng như trong những dịp gặp gỡ đó, tôi chỉ biết vô cùng 
xấu hổ và đau đớn và thành thật xin lỗi tất cả những nạn nhân bị lạm 
dụng tình dục. Tôi đã là kẻ mang trách nhiệm lớn trong Giáo Hội 
công giáo. Và như vậy những thiếu sót và lỗi lầm của tôi trong những 
thời gian tại vị và ở những nơi trách nhiệm lại càng lớn. Mọi trường 
hợp tấn công tình dục đều kinh hãi và không thể hàn gắn được. Tôi 
cảm thông sâu xa với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và đau buồn 
trước từng trường hợp một.
Càng ngày tôi càng hiểu hơn sự ghê rợn và nỗi sợ mà Chúa Kitô đã 
gặp nơi vườn Cây Dầu, khi Người nhận ra tất cả sự kinh hãi, mà thâm 
tâm của Người lúc đó phải vượt qua. Trong lúc đó thì các môn đệ lại 
có thể ngủ yên. Tiếc thay đó là tình trạng vẫn luôn xẩy ra một cách 
mới cả trong ngày nay và tôi cảm thấy mình cũng đã ở trong hoàn 
cảnh này. Tôi chỉ còn biết xin Chúa, xin các thiên thần và các thánh 
cũng như xin Anh Chị Em cầu Chúa tha thứ cho tôi.
Giờ đây tôi sắp phải ra trước vị thẩm phán chung cuộc của đời tôi. 
Và dù, khi nhìn lại cuộc đời dài của mình, có lắm lí do để khiếp sợ và 
lo lắng, tôi vẫn an tâm, vì xác tín rằng, Chúa không chỉ là một thẩm 
phản công minh, nhưng Người đồng thời cũng là người bạn và người 
anh; chính Người cũng đã đau khổ trải nghiệm sự thiếu sót của tôi 
và vì thế Người vừa là thẩm phán vừa là vị luật sư biện hộ (Paraklet) 
cho tôi. Khi nhìn về thời khắc cuộc phán xét tôi càng nhận ra ân sủng 
của đời Kitô hữu. Nó trao tặng cho tôi sự quen biết, thậm chí tình bạn 
với vị thẩm phán đời tôi và nhờ đó tôi có thể an tâm bước qua cánh 
cửa đêm đen của sự chết. Ở đây tôi luôn nghĩ tới cảnh mà Gioan đã 
kể nơi đoạn mở đầu sách Khải Huyền của ngài: Ngài nhìn thấy Con 
Người uy nghi cao cả và gục ngã như chết trước mặt Người. Nhưng 
Con Người đặt tay lên Gioan và nói: „Con đừng sợ, chính Thầy đây 
…“ (ss. Kh 1,12-17).
Các Bạn thân mến, trong tinh thần đó tôi chúc lành cho tất cả Anh 
Chị Em.
Biển-đức XVI., Giáo Tông nghỉ hưu

Thành Quốc Vatican, ngày 6 
tháng Hai 2022
***
Đó là những lời lẽ mà thiên hạ 
nóng lòng chờ đợi. Họ muốn biết 
thái độ và “thủ thuật chối quanh” 
(Tricks)! của ông già 94 tuổi này 
ra sao, sau khi ông phủ nhận sự 
có mặt của mình trong buổi họp 
ban lãnh đạo giáo phận ngày 
15.01.1980. Trong buổi họp này, 
theo họ, đã có cuộc thảo luận về 
một nhân vật “Peter H.”, một linh 
mục có tiền án lạm dụng tính dục 
trẻ vị thành niên được giáo phận 
Essen từ miền trung bắc Đức gởi 
xuống nhờ München tạm dung 
một thời gian để chữa bệnh; và 
cũng theo họ, thì qua cuộc họp 
này Joseph Ratzinger đã đồng í 
nhận Peter H. và cho đương sự 
tiếp tục làm việc mục vụ, dù đã 
biết về quá khứ của đương sự! 
Trước khi đi vào trọng điểm buổi 
họp 15.01.1980, cần nói thêm về 
những cáo buộc của tổ hợp luật sư 
Westphal Spilker Wastl (WSW), 
qua Bản Thẩm Định của họ, đối 
với Joseph Ratzinger trong thời 
gian ông làm tổng giám mục ở 
München-Freising. WSW cho 
rằng, Ratzinger đã bao che và tiếp 
tục cho bốn linh mục lạm dụng 
tình dục làm việc mục vụ. Trong 
bốn nhân vật này có hai trường 
hợp nổi cộm: Peter H. và Josef B.  
Josef  B. (1929-2003) xuất thân 
từ bang Bayern, có chú làm giám 
mục. B. nhận chức linh mục năm 
1951; năm 1956 xin chuyển sang 
giáo phận München-Freising vì 
“lí do lương tâm”. Vị tổng quản 
giáo phận München-Freising 
lúc đó là Gerhard Gruber cắt cử 
B. dạy giáo lí trong một trường 
trung học công lập và B. trở 
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thành công chức nhà nước. Công 
việc dạy học rất thành công. Nhà 
trường tâm đắc đến nỗi, khi ông 
về hưu năm 1996, vẫn xin ông 
tiếp tục ở lại làm linh hướng cho 
nhà trường.   
Năm 1972 B. bị một toà án phạt 
7 tháng tù treo và phải nộp một 
khoản tiền nhỏ vì tội ngồi trong 
xe tuột quần cho đám trẻ nữ xem 
chim và cho một vài đứa trong 
chúng xem hình khiêu dâm (bệnh 
Exhibitionismus). B. bị tước tư 
cách công chức, được chuyển 
sang làm tuyên úy cho bệnh viện. 
Năm 1977 lại có một án phạt tiền 
khác, cũng vì tội như trên. Và 
1979 lại bị bà mẹ của một em gái 
9 tuổi tố cáo và bị phạt 8 tháng tù 
treo về tội “mưu toan (Versuch) 
lạm dụng tình dục và công xúc tu 
sỉ”. Hai vụ sau này xẩy ra trong 
thời của tgm. Ratzinger. Trong 
hồ sơ cùa B. có gắn một phong 
bì chứa đựng những ghi chú của 
tổng quản Gruber - sau khi vụ 
1979 xẩy ra - như sau: Đã trình 
sự việc cho Tổng Giám Mục; 
ngài bắt B. phải chữa trị tâm lí và 
cho tiếp tục dạy học, vì “không 
có chứng cớ phạm tội liên quan 
đến tình dục”. Giáo Hội đã không 
ra hình phạt, vì thời đó giáo luật 
không coi Exhibitionismus (tạm 
gọi là chứng “công xúc tu sỉ”) là 
một trọng tội có “liên quan đến 
điều răn thứ sáu”. B. tiếp tục dạy 
trong một trường tư (chính quyền 
không cho dạy trường công nữa). 
Hành động này đã khiến người ta 
cho rằng, giáo trụ Ratzinger cố 
tình xem nhẹ tội “công xúc tu sỉ”, 
để nhằm bao che cho thủ phạm. 
Nhưng“như vậy là người ta đã 
dùng những tiêu chuẩn ngày nay 
để quy kết các hành vi ngày xưa”. 

Biển-đức XVI. viết như thế trong Bản Lên Tiếng 82 trang của mình. 
Quả thật thời đó tin rằng, các chứng thuộc loại Exhibitionismus có thể 
chữa trị. Và đúng như vậy, từ đó cho tới khi qua đời vào năm 2003 
Josef B. không còn tái phạm nữa. Có thể nói thêm, ngay cả luật cải tổ 
hình sự năm 1973 của Đức cũng không còn coi lạm dụng tình dục trẻ 
vị thành niên là một tội ác (Verbrechen) nữa, vì người ta dựa trên luận 
cứ khoa học tính dục cho rằng, đối với trẻ vị thành niên việc thẩm vấn 
là chuyện còn tồi tệ hơn chính sự lạm dụng vốn vô hại!
Trường hợp Peter H. (1947- ) nổi cộm hơn. Nó chiếm 350 trang (in 
thành một tập riêng) trong Bản Thẩm Định gần 1900 trang của WSW. 
Từ năm 1973 cho tới 1996 Peter H. đã lạm dụng tất cả 23 em từ 8 
tới 16 tuổi. Cuối cùng, năm 2016, tgp. München-Freising quyết định 
chấm dứt mọi sinh hoạt của Peter H. Ông không còn được tiếp tục cử 
hành phụng vụ, nhưng vẫn được ở lại trong Giáo Hội. Ông trở về lại 
Essen, sống ẩn mình và tiếp tục chữa trị.
Năm 1980, Peter H. được giáo phận Essen gởi xuống tạm dung ở 
giáo phận München “để chữa bệnh”. 1980 - 1982 công việc mục vụ 
của Peter H. rất tốt. Chỉ trong vòng hai năm số lượng các em giúp 
lễ trong giáo xứ của ông tăng gấp ba! Sau đó được chuyển tới một 
giáo xứ ngoại ô. Năm 1984 bị công tố điều tra về tội công xúc tu sỉ 
(Exhibitionismus). H. thú nhận bệnh trạng của mình cho một linh mục 
bạn, và người này đã thông báo cho lãnh đạo giáo phận (lúc đó là giáo 
trụ F. Wetter và tổng quản G. Gruber). Tổng Quản của Essen gọi điện 
cho Tổng Quản München nhờ cố gắng giúp đỡ, xin tiếp tục cho H. 
làm việc, đừng để H. bị quỵ ngã. Năm 1986 H. bị toà án Bayern phạt 
18 tháng tù treo liên quan tới tội lạm dụng, mưu toan lạm dụng và 
công xúc tu sỉ trong 11 trường hợp. Sau một thời gian ngắn làm tuyên 
uý cho người già, năm 1987 Peter H. được trở lại làm phó cho một 
giáo xứ và dạy giáo lí trong một trường trung học. Từ đó, suốt 21 năm, 
cuộc sống và công tác của Peter H. diễn ra tốt đẹp. 
Năm 2008, nạn nhân trước kia của H. là W. Fesselmann gởi một điện 
thư đòi H. phải chi tiền cho ông, nếu không thì sẽ thưa ra toà về 
chuyện cũ. Giáo phận München-Freising thông báo sự việc cho công 
tố toà án, và công tố lại cáo buộc Fesselmann về tội tống tiền. Nhưng 
rồi toà phải đình chỉ vụ việc do đã quá thời hạn, sau khi Peter H. khai 
rằng, 30 năm trước có lạm dụng Fesselmann, khi ông này còn là một 
cậu bé. Fesselmann một thời đã bị trầm cảm phải chữa trị tâm lí, suốt 
10 năm không đi làm được vì hậu quả chấn thương tâm lí; hiện nay 
ông là nhân viên kiểm toán kinh tế và là chuyên viên tài chánh của đài 
truyền hình RTL-2. Giáo phận Essen đã công nhận vụ việc và đã bồi 
thường cho Fesselmann một số tiền 5000 âu kim. 
2008 cũng là thời điểm giáo trụ Marx về lãnh đạo München-Freising. 
Peter H. bị đình chỉ công việc. Một chuyên gia tâm lí chữa trị xếp 
Peter H. vào nhóm Ephebophil (thích chung đụng tình dục với thanh 
niên sau tuổi dậy thì) chứ không phải nhóm Pädophil (thích tình dục 
với trẻ nhỏ). Và cũng theo chuyên gia này, H. có thể tiếp tục làm việc 
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trong giáo xứ! Peter H. được cử làm tuyên uý một nhà dưỡng bệnh. 
Năm 2010 giám mục Essen cho H. về hưu và, theo luật mới, chuyển 
hồ sơ của H. sang Roma. Vatican rốt cuộc yêu cầu München-Freising 
cứ theo hồ sơ sẵn có mà quyết định, không cần điều tra gì nữa. Vì thế 
năm 2016 München-Freising đã ra Sắc Lệnh chấm dứt công tác của 
Peter H.
Như vậy, tgm. Ratzinger có thể chỉ biết về Peter H. qua cuộc họp ngày 
15.01.1980 mà thôi. Đó là cuộc họp, mà theo cáo buộc của WSW, 
Ratzinger đã chấp nhận cho Peter H. ở lại München và cho ông tiếp 
tục làm mục vụ, dù hẳn đã biết quá khứ tội phạm của đương sự. Sự thể 
ra sao, sẽ nói tới ở phần cuối bài. 
Năm 2010 giáo hội Đức dậy sóng về chuyện lạm dụng tình dục, sau 
khi linh mục dòng Tên Klaus Mertens cho bạch hoá những lạm dụng 
do các tu sĩ trong trường trung học của nhà dòng ở Berlin. 
Trước hoàn cảnh đó, với sự đồng í của tgm. R. Marx, tổng quản mới 
của giáo phận München-Freising là Peter Beer (kế tục Gruber) uỷ thác 
cho tổ hợp luật sư WSW điều tra về việc lạm dụng trong giáo phận 
mình. München-Freising như vậy là giáo phận đi tiên phong trong 
công tác điều tra loại này. Nhưng bản kết quả điều tra đã không được 
phổ biến, vì trong đó có sự bạch hoá một cách trái luật một số nhân 
danh. Sự việc chìm đi. (Ngược hẳn với tình trạng ở tgp. Köln. Tại đây 
một Bản Thẩm Định cũng do WSW lập và không được phổ biến vì 
cùng có những lỗi như vậy. Nhưng ở đó người ta, đặc biệt là truyền 
thông, đã tấn công dữ dội, chỉ vì họ không ưa một tổng giám mục có 
khuynh hướng “bảo thủ”!). 
[Năm 2019, sau 10 năm làm tổng quản, Peter Beer đã xin từ chức, vì 
theo ông, gánh nặng trách nhiệm cũng như những chống đối nội bộ 
đã khiến ông mang bệnh. Ông nói: “Kinh nghiệm chua chat của tôi, 
là Giáo Hội này tự nó không thể làm sáng tỏ được gì cả. Có những 
chống đối quá lớn, ngay cả đối với một tổng quản. Vì thế tôi phải 
xin từ chức.” Ông hiện coi xứ, vẫn còn là thành viên của ban lãnh 
đạo giáo phận và hàng tuần bay sang dạy học ở Viện Bảo Vệ Trẻ Em 
thuộc Đại Học Giáo Tông Gregoriana ở Roma, một Viện do ông tài 
trợ thành lập và hoạt động từ năm 2012. Trước khi từ chức, Peter Beer 
đã thành công cải tổ văn phòng tổng quản tổng giáo phận: Chức vụ 
tổng quản ở München-Freising hiện nay do hai nhân sự nắm giữ: một 
linh mục đặc trách mục vụ và một nữ luật sư đặc trách về nhân sự và 
hành chánh.] 
Năm 2020 München-Freising uỷ thác WSW làm lại một thẩm định 
khác. Và kết quả là Bản Thẩm Định gần 1900 trang ra đời. Trong số 
34.000 hồ sơ từ 1945 tới 2019 của tổng giáo phận WSW đã nhận ra 
497 nạn nhân trẻ bị lạm dụng và 235 nghi phạm linh mục và tu sĩ. 
Trước khi phổ biến Bản Thầm Định vào ngày 22.01.2022, WSW gởi 
đến cựu giáo tông Biển-đức XVI. một bảng hàng trăm câu hỏi yêu 
cầu trả lời trong một thời gian ngắn về những điểm, mà theo họ, tgm. 

Ratzinger trước đây đã không 
làm tròn trách nhiệm, cố tình che 
đậy, biết hành tung xấu của một 
số linh mục dưới quyền (cụ thể 
Peter H. và Jose B.) mà vẫn cắt 
cử họ làm mục vụ. Đồng thời 
WSW chuyển cho ngài toàn văn 
Bản Thẩm Định 1900 trang cùng 
với 8000 trang hồ sơ trên vi tính, 
để ngài tham khảo, lượng giá và 
nhận định. 
Dĩ nhiên một mình Biển-đức 
XVI. không đủ sức làm một công 
việc khổng lồ như thế. Và một 
nhóm bạn của ngài gồm giáo 
sư Ts. Ts. Stefan Mückl (Rom, 
Giáo Luật), cựu Gs. Ts. Ts. 
Mag. Helmuth Pree (Giáo Luật, 
Đại Học Kĩ Thuật München), 
Ts. Stefan Korta (Giáo Luật, 
Buchloe) và luật sư Ts. Carsten 
Brennecke (Luật Biểu Đạt, Köln) 
đã đứng ra giúp ngài trả lời, để 
hình thành nên Bản Lên Tiếng dài 
82 trang. Bản này đã được WSW 
phổ biến cùng lúc với Bản Thẩm 
Định của họ. 
Trong Bản Lên Tiếng đã có một 
lỗi lầm lớn, mà Biển-đức cho 
hay, đó là một sơ xuất ghi chép, 
chứ không phải do cố í. Bản 
Lên Tiếng viết: Tgm. Joseph 
Ratzinger đã không có mặt trong 
buổi họp ban lãnh đạo giáo phận 
ngày 15.01.1980! Điểm này đã bị 
WSW phản bác, khi họ trưng ra 
Biên Bản buổi họp nói trên, trong 
đó có ghi lại lời phát biểu của 
tgm. Joseph Ratzinger về đám 
tang của một giám mục. 
Sự việc này đã khiến cho những 
người vốn đã mất kiên nhẫn đối 
với Giáo Hội công giáo và đặc 
biệt đối với cá nhân của Biển-đức 
càng thêm thất vọng. Họ coi ngài 
là kẻ trước sau vẫn tìm cách bưng 
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BỆNH�NỘI,�NGOẠI�KHOA�NGƯỜI�LỚN�VÀ�TRẺ�EM
ĐẶC BIỆT:
• Đặc biệt tiểu đường, cao máu và các bệnh đau nhức
• Các loại bệnh ngoài da
• Chích ngừa cho trẻ em và người lớn
• Các bệnh về tóc, móng tay và chân. Bệnh phụ nữ
• Chứng hôi miệng. Xaó trôn về bộ máy tiêu hoá
• Quá mập hay quá ốm trở nên gọn gàng theo ý muốn
• Chích ngừa du lịch Á Châu

GIẢI PHẨU THẨM MỸ:
• Tiểu giải phẩu Mụn Ruồi, Mụn Cóc
• Sửa vết sẹo trở nên nhỏ. Cắt da qui đầu
• Xỏ và sửa lỗ đeo bông tai quá lớn hay bị rách
• Hợp tác chương trình Bông Sữa WIC
• Thử máu trước khi kết hôn
• Trị bất lực. Yếu sinh lý

NHẬN 
MEDICAL và 
BẢO HIỂM

10161�Bolsa�Ave.,�Ste.�202C,�Westminster,�CA�92683
Tel:�(714)�775-2222�&�(714)�775-2582

TRUNG TÂM Y KHOA GIA ĐÌNH VÀ TỔNG QUÁT

NHẬN LÀM BÁC SĨ GIA ĐÌNH
CHĂM SÓC SỨC KHỎE GIA ĐÌNH - TẬN TÂM CHỮA TRỊ

Bác�Sĩ�NGUYỄN�CHI�VỸ,�M.D.

Chuyên�Trị�

• Cựu nội trú các bệnh viện, tốt nghiệp Đại Học y Khoa Sài Gòn.
• Tốt Nghiệp Đại Học Y Khoa Maastricht Limburg - The Notherlands, Hoà Lan.
• Post-Doctoral Residency Follow Đại Học Y Khoa Columbia, New York, USA.
• Hành nghề tại Việt Nam từ 1974, Tại California, USA từ 1990.

GiỜ Làm việC: 
Thứ Hai - Thứ Sáu:
9:30 am - 5:30 am

Thứ Bảy:
9:30 am - 4:30 am
Chủ Nhật, Thứ Năm

Nghỉ
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bít tội ác, trốn tránh trách nhiệm!
Bốn ngày sau hôm WSW phản 
bác, giáo tông Biển-đức XVI. 
đã đưa ra lời cải chính về lỗi 
lầm này. Và sau khi rà xét lại sự 
việc, nhóm bạn của ngài đã phổ 
biến một Bản Rà Soát Sự Kiện 
(Faktencheck), trong đó họ viết 
như sau về điểm sơ xuất:
“Việc Bản Lên Tiếng viết, Biển-
đức XVI. không có mặt trong 
buổi họp ban lãnh đạo ngày 
15.01.1980, là sai. Nhưng Biển-
đức XVI. không nói dối hoặc cố 
í nói sai.
Biển-đức XVI. đã được một nhóm 
bạn hỗ trợ trong việc viết Bản 
Lên Tiếng. Đó là giáo sư giáo 
luật Ts.Ts. Stefan Mückl (Roma), 
người được Biển-đức XVI. uỷ 
thác việc xem đọc hồ sơ, luật sư 
Ts. Carsten Brennecke (Köln), 
giáo sư Ts.Ts. Helmuth Pree và 
Ts. Stefan Korta. Sở dĩ phải cần 
thêm cộng tác viên, là vì một 
mình Biển-đức không thể trả lời 
kịp thời hạn các câu hỏi do văn 
phòng luật sư đặt ra. Và vì các 
câu hỏi liên quan đến giáo luật, 
nên các trả lời cũng phải theo 
khuôn khổ giáo luật. Chỉ một 
mình giáo sư Mückl được xem 
các tài liệu trên vi tính và không 
được quyền thu trữ, sao chụp và 
in ra các tài liệu đó. Không một 
ai khác được phép xem các hồ sơ 
này. Sau khi tài liệu (8000 trang) 
này được giáo sư Mückl sửa soạn 
xong, tiến sĩ Korta, trong những 
bước kế tiếp, đã có một sơ xuất 
ghi chép. Ông lầm tưởng rằng, 
Joseph Ratzinger đã không có mặt 
trong buổi họp ngày 15.01.1980. 
Đã không một cộng sự viên nào 
khác để í nhận ra lỗi lầm này. 
Họ tin vào bản văn đã soạn, đã 

không hỏi Biển-đức có hiện diện trong buổi họp đó hay không, và 
cứ tin vào bản văn sai mà cho rằng Biển-đức XVI. đã không có mặt 
trong buổi họp. Vì quá gấp, chỉ có ít ngày để soát lại Bản Trả Lời, nên 
Biển-đức XVI. đã không để í nhận ra điểm sai, mà cứ thế tin vào bản 
văn đã soạn.
Không thể dùng lỗi ghi chép này để đổ cho Biển-đức XVI. tội đã cố 
tình nói sai hoặc nói dối. 
Việc Biển-đức XVI. cố tình phủ nhận sự có mặt của ông trong buổi 
họp cũng là điều phi lí. Là vì biên bản buổi họp có ghi lại những lời 
phát biểu của Joseph Ratzinger. Như vậy sự hiện diện của ông hẳn đã 
rõ. Lại nữa năm 2010 đã có nhiều bài báo viết rằng, giáo trụ Joseph 
Ratzinger có mặt trong buổi họp, và đã không ai lên tiếng phủ nhận 
điểm này. Cũng vậy, trong tác phẩm viết về tiểu sử của Biển-đức XVI. 
phát hành năm 2020 tác giả Peter Seewald có viết: “Trong một buổi 
họp ban lãnh đạo năm 1980, với tư cách giám mục, ông chỉ biết việc 
linh mục kia được gởi tới München để chữa trị và đã đồng í yêu cầu 
này” (Peter Seewald, Benedikt XVI., Droemer Verlag, tr. 938).
Còn về những nội dung khác liên quan tới Peter H. trong buổi họp đó, 
bản Rà Soát Sự Kiện viết như sau:
“Joseph Ratzinger đã không biết Peter H. là một kẻ lạm dụng và 
không biết việc đương sự sẽ được cắt cử làm việc mục vụ. Các hồ sơ 
cũng cho biết, trong buổi họp đó đã không thảo luận về chuyện lạm 
dụng tình dục của Peter H. Buổi họp chỉ bàn về chuyện cho đương 
sự ở lại München để chữa trị mà thôi. Và yêu cầu này đã được chấp 
thuận. Buổi họp đã không bàn đến lí do chữa bệnh.
Như vậy, buổi họp đã không quyết định về việc phân bổ công tác mục 
vụ cho một người vốn đã lạm dụng tình dục.” 

Augsburg, ngày 13.02.2022
Tài liệu tham khảo:
- Bản Rà Soát Sự Kiện: www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-02/
faktencheck-ratzinger-benedikt-xvi-gutachten-muenchen-missbrauch.html
- Lá thư của Biển-đức XVI.: www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-
02/wortlaut-benedikt-xvi-botschaft-erzbistum-muenchen-missbrauch.html
- Bản Thẩm Định của WSW: www.westpfahl-spilker.de/wp-content/
uploads/2022/01/WSW-Gutachten-Erzdioezese-Muenchen-und-Freising-
vom-20.-Januar-2022.pdf
- Evelyn Finger, Hannah Knuth, Raoul Löbbert và Wolfgang Thielmann, 
Die Methode Wolf, Die Zeit, 03.02.2022.
- Raoul Löbbert và George Löwisch, Wir waren Papst, Die Zeit, 27.02.2022.
- Evelyn Finger, „Ich frage mich, ob es ein Fehler war, dass ich Priester 
geworden bin“, Die Zeit, 27.02.2022.
- Raoul Löbbert và Georg Löwisch, In der Verantwortung, Die Zeit, 
05.01.2022.

http://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-02/faktencheck-ratzinger-benedikt-xvi-gutachten-muenchen-missbrauch.html
http://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-02/faktencheck-ratzinger-benedikt-xvi-gutachten-muenchen-missbrauch.html
http://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-02/wortlaut-benedikt-xvi-botschaft-erzbistum-muenchen-missbrauch.html
http://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-02/wortlaut-benedikt-xvi-botschaft-erzbistum-muenchen-missbrauch.html
http://www.westpfahl-spilker.de/wp-content/uploads/2022/01/WSW-Gutachten-Erzdioezese-Muenchen-und-Freising-vom-20.-Januar-2022.pdf
http://www.westpfahl-spilker.de/wp-content/uploads/2022/01/WSW-Gutachten-Erzdioezese-Muenchen-und-Freising-vom-20.-Januar-2022.pdf
http://www.westpfahl-spilker.de/wp-content/uploads/2022/01/WSW-Gutachten-Erzdioezese-Muenchen-und-Freising-vom-20.-Januar-2022.pdf
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Gần 30 năm trước, trong những 
năm tôi làm việc tại Học khu 
Westminster và Đại học Cal State 
Fullerton, các trường công lập 
ở Quận Cam vẫn nhờ tôi trình 
diễn đàn tranh và hướng dẫn học 
sinh trong các chương trình Tết 

Xuân Thới Lai:
Đón Tết Nhâm Dần tại 

Casa Romantica
�� Bài & hình: Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Assembly tại các trường có đông 
học sinh gốc Việt. Nhưng cũng 
có trường hợp ngoại lệ. Năm 
2003, Fullerton International 
Resources for Students and 
Teachers (FIRST), một chương 
trình tu nghiệp cho giáo viên, mời 

XUÂN QUÊ HƯƠNG
Sau gần nửa thế kỷ định hình và phát triển tại hải ngoại, cộng đồng người Việt đã đưa văn hoá Việt 
Nam vào trong nhiều sinh hoạt địa phương và vào văn hoá dòng chính tại Hoa Kỳ và các nơi khác 
trên thế giới.
Một ví dụ điển hình nhất là Tết Nguyên Đán, vốn không còn là một truyền thống của riêng người 
Việt nữa. Cũng như bao sinh hoạt tốt đẹp khác của người Mỹ gốc Việt, Tết Nguyên Đán đã trở thành 
một phong tục địa phương, một nhịp cầu văn hóa thân thiết nối kết người Việt với dân cư đa sắc tộc 
ở khắp nơi tại Mỹ. Từ vài chục năm nay, các học khu, các văn phòng dân cử, các tổ chức vô vụ lợi, 
các cơ sở văn hoá giáo dục, vân vân, đều tổ chức mừng Xuân mỗi năm. Cho nên, mùa Xuân hải ngoại 
tự lúc nào đã thật sự trở thành Xuân quê hương cho người Việt tỵ nạn, bởi vì Hoa Kỳ đã thật sự trở 
thành quê hương của chúng ta.

Tác giả (trái) thực hiện chương trình “Tết Workshop” tại King Elementary School, 2003.

tôi trình bày về phong tục ngày 
Tết cho 1,200 học sinh tại Martin 
Luther King Jr. Elementary 
School tại Santa Ana, trong đó, 
chỉ có duy nhất một học sinh 
gốc Việt. Trong những khóa tu 
nghiệp mà tôi đảm trách, tôi cũng 
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mua vải áo dài tặng cho nhiều cô 
giáo không phải người Việt, và 
đưa các cô đi may áo dài, như 
chiếc áo dài hồng cô Connie De 
Capite, Giám đốc của FIRST, 
mặc trong hình. Không chỉ vậy, 
một cô giáo người Latinix tại 
King Elementary School cũng đi 
mua áo dài ở Phước Lộc Thọ về 
cho mấy chục học sinh trong cả 
lớp của cô mặc trong nhiều lớp 
về văn hóa Việt Nam mà tôi dạy 
cho các em. 
XUÂN PHỐ BIỂN
Sau nhiều tuần lễ mưa bão và 
lạnh buốt, Tết Nguyên Đán lại 
chộn rộn về với Quận Cam và 
khắp nơi. Năm nay Tết sớm, rơi 
đúng vào ngày mồng một tháng 
Hai Tây lịch, 2022. Nhà nhà sắm 
Tết. Người người thăm hỏi nhau. 
Những chợ hoa, chợ Tết ở Little 
Saigon nô nức người mua kẻ bán. 
Người sống tại Quận Cam cũng 
nhiều, mà người Việt ở xa về 
thăm gia đình và đón Tết cũng rất 
đông. Ai nấy đều mong có những 
ngày xuân an vui bên gia đình sau 
hai năm dài chống chọi với đại 
dịch. Có lẽ ai cũng muốn và cần 
tìm cho chính mình những giây 
phút vui vẻ trong dịp Xuân về.
Năm nay, người Việt tại Nam 
California đã có một nơi lý tưởng, 
mới lạ, và diễm lệ để mừng Xuân. 
Đó là tại Casa Romantica, vườn 
thảo mộc và nhà văn hóa lịch sử 
tại thành phố biển San Clemente, 
thuộc phía Nam của Quận Cam, 
ở địa chỉ: Casa Romantica 
Cultural Center and Gardens, 415 
Avenida Granada, San Clemente, 
CA 92672. Chương trình mừng 
Xuân hoàn toàn miễn phí, nằm 
trong chuỗi “Chúa Nhật dành 
cho gia đình” (D. Yoder Family 
Sundays), được bảo trợ bởi bà 
June Yoder. Các gia đình có thể 
đưa con em đến thăm The Casa 

hoàn toàn miễn phí vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, và các em nhỏ có 
thể tham gia nhiều sinh hoạt bổ ích lành mạnh khác nhau, từ việc học 
những điệu múa từ nhiều văn hoá khác nhau, đến vẽ tranh, chơi trò đi 
tìm báu vật, sensorial garden, vân vân.
Chương trình mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 tại Casa 
Romantica diễn ra vào ngày Chúa Nhật, mùng 6 tháng Hai, 2022, lúc 
10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Có phần múa lân lúc 11 giờ sáng do đoàn 
lân Gió Nam thực hiện.100 vị khách đầu tiên còn được nhận bao lì xì 
đặc biệt, có giải thưởng, do chính một vị tân nương là cô Dominique 
Đinh, ái nữ của Tiến sĩ Đinh Xuân Quân và Bác sĩ Quỳnh Kiều, trao 
tặng! Trẻ em được tham gia các sinh hoạt thiếu nhi như scavenger 
hunt, làm thủ công, và các trò chơi Tết.
Nhưng chương trình mừng Xuân ở Casa Romantica còn đặc biệt ở 
chỗ, chúng ta được thở gió biển, được thấy sóng biển, và được vui 
chơi trong một khu vườn diễm lệ. Đa số các Hội Tết của cộng đồng 
đều được tổ chức tại các công viên, gyms, hay fairground, nhưng chưa 
có chương trình mừng Xuân nào được tổ chức bên bờ biển trong một 
vườn thảo mộc cả. Khi đến Casa Romantica để mừng Xuân Nhâm 
Dần trong ngày mồng 6 tháng Hai, chúng ta cùng để gió biển Thái 
Bình Dương đùa trên mái tóc, trên tà áo dài khi cùng nhau đón Cọp 
và tiễn Trâu. Dù thời tiết đã ấm dần trong hai tuần nay, nhưng khí trời 
vẫn còn se se cái tiết lạnh của mùa đông. Biết đâu, khi đến mừng Xuân 
phố biển tại Casa Romantica, chúng ta lại bắt được hơi xuân ấm áp từ 
quê nhà truyền sang trên những làn sóng vô hình trên biển Thái Bình?
CASA ROMANTICA, ĐIỂM HẸN TUYỆT VỜI
Đối với quý vị nào chưa bao giờ đến thăm Vườn Hoa và Nhà Lịch Sử 
Casa Romantica, thì đây là một dịp tốt để vừa vui Xuân, vừa đi thăm 
một địa điểm rất đặc biệt và danh tiếng. Casa Romantica là hòn ngọc 
của miền duyên hải chí Nam của Quận Cam, trong thành phố mỹ miều 
San Clemente, ỷ sơn hướng hải, tựa núi nhìn biển. Cả thành phố mang 
màu ngói đỏ, vang vang âm hưởng kiến trúc Tây Ban Nha. Có một số 
ngôi nhà cổ được coi là di tích lịch sử trong vùng.
Vì nằm ngay bên biển San Clemente và với vẻ đẹp quyến rũ, Casa 
Romantica là một địa điểm có một không hai. Gọi tắt là “The Casa,” 

Nguồn: casaromantica.org
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đây là nơi mà cư dân Nam California có thể đến để tham dự những 
chương trình triển lãm, ca nhạc, và sinh hoạt gia đình đa dạng và 
đương đại. The Casa có vị trí địa lý thật thuận lợi, tiện cho người Việt 
từ phía Nam ở Oceanside, San Diego, Escondido đi lên, mà cũng tiện 
cho cư dân Little Saigon từ Quận Cam và từ Los Angeles lái xe xuống.
Vì có một không gian mở và luôn đầy ấp gió biển nên trong hai năm 
vừa qua, The Casa đã nghiêm thủ những quy định của CDC nhưng 
vẫn có thể tiếp tục thực hiện nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật 
hữu ích và ở tầm vóc quốc tế cho người dân. Đầu năm ngoái, The 
Casa đã thực hiện một cuộc triển lãm có nhan đề “Constellations of 
the Blue Sun Moon Mountain” từ ngày 1 tháng 12, 2020 đến ngày 11 
tháng Tư, 2021. Đây là triển lãm solo dành cho cô Christine Nguyễn, 
một hoạ sĩ chào đời và sinh trưởng tại California, hiện sinh sống tại 
Denver, Colorado. Cô Christine dùng cyanotype, một phương pháp từ 
thế kỷ 19, để dùng ánh sáng mặt trời tạo nên gam màu xanh với những 
vật liệu thảo mộc để lại hình ảnh trên vải.
Nhưng điều mà nhiều phụ huynh thật sự cảm kích đối với The Casa 
là những chương trình dành cho thanh thiếu niên trong suốt năm, như 
Khóa Tu Nhạc và Trình Diễn Mùa Hè (Summer Music Academy), 
Khóa Múa Mùa Hè (Summer Dance Academy), những workshop 
trong năm cho phép trẻ em tham gia vào việc thực hiện các cuộc triển 
lãm, góp phần vào việc giáo dục những thế hệ mới thức thời và có tinh 
thần phục vụ. 
Từ những sinh hoạt đa dạng, các em có thể giúp định hướng cho suy 
nghĩ của mình về tương lai và về xã hội. Mỗi khi các em đến The Casa, 
các em sẽ có được những cảm nghiệm mới và nhận thức mới. Từ cuộc 

Nguồn: casaromantica.org

triển lãm về cháy rừng của nhiếp 
ảnh gia Stuart Palley chẳng hạn, 
các em có thể thảo luận về nạn 
hạn hán triền miên tại California 
và việc cần phải tiết kiệm nước. 
Từ cuộc triển lãm “Beauty Unites 
Us” (Cái Đẹp Nối Kết Chúng Ta) 
với họa sĩ Rick J. Delanty,  các 
em được truyền cảm hứng từ một 
họa sĩ sống và làm việc ngay tại 
vườn thảo mộc. Với Casa Coastal 
Workshop với họa sĩ Christopher 
Lutter Gardella, các em học cách 
sáng tạo bằng những vật liệu phế 
thải và bảo vệ môi trường. Và 
cả gia đình có thể thư giãn khi 
xem phim ngoài trời trong những 
chương trình chiếu phim mùa hè 
tại đây.
Tại Casa Romantica, các em 
không chỉ nhận được những món 
quà nghệ thuật, mà còn cảm nhận 
được một cộng đồng thân ái. Các 
em được gặp gỡ với bạn bè đồng 
trang lứa, cùng nhau học tập vui 
chơi, và tìm thấy một “mái ấm” 
tại The Casa. Ở đây, các em được 
sống trong một cộng đồng sáng 
tạo và yêu thương. Có em sau 
khi tham gia những chương trình 
tại The Casa đã nói, “Khi con 
được 14 tuổi, con sẽ tới làm thiện 
nguyện viên tại The Casa như các 
anh chị ở đây!” Các em khám phá 
ra những sở thích lành mạnh mới, 
và được nâng đỡ hướng dẫn để 
nuôi dưỡng và phát triển những 
khả năng mới này. Thành phố 
San Clemente là một nơi rất bình 
an và hiền hòa. Nhiều phụ nữ sau 
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khi về hưu đã dành thời gian để 
làm việc thiện nguyện trong cộng 
đồng, như tại The Casa. Họ mang 
thời giờ và tài năng của mình để 
xây dựng một thành phố phồn 
thịnh, nhân bản, bao dung. Với 
sinh hoạt mừng xuân Nhâm Dần, 
The Casa cũng trở nên một mái 
ấm văn hoá mới cho người Việt 
tại Quận Cam!
XUÂN THỚI LAI
Mồng sáu Tết. Sáng, tôi chở 
chồng con từ Anaheim đi xuống 
phố biển, đón Xuân Nhâm Dần ở
Casa Romantica, thuộc thành phố 
San Clemente. Tới nơi, thì thấy 
xe cộ đông nghẹt, xe ra xe vào 
tấp nập, nhưng đã hết chỗ đậu xe. 
Ngó vào bên trong, tôi thấy nhiều 
người đang xếp hàng dài rồng 
rắn. Trong suốt nhiều năm đến dự 
sinh hoạt tại vườn hoa và trung 
tâm văn hoá này, đây là lần đầu 
tiên chúng tôi thấy có đông người 
như vầy.
Thời tiết hôm đó ấm áp hơn so 
với mấy tuần trước, khoảng 73 độ 
F. Gia đình tôi xếp hàng một lúc 
thì cũng được vào cửa. Các con 
tôi cứ ngóng tìm người mặc áo 
dài, vì đã quen những sinh hoạt 
ngày Tết ở Quận Cam, đi đâu 
cũng thấy người ta mặc áo dài. 
Đồng hương Việt Nam đến tham 
dự rất đông, ai cũng nói đọc báo 
nên biết mà đến dự. Nhưng trong 
số khách tham dự, có rất nhiều 
người thuộc các sắc tộc khác, 
không phải là người Việt. Đây 
quả là một dịp tốt để bạn bè thuộc 
các sắc tộc khác được biết thêm 
về văn hóa Á Đông và Việt Nam 
qua sinh hoạt Tết Nguyên Đán. 
Cô Katie Kilbane, người phụ 
trách chương trình (Programs 
Manager), nói chỉ trong 13 phút 
đã tặng hết 100 bao lì xì! Có gần 
800 người đủ mọi sắc dân đến vui 
Xuân. Cô Katie rất phấn chấn và 

bất ngờ vì có đông người đến tham dự ngoài mong đợi. Tôi kể cho cô 
Katie nghe về một số sinh hoạt thiếu nhi tôi từng tổ chức ở làng văn 
hoá trong các hội chợ Tết cộng đồng, như thi vẽ tranh cho trẻ em, thi 
thả thơ, vân vân, và cô ấy muốn năm tới sẽ có thêm những sinh hoạt 
này. Đây là lần đầu Casa Romantica tổ chức một sinh hoạt Tết.
Mọi người dạo chơi và chụp hình trong vườn hoa. Trẻ con có chỗ 
để chạy nhảy. Có em thì làm lồng đèn. Có em chơi đàn piano trong 
tiệm bán quà lưu niệm. Nhiều người ra amphitheater ngồi  hưởng gió 
biển. Các gia đình xúm nhau chụp hình ở ngoài ban công nhìn ra cầu 
San Clemente Pier. Tới 11 giờ thì bắt đầu múa lân. Tiếng trống, tiếng 
phèng la náo nức vang lên. Bốn bạn trẻ vào vị trí, thủ bộ, rồi đeo đồng 
phục lân vào. Có một bạn là người da trắng. Hai con lân bắt đầu cử 
động. Mọi người say sưa theo dõi. Nhiều em bé lắc lư cả người theo 
nhịp trống và tiếng phèng la. Tôi nghĩ đến những âm thanh này, cũng 
rộn rã bao nẻo đường Việt Nam ở quê nhà và ở hải ngoại, qua bao 
nhiêu đời. Người xem chăm chú nhìn theo từng cử động của lân. Lân 
bay lên cao. Lân buồn ngủ. Lân ăn xà lách. Lân làm đủ trò! Lân ngậm 
nhả câu đối Tết. “Chúc Mừng Năm Mới.” Đây là lần đầu tiên, bốn chữ 
tiếng Việt này được giăng ra trong “sân đình” của Casa Romantica. 
Nhìn hai chữ “Gió Nam” trên từng chiếc áo đồng phục của đoàn lân 
(gionam.com), tôi cũng thấy lòng mình đầy gió ấm.
Sau phần múa lân, tôi trò chuyện với một số khách tham dự. Có gia 
đình họ Quách từ Alhambra, lái xe hơn cả tiếng đồng hồ để đưa hai 
cô cháu gái tí hon đi đón Xuân. Bác trai đã cao tuổi, từng là bộ binh, 
mặc áo có nhiều huy hiệu, đã từng đi tù cải tạo. Tôi nói, “Con thấy bác 
còn khoẻ, con mừng. Nhiều người đi cải tạo về, bịnh đủ thứ!” Ông cụ 
móm mém nói với tôi, “Đi tù cải tạo khổ lắm con!” Lòng tôi chùng 
xuống, nghĩ đến những người tù cải tạo tôi đã phỏng vấn trên những 
nẻo đường Việt Nam Hải Ngoại trong ba thập niên qua. Bác làm tôi 

Câu đối và xà lách cho lân
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nhớ đến “Hoa Địa Ngục” (1980) của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, “Đại 
Học Máu” (1985) của Hà Thúc Sinh, “The Vietnamese Gulag” (1986) 
của Đoàn Văn Toại, “Đoá Hồng Gai” (2007) của Phượng Hoàng 
Nguyễn Thanh Nga, “Cuối Tầng Địa Ngục” (2008) của Đỗ Văn Phúc, 
“Thung Lũng Tử Thần” (2014) của Vũ Ánh, “Nét Xuân Sơn” của Nhà 
văn Phạm Phú Minh - Phạm Xuân Đài, “Đời Sống Người Tù Cải Tạo” 
của Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, phim ngắn “Chạy Trong Cỏ Cao” (2004) 
của Đạo diễn Vũ Duy Hảo, phim dài “Vượt Sóng” (2007) của Đạo 
diễn Hàm Trần. Trong những tài liệu này, tôi nhớ nhất là một câu của 
nhà văn Phạm Xuân Đài, vì nó liên quan đến mùa Xuân:
“Nhiều thứ của cuộc sống có thể lừa dối ta nhưng núi thì không. 
Những vết nhăn nhúm trên vỏ địa cầu nhìn chung chỉ như cái gợn 
sóng nhưng ở gần mà đối diện thì nó to lớn, vững chãi, đầy tin cậy. Và 
mỗi khi nó cho ta một vẻ đẹp ngây ngất, mà ta gọi là “nét xuân sơn” 
thì cứ hãy biết rằng tín hiệu tốt đã tới rồi, vì chính con người ta đang 
trong một cơn chuyển dịch, tương ứng với một chuyển dịch đang diễn 
ra ở ngoại giới, mà xưa nay cả loài người gọi là Mùa Xuân.”
Mùa Xuân. Mùa Xuân. Có bao nhiêu chết chóc, oan khiên, thì Mùa 
Xuân vẫn đến mỗi năm. Cám ơn Mùa Xuân. Cám ơn những vẻ đẹp 
ngây ngất mà mắt không nhìn thấy. Ra tới bãi đậu xe, thấy các em 
trong đoàn múa lân còn ở đó, tôi tới gần, đưa ngón tay cái lên và cười 
với các em. Có một em mặc áo có chữ “Anteaters.” Tôi hỏi, “Các 
em học UCI hả?” Em gật đầu. Trò chuyện một hồi, em nói, “Tụi em 
múa lân không phải lúc nào cũng bản cũ soạn lại. Tụi em muốn làm 
sao cho các em nhỏ không sợ, mà thấy thích múa lân, để sau này, các 
em cũng tham gia vào sinh hoạt này.” Em làm tôi nhớ đến lời của cô 
Quỳnh Giao trong một buổi nhạc do Hội Văn Học Việt Mỹ VAALA 
tổ chức nhiều năm trước, “Bây giờ, Cô hát là hát cho thế hệ của các 
cháu.”
Dù là ở thế hệ nào, luôn luôn có những tấm lòng hướng về phía trước, 
để vun vén cho những thế hệ đi sau. Tôi như đi qua khỏi vách sương 
mù, thấy thấp thoáng một mùa Xuân thới lai ở phía trước cho văn 
hoá Việt hải ngoại. Sự hiện diện đông đảo của đồng hương cho thấy 

sức mạnh văn hoá của người Việt 
tại Quận Cam. Sức sống văn hoá 
mãnh liệt ấy cho chúng ta một 
niềm tin và sự hãnh diện về một 
tương lai vững chải cho các thế hệ 
tương lai. Sau gần ba mươi năm 
dấn thân trong việc trao truyền, 
giảng dạy, và vận động cho văn 
hoá và ngôn ngữ Việt Nam tại hải 
ngoại ở mọi trình độ, từ cấp mẫu 
giáo cho đến bậc đại học, mong 
ước lớn nhất của tôi là những thế 
hệ trẻ sẽ tiếp tục đưa văn hoá Việt 
Nam vào dòng chính, chia sẻ tinh 
hoa Lạc Việt với cộng đồng đa 
sắc tộc tại Nam California và các 
nơi khác. Để văn hoá Việt Nam 
của chúng ta tiếp tục phát triển ở 
khắp nơi. Đầu năm 2022, đã có 
những nổ lực để đưa ngày Tết 
Nguyên Đán thành một ngày lễ 
liên bang tại Hoa Kỳ. Tôi kỳ vọng 
rằng con em chúng ta sẽ không 
chỉ làm chủ văn hoá gốc, mà còn 
đưa hương Việt đi vào quỹ đạo 
thế giới để đóng góp cho sự cảm 
thông giữa những nền văn minh 
nhân loại trong thế kỷ 21. Nhưng 
trên hết, tôi nguyện xin Chúa là 
Đấng Toàn Năng, sẽ đưa đất nước 
thoát khỏi ách độc tài Cộng Sản 
để Mùa Xuân thật sự đến cho Dân 
Tộc và Quê Hương Việt Nam.  

Ba thế hệ gia đình họ Quách tại Casa Romantica. Lân ơi!
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HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH
CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843, USA
Tel: 714-852-3605

THÔNG BÁO
Vì nhu cầu giúp cho việc tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp sớm được thành tựu, chúng tôi 
một số giáo dân thiện chí đứng ra thành lập HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA 
TRƯƠNG BỬU DIỆP.  Hội đã được chính quyền tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động 
của một hội vô vị lợi số #3990043 và được Bộ Phong � ánh Roma ngày 24-4-2018.

• Giờ mở cửa: 6 ngày một tuần từ 10:00AM - 6:00PM, đóng cửa ngày Chúa Nhật. 
• Giờ Khấn hàng tuần: tối thứ Hai từ 5pm-6pm
Sự yểm trợ của quý vị sẽ được chuyển về Roma cho tiến trình Tuyên � ánh Cha Trương Bửu 
Diệp.
Tôi xin yểm trợ cho tiến trình Tuyên � ánh số tiền: 

Hội vô vị lợi số #3990043 TB. California, Hoa Kỳ
Văn � ư chứng nhận của Bộ Phong � ánh Roma ngày 24-4-2018

Trân trọng cảm tạ quý vị.
Ban Điều Hành

Tôi xin yểm trợ cho tiến trình Tuyên � ánh số tiền: 
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S ổ  T a y  T h ư ờ n g  D â n  -  T ư ở n g  N ă n g  T i ế n

Nguyễn Chí Thiệp

Trong tác phẩm (Ký Ức Sơ Sài) của nhà giáo Nguyễn Anh Khiêm, có 
ghi lại một câu nhận định của bạn bè tác giả về nơi sinh trưởng của 
ông: “Này, tao nói thật nghe, Quảng Nam mày mười thằng thì tao thấy 
hết chín đứa liều mạng rồi. Nói thế cũng không đúng hẳn, tao thấy thật 
ra là … chín thằng rưỡi!”
Tôi cũng quen biết đâu chừng chục ông/bà Quảng Nam. Nhận xét của 
tôi về họ thì hơi khác: mười người chỉ cỡ tám kẻ liều mạng mà thôi, 
hai còn lại thì cẩn trọng và dè dặt hơn (chút xíu) nhưng cũng sẵn sàng 
bán mạng hay liều mình khi cần. 
Nguyễn Chí Thiệp (NCT) thuộc loại này.
Ở trang bìa sau của cuốn Trại Kiên Giam – do Sông Thu xuất bản lần 
đầu – tôi thấy in dòng chữ sau: NCT sinh năm 1944 tại Quảng Nam, 
tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh 1965 – 1969, trường Bộ 
Binh Thủ Đức 1966, Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt 1970…
Tác giả – rõ ràng – không phải là kẻ liều lĩnh mà là mẫu người của 
cửa Khổng sân Trình, với tâm niệm tu thân/tề gia/bình thiên hạ. Tuy 
thế, thay vì theo đúng lời dậy của Khổng Tử (nguy bang bất nhập loạn 
bang bất cư / không vào nước lâm nguy, không ở nước loạn lạc) cho 
nó chắc ăn thì NCT lại hành xử khác hẳn. Liều lĩnh hơn thấy rõ!
Dù là một công chức cao cấp của chính quyền miền Nam nhưng ông 
không chịu di tản ra nước ngoài, và cũng nhất định không chịu “đi 

trình diện học tập” (như bao kẻ 
khác) sau khi vùng đất này thất 
thủ. 
Đã thế, NCT còn tính “vào bưng” 
luôn nữa chớ – theo như lời của 
chính ông, qua tác phẩm thượng 
dẫn: “Có người móc nối tôi vào 
tổ chức Phục Quốc, nhưng tôi từ 
chối vì biết không thể hoạt động 
ở nội thành - vào bưng để chiến 
đấu thì không có tổ chức nào có 
mật khu. Có lần tôi lên Dốc Mơ, 
để được đưa vào mật khu, không 
thành …”
Chả trách, NCT bị bắt với tội 
danh (“tham gia tổ chức phản 
cách mạng”) tuy không hoàn toàn 
chính xác nhưng cũng chả oan ức 
gì cho lắm. Vào tù không lâu, 
ông đã gặp ngay giáo sư Đoàn 
Viết Hoạt – một nhân vật cũng vô 
cùng liều lĩnh dù không hề dính 
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dáng chi đến Quảng Nam – và hai người lại “rù rì” tính chuyện tiếp 
tục  … vá Trời :
“Chúng tôi mong được đóng góp và chia sẻ với những anh em trẻ bị 
bắt trong các tổ chức phục quốc. Giúp họ thêm một phần hiểu biết, 
cộng với nhiệt tình của tuổi trẻ và lòng căm thù sâu sắc với Cộng sản, 
để trước hết là những ngày tù không trở nên vô ích, không bị hủy hoại 
tinh thần trí óc bởi sự nhàn rỗi…
Về sau vì số các em càng đông, không thể ngồi nói chuyện được, anh 
em đề nghị làm tài liệu viết… Chúng tôi bắt đầu phổ biến tài liệu viết, 
đặt tên là tập ‘Rèn Luyện. 
Thứ nữa, để anh em hiểu biết rằng là tại sao mình chống Cộng và 
mình chống Cộng để xây dựng cái gì cho đất nước - Lòng căm thù là 
một động lực để có hành động chống Cộng, nhưng lòng căm thù chưa 
đủ, và lòng căm thù lại càng không thích hợp cho sự xây dựng… 
Thể thức phổ biến là lập các địa điểm hộp thư tại sân khấu hội trường, 
anh em thân thiết tin cậy được chỉ những hộp thư đó, đọc xong để lại 
và thống nhất cách khai nếu bị bắt, khai là lượm được tò mò đọc chơi 
không biết của ai. 
Những anh em có nhiệm vụ ‘lên khuôn’ cố gắng viết chữ in và tránh 
nét chữ quen thuộc của mình để tránh điều tra phát hiện. Tài liệu ‘Rèn 
Luyện’ được duy trì cho tới tháng 3-1979, đa số anh em chuyển trại 
vào khu nhà xây mới chấm dứt.”
Qua tháng 9 cùng năm, khi chuyển đến Trại Trừng Giới A20 và gặp 
gỡ thêm nhiều bạn đồng điệu (liều mạng) khác thì NCT lại tiếp tục 
làm báo nữa. Thế là tờ Hợp Đoàn được hình thành giữa chốn lao tù : 
“Trao đổi ý kiến với Trần Danh San và Vũ Văn Ánh, chúng tôi đồng 
ý với nhau cần phổ biến rộng rãi hơn những hiểu biết ít ỏi về chế độ 
Cộng sản, về những vấn đề trọng đại của thế giới, để cùng nhau có 
những cái nhìn xa hơn và sẵn sàng chấp nhận một thời gian tù đày lâu 
dài, có một niềm tin là chế độ Cộng sản sẽ sụp đổ…
Hợp Đoàn xem như là một thành công, anh em tiếp nhận đọc rất thận 

trọng và nghiêm túc. Thực chất 
nội dung vẫn chưa hẳn là một tờ 
báo đáng giá gì nhưng vì ở trong 
tù vừa khó khăn vừa nguy hiểm, 
mỗi lần Ánh hay Cường viết và 
lên khuôn tờ báo, những anh em 
thân thiết đều phải canh chừng 
và tổ chức đánh cờ chung quanh 
để tránh sự dòm ngó của ăng-ten, 
nên công một người thành công 
của nhiều người. Anh em đọc 
(cũng) cố bảo vệ nó như người 
phát hành, vì nếu đổ bể ra thì tất 
cả đều bị chịu thiệt hại.”
Tất nhiên là phải đổ bể thôi, và 
sự thiệt hại (xem ra) hơi nhiều – 
theo như tường thuật của người tù 
Nguyễn Thanh Khiết, trong cuốn 
Ký Ức Bỏ Quên :  
Cũng vì tờ Hợp Đoàn mà 1983 
có gần 60 mạng vào biệt giam ... 
Tháng 10-1986 Alpha, Nguyễn 
Chí Thiệp, Trần Danh San, Trần 
Bửu Ngọc, Ngô Văn Ly, Nguyễn 
Tú Cường, cùng vài đấng máu 
mặt bị quăng lên xe đưa về trại 
T20 (Thành Gia Định). 
Bọn chèo dứt khoát muốn đào 
tận gốc rễ tờ báo “Hợp Đoàn”. 
Chính vì thế tại trại giam này, một 
số các anh được thả từ 1981-82 
cũng bị hốt lại, trong đó có mặt 
những hào kiệt từng làm điêu.  
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đứng bọn cai tù ở trại A20, Phạm Đức Nhì, Trần 
Đức Long, Bùi Đạt Trung, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm 
Chí Thành …
Đến nông nỗi này rồi, và đã qua hơn 10 năm bị 
giam cầm nhưng NCT vẫn chưa biết sợ. Ông lại 
vẫn “liều mình” để cứu bạn :
“Cả đêm hôm đó và những ngày tiếp theo tôi suy 
nghĩ làm thế nào để cắt vụ án cho gọn và nhẹ, càng 
ít người dính dáng càng tốt, tôi đã bị Hải và Ly khai 
quá rõ, chừng đó đối với pháp chế của Việt Cộng 
cũng đủ buộc tội, dù tôi không nhận. 
Vậy tốt hơn là tôi theo đúng như lời Hải khai, tôi 
nhận là chủ trương tờ báo… Tôi sẽ cắt phần đóng 
góp của anh Trần Danh San vì có thêm anh San vào 
không có ích lợi – kể cả phần của Ánh cũng vậy, tôi 
sẽ khai giống như Hải, Ánh chỉ là người cộng tác 
mà thôi. Thực ra, Ánh là người chủ chốt.”
May mắn là Viện Kiểm Sát Nhân Dân đổi ý vào 
phút chót nên vụ báo Hợp Đoàn được cho chìm 
xuồng êm thắm. Dù có ngu tối và tàn ác đến đâu 
chăng nữa, nhà đương cuộc Hà Nội – cuối cùng – 
cũng phải nhận thức được rằng làm lớn chuyện báo 
chui (underground press) trong một trại tù thì chả 
được cái giải gì sất cả, ngoài việc khiến cho thiên 
hạ thấy rõ thêm tính chất bất khuất của những kẻ 
thuộc bên thua cuộc.
Nhờ thế, sau hơn 13 năm tù (với nhiều năm biệt 
giam) NCT được phóng thích vào hôm 13 tháng 2 
năm 1988, khi đã ngoại tứ tuần.
Thế là coi như xong một kiếp người chăng?
Chưa “xong” đâu. Dễ gì mà một thằng cha liều 
mạng cỡ NCT chịu “xong’ như vậy. Bạn học của 
ông, nhà thơ Luân Hoán cảm thán: Mừng ông, lẽ 
đương nhiên/ nhất là khi được biết/ ông vượt Trại 
Kiên Giam/ trở thành người cầm viết. 
Tất cả những câu văn trong ngoặc kép (thượng dẫn) 
đều được trích dẫn từ Trại Kiên Giam. NCT hoàn 
tất tác phẩm này vào năm 1990, và được xuất bản 
(lần đầu) vào năm 1992. Thế mà mãi đến ba mươi 
năm sau tôi mới hân hạnh được cầm đến cuốn sách, 
và liên lạc được với tác giả. Thực là đáng tiếc, và 
đáng trách. Tôi mong được ông thứ lỗi vì sự muộn 
màng và chậm trễ này 

90 Năm Hồng Ân
�� Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Chín mươi năm giữa thế trần
Một niềm theo Chúa, mọi phần sắt son
Bao nguy khó, dạ chẳng sờn,
Nhất tâm đem hết xác hồn dựng xây
Tiếng quê hương, góp bàn tay
Thiết tha vận nước, không lay, không chùn
Thắp muôn vạn “trái tim hồng”
“Bên vực sinh tử” một vòng xuyến xao 
việt nam còn lắm nỗi đau 
Luôn tìm hy vọng, cất cao lời cầu
Với vợ hiền, nghĩa tình sâu
Trước sau một mối, bạc đầu chẳng phai
Sáu mươi năm, mối tình say
Cận kề luôn, chăm chút ngày ốm đau
Một đời ấm lạnh bên nhau
Cháu con đầm ấm, vui sao sum vầy

* kính mừng thượng thọ Nv Trần Phong Vũ, 
tháng Ba 2022

* Nv Trần Phong Vũ đồng sáng lập Nxb 
Tiếng Quê Hương với Nv Uyên Thao, và đã 
xuất bản nhiều tác phẩm, như “Nguyễn Chí 
Thiện: Trái Tim Hồng,” “Bên Vực Tử Sinh,” 
“Việt Nam, Nỗi Đau và Niềm Hy Vọng,” vv.
Little Saigon, Quận Cam 17 tháng Hai, 2022

about:blank


Số 244 Tháng 3 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 85

 

 

THƠ GIÓ CHƯỚNG
CUỒNG PHONG

Ô HÔ THIỀN SƯ!
Từ lúc nhỏ được chùa nuôi ăn học
Lớn thành thầy, thành sư, có chi là khó nhọc
Không như tụi tôi, vừa kiếm chữ vừa kiếm cơm
Lớn đi quân dịch, lỡ chết, mẹ cha tha hồ khóc

Nhân danh từ bi, thầy đòi hòa bình cấp tốc
Chống Mỹ, chửi miền Nam, không đụng tới “bác” Hồ
Quân lính “bác” ôm súng Tầu, hỏa tiễn Liên Xô
Vào đánh phá miền Nam gây chết chóc

Thầy ngậm tăm, mặc cho dân tang tóc
Phản chiến Mỹ Âu lên cơn sốt gào la
Chúng thổi thầy thành thần tượng, sau Lạt Ma
Thầy lập tức nhảy lên đài cái phóc

Thầy qua Pháp, bỏ quê hương lăn lóc
Lập Làng Hồng, Làng Mai, giảng triết lý niệm tâm
Sống bây giờ, sao cho sướng cái thân
Quên trăm nỗi của cuộc đời ô trọc

Tự nhận thiền sư cho dễ thay dáng vóc 
Hiên ngang lấy vợ hưởng lạc thú trần gian
Đêm dài, sâu, có sư cô đồng sàng
Vừa tụng kinh vừa vỗ ru con khóc

Cái mốt Mỹ Âu là sau cơn khó nhọc
Phải tìm vui bằng cách sống đổi đời
No cơm, rửng mỡ, hưởng mãi cũng chán thôi
Tìm đến thầy, vừa thử cơm chay vừa tu học

Tu kiểu thầy là tĩnh tâm giải độc
Là trấn an tâm lý, bớt âu lo
Chẳng Trời, chẳng Phật, chẳng đạo đức hay ho
Đúng chỗ ngứa, trò phục thầy lăn lóc

Thuận đà, thầy lộng ngôn phán dóc:
Ba trăm ngàn dân Bến Tre bị bỏ bom chết gục
Máu xương đâu mà lắm thế, Thiền Sư?
Đếm cả tỉnh, dân cũng chưa bằng một góc

Sống nước ngoài sướng thân nhưng khó ngóc
Xin về quê với mũ mãng, lọng vàng
Tuyển tu sinh, xây cứ điểm đẹp sang
Ai chẳng muốn đến tu thiền Bảo Lộc

Nhưng cộng sản sợ thầy leo bàn độc
Tịch thu luôn cơ sở, đuổi tu sinh
Thầy với đảng xem ra đã nhạt tình
Vắt chanh xong, ném vỏ vào xó góc

Khi thầy hết hơi, ngồi xe lăn mệt nhọc
Họ cho về chùa Từ Hiếu sống chờ đi
Nay thầy thăng, không còn tham, sân, si 
Danh với sú còn chi mà hằn học

Tu như thầy, kẻ này cũng thèm tu muốn khóc
Thầy hóa thân, xin kiếp khác lại được tu
Nhưng dấu chim bay còn trong cõi mịt mù
Bao giờ mới cộng trừ xong họa phúc?

Ô hô ai tai! Kiếp phù sinh là mấy lúc?
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“Lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp từ 
ngàn xưa, một vẻ đẹp mỗi ngày 
mỗi mới. Ôi Cái Đẹp, con yêu 
Ngài quá đỗi muộn màng!” – Lời 
tự thú của Thánh Augustinô đã 
nói lên tiếng lòng thổn thức từ 
con tim sâu thẳm của người sau 
những bước chân lầm lạc và cô 
đơn giữa dòng đời đến bước chân 
trở về ăn năn sám hối và hăng say 
phục vụ Chúa nơi tha nhân. Bước 
chân ấy vẫn luôn vang vọng, cháy 
bỏng nỗi khát khao tìm kiếm 
và gặp Chúa trong thời đại hôm 
nay đối với mỗi Ki-tô hữu. Cách 
riêng là bước chân của người linh 
mục, hiện thân của Chúa Ki-tô, 
họ sống và làm chứng giữa một 
thế giới đầy thách đố và cam go.
Linh mục là người được Chúa 
gọi và chọn giữa muôn người để 
thánh hiến và trung kiên bước 
theo Chúa suốt một đời. Linh 
mục là hình ảnh Chúa đầy lòng 
thương xót, vị tha, dâng hiến trọn 
vẹn mạng sống vì Chúa và tha 
nhân. Linh mục là cánh tay nối 
dài chuyển phát mọi ơn thiêng 
cho dân Chúa. Lời cầu nguyện 
của Chúa Giê-su “Không một ai 
trong họ phải hư mất” (x. Ga 17, 
1-24) phải là sự thao thức in hằn 
trong sứ vụ của mỗi linh mục để 
noi gương Thầy Chí thánh và trở 
nên như cây chổi của Người quét 
sạch mọi ngóc ngách, mọi tâm 
hồn để giúp đoàn chiên Chúa tiến 

Hình Ảnh Người Linh Mục 
Trong Thời Đại Hôm Nay

�� Gioan Nguyen
(Nguồn: https://www.nguoitinhuu.org)

về với Cha trên trời.
Tuy nhiên, trong một xã hội mang 
trên mình nhiều vết thương tích do 
chiến tranh gây ra, mụn nhọt của 
lối sống thờ ơ vô cảm, và nhem 
nhuốc bởi sự phát triển choáng 
ngợp của một nền kinh tế thực 
dụng. Những vấn nạn trên, đang 
phần nào ăn sâu và bào mòn căn 
tính của con người và để lại bao 
hậu quả đau thương. Có những 
người giết cha, giết mẹ chỉ vì mâu 
thuẫn đất đai. Các thai nhi vô tội 
bị tước đoạt mạng sống một cách 
vô nhân tính. Nhân phẩm những 
người nghèo khổ bị chà đạp và 
xúc phạm cách nghiêm trọng.
Đáng buồn hơn, không ít linh 
mục đang dần lãng quên bổn 
phận và trách nhiệm của mình mà 
làm ngơ trước những tiếng kêu 
than của đoàn chiên đang chờ chủ 
chiên đến để chia sẻ, đồng cảm 
và ban bình an trước những rạn 
nứt đang âm thầm rỉ máu trong 
đời sống thường ngày cũng như 
đời sống tâm linh. Hơn lúc nào 
hết, hình ảnh linh mục phải được 
khơi dậy và sống lại trong thời 
đại hôm nay, để luôn là hiện thân 
của Chúa Kitô đến an ủi, băng bó 
và chữa lành những vết thương 
đó bằng sự “hiện diện” của mình.
Quả vậy! Cách đây 2000 năm, 
Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương 
khi nhìn dân chúng lầm than vất 

vưởng, như bầy chiên không 
người chăn dắt, và chính Chúa đã 
nói với các môn đệ “anh em hãy 
xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa 
về” (x. Mt 9, 35-38). Người đã 
thương khóc khi nhìn thấy sự vất 
vưởng của dân Israel xưa, khi họ 
phải bơ vơ, cô độc và tuyệt vọng 
vì họ mất niềm tin nơi Chúa, mất 
đi nhu cầu tâm linh chẳng biết 
kêu cầu ai khi rơi vào hố sâu của 
lối sống trần tục hóa làm bào mòn 
đi căn tính của con người.
Lời mời gọi ấy vẫn luôn là hồi 
chuông mà Chúa muốn gửi đến 
mỗi Kitô hữu để cộng tác vào 
công trình cứu độ của Chúa. Bởi 
con người ngày nay cần một con 
đường, một lối đi và một niềm hy 
vọng tâm linh nào đó có thể giúp 
họ vượt qua mọi thử thách, cám 
dỗ nơi cuộc sống đời thường. Và 
đó chính là con đường Giêsu khi 
Người nói “Ta là đường, là sự 
thật và là sự sống” (Ga 14, 6). 
Nhờ đời sống cầu nguyện liên 
lỉ, mỗi chúng ta được đi sâu vào 
mối tương quan với Chúa Cha, để 
nhờ Người thánh hóa, biến đổi và 
sai đi trở thành thợ gặt lúa về cho 
Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Fanxico cũng đã 
nói về sứ vụ của linh mục: “Hãy 
trở nên những linh mục chứ đừng 
trở thành những viên chức!” 
Thật vậy! Linh mục là người của 
Chúa, thuộc trọn về Chúa và sống 
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hết mình vì Chúa qua sự phục vụ tha nhân.  Nhưng hình ảnh linh mục 
ngày nay đang bị biến dạng khi giáo dân không cảm nhận được Chúa 
Kitô đang hiện diện và hoạt động nơi các linh mục. Họ chỉ thấy hình 
ảnh linh mục là những ông vua, vị quan tòa hay những viên chức đang 
tự thiết lập cho mình một hệ thống điều hành mới.
Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô đã quả quyết rằng: “Đừng lấy 
quyền mà thống trị những người mà Thiên Chúa giao phó cho anh 
em” (1Pr 5, 3). Phải chăng đó là những lời khuyên đầy thao thức và hy 
vọng của thánh nhân khi người chứng kiến các linh mục có lối sống 
như vậy, và qua mối tương giao với Chúa được Chúa Thánh Thần linh 
hướng, đánh động, người đã viết ra như lời nhắc nhở cho mỗi Kitô 
hữu trong Giáo hội lữ hành.
Là linh mục thì làm ơn đừng như những ông vua chỉ thích phán xét, 
lên án và chỉ trích, thay vì lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với giáo 
dân. Chúa Giê-su đã chạnh lòng thương khi lắng nghe tiếng khóc 
than của bà Góa thành Naim trước cái chết của cậu con trai (x. Lc 7, 
11-17). Cũng vậy, người linh mục cũng phải nhạy bén và chạnh lòng 
thương đối với khó khăn và vất vả của đoàn chiên, để đi đến và hiện 
diện với con chiên bằng tình mục tử. Đừng như ông vua chỉ biết ngồi 
trong ngôi dinh thự của mình được bao phủ bằng những rào thép chắc 
chắn, tách biệt giáo dân ra bên lề mục vụ của mình, bởi “đã quá giờ 
làm việc”, hay “trời mưa lớn quá… tôi không thể đến được bây giờ!”
Làm ơn hãy cầu nguyện với Chúa mời Người vào tâm hồn của mình 
để canh tân lại bản thân, xây dựng một đời sống nội tâm lấy Đức Kitô 
là khuôn mẫu lý tưởng để noi theo, và “Hãy ở lại trong tình yêu của 
Thầy” (Ga15, 9). Là linh mục chúng ta phải đặt Đức Kitô vào tâm 
điểm của đời sống để là hiện thân của Người chứ không phải để tự 
đưa ra một quy tắc riêng. 
Tuy nhiên linh mục cũng là con người mang trên mình những yếu 
đuối bởi “Nhân vô thập toàn”. Mỗi giáo dân hãy năng cầu nguyện cho 

linh mục, bởi vì công tác mục vụ 
đôi khi quá áp lực làm các đấng 
nóng nảy, hoặc công việc xây 
dựng giáo xứ, xây dựng đời sống 
đạo của giáo dân làm các đấng 
mệt mỏi. Do đó, hãy nhớ tới các 
đấng trong lời kinh nguyện, động 
viên và cộng tác với các đấng 
trong công việc cũng như đời 
sống thường ngày. Kitô hữu làm 
ơn đừng làm hư linh mục bằng 
những lời tâng bốc thái quá, đừng 
bái phục và thờ lạy các đấng như 
một vị thánh, bởi vì linh mục chỉ 
là đại diện cho Chúa nơi trần gian 
để chuyển xuống các ơn lành, chứ 
tự họ thì không có quyền phép gì 
cả.
Ước mong rằng lời mời gọi của 
Chúa Giêsu: “Anh em hãy xin 
chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” 
(Mt 9, 38) luôn chiếu rọi vào tâm 
hồn mỗi người để chúng ta ý thức 
được sứ vụ Chúa trao phó cho 
các mục tử nơi cuộc sống dương 
gian, và hãy năng cầu nguyện cho 
các đấng để trở nên thợ gặt lành 
nghề đem hoa trái đầu mùa dâng 
lên cho Chúa. 

Kính mời
Quí Độc Giả vào thăm Facebook Diễn Đàn Giáo Dân:

Trang mạng Xã Hội của Diễn Đàn Giáo Dân mới thành lập, nhằm đáp ứng  
nhu cầu Truyền Thông trong Đệ tam Thiên Niên Kỷ. Quí vị có thể vào các Link:

http://facebook.com/ddgdtv/  
hoặc https://www.facebook.com/ddgdtv/  

hoặc https://www.facebook.com/pg/ddgdtv/video/
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Canada và Anh trao giải 
Truyền thông Tự do (Media 

Freedom 2022) của hai nước cho 
nhà báo Việt Nam hiện bị tù, bà 
Phạm Đoan Trang.
Thông báo được Bộ trưởng 
Canada Melanie Joly và Quốc 
vụ khanh Anh Lord Ahmad, 
người cũng là đại diện thủ tướng 
Anh, đưa ra tại Hội nghị Tự do 
Báo chí ở Tallinn, Estonia chiều 
10/02/2022, theo tin trên trang 
mạng của Bộ Ngoại giao Anh.
Đích thân Bộ trưởng phụ trách 
Nam Á và Khối Thịnh vượng 
chung của Anh, cùng đặc phái 
viên của Thủ tướng Anh xướng 
tên bà Phạm Đoan Trang:
“Nền dân chủ đang bị tấn công 
trên khắp thế giới, và những 
nhà báo soi rọi vào những góc 
tối đó đang phải trả giá đắt.
Sự thật luôn đáng để theo đuổi 
và đó là lý do tại sao Vương 
quốc Anh và Canada thành lập 
Giải thưởng Truyền thông Tự 
do. Giải thưởng này ghi nhận 
công lao các nhà báo, cá nhân 
và tổ chức làm việc không mệt 
mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền 
tự do truyền thông.
Tôi vui mừng thông báo rằng 
người chiến thắng Giải thưởng 
Truyền thông Tự do năm nay là 
Phạm ĐoanTrang. Tôi xin chúc 

 Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng
“Truyền thông Tự do” của Anh và Canada

�� BBC

mừng Phạm ĐoanTrang với tư cách là một nhà báo độc lập và nhà 
bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam từng đoạt nhiều giải 
thưởng.”
Trang tin Bộ Ngoại giao Anh viết: “Bà Trang được biết đến với những 
cuốn sách về dân chủ và những bài báo viết về xã hội dân sự và những 
người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Là một người ủng hộ quyền 
con người và pháp quyền, bà Trang đã viết về các vấn đề môi trường 
quan trọng. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã trao Giải Tự do 
Báo chí cho bà Trang năm 2019, để ghi nhận công lao này.”
Trước đó, 19/1/2022, tại Genève, Thụy Sĩ, ban tổ chức giải thưởng 
nhân quyền Martin Ennals cũng xướng tên bà Phạm Đoan Trang, là 
một trong ba khôi nguyên của giải Martin Ennals năm 2022, hay còn 
gọi là “Giải Nobel Nhân quyền”. Ban tổ chức mô tả bà Trang là “một 
nhà báo, biên tập viên và là nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt 
Nam, nơi mà Đảng Cộng sản hầu như không chừa không gian nào cho 
các tiếng nói đối lập phát triển”.
Bà Trang từng được nhận Giải thưởng Homo Homini 2018 từ tổ 
chức nhân quyền People In Need có trụ sở tại Tiệp Khắc.
Bà cũng nhận Giải thưởng Tự do Báo chí năm 2019 của Phóng viên 
Không Biên Giới với hạng mục “Ảnh hưởng”. v
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(xem tiếp trang 93)

Ngạc nhiên, trong mấy trăm 
ngàn gia đình Mỹ sinh sống 

trên vùng đất này lại xuất hiện 
người Việt Nam nhập cư thời 
gian gần đây. Số lượng chiếm 
khá đông, hầu hết nói giọng Bắc 
người Hải Phòng, Hà Nội. Cùng 
làn sóng xuất ngoại với các hình 
thức khác nhau, họ đã thành công 
khi tiền rừng bạc biển. Chỉ cần 
một dự án, một phi vụ, một chữ 
ký thì đô la sẽ có cách vào tài 
khoản của người có quyền.
Mỗi căn nhà giá trị từ nửa triệu 
đến 2 triệu đô la trở lên. Mua 
nhà xong là một chuyện, điều 
quan trọng là tiền đâu để đóng 
thuế? Nếu bạn thu nhập cao mấy 
trăm ngàn đô hàng năm thì chỉ là 
chuyện nhỏ dù tiền thuế địa trạch 
rất cao ( từ 20.000 Mỹ kim trở 
lên mỗi nhà /1 năm ) với khu vực 
tương tự.
Vào cổng khu phố sang trọng 
khách phải trình giấy tờ, hoặc 
bấm số bảo mật mới được. Cuối 
tuần, hàng loạt chiếc du thuyền 
trên mặt nước.
Là xứ tư bản, hưởng theo năng 
lực; nhiều người Mỹ giàu bằng 
tài năng công sức, lao động chân 
chính trong một số lãnh vực xứng 

Việt Kiều Bay
Thua chạy đã đành - Thắng cũng chạy - Là sao?
LTS. Vấn đề những kẻ độc tài, tham nhũng, vi phạm nhân quyền chuyển tải của cải hạ cánh an 
toàn sống đời vương giả tại ngoại quốc  đã, đang và còn là những nhức nhối có tính lịch sử Việt 
Nam. Di chứng lịch sử của triều đại cố Tổng Thống Phi Luật Tân Phi  Marcos vẫn còn đó. Diễn 
Đàn mong nhận được những phản hồi tích cực liên quan đến lãnh vực này của các bậc cao kiến.

�� Nguyễn Đình Ngọc

đáng có một cuộc sống bình yên, 
hạnh phúc đúng nghĩa.
Tuy nhiên, không phải ai cũng 
được như vậy. Mỹ không phải là 
thiên đường, vẫn còn một số Việt 
kiều lâu năm sống trong chung 
cư, không mua nổi cái nhà nhỏ 
với nhiều lý do riêng tư. Đó là sự 
thật.
Vậy mà với thành phần “Việt 
kiều bay” không hiểu họ giàu 
từ đâu dễ dàng, mua nhà trả đứt 
tiền mặt, vui vẻ với mức thuế tuy 
không làm một ngày nào trên đất 
Mỹ.
Đối tượng này bí mật đi qua đi 
về nhằm mục đích có lợi cho gia 
đình và bản thân trong tương lai.
Oái oăm thay, họ còn bắt tay với 
một số Việt kiều tại đây để rửa 
tiền dưới hình thức tinh vi. Các 
hệ thống kinh doanh ra đời bao 
gồm trung tâm thương mại, nhà 
hàng, hàng trăm tiệm Nails nguy 
nga như cung điện, có sự đầu tư 
quy mô trên 1/2 triệu đô la mục 
đích rửa tiền. Thực trạng nhiều 
địa điểm vắng hoe khách nhưng 
vẫn vô tư hoạt động để hợp thức 
hóa chuyển tiền.
Vấn đề quan trọng là tiền đâu ra 
mà một số “Việt kiều bay” mới 

đến đất Mỹ trong tình trạng tài 
chính triệu phú mà không ai biết. 
Một năm về bên vài tháng và rồi 
qua Mỹ trình diện để khỏi rắc rối 
nếu chưa có quốc tịch.
Khôn ngoan, một số cố tình giữ 
song tịch. Nhiều người vẫn làm 
việc tại Việt Nam, đang là đảng 
viên giữ chức vụ. Họ biết dọn 
đường cho con cháu qua Mỹ từ 
lâu. Con đến trường Mỹ, cha (mẹ) 
đi về Việt Nam hoạt động cho 
chính quyền hoặc kinh doanh cá 
nhân vì nơi ấy dễ kiếm tiền hơn.
Nghịch lý, trong khi ấy người 
ta khen chế độ, bắt người khác 
nghe, tin và sợ mình. Dân phải 
chịu cúi đầu im lặng dưới nguồn 
máy điều hành mà họ liên quan 
trực tiếp hay gián tiếp. Nhờ sức 
mạnh đồng tiền, người ta đã đạt 
giấc mơ Mỹ trong tầm tay.
Thật sự bất công cho những người 
không được may mắn phải chịu 
đựng thiệt thòi mọi hệ lụy, cùng 
tương lai không lối thoát sống với 
Trung Quốc.
Phải chăng đây là bi kịch cho một 
dân tộc chịu dưới tay của những 
người không có lòng tự trọng và 
biết làm người tử tế. Họ lợi dụng 
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�� Trà Lũ

Lá Thư 

Canada
CHUYỆN TÔN KÍNH VỢ

Canada đang giữa mùa đông. Tuần qua một trận tuyết lớn đã phủ lấp cả thành phố Toronto. Trận tuyết làm tôi 
chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Du tả cảnh buồn khổ của cô Kiều : Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu. Cụ 
Nguyễn Du nói tới tuyết chắc  là nói theo tưởng tượng chứ tôi không nghĩ là cụ có kinh nghiệm thực về cảnh 
tuyết ngập rới rèm, tức ngang tầm cửa sổ như ở Canada này. Ông H.O. đậu xe ngoài đường mà không nhớ chính 
xác nơi đậu, sáng dậy phải phá núi tuyết trước nhà mới ra được tới đường, rồi hì hục phá núi tuyêt trùm lấp cái 
xe. Mệt và nhọc bở hơi tai, đến khi cái xe ló ra một chút thì ông biết mình phá tuyết sai chỗ lầm xe… Ôi buồn 
làm sao ! Ông giận trận bão tuyết quá, ông không còn yêu tuyết như ngày mới sang đây. Rồi ông kể chuyện này 
cho cả làng nghe . Hồi ông mới sang Canada thì ông náo nức chờ xem tuyết, ông bảo đầu đông năm ấy, thấy 
tuyết rơi mong manh  đẹp quá, ông đã ra giơ tay hứng tuyết và đưa lên miệng nếm vì ông nghĩ tuyết bay trắng 
xóa, thơ mộng, êm ả như thế này thì chắc nó ngon lắm…

Chắc chuyện tuyết làm các 
cụ lạnh mất rồi, xin đưa các 

cụ về chuyện thời sự còn nóng. 
Vẫn các chuyện dịch cô vít và 
các biến thể, vẫn chuyện ông 
Mỹ ông Tàu hầm hè nhau ở biển 
đông, nửa thế giới tẩy chay Thế 
Vận Hội 2022 Bắc kinh,  chuyện 
ông Nga hầm hè với Nato và 
khối Đông Âu và Mỹ về Ukraine 
và Crimea. Canada mới ra lệnh 
cho các nhà ngoại giao rời khỏi 
Ukraine, chắc sắp có chuyện 
quan trọng.  Ukraine là nước lớn 
thứ hai ở Châu Âu sau Nga, có 
các cảng chính trên Hắc Hải và 
chung biên giới với 4 quốc gia 
Nato. Ukraine có vẻ nghiêng về 
Nato. Chứng cớ là dân Ukraine 
đã phá đổ hàng ngàn tượng Lê 
Nin. Viết đến đây tôi thấy lo cho 

các tượng Bác Hồ ở quê nhà quá, 
chắc rồi cũng thế thôi. Lại có tin 
ở Nam Cali người ta vừa tìm ra 
kho vàng trắng Lithium ở hồ chết 
Saltom Sea…
Và tin nổi cộm nhất đầu năm 
dương lịch là tin Thiền Sư Thích 
Nhất Hạnh viên tịch. Nhiều người 
nói Thiền Sư nổi danh quốc tế 
ngang tầm đức Đạt Lai Lạt ma, 
Mục sư Luther King. Thiền Sư 
chu du khắp thế giới giảng đạo 
thiền. Sau 40 năm đi khắp nơi, 
sau cùng Thiền Sư về quê hương 
ở Huế và ra đi giữa các thiền sinh. 
Cách đây mấy chục năm ngài có 
đến Canada, đến Toronto mở lớp 
dạy thiền sống tỉnh thức. Tôi có 
đi tham dự. Các điều Thiền Sư 
dạy, hiện tôi chỉ còn giữ được 4 

câu thiền này :
Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giây phút đẹp tuyệt vời ! 

BS Nguyễn Khắc Viện, người bị 
lao phổi, đã bị cắt 3 /4 phổi, bệnh 
viện bảo ông chỉ sống thêm được 
2 năm, thế mà nhờ tập thở, ông đã 
sống thêm 50 năm. Ông đã truyền 
lại kinh ngiệm thở và sống phép 
lạ này cũng bằng một bài thơ, tôi 
cũng lượm ra 4 câu chính như 
sau:

Ép bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Êm chậm sâu đều
Tập trung theo dõi

Tôi dính liền 4 câu thiền của Thày 
Nhất Hạnh trên đây với 4 câu 
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thơ về cách thở của BS NGuyễn 
Khắc Viện này, làm thành bài 
kinh thiền đọc mỗi buổi sáng khi 
thức dậy. Tôi thấy có kết quả tốt 
các cụ ạ.. Tiếng Anh gọi thiền là 
mindfulness, tiếng Nhật là Zen, 
thiền là quán niệm sự sống qua 
hơi thở vào và ra. Khi hít hơi thở 
vào và thở ra thì chỉ tập trung tâm 
trí vào hơi thở, biết mình đang 
sống, đang được sống giây phút 
này.
Cụ già B.95 lên tiếng xin làng 
thôi chuyện thiền mà nói sang 
chuyện khác bớt tôn giáo đi. Bà 
cụ muốn tiếng cười cơ. Liền có 
ngay. Ông HO nói rằng đầu năm 
mà toàn chuyện nghiêm trang thì 
cả năm sẽ không vui. Tôi xin đố 
cả làng câu này :
‘…Cái của ông Trump ngắn hơn 
cái của ông Kennedy, cái  người 
vợ thường xài 
chung với chồng, cái mà Đức 
Giáo Hoàng có mà không xài , 
xin đố cả làng đó là 
cái gì ?.  
Anh John và mấy bà bàn nhau 
một lúc rồi hỏi : đây là câu đố 
tục, phải không ?  Ông HO lắc 
đầu ngay, đầu năm mới ai dám 
nói chuyện tục! Cả làng lại xầm 
xì bàn nhau và cuối cùng xin 
chịu thua. Ông HO đáp ngay : 
đó là cái tên gọi của mọi người 
!  Nghe xong ai cũng gật gù : ừ, 
đúng qúa. Đang được hứng, ông  
HO  kể tiếp : Rằng trong một lớp 
mẫu giáo kia, trong giờ giáo lý 
cô giáo hỏi cả lớp : Chúa ở đâu ? 
Đa số các em bé trả lời : Chúa ở 
trên trời, ở trong nhà thờ, nhưng 
có 1 bé giơ tay nói : Chúa ở trong 
phòng tắm. Cô giáo hỏi tại sao 
thì bé này trả lời: mỗi lần mẹ con 
tắm xong bao giờ mẹ con cũng 
đứng lên bàn cân, rồi lần nào mẹ 

con cũng thốt  lên : Lạy Chúa tôi ! 
Nghe xong cả làng đều cười. Phe các bà thì gật gù nói quả đúng vậy. 
Ông HO được các bà khen thì thích lắm vì thấy cả làng bắt đầu có cái 
không khí vui vẻ thường lệ.
Ông Từ Hòe tiếp lời ông HO xin nói về năm con Cọp. Phe các bà thích 
lắm, vỗ tay liền. Ông xin bàn về cái tên. Rằng tiếng VN rất giầu về tên 
gọi mãnh chúa này : Cọp, Hùm, Hổ, Ông 30, Chúa Sơn Lâm…trong 
khi Anh Pháp Tây Ban Nha chỉ có từ tiger,tigre, tiếng Tàu là từ Hu. 
Cơ thể con cọp chỗ nào cũng là thuốc đại bổ cho con người : râu hổ 
trị nhức răng, thịt hổ bổ thận, răng hổ để trừ tà ma, đeo ở cổ thì tránh 
dược bom đạn, xương hổ thì nấu thành cao hổ cốt đại cường dương…
Và nhiều danh nhân thế giới đã sinh vào năm Hổ như Tổng De Gaulle 
sinh năm 1890, văn sĩ John Steinbeck 1902, Bà Giang Thanh 1914, 
Nam Phương Hoàng Hậu 1914, Fidel Castro 1926, Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh 1926… Nói đến đây rồi ông Từ Hòe cười hề hề : Các cụ ta 
tin rằng những phụ nữ sinh vào năm hổ thường khó lấy chồng.
Nghe đến đây thì cụ Chánh tiên chỉ làng lên tiếng ngay : Điều đó 
không đúng, chứng cớ là trong mấy nữ danh nhân ông vừa nhắc có ai 
khó lấy chồng và dữ như cọp đâu. Và nếu nói như vậy thì trái với lời 
Ông Phạm Quỳnh, một nhà văn hóa lớn, một trong 5 quan đại thần của 
vua Bảo Đại . Theo  Ông thì người Pháp ưa lấy đàn bà làm biểu tượng 
cho sự hạnh phúc. Muốn tả sự kiều diễm nhẹ nhàng duyên dáng thì họ 
vẽ trên con tem bưu điện hình người đàn bà giang tay đang khiêu vũ 
giữa mùa xuân. Tả cảnh vui thú điền viên thì họ vẽ cô con gái đang 
hái nho nét mặt tươi cười hớn hở. Tả sự tươi mát họ vẽ người đàn bà 
mình trần, thanh tân yểu điệu, tóc xõa xuống lưng, măt mũi tươi tỉnh, 
vừa tắm suối lên. Tả công lý họ làm tượng phụ nữ cầm cái cân. Muốn 
biểu tượng sự tự do họ đúc tượng mỹ nhân tay giơ cao ngọn đuốc. Họ 
đã đúc một tượng đồng khổng lồ đặt tên là Thần Tự Do đem tặng nước 
Mỹ . Nước Mỹ thích quá đã trưng bày tượng này ở đảo Liberty thuộc 
cảng New York năm 1886. Du khách nào tới New York cũng đều ra 
viếng tượng đài lịch sử này. Rồi cụ Chánh thấy mình đã nói dài bèn 
xin thôi và nhường phần ca tụng phái nữ cho các nhà thông thái trong 
làng. Phe các bà vỗ tay và xin ông Từ Hòe tiếp sức cụ Chánh về đề tài 
lớn này để lấy hên cho cả năm.
Ông Từ Hòe tươi mặt nói ngay : cái đề này hấp dẫn, xin cho tôi nói 
dài nha. Đầu năm mà ca tụng phái đẹp thì sẽ hên cả năm. Xin bắt đầu 
thế này : Liền ông con trai anh nào cũng có cái máu lăng nhăng, tiếng 
bình dân gọi là cái máu xấu, cái máu dê. Theo Lâm Ngữ Đường bên 
Tàu thì đó là cái máu Lão Tử và Trang Tử. Nhà văn này nói rõ hơn : 
anh liền ông nào cũng có bộ mặt Khổng Tử nhưng trong bụng thì là 
Lão Tử và Trang Tử. Nếu được phỏng vấn thì đấng nào cũng phán : 
tôi phải lăng nhăng một tý để hy vọng có một Khổng Tử thứ hai. Các 
cụ có biết tại sao anh ta dám nói như vậy không ? Thưa, vì theo sử thì 
bố Đức Khổng Tử lấy vợ 1 thì đẻ ra toàn con gái, sách chép là 9 công 
nương lận cho nên không có kẻ nối dõi tông đường, thân phụ lấy vợ 
2 cho ngài, bà V2 này đẻ được thằng con trai nhưng lại què quặt, thế 
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là ông cụ phải lấy V3 cho ngài, và bà V3 này đã đẻ ra Đức Khổng 
Tử. Việc này dẫn ta đến kết luận là nếu không có V3 thì nước Trung 
Hoa đã không có thánh nhân Khổng Tử, vậy liền ông con trai phải 
lấy nhiều vợ để chắc chắn có kẻ nối dõi tông đường, và biết đâu sẽ 
có Khổng Tử thứ 2, Khổng Tử thứ 3… Nước An Nam thì cụ Nguyễn 
Công Trứ là một tấm gương sáng về tri hành hợp nhất. Theo sách 
ngoại truyện thì cụ có những 16 vợ lận. Cụ làm quan to, cụ đi đến 
đâu thì rải con đến đó. Chính cụ tự thuật chuyện cụ ngủ đò trên sông 
Hương ở Huế. Ban ngày quan chầu vua, ban đêm thì quan ngủ đò cặp 
kè với tiên. Chính cụ chép lại lời một tiên nữ ở Huế :
	 Ban ngày quan lớn như thần
	 Ban đêm quan lớn tần mần như ma
	 Ban ngày quan lớn như cha
	 Ban đêm quan lớn rầy rà như con
Tôi mê mấy chữ tần mần và rầy rà nà, chúng gợi hình đúng quá sức.
Phe liền ông trong làng ai cũng gật gù khen cụ Trứ nói đúng và đều 
cười sằng sặc. vì ai cũng nghĩ : Cụ đi guốc trong bụng chúng con. 
Chúng con y chang Cụ, cũng ưa tần mần và rầy rà lắm.
Ông Từ Hòe nhìn phe liền ông trong làng cười ngất thì biết ngay, đã 
là liền ông thì anh nào cũng có máu vừa thích cơm vừa thích phở, anh 
nào cũng thế trừ các đấng tu hành thứ thiệt mà thôi. Anh nào mê phở 
quá thì có bão ngay trong nhà, ly bay chén bay ... Anh nào biết ăn năn 
thống hối thì được nội tướng từ bi hỷ xả, anh nào ngoan cố không biết 
hối cải thì tự nhiên trong nhà có con cọp cái Phi Châu ngay, sư tử Hà 
Đông ngay. Do vậy ông chồng nào sau khi ăn vụng phở thì đều mắc 
bệnh sợ vợ, nói theo ngôn ngữ hiện nay là người biết tôn kính vợ, ca 
tụng vợ.
Nghe tới đây thì anh John lên tiếng : Nếu vậy thì tôi thấy các chính 
khách Canada ai cũng sợ vợ. Chúng cớ là trong các cuộc bầu cử, bài 
diễn văn thắng cử và nhận chức, ông Canada nào cũng kết bằng câu 
: trong số các người mà tôi mang ơn nhiều nhất là …vợ tôi. Thế mới 
biết dân da trắng ở đây đã lây cái diễm phúc được sợ vợ giống phe ta. 
Tiếng Hồng Mao gọi vợ là ‘my better half’. Tôi thấy tiếng này hay 
quá sức, vì nó phảng phất màu Thiên Chúa giáo. Theo Kinh Thánh  
thì Chúa đã lấy 1 xương sườn của Adam mà làm ra Eva, cho nên hai 
người trở thành một xương một thịt, một body. Giống y như tiếng Viêt 
nam, vợ chồng gọi nhau là MÌNH, mình ơi mình à. Tiếng Việt còn đi 
xa hơn nữa, còn gọi nhau là ‘nhà tôi’, my house my home. Đi làm về 
mà có cơm ngon canh ngọt thì đó là my house, tối nằm bên vợ được 
vợ vuốt ve nựng nịu thì đó là my home…
Chị Ba Biên Hòa ngắt lời hỏi chồng : Thế người Tàu gọi vợ chồng là 
gì ?
 Anh đáp ngay : là phu thê, chữ phu đi trước chữ thê, nghĩa là người 
Tàu không tôn kính người vợ đủ, bao giờ cũng phu thê và phu thê. 
Tiếng Việt nam ta thì hay vô cùng, lúc nào cũng nói vợ chồng, chữ vợ 
đi trước chữ chồng. Trong tiếng VN mà chữ chồng đi trước chữ vợ 

thì đó là dấu bất ổn như ‘ chồng 
chúa vợ tôi’. Chồng lang vợ chạ, 
chồng ăn chả vợ ăn nem, chồng 
hấm vợ hứ…Nhưng suy cho kỹ 
thì ta thấy cái tiếng Hồng Mao 
‘My Better Half’ ý nghĩa thật là 
hay và cao siêu quá chừng.
Ông Từ Hòe đọc tiếp bài diễn văn 
: Nhưng từ cung cách tôn kính vợ  
đến cung cách sợ vợ thì không có 
xa gì. Nhiều bà vợ đã hiểu lầm cái 
thái độ cung kính của chồng mà 
lấn lướt. Cái bệnh sợ vợ có tính 
chất di truyền, cha truyền cho 
con, con truyền cho cháu, bệnh 
nó thấm vào máu. Bà tôi ngày 
xưa hay kể chuyện một ông nhà 
giàu kia trong làng có bệnh sợ vợ 
nổi tiếng . Bà vợ biến thành bà sư 
tử Hà Đông. Vì bà hung hăng dữ 
quá như vậy nên một hôm bà lên 
cơn điên quát mắng chồng, máu 
dồn lên tim mạnh quá, nên bà lăn 
đùng ra chết. Ông ta chôn cất vợ 
xong, hết sợ vợ nên người ông 
khỏe mạnh hơn, ai cũng khen, 
nhưng ông không dám tục huyền 
vì vợ đã đe nẹt từ trước. Có điều 
buồn cười là mỗi lần ông bệnh 
nặng mà nếu có ai nói rằng chắc 
ông sắp đi theo vợ, thì tự nhiên 
ông bò nhỏm dậy liền, không cần 
uống thuốc gì nữa, ông hết bệnh 
ngay. 
Ông ODP xin góp một chuyện sợ 
vợ bên Tàu, sách chép là vào đời 
Đường. Rằng một vị quan to kia 
tên là Niệm Hoàn, ông rất giỏi và 
có công to nên vua tặng cho ông 
2 nàng cung phi. Vợ quan tên là 
Liễu Thị. Ai cũng tưởng bà vợ 
ông sẽ rất vui vì có thêm người 
hầu hạ giúp đỡ, ai ngờ hai nàng 
xinh đẹp mũm mĩm đã bị bà đổ 
nước sôi vào mặt làm cho 2 cung 
phi hóa ra xấu xí. Vua Đường biết 
chuyện này liền triệu bà vào cung 
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và phán rằng : ta truyền cho ngươi 
từ nay không được ghen bậy bạ, 
nếu trái lời ta thì phải uống chén 
thuốc độc này. Nói xong vua chỉ 
vào chén thuốc lớn trên bàn. Bà 
Liễu Thị nghe xong liền bẩm rằng 
: Ngày xưa khi hai chúng thần lấy 
nhau thì đã thề rằng cả hai chỉ có 
một trái tim, nay có thêm 2 trái 
tim nữa thì làm sao thần sống nổi, 
thà chết còn hơn. Nói xong Liễu 
Thị cầm chén thuốc  uống một 
hơi cạn hết, uống xong bà ngã 
lăn xuống đất. Ai cũng tưởng bà 
chết nhưng không vì đây không 
phải là thuốc độc mà chỉ là rượu. 
Vua bèn bảo quan Niệm Hoàn 
rằng: Người mà không sợ chết thì 
không thể đem cái chết ra mà dọa 
được. Ghen như vợ ngươi thì cái 
uy của ta phải chào thua.
Tại VN ta, hồi đầu thập niên 1960 
có chuyện cô vũ nữ xinh đẹp Cẩm 
Nhung được một quan trung tá 
kia mê mệt, tiếng đến tai bà vợ. 
Bà vợ quan liền thuê người tạt 
nguyên một chai acid vào mặt cô 
ta. Và đời cô Cẩm Nhung đã tàn 

tạ thảm thương.
Chuyện ghen là chuyện bình thường khi đã yêu nhau. Cái triết lý ghen 
của các bà vợ có thể tóm tắt trong câu ca dao này :
	 Ta rằng ta chẳng có ghen,
Chồng ta ta giữ, ta nghiến, ta nghiền ta chơi.
Đây là câu lục bát phá cách, thay vì  8 chữ thì nay là 10. Động từ 
nghiến chưa đủ, phải thêm từ nghiền nữa mới hết cái nghĩa yêu đương.
Cụ Chánh góp thêm ý : các cụ ta xưa khi nói về vợ dữ vì ghen thì các 
bà không những chỉ nghiến mà còn nghiền nữa mới thỏa cơn ghen, 
nhưng các cụ cũng đề ra một lời dạy vô cùng khôn ngoan có thể cải 
thiện cuộc đời đôi lứa :
	 Chồng giận thì vợ làm lành
	 Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì ?
	 Thưa anh, anh giận em chi
	 Muốn lấy vợ bé, em thì lấy cho.
Cụ giải thích : nàng hứa cưới cho vợ bé nhưng đây là câu dò ý đánh 
lừa, miệng ngọt ngào nói thế nhưng tay nàng đã cầm sẵn con giao.
Trong Kinh Thánh Chúa bảo đã lấy nhau thì hai người trở nên một 
xương một thịt. Có người hỏi : vậy trong con số MỘT này thì vợ và 
chồng mỗi người là bao nhiêu phần trăm ? Thế giới nói tiếng Anh trả 
lời ngay : người vợ là phần lớn và tốt hơn : My better half. Chính vì 
cái phần lớn này đã sinh ra  phong trào ‘tôn kính vợ’.
Làng An Lạc của tôi hay bàn về cái phong trào này lắm. Trong năm 
con cọp, nếu có lời bàn nào vui và mới, tôi sẽ trình các cụ ngay.

TRÀ  LŨ

lòng tốt của nước Mỹ, con cháu 
hưởng nhiều quyền lợi xã hội, y 
tế cùng nền giáo dục miễn phí từ 
tiền thuế dân còng lưng đóng cho 
chính phủ.
Đất nước Hoa Kỳ đã tạo ra kẽ 
hổng pháp luật để con cháu cộng 
sản hưởng lợi, trong khi cá nhân 
và gia đình không phục vụ cho 
quốc gia này ngày nào.
Suy cho cùng, sống không thật 

lòng, không trung thành Tổ Quốc nào là “Việt kiều bay “ thời đại.
Có lẽ người ta qua mặt được người dân yếu thế, u mê; nhưng không 
qua mặt được người hiểu biết sống lâu tại Mỹ.
Tất cả là góc tối phũ phàng. Người trong nước tôn sùng họ, nhưng nào 
có biết một khi hết thời hết nhiệm kỳ, họ đã có chỗ an toàn trú ẩn ấm 
thân, để lại phía sau một đất nước suy tàn.
Nếu ai từng đi qua những nơi người Việt mới nhập cư giàu hơn người 
Việt lưu vong vượt biển vượt biên lâu năm sẽ không khỏi ngậm ngùi 
tháng Tư buồn.
Thua trận chạy đã đành, nay thắng trận cũng chạy. Cuối cùng, dân 
chịu trận!.. 

(tiếp theo trang 89)

Việt Kiều Bay...
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Anh chị em thân mến, chào anh 
chị em buổi sáng!
Chúng ta đã hoàn tất loạt bài 
giáo lý về Thánh Giuse. Hôm 
nay chúng ta bắt đầu con đường 
giáo lý nhằm tìm kiếm sự linh 
hứng trong Lời Chúa về ý nghĩa 
và giá trị của tuổi già. Chúng ta 
hãy suy gẫm về tuổi già. Trong 
một vài thập niên, tuổi đời này 
liên quan tới một “loại người 
mới” thực sự, đó là những người 
cao niên. Chúng ta chưa bao giờ 
nhiều như vậy trong lịch sử nhân 
loại. Nguy cơ bị loại bỏ thậm chí 
còn thường xuyên hơn: chưa bao 
giờ nhiều như bây giờ, chưa bao 
giờ có nguy cơ bị loại bỏ như bây 
giờ. Người lớn tuổi thường bị coi 
là “một gánh nặng”. Trong giai 
đoạn đầu của bi kịch đại dịch, 
chính các ngài là những người 
phải trả giá đắt nhất. Các ngài là 
thành phần yếu đuối nhất và bị bỏ 
quên nhất: chúng ta không thấy 
các ngài nhiều khi các ngài còn 
sống, thậm chí chúng ta không 

Bài Giáo Lý Hàng Tuần Của 
ĐGH Phanxicô:

Ý Nghĩa Và Giá Trị Tuổi Già
Nguồn: VietCatholic News

Theo tin Tòa Thánh, Thứ tư ngày 23 tháng 2, 2022, tại Hội trường Thánh Phaolô VI, Đức Giáo 
Hoàng Phaolô đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới của ngài về tuổi già, hôm nay, ngài nhấn mạnh tới 
khía cạnh ý nghĩa và giá trị của tuổi đời này. Nhân dịp này, Đức Phanxicô tỏ lòng buồn rầu đối với 
tình hình ở Ukraine và kêu gọi dành Thứ tư Lễ tro sắp tới làm Ngày Ăn Chay cho Hòa Bình. Sau 
đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài dựa vào bản Tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp.

thấy các ngài khi các ngài qua 
đời. Tôi cũng tìm thấy bản Hiến 
chương này nói về các quyền lợi 
của người cao niên và các bổn 
phận của cộng đồng: hiến chương 
này đã được các chính phủ hiệu 
đính, chứ không được chính Giáo 
hội hiệu đính, nó là một điều 
thuộc quyền thế tục. Biết người 
cao niên có quyền là một điều tốt, 
một điều đáng lưu ý. Ta nên đọc 
nó.
Cùng với vấn đề di dân, tuổi già 
là một trong những vấn đề cấp 
bách nhất mà gia đình nhân loại 
phải đối đầu vào thời điểm này. 
Nó không chỉ là một sự thay đổi 
về lượng; sự thống nhất của các 
tuổi đời đang bị đe dọa: nghĩa 
là, điểm quy chiếu thực sự cho 
sự hiểu biết và đánh giá toàn bộ 
cuộc sống của con người. Chúng 
ta tự hỏi: liệu có tình bạn, có sự 
liên minh giữa các lứa tuổi đời 
khác nhau hay không hay sự xa 
cách và bác bỏ chiếm ưu thế?
Tất cả chúng ta đang sống trong 

một hiện tại trong đó, trẻ em, 
người trẻ, người lớn và người cao 
niên cùng chung sống với nhau. 
Tuy nhiên, tỷ lệ đã thay đổi: các 
ngài đã trở thành số đông và ở 
nhiều khu vực rộng lớn trên thế 
giới, tuổi thơ được phân bổ với 
số lượng nhỏ nhoi. Chúng ta cũng 
đã nói về mùa đông nhân khẩu. 
Một sự mất cân bằng kéo theo 
nhiều hệ quả. Nền văn hóa thịnh 
hành chỉ coi người trẻ mới là một 
mẫu hình duy nhất, nghĩa là một 
cá nhân tự tạo luôn luôn trẻ trung. 
Nhưng liệu có đúng là tuổi trẻ 
chứa đựng trọn vẹn ý nghĩa của 
cuộc sống, trong khi tuổi già chỉ 
đơn giản tượng trưng cho việc 
làm nó ra trống rỗng và mất mát? 
Có đúng như vậy không? Chỉ có 
tuổi trẻ mới có ý nghĩa trọn vẹn 
về cuộc đời, còn tuổi già là làm 
cho sự sống ra trống rỗng, mất 
mát? Sự tôn vinh tuổi trẻ như là 
độ tuổi duy nhất xứng đáng với 
việc hiện thân lý tưởng của con 
người, đi đôi với sự khinh miệt 
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(xem tiếp trang 105)

tuổi già, coi nó mong manh, xuống cấp hoặc khuyết tật, là hình ảnh 
nổi bật của chủ nghĩa toàn trị thế kỷ XX. Chúng ta có quên điều này 
không?
Việc kéo dài sự sống có một tác động về cơ cấu đối với lịch sử của 
cá nhân, gia đình và xã hội. Nhưng chúng ta phải tự hỏi: phẩm chất 
tâm linh và ý thức cộng đồng của nó có nhất quán với sự kiện này 
hay không? Có lẽ người cao niên phải xin lỗi vì sự cố chấp sống sót 
của các ngài gây hại cho người khác? Hay các ngài có thể được vinh 
danh vì những hồng phúc các ngài mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của 
mỗi người? Thực thế, trong việc trình bầy ý nghĩa của cuộc sống - và 
chính trong điều gọi là nền văn hóa “phát triển” – người ta đề cập rất 
ít tới tuổi già. Tại sao? Vì nó được coi là độ tuổi không có nội dung 
đặc biệt để cung hiến, cũng như không có ý nghĩa riêng để sống. Hơn 
nữa, thiếu sự khuyến khích đối với những người tìm hiểu các ngài và 
thiếu sự giáo dục để cộng đồng nhìn nhận các ngài. Nói tóm lại, đối 
với độ tuổi mà hiện nay là một phần quyết định của không gian cộng 
đồng và kéo dài đến một phần ba cuộc đời mỗi người, thì đôi khi có 
những kế hoạch, nhưng không phải là những dự án cho cuộc sống của 
các ngài. Kế hoạch chăm sóc, có; nhưng không phải kế hoạch giúp các 
ngài sống cho trọn vẹn. Và đó là việc thiếu suy nghĩ, thiếu trí tưởng 
tượng, thiếu óc sáng tạo. Theo suy nghĩ này, điều tạo ra khoảng trống 
là người già là phế liệu: trong văn hóa vứt bỏ này, người cao niên 
giống như các phế liệu.
Tuổi trẻ thì đẹp, nhưng tuổi trẻ vĩnh viễn là thứ ảo giác vô cùng nguy 
hiểm. Già cũng quan trọng - và đẹp đẽ- cũng quan trọng như trẻ. 
Chúng ta hãy nhớ điều đó. Liên minh giữa các thế hệ nhằm khôi phục 
tính nhân bản cho mọi lứa tuổi của đời sống, là hồng phúc đã mất của 
chúng ta và chúng ta phải lấy lại nó. Phải tìm lại nó, trong nền văn hóa 
vứt bỏ này và trong nền văn hóa trọng năng suất này.
Lời Chúa có rất nhiều điều để nói về liên minh này. Ngay vừa rồi, lúc 
khởi đầu buổi yết kiến, chúng ta đã nghe lời tiên tri của Gioen: “Các 
trưởng lão của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ, các người trẻ của các 
ngươi sẽ thấy các thị kiến” (3:1). Có thể giải thích như thế này: khi 
người già chống lại Thánh Thần, chôn vùi ước mơ trong quá khứ thì 
người trẻ không còn nhìn thấy được những sự việc cần phải làm để 
mở ra tương lai. Mặt khác, khi người già truyền đạt ước mơ của các 
ngài, người trẻ sẽ thấy rõ họ phải làm gì. Những người trẻ nào không 
còn tra vấn các giấc mơ của người già, trái lại tiến bước theo các viễn 
kiến vượt quá tầm mắt của họ, sẽ đấu tranh để thực hiện hiện tại và 
tương lai của họ. Nếu ông bà rơi trở lại buồn tủi tiếc nhớ, thì người trẻ 
sẽ loay hoay nhiều hơn với chiếc điện thoại thông minh của họ. Màn 
hình có thể vẫn sáng, nhưng đời sống sẽ tàn lụi trước hạn kỳ. Há đó 
không phải là hậu quả nghiêm trọng nhất của đại dịch chính trong sự 
sự mất mát của người trẻ đó sao? Người già có những nguồn lực sống 
đã sống mà các ngài có thể gợi lại bất cứ lúc nào. Liệu các ngài sẽ 
bàng quang nhìn những người trẻ mất viễn kiến hay các ngài sẽ đồng 

hành với họ bằng cách sưởi ấm 
các giấc mơ của các ngài? Đứng 
trước các giấc mơ của người già, 
người trẻ sẽ làm gì?
Sự khôn ngoan của cuộc hành 
trình dài nhằm đồng hành với 
tuổi già cho đến khi nó chấm dứt 
phải được trải nghiệm như một 
cung ứng ý nghĩa cho đời sống, 
chứ không như một sức trì trệ 
của sinh tồn. Nếu tuổi già không 
được phục hồi lại phẩm giá của 
một đời sống xứng đáng với con 
người, thì nó buộc phải khép lại 
trong một sự chán nản cướp mất 
tình yêu của mọi người. Thách 
thức của nhân loại và nền văn 
minh này đòi hỏi sự cam kết của 
chúng ta và ơn trợ giúp của Thiên 
Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa 
Thánh Thần. Với những bài 
giáo lý về tuổi già này, tôi muốn 
khuyến khích mọi người đầu tư 
suy nghĩ và tình cảm của họ vào 
những hồng phúc mà tuổi già 
mang lại và vào những giai đoạn 
khác của đời sống. Tuổi già là 
một hồng phúc cho mọi giai đoạn 
của cuộc sống. Nó là hồng phúc 
già dặn, khôn ngoan. Lời Chúa sẽ 
giúp chúng ta biện phân ý nghĩa 
và giá trị của tuổi già; Xin Chúa 
Thánh Thần cũng ban cho chúng 
ta những giấc mơ và thị kiến mà 
chúng ta cần.
Và tôi muốn nhấn mạnh, như 
chúng ta đã nghe trong lời tiên 
tri của Gioen, lúc đầu, rằng điều 
quan trọng không những chỉ là 
người già chiếm vị trí khôn ngoan 
mà các ngài vốn có, chiếm vị trí 
lịch sử sống trong xã hội, mà còn 
trong cuộc chuyện trò, trong việc 
các ngài nói với người trẻ. Người 
trẻ phải nói chuyện với người 
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Trong cuộc chiến Cách Mạng 
Mỹ (còn được gọi là  Chiến 

tranh giành độc lập Mỹ,  1775-
1783), tại Pensylvania có mục sư 
Peter Miller rất được cộng đoàn 
ái mộ. Nhưng trong khu xóm 
gần nhà thờ có một kẻ rất oán 
ghét và nhiều lần nhục mạ mục 
sư này. Vì phạm tội phản quốc, 
anh ta bị tòa án Philadelphia kết 
án tử hình. Nghe tin ấy, mục sư 
Miller vội vàng đi bộ tìm đại 
tướng George Washington xin ân 
xá cho tên tử tội. Đại tướng trả 
lời: “Tôi rất tiếc không thể thỏa 
đáp thỉnh nguyện của mục sư mà 
tha bổng cho người bạn thân của 
mục sư” - “Đại tướng bảo là bạn 
thân của tôi ư? Phải nói anh ta là 
kẻ thù đê tiện nhất của tôi trên đời 
này!” – “Mục sư nói sao? Mục sư 
phải lội bộ cả 60 dặm để xin ân 
xá cho một kẻ thù à? Thế thì là 
một chuyện khác. Tôi vì mục sư 
ân xá cho phạm nhân”. Cầm giấy 
ân xá của tướng Washington ký, 
mục sư Miller tức tốc cuốc bộ 15 
dặm để đến pháp trường. Thoạt 
trông thấy ông đằng xa, tên tử tội 
nói: “Kìa, tên Peter đã lội bộ từ 
Ephrata đến đây đặng trả thù ta 
bằng cách khoái chí chứng kiến 
cảnh ta bị treo cổ!” Anh ta vừa 
dứt lời, thì mục sư cũng vừa chen 
được đám đông tới nơi, trao tận 
tay anh ta tờ ân xá của đại tướng 
Washington.
Thái Độ Nội Tâm
Khỏi nói, ta cũng thấy mục sư 

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ
�� Lm. Phêrô Phan Văn Lợi 

�� Lc 6:27-38
(Nguồn: https://www.nguoitinhuu.org)

Miller đã thực hiện cách tuyệt 
diệu những lời Đức Giê-su dạy 
chúng ta hôm nay, những lời nói 
lên tất cả mới mẻ của Tin Mừng 
mà Người mang đến cho những 
ai chấp thuận nghe Người giảng. 
Nét đặc trưng luân lý Ki-tô giáo 
không phải chỉ là yêu thương, 
vì mọi nền luân lý nhân loại đều 
đòi hỏi điều đó... nhưng là yêu 
thương “kẻ thù”. Đây là một tình 
yêu phổ quát, chẳng loại trừ ai cả.
Từ “kẻ thù” được Đức Giê-su sử 
dụng là một từ mạnh mẽ, nên có 
nguy cơ bị hiểu sai. “Tôi đâu có kẻ 
thù”, ta thường nghe nói thế. Thế 
nhưng Đức Giê-su đã cẩn thận 
cho nhiều ví dụ: kẻ thù là những 
kẻ ghen ghét tôi... những kẻ nói 
xấu tôi... những kẻ vu khống tôi... 
Và để nắm bắt tất cả tầm mức của 
nền luân lý Tin Mừng này, ta cần 
hiện tại hóa từ “kẻ thù” ấy.
Trên bình diện cá nhân: Đức Giê-
su đòi hỏi tôi yêu mến những kẻ 
chỉ trích, gây khó chịu, không 
đồng ý với tôi... những kẻ tấn 
công tôi bằng mọi cách suy nghĩ, 
ăn mặc, cầu nguyện của họ v.v... 
Trên bình diện tập thể: Đức 
Giê-su cũng đòi hỏi môn đệ yêu 
thương kẻ thù của nhóm: những 
kẻ bắt bớ, chống đối họ; những 
kẻ suy nghĩ và hành động khác 
họ... Thế giới sẽ chứng kiến một 
cuộc cách mạng lớn biết bao, nếu 
mỗi Ki-tô hữu bắt đầu làm thật 
những gì Đức Giê-su đã dạy làm! 
Trước khi đi xa hơn trong bài suy 

niệm, tôi hãy dừng lại một chút 
để đặt những danh tính và khuôn 
mặt đối nghịch tôi trên trang Tin 
Mừng này, để mong ước sự lành 
và cầu nguyện thực cho họ...
Hành Vi Bên Ngoài
Sau các thái độ “nội tâm”, luôn 
luôn đi trước trong viễn tượng 
của Đức Giê-su, là các hành vi 
“bên ngoài”, hậu quả tất yếu của 
các thái độ ấy:  “Ai vả anh má 
bên này thì hãy giơ cả má bên 
kia nữa...”. Lòng yêu mến kẻ 
thù phải đi đến những hành vi 
tích cực đối với họ. Nhưng hãy 
ghi nhận rằng ở đây Đức Giê-su 
không tìm cách ban bố một tân 
pháp chế, xoay quanh bốn điểm: 
“vả”, “đoạt”, “xin”, “lấy”... Thật 
ra, đây chỉ là những ví dụ nhằm 
minh họa một cách thức hành 
động hoàn toàn mới mẻ. Các ví 
dụ này cố ý tạo cho ngược đời 
để dễ nhớ thôi. Quả là thiếu óc 
chú giải hoặc thiếu lương tri, khi 
giải thích sát chữ các kiểu nói 
Do-thái này, như thể phải thực sự 
chìa má trái cho ai vả má phải. Ví 
dụ được tay kể chuyện tài ba đây 
sử dụng cũng thuộc kiểu nghịch 
lý như chuyện móc mắt chặt tay 
mình (x. Mt 5,29-30). Trong thực 
tế, các hành động ấy e rằng hoàn 
toàn vô ích. Mắt bị móc chẳng hề 
bảo vệ ta khỏi sự vấp ngã khác. 
Cái tát thứ hai đâu ngăn chặn 
nổi cái tát thứ ba, và còn lâu mới 
dẫn kẻ ác đến những tình cảm tốt 
đẹp!!! Chính Đức Giê-su sẽ đưa 



Số 244 Tháng 3 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 97

ra lời giải thích tốt nhất cho câu tuyên phán của mình khi chẳng chìa 
má kia cho tên đầy tớ vả mặt mình trước mặt Thượng tế: “Nếu tôi nói 
sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh 
lại đánh tôi?” (Ga 18,23). Tuy nhiên, nếu chúng ta phải tự tìm lấy 
những thái độ đáp trả các cuộc tấn công mà mình là đối tượng, thì chớ 
có làm dịu Tin Mừng. Trong thực tế, tuy đã chẳng “chìa má kia”, Đức 
Giê-su cũng vẫn đi xa lắm: Người đã để mình bị đánh đến chảy máu, 
đã trao phó toàn thân cho những kẻ hành hạ mình: “Tôi đã đưa lưng 
cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không 
che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,5-6). Đức Giê-su đã chẳng 
yêu cầu gì ta mà lại không làm trước.
Nhưng không phải chỉ tiêu cực như thế. “Anh em muốn người ta làm 
gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy”. Đây là cái thiên 
hạ vẫn gọi là “luật vàng”, một trong những nguyên tắc cơ bản của 
mọi nền luân lý. Rabbi Hillel, đồng thời với Đức Giê-su, từng dạy: 
“Những gì bạn không thích, thì chớ làm cho người”. Các triết gia phái 
Khắc kỷ cũng bảo: “Điều bạn không muốn người ta làm cho mình, 
thì đừng làm cho người ta”. Nhưng ta nhận thấy riêng Đức Giê-su thì 
đã ban cho luật này một hình thức tích cực, mang tính cách vô biên. 
Phải làm tất cả sự thiện có thể cho tha nhân... thậm chí cho cả kẻ thù!
Vì “nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với 
nghĩa?”. Là môn đệ Đức Giê-su, là Ki-tô hữu, chúng ta không tất 
nhiên tốt hơn những người khác... Tuy nhiên, Đức Giê-su rõ rệt yêu 
cầu chúng ta phải khác với họ. Khác như thế nào? Cái gì đặc trưng 
Ki-tô hữu? Đó là “yêu mến những kẻ chẳng mến yêu ta”. Tư tưởng 
sâu xa của Đức Giê-su, ấy là tình yêu chúng ta phải thoát ra khỏi mọi 
cộng đồng tự nhiên: gia đình, giới nhóm, quốc gia, chủng tộc. Ở giữa 
những kẻ giống nhau, tình liên đới là điều tự nhiên, bộc phát. Và phải 
dám nói rằng: tình liên đới tự nó chẳng phải là một sự thiện: ngay cả 
những “người tội lỗi”, độc ác, áp bức, ích kỷ... cũng có thể có những 
dây liên đới nhằm tìm kiếm lợi lộc và chống lại kẻ khác. Chẳng phải 
vì ích kỷ trở nên tập thể mà nó ít nguy hiểm hơn! Trong lúc đó, tình 
yêu Ki-tô giáo là một tình yêu không biên giới, vô hạn định.
Kết Quả Nhận Được
“Như vậy phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là 
con Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu cả với những phường vô ân 
và quân độc ác”. Các lời này nêu bật cho thấy nhân loại xét chung 
đều xa kế hoạch của Thiên Chúa... nên Thần khí của Người, Triều đại 
của Người, phải nắm bắt lại chúng ta từ bên trong biết bao để biến 
đổi chúng ta. Cho đến Đức Giê-su, nhân loại lấy bạo lực đáp trả bạo 
lực. Thậm chí trong Kinh Thánh Cựu Ước, người ta còn thực hiện 
thánh chiến để tiêu diệt kẻ thù, còn nhân danh tôn giáo để bóp cổ ai 
đối nghịch cùng Thiên Chúa nữa! (x. Đnl 7,1-6; 20,10-18; 25,19; Gs 
6, 17). Cho đến Đức Giê-su, và thậm chí trong Cựu Ước, người ta 
đã từng cầu xin Thiên Chúa phạt kẻ thù (x. Tv 17,13; 28,4; 69,23-29 
v.v...). Từ Đức Giê-su, chúng ta phải cầu xin Người gia ân cho họ.
Và lý tưởng được đề ra chẳng là gì ngoài chính Thiên Chúa... một lý 
tưởng phải không ngừng vươn tới, chẳng bao giờ đạt nổi, vì Người vô 

giới hạn. Và một phần thưởng lạ 
lùng: ai yêu mến kẻ thù sẽ được 
làm “con Đấng Tối cao”. Đây 
chính là danh hiệu đã ban cho 
Đức Giê-su trong lời truyền tin 
cho Đức Trinh Nữ! (x. Lc 1,32). 
Chức làm con Thiên Chúa được 
ban cho kẻ “xây dựng hòa bình” 
(Mt 5,9). Yêu kẻ thù là chuyện 
phi phàm, thần linh! Đó là điều 
mà Thiên Chúa, Đấng “tốt lành 
với kẻ vô ơn bạc ác” theo lời mạc 
khải của Đức Giê-su, vẫn không 
ngừng thực hiện.
Đức Giê-su còn nêu rõ: vị Thiên 
Chúa ấy “là Đấng nhân từ”. Ta 
sẽ chẳng bao giờ nói đi nói lại đủ 
về điều đó: Thiên Chúa không 
phán xét ai, không kết án ai, 
luôn tha thứ cho mọi kẻ tội lỗi. 
Và Người đòi hỏi ta bắt chước 
Người! Người còn đi đến chỗ 
bảo rằng “cuộc phán xét riêng” 
của ta có thể nói là nằm trong 
tay ta. Điều đó không có nghĩa 
Thiên Chúa chấp nhận sự dữ! 
Sẽ chẳng bao giờ có gì chung 
giữa Thiên Chúa với bất công, 
tra tấn, độc ác, hèn nhát, ích kỷ. 
Ai làm những điều đó sẽ chẳng 
hề có phần “với Người”. Nhưng 
không phải Thiên Chúa phán xét 
hay đoán phạt. Những kẻ khốn 
khổ ấy tự kết án và tự tiêu diệt 
chính mình khi khăng khăng từ 
chối lời mời gọi sống yêu thương 
của Thiên Chúa và từ chối ơn tha 
thứ của Người. Hỏa ngục chính 
là mặt trái của Thiên Chúa và đã 
chẳng do Người làm ra. Hỏa ngục 
là hậu quả sau cùng, là chọn lựa 
dứt khoát của một cuộc đời liên 
tục lựa chọn sống ích kỷ, sống 
cho mình và rốt cục từ chối đi vào 
Thiên đàng là nơi phải bỏ mình 
để có thể yêu thương. Vì Thiên 
Chúa chỉ là tình yêu, thương xót, 
nhân hậu. Phần bạn, bạn ở bên 
phía Thiên Chúa rồi chứ?
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Linh mục Trần Đình Văn Quân 
- Linh mục Công giáo thuộc 
Giáo phận Orange, California
Tôi làm Luật sư gần 12 năm và 
10 năm trong số đó tôi làm Phó 
Biện lý Quận Cam ở California. 
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình 
sẽ trở thành một linh mục! Nhưng 
Chúa đã biết cả trước khi tôi chào 
đời và đã cho tôi được làm linh 
mục. Tôi đã phải trải nghiệm 
cuộc sống, hẹn hò, và làm việc 
trước khi sẵn sàng để nghe và đáp 
trả lời mời gọi của Người.
Sự quan phòng của Chúa đã làm 
việc trong ơn gọi của tôi trước khi 
tôi sinh ra. Khi ông nội tôi được 
mười hai tuổi, có một chuyện xảy 
ra đã làm thay đổi tất cả. Bà cố 
nội của tôi bệnh rất nặng và các 
bác sĩ đã không có hy vọng. Một 
ngày kia, khi ông cố nội của tôi 
đang đi bộ về nhà sau khi thăm 
bà trong bệnh viện, ông đi ngang 
qua Nhà thờ Công giáo Thánh 
Giuse. Mặc dù không phải là 
người Công giáo, nhưng vì tuyệt 
vọng, ông bước tới trước tượng 
của Thánh Giuse, ông quỳ xuống 
và bắt đầu cầu nguyện. Ông đã 
xin Thánh Giuse giúp vợ ông 
được bình phục. Ông hứa rằng 
nếu bà hồi phục, cả gia đình sẽ 
chuyển sang đạo Công giáo.

Một Luật Sư Quận Cam
trở thành Linh Mục

Đêm đó, ông bà cố nội tôi đã có 
cùng một giấc mơ. Họ đã mơ thấy 
một người đàn ông trông giống 
như Thánh Giuse đi vào phòng 
bệnh viện của bà, lấy đi ở phần 
bụng bà - bộ phận bị đau - và 
thay thế vào một cái mới. Buổi 
sáng hôm sau, bà đã được chữa 
khỏi hoàn toàn và các bác sĩ đã 
không thể tin được. Ông bà cố nội 
tôi chia sẻ giấc mơ họ đã có tối 
hôm trước và biết rằng qua Thánh 
Giuse bà cố nội tôi đã được chữa 
khỏi một cách kỳ diệu. Một thời 
gian ngắn sau đó, ông bà cố nội và 
ông nội của tôi đã chịu phép rửa 
tội theo đức tin Công giáo. Nếu 
không có phép lạ này, bây giờ gia 
đình tôi và tôi có thể không phải 
là người Công giáo!

Lớn lên, bà nội tôi là người sùng 
đạo nhất trong gia đình. Mặc dù 
bà chỉ theo đạo Công giáo khi bà 
kết hôn với ông nội tôi, nhưng 
chính bà lại là người duy trì việc 
thực hành đức tin sống động 
trong gia đình. Tôi đã gần bà khi 
lớn lên và bà đã dạy tôi làm Dấu 
Thánh Giá và những kinh cầu 
nguyện căn bản của Giáo hội như 
kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, 
kinh Sáng Danh và kinh Ăn năn 
tội. Bà đã dạy tôi cách xưng tội và 
lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Bà 
nội tôi đã góp phần trong sự hình 
thành đức tin của tôi. 
Mẹ tôi cũng đã theo đạo khi kết 
hôn với cha tôi. Lớn lên, chúng 
tôi là những người Công giáo 
“lãnh đạm”. Chúng tôi đã đến dự 
Thánh lễ Chúa nhật và nhận tất 
cả các bí tích căn bản - chủ yếu 
bởi vì sự khăng khăng của bà nội 
tôi. Trong gia đình tôi, tôi chưa 
bao giờ nghe có ai nói về một ơn 
gọi có thể có như chức linh mục 
hay đời sống tu sĩ. Thay vào đó 
lại nhấn mạnh về trình độ học 
vấn cao, có việc làm tốt với mức 
lương cao và có địa vị nữa.
Trong khi học Đại học, tôi không 
còn đi dự Lễ nữa. Những điều thế 
gian như vui chơi và đạt điểm tốt 
đã trở thành sự quan tâm của tôi; 
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đức tin không phải là một ưu tiên. 
Điều này tiếp tục tiếp diễn khi 
tôi đang ở trường luật và cả khi 
tôi làm luật sư. Trong quá trình 
lược lại, tôi quyết định đi học 
tại trường luật. Tôi đã tốt nghiệp 
Cử nhân Quản trị Kinh doanh về 
Tài chính nhưng không hứng thú 
làm việc trong lĩnh vực này. Vì 
vậy bước tiếp theo hợp lý là để 
có được một MBA hoặc là đi học 
luật. Thế rồi tôi quyết định học về 
luật pháp vì tôi nghĩ rằng nó sẽ 
cho tôi nhiều lựa chọn hơn. 
Công việc đầu tiên của tôi khi ra 
trường luật là luật sư biện lý công 
chúng ở Bakersfield. Đó là một 
kinh nghiệm tốt nhưng tôi biết tôi 
không muốn sống ở Bakersfield 
trong suốt quãng đời còn lại. Vì 
vậy, tôi đã nộp đơn lên Văn phòng 
Luật sư Công cộng và Văn phòng 
Luật sư Quận tại Quận Cam, nơi 
tôi đã lớn lên. Văn phòng của D.A. 
đã cho tôi một cuộc phỏng vấn và 
sau đó là một đề nghị tuyển dụng, 
và tôi đã chấp nhận. Năm 1997, 
chuyển về Quận Cam và bắt đầu 
sự nghiệp của tôi với tư cách là 
công tố viên; Tôi vẫn chưa thực 
hành đức tin của mình. Tôi mua 
một căn nhà, một chiếc xe BMW 
và đã hẹn hò. Tôi đang tìm kiếm 
một người ưng ý để kết hôn và bắt 
đầu một gia đình. Nhưng Chúa đã 
có những kế hoạch khác. 
Mãi cho đến khoảng năm 2001 
tôi mới bắt đầu trở lại đi dự 
Thánh lễ thường xuyên. Lý do là 
vì tôi đang hẹn hò với một phụ nữ 
Công giáo tốt bụng, cô ta muốn 
tôi đi lễ với cô vào Chúa nhật và 
tôi đã làm như vậy. Đây là khởi 
đầu của cuộc hành trình trở về 
với Chúa. Tôi đã biết rất ít là cuối 
cùng nó sẽ dẫn tôi đến đâu.

Chúng tôi đã hẹn hò trong vài tháng nhưng mọi thứ đã không kết quả 
và chúng tôi chia tay. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi dự Thánh lễ mỗi Chủ 
nhật. Tôi tiếp tục hẹn hò với hy vọng gặp được “người duy nhất.” 
Trong khi đó, Chúa đã sử dụng những người xung quanh tôi để hướng 
tôi đến với chính Người và cho ơn gọi đích thực của tôi. Chỉ sau đó 
tôi mới hiểu được ai thực sự là “người duy nhất” đối với tôi. Vào đầu 
năm 2005, tôi gặp một người phụ nữ ở trong giáo xứ và chúng tôi bắt 
đầu hò hẹn. Cô cũng là một người Công giáo tốt và cô giới thiệu tôi 
với chuỗi Mân côi, tham dự Thánh lễ hàng ngày và Chầu Thánh Thể. 
Cô khuyến khích tôi trở thành một Thừa tác viên Thánh Thể và sau 
đó là đọc sách Thánh. Tôi đã phát triển trong đức tin và thật sự thực 
hành nó.
Đồng thời, lúc đó tôi cũng đang trải qua một số khó khăn trong công 
việc. Điều này khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về sự lựa chọn khác. Tôi nghĩ 
về việc tìm một việc làm khác hoặc thậm chí thay đổi nghề nghiệp, và 
tôi bắt đầu tìm kiếm... Tôi nhận ra rằng thực sự tôi không thích làm 
công tố viên hoặc luật sư vì bất cứ lý do nào. Tôi bắt đầu suy nghĩ 
để tìm ra những gì tôi thực sự muốn làm với cuộc đời của mình. Tôi 
muốn làm điều gì đó mà tôi thích và đam mê, nhưng không có gì là 
đúng cả.
Trong tuyệt vọng tôi quay sang cầu nguyện (như ông cố nội tôi). Với 
đức tin mới tìm thấy, tôi đã đến gần Chúa và hỏi Chúa cho tôi biết điều 
tôi phải làm là gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi không có lựa chọn 
dự phòng nào; quá trình lược lại đã dẫn tôi đến ngõ cụt.
Ngay sau khi cầu nguyện, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Người phụ nữ 
Công giáo mà tôi hẹn hò đã bất ngờ hỏi tôi một cách bâng quơ là có 
khi nào tôi nghĩ đến việc trở thành một phó tế vĩnh viễn không? Tôi 
nói với cô ấy rằng tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ tới việc trở thành 
một phó tế. Thậm chí tôi không biết phải làm gì để trở thành một phó 
tế, nhưng có lẽ nó đòi hỏi phải trở lại trường để học thêm, và tại thời 
điểm đó trong cuộc đời, tôi không hề muốn trở lại trường học. Nhưng 
hạt giống đã được gieo!
Không bao lâu sau, ba người khác hỏi tôi có khi nào tôi nghĩ đến việc 
trở thành một linh mục hay thầy phó tế không? Cho đến thời điểm này 
trong cuộc đời của tôi, không một ai đã từng hỏi tôi những câu hỏi 
như vậy. Tôi thấy rất tò mò vì trong vòng một tháng, sau khi tôi cầu 
nguyện, xin Chúa tiết lộ kế hoạch của Người cho tôi, bốn người khác 
nhau đã hỏi tôi xem tôi đã từng xem xét về chức linh mục hay thầy 
phó tế vĩnh viễn không? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ơn gọi và không 
biết phải làm gì để trở thành một phó tế hay một linh mục. Vì vậy, tôi 
bắt đầu kiếm trên mạng lưới để tìm hiểu thêm thông tin và tôi thấy 
mình như bị lôi cuốn về chức linh mục. Tôi thực sự không thể giải 
thích tại sao. Cảm giác này về chức linh mục là điều tôi đang tìm kiếm 
và đó là điều tôi muốn làm. Tôi càng suy nghĩ nhiều hơn về chức linh 
mục, thì nó càng cho tôi cảm giác bình an, niềm vui và có ý nghĩa. Tôi 
có cảm giác rằng đây chính là câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi.
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Tôi đã rất phấn khởi và sợ hãi 
cùng một lúc. Có một cái gì đó 
mới lạ, một điều mà tôi chưa bao 
giờ nghĩ đến trước đó. Nhưng sự 
cam kết và thay đổi trong đời sống 
thì rất lớn. Từ bỏ nghề luật là một 
chuyện, còn một điều khác nữa 
để từ bỏ, đó là khả năng không 
bao giờ có vợ và gia đình. Tôi 
luôn nghĩ rằng mình sẽ tìm được 
đúng người, kết hôn và có gia 
đình. Độc thân không phải là điều 
dự tính của phương trình! Nhưng 
còn về chức phó tế thì sao? Nó 
cho phép tôi được kết hôn, có gia 
đình và trở thành phó tế cùng một 
lúc. Nhưng chức phó tế vĩnh viễn 
thì không bao giờ nghĩ tới. Tôi sẽ 
dâng cuộc sống của tôi cho Chúa 
hoàn toàn như là một linh mục 
hoặc lập gia đình; không có lựa 
chọn nào khác!
Tôi tiếp tục cầu nguyện và nhận 
ra ý Chúa cho tôi. Một ngày kia 
đang quỳ sau khi rước lễ và nhìn 
lên thánh giá, tôi có thể nghe 
thấy Chúa Giêsu đang nói trong 
tâm trí và trái tim tôi, Người 
kêu tôi bỏ tất cả mọi thứ và theo 
Người. Một phần của tôi muốn 
nói “Vâng, Chúa Giêsu, con sẽ từ 
bỏ tất cả mọi thứ để theo Chúa. 
Nhưng một phần khác vẫn chưa 
sẵn sàng, vì vậy tôi cầu nguyện: 
“Chúa Giêsu ơi, nếu Chúa muốn 
con theo Chúa, thì Chúa phải 
giúp con bỏ mọi thứ vì con không 
thể làm điều đó một mình được. 
Nếu Chúa muốn, Chúa phải làm 
cho nó xảy ra.”
Sáng hôm sau tôi thức dậy với 
bài hát này trong đầu: Everything 
I Own by Bread. Tôi đã lên trang 
mạng, in lời bài hát và đọc chúng. 
Bài hát này nói về một người mất 
cha và mong muốn cha mình vẫn 

còn sống. Nhưng đối với tôi, lời bài hát là cách Chúa nói với tôi rằng 
tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ cho Người, nếu tôi không làm bây giờ 
thì cơ hội sẽ không còn và có thể tôi sẽ hối tiếc về điều đó:
Cha đã che chở con khỏi mọi điều tổn hại
Giữ cho con ấm, giữ cho con ấm
Cha đã cho con cuộc sống của con
Cho con tự do, cho con tự do
Những năm đẹp nhất mà con có
Là những năm con đã có với cha
Và con sẽ bỏ hết tất cả những gì con có
Bỏ cuộc sống, trái tim, nhà cửa của con
Con sẽ bỏ hết tất cả những gì con có
Chỉ để có Cha một lần nữa
Cha đã dạy con biết yêu
Nó là gì, nó là gì
Cha không bao giờ nói quá nhiều
Nhưng cha vẫn chỉ ra cách
Và con đã biết khi con quan sát cha
Không ai khác có thể biết được
Một phần của con không thể buông thả
Và con sẽ bỏ hết tất cả những gì con có
Bỏ cuộc sống, trái tim, nhà cửa của con
Con sẽ bỏ hết tất cả những gì con có
Chỉ để có Cha một lần nữa
Có ai đó mà bạn biết
Và bạn đang thương họ
Nhưng bạn cũng đã đang coi thường họ
Bạn có thể mất họ một ngày
Một ai đó sẽ mang họ đi
Và họ sẽ không nghe được những lời bạn muốn nói 
Và con sẽ bỏ hết tất cả những gì con có
Bỏ cuộc sống, trái tim, nhà cửa của con
Con sẽ bỏ hết tất cả những gì con có
Chỉ để có Cha một lần nữa
Chỉ để chạm vào Cha một lần nữa
Đây chỉ là một trong nhiều sự kiện mà Chúa đã tỏ cho tôi biết ơn gọi 
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của mình.
Vào mùa thu năm 2005, tôi dự khoá tĩnh tâm Cursillo tại Trung tâm 
Mục vụ Marywood ở Orange và nó rất mạnh mẽ! Suốt cuối tuần đó, 
tôi cảm nhận tình yêu và ân sủng đầy quyền năng, đặc biệt là tình yêu 
của Mẹ Maria. Tôi đã bị cuốn hút đến Mẹ Maria hơn bao giờ hết. Tôi 
không thể ngừng nhìn vào ảnh của Mẹ. Lời xin vâng của Mẹ Maria cứ 
lẩn quẩn trong tôi: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa. Xin làm cho tôi theo 
lời của Ngài.” Không nghi ngờ gì, Mẹ Maria đã đóng một vai trò rất 
lớn trong khi tôi biện phân ơn gọi của mình.
Trong khóa tĩnh tâm, có ai đó đã nói với tôi về một giáo xứ được điều 
hành bởi dòng ‘the Oblate of the Virgin Mary.’ Tôi bắt đầu tham gia 
giáo xứ đó và rất có ấn tượng với vị linh mục này. Lời giảng của Ngài 
rõ ràng và đầy quyền năng, theo tôi chưa bao giờ cảm nghiệm trước 
đây. Vị linh mục đó đã trở thành người hướng dẫn tâm linh của tôi.
Trong thời gian biện phân, tôi đã gặp một người phụ nữ khác. Tôi đã 
nói với cô ấy ngay lập tức rằng tôi đang có ý định làm linh mục, để 
cho cô ấy biết trước. Cô là người Công giáo, đầy tài năng và hấp dẫn. 
Trên thực tế, tôi nghĩ cô ấy có tất cả những phẩm chất mà tôi mong 
muốn ở một người vợ. Cô ấy cũng phát triển tình cảm với tôi. Tôi 
không hiểu tại sao cô ấy đã bước vào cuộc đời tôi vào thời điểm này. 
Nếu tôi gặp cô ấy sáu tháng trước, tôi có thể đã nhìn thấy phần đời 
còn lại của tôi với cô ấy. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt. 
Qua cầu nguyện, tuy nhiên, tôi cảm nhận được Chúa cho tôi một sự 
lựa chọn có ý thức. Đây là người phụ nữ mà tôi có thể lập gia đình, 
hoặc tôi có thể chọn Người. Nếu tôi chọn cô ấy, Chúa cũng sẽ chúc 
phúc cho cuộc hôn nhân của tôi, nhưng Người đã gọi tôi chọn Người. 
Với ân sủng của Thiên Chúa, tôi đã có thể chọn Người. Chúa cho 
tôi cơ hội này để tôi đưa ra một quyết định có ý thức bởi vì Người 
không muốn sau này tôi suy nghĩ: “Chuyện gì xảy ra nếu tôi gặp đúng 
người?” Chúa muốn tôi chắc chắn về ơn gọi của mình.
Vào mùa hè năm 2006, tôi đã yêu cầu và nhận được một năm nghỉ 
việc để thử ơn gọi mới của tôi bằng cách vào chủng viện. Các đồng 
nghiệp của tôi rất ngạc nhiên. Nhiều người nghĩ rằng tôi đã đang trải 
qua một “giai đoạn” và rằng tôi sẽ trở lại trong vòng chưa đầy một 
năm.
Gia đình tôi cũng rất ngạc nhiên. Bố tôi, đang sống ở Denver, đã bay 
tới Quận Cam vào ngày hôm sau để nói chuyện với tôi và xem tôi có 
đang gặp phải bất kỳ vấn đề gì không. Ông cùng với nhiều người khác 
trong gia đình, nghĩ rằng tôi đã mắc phải sai lầm lớn; họ không thể 
hiểu được tại sao tôi lại biện phân về chức linh mục và nghĩ rằng tôi 
đã vứt đi cuộc đời của mình.
Việc chuyển đổi từ một luật sư sang chủng sinh không phải là dễ dàng. 
Tôi đã bán nhà, bán xe và bỏ hầu hết tài sản của mình. Từ bỏ những 
điều này không phải là khó khăn. Điều khó nhất là bỏ mấy con chó 
của tôi. Tôi có bốn con chó và tôi phải tìm nhà cho nó. Thật là đau 

lòng, nhưng Chúa đã ban cho tôi 
ân sủng để cho nó đến những gia 
đình tốt. Những người chủ mới 
đã rất tốt, họ email và cập nhật 
hình ảnh cho tôi và tôi có thể đến 
thăm bất cứ lúc nào.
Vào năm 2006, tôi tham gia vào 
dòng ‘the Oblates of the Virgin 
Mary’ như là một dự sĩ tại chủng 
viện của họ ở Boston và bắt 
đầu học triết học. Đó là một trải 
nghiệm mới và đầy thách thức 
đối với tôi. Tôi đã là một luật sư 
với nhà riêng và xe của mình, tôi 
có thể đến và đi lúc nào tôi muốn. 
Bây giờ tôi phải sống với một 
cộng đoàn tôn giáo nhỏ và phải 
làm hầu hết mọi thứ cùng với năm 
chủng sinh khác: ăn, cầu nguyện, 
học tập, dọn dẹp, giải trí, vv... 
Thật khó! Nhưng với sự trợ giúp 
của Chúa, tôi đã ở được một năm. 
Vào cuối năm tôi đã nhận ra rằng 
cuộc sống tôn giáo hoặc ít nhất 
là dòng ‘the Oblates of the Virgin 
Mary’ có lẽ không phải cho tôi. 
Tôi trở lại Quận Cam không biết 
mình sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng 
có một điều chắc chắn - tôi không 
muốn là một D.A. nữa. Tôi nộp 
đơn từ chức, trả lại huy hiệu và 
I.D. Tôi thấy bình an với quyết 
định này.
Nhưng bây giờ làm gì? Tôi tìm 
kiếm lời khuyên của một người 
hướng dẫn tâm linh mới, một 
Norbertine. Ông đề nghị tôi thử 
Giáo phận Orange trước khi từ bỏ 
ý định làm linh mục và trở lại “thế 
giới thực tại.” Vì vậy tôi đã gia 
nhập Giáo phận Orange và được 
cử đi học thần học tại Chủng viện 
Thánh Patrick ở Menlo Park, 
California . Ngay lập tức tôi nhận 
thấy một sự khác biệt lớn từ cuộc 
sống tôn giáo ở Boston. Có nhiều 
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chủng sinh hơn và tôi có nhiều quyền tự do hơn để 
lựa và chọn, làm thế nào và với ai khi dùng thời 
gian rảnh của mình. Càng ngày tôi càng cảm thấy 
tôi đã tìm được ơn gọi của mình. Vào cuối năm 
đầu tiên của thần học, Đức Giám Mục Orange đã 
cho tôi một sự lựa chọn: ở lại St. Patrick học hoặc 
đi đến Trường cao đẳng Bắc Mỹ ở Rome. Tôi đã 
chọn Rome.
Rome cũng là một thách thức vì là một quốc gia 
khác, với một nền văn hoá và ngôn ngữ khác biệt, 
xa với sự quen thuộc và thoải mái ở nhà. Nhưng 
đó cũng là một kinh nghiệm tuyệt vời cho phép tôi 
hoà đồng với nhiều chủng sinh và linh mục có năng 
khiếu từ khắp nơi trên nước Mỹ (và thế giới nói 
chung). Tôi cũng có cơ hội trải nghiệm những kỳ 
quan của Rome và các vùng khác nhau của Châu 
Âu. Điều quan trọng nhất là khi tôi tiếp tục học tập 
và đào tạo, nó trở nên rõ ràng và rõ ràng hơn rằng 
linh mục là ơn gọi của tôi.

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2010, nhờ ân sủng của 
Thiên Chúa, tôi được làm thầy phó tế chuyển tiếp 
của Giáo phận Orange. Nhiều gia đình, bạn bè đã 
có mặt và tôi đã thuyết giảng Thánh lễ đầu tiên của 
tôi như một Thầy phó tế vào Chúa nhật Lễ Hiện 
Xuống. Cuối tuần đó thật đầy ân sủng! Thật khó để 
tin rằng bốn năm trước đó, tôi đã là một luật sư cố 
gắng bỏ mọi thứ và theo Chúa Kitô. Gia đình, bạn 
bè của tôi đã hãnh diện về tôi. Mùa hè tiếp theo, 
vào ngày 11 tháng 6 năm 2011, tôi được Thụ phong 
Linh mục. Tôi đã trở lại Rome để hoàn tất chương 
trình Licentiate in Sacred Theology trước khi trở về 
nhà trong năm 2012. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là 
tại nhà thờ Our Lady of Mount Carmel ở Newport 
Beach, và năm đầu tiên làm linh mục phó xứ là một 
phần thưởng và kinh nghiệm cho tôi.
Tôi không chắc chính xác kế hoạch của Chúa dành 
cho tôi như thế nào. Nhưng dù sao, tôi biết rằng nó 
tốt hơn bất cứ kế hoạch nào tôi có thể làm cho bản 
thân mình. Tôi đã giao phó ơn gọi của mình cho 
Mẹ Maria, tin tưởng vào sự chăm sóc của Mẹ và cố 
gắng để nên giống Mẹ. Biết rằng sẽ có những thử 
thách phía trước và tôi cố gắng chấp nhận làm theo 
ý Chúa mỗi ngày. Tôi giữ những lời sau đây của Mẹ 
Têrêxa gần với tôi để nhắc nhở tôi tin tưởng Chúa 
mọi lúc:
“Hoàn toàn đầu phục cho Chúa phải đi từ những chi 
tiết nhỏ đến những chi tiết lớn, chẳng có gì ngoài 
một từ duy nhất: ‘Vâng! Con chấp nhận những gì 
Chúa cho, và con cho những gì Chúa muốn.’ Và 
đây chính là cách đơn giản để chúng ta nên thánh. 
Không nên tạo ra khó khăn trong tâm trí mình. Để 
thánh thiện không có nghĩa là làm những điều phi 
thường, hiểu những điều lớn lao, nhưng đơn giản 
là chấp nhận, bởi vì tôi đã dâng mình cho Chúa, tôi 
thuộc về Người - tôi phó thác tất cả!”

Nguồn : Thanh Linh 

Linh mục Quân hiện là Cha phó - Giáo xứ Chánh 
toà Chúa Kitô ở Garden Grove. Ngài cũng đang 
là Vị Đại diện Giám mục của Hiệp nhất Kitô giáo 
và Đối thoại Liên tôn thuộc Giáo phận Orange.
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1. Fides - Á Châu /Việt Nam - 
Các quan chức nhà nước làm 
gián đoạn Thánh lễ do Đức 
Tổng Giám Mục Hà Nội cử 
hành

Hà Nội (Thông tấn xã Fides) - 
Những người Công Giáo thuộc 
Tổng giáo phận Hà Nội đã vô 
cùng ngạc nhiên và bàng hoàng 
khi các quan chức chính quyền ập 
vào một nhà thờ ở tỉnh Hòa Bình 
và làm gián đoạn Thánh lễ do Đức 
Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng 
Giám Mục Hà Nội cử hành. Như 
đã được tường trình với Fides, vụ 
việc xảy ra vào ngày Chúa Nhật 
20 tháng Hai tại giáo xứ Vụ Bản, 
nhà thờ lớn nhất thị trấn, có sức 
chứa hơn một trăm người.

Một số quan chức Việt Nam đội 
mũ bảo hiểm, không rõ vì lý do 
gì đã làm gián đoạn thánh lễ 10 
giờ sáng do Đức Tổng Giám Mục 
cử hành. “Thật là khó chịu và lo 
lắng khi thấy nghi lễ bị gián đoạn 
bởi sự hiện diện của một số quan 
chức nhà nước”, một thông báo 
từ Tổng giáo phận Hà Nội cho 
biết, và đề cập đến sự phẫn nộ của 
cộng đồng địa phương. Các nhân 
viên an ninh mặc thường phục đã 
làm gián đoạn nghi lễ phụng vụ. 
Được dẫn đầu bởi người đứng 
đầu chi bộ địa phương của Đảng 

Tin Tức Liên Quan Đến 
Công Giáo Việt Nam

�� VietCatholic News

Cộng sản, họ đã tiến đến bàn 
thờ, giở giọng kẻ cả ra lệnh cho 
Đức Tổng Giám Mục ngay lập 
tức dừng nghi lễ và giải tán cộng 
đoàn. Không rõ tại sao các quan 
chức nhà nước lại can thiệp và 
làm gián đoạn thánh lễ. Đức Tổng 
Giám Mục Giuse đã cử hành Bí 
Tích Thánh Thể vào Chúa Nhật 
thứ bảy Mùa Thường Niên cùng 
với các linh mục khác trong giáo 
phận nhân dịp “Ngày Truyền 
Giáo Tổng Giáo Phận”. Các linh 
mục đồng tế và anh chị em giáo 
dân đã làm hết sức mình để bảo 
vệ Đức Tổng Giám Mục Giuse và 
yêu cầu các quan chức nhà nước 
rời khỏi nhà thờ, để nghi thức kết 
thúc. Sau sự việc đáng tiếc này, 
Thánh Lễ lại tiếp tục trở lại, mặc 
dù cả cộng đoàn choáng váng và 
chấn động. Người Công Giáo ở 
Hà Nội và các tín hữu của các tôn 
giáo khác ở Việt Nam đã lên án 
sự vi phạm trắng trợn nhân quyền 
và tự do thờ phượng. Cha Phêrô 
Nguyễn Văn Khải, tu sĩ Dòng 
Chúa Cứu Thế Việt Nam, nói: 
“Lần đầu tiên, tôi thấy các quan 
chức chính quyền địa phương 
đến gần bàn thờ và làm gián đoạn 
Thánh lễ mà không đợi kết thúc, 
như họ đã từng làm trước đây. 
Lần đầu tiên chúng ta thấy họ 
đối xử với các linh mục bằng bạo 

lực, không tôn trọng các thừa tác 
viên thánh chức. Đây là một hành 
động tàn bạo và bất hợp pháp. 
Đây là sự báng bổ và phạm thánh 
trắng trợn.”

Theo một báo cáo công bố những 
ngày gần đây của Ủy ban Tự do 
Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt 
là USCIRF, Việt Nam tiếp tục là 
“quốc gia cần đặc biệt quan tâm” 
về tự do tôn giáo, vì tuy nó cho 
phép công dân thực hành tôn giáo 
của họ một cách tự do, nhưng báo 
cáo lưu ý “cuộc đàn áp của chính 
phủ tiếp tục là một thực tế khắc 
nghiệt đối với các nhóm tôn giáo 
độc lập và không đăng ký”. Ngoài 
ra, các nhà chức trách tiếp tục bắt 
các tín hữu và những người ủng 
hộ tự do tôn giáo phải chịu những 
án tù dài hạn. (SD-PA) (Agenzia 
Fides, 22/2/2022)

Source: FidesASIA/VIETNAM 
- State officials interrupt Mass 
celebrated by the Archbishop of 
Hanoi

Vẻ vang Dân Việt: linh mục 
Việt Nam được bổ nhiệm làm 
Rector nhà thờ chính tòa rất 
lớn ở miền Tây Hoa Kỳ

Hôm 22 tháng Hai Đức Cha 
Kevin Vann, Giám Mục giáo phận 

http://www.fides.org/en/news/71689-ASIA_VIETNAM_State_officials_interrupt_Mass_celebrated_by_the_Archbishop_of_Hanoi
http://www.fides.org/en/news/71689-ASIA_VIETNAM_State_officials_interrupt_Mass_celebrated_by_the_Archbishop_of_Hanoi
http://www.fides.org/en/news/71689-ASIA_VIETNAM_State_officials_interrupt_Mass_celebrated_by_the_Archbishop_of_Hanoi
http://www.fides.org/en/news/71689-ASIA_VIETNAM_State_officials_interrupt_Mass_celebrated_by_the_Archbishop_of_Hanoi
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Orange đã bổ nhiệm cha Thái 
Quốc Bảo, hiện đang là Linh mục 
chính xứ nhà thờ Thánh Cecilia, 
ở thành phố Tustin, kế nhiệm cha 
Christopher Smith làm Rector 
nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.

Trong Giáo Hội Công Giáo, 
Rector là người giữ chức vụ lãnh 
đạo một cơ sở giáo hội, có thể là 
một tòa nhà cụ thể — chẳng hạn 
như nhà thờ, đền thờ, chủng viện, 
trường đại học, bệnh viện, hoặc 
một cộng đồng các giáo sĩ hay 
các nam nữ tu sĩ.

Bộ Giáo luật 1983, dành cho Giáo 
Hội Công Giáo Latinh, đề cập rõ 
ràng những trường hợp đặc biệt 
của chức vụ Rector:

Rector của các chủng viện, 
thường được dịch là Linh mục 
Giám đốc chủng viện (Giáo luật 
số 239 và 833 số 6)

Rector của các nhà thờ không 
phải là nhà thờ giáo xứ, hiệp hội 
hoặc dòng tu, thường dịch là Linh 
mục quản đốc (Giáo luật số 556 
và 553)

Rector của các trường đại học 
Công Giáo, thường được dịch là 
Linh mục hiệu trưởng (Giáo luật 
số 443 triệt 3 số 3 và 833 số 7)

Cha Smith sẽ nghỉ hưu bắt đầu từ 
ngày1 tháng 7 sau khi ngài tròn 
70 tuổi. Ngài sẽ hoàn tất nhiệm 
kỳ 10 năm vừa làm Linh mục Đại 
diện Đức cha vừa làm Linh mục 
quản đốc nhà thờ Chính Tòa. Nhà 
thờ Chính Tòa được thánh hiến 
vào năm 2019, sau khi Giáo phận 
Công Giáo Orange đã mua lại tất 
cả các cơ sở vật chất trong khuôn 

viên này vào năm 2012 từ vị cố mục sư khả ái Robert H. Schuller, là 
người lãnh đạo mục vụ Crystal Cathedral.

Dưới sự lãnh đạo của cha Smith từ năm 2012, nhà thờ Chính Tòa 
ngày nay, trước đây từng được biết đến với tên gọi là Nhà thờ Kiếng, 
đã được cập nhật hoàn thiện toàn bộ đúng theo nhu cầu lễ nghi Công 
Giáo giáo phận Orange, bao gồm các sắc tộc khác nhau như những 
người giáo dân Mỹ, Mỹ Châu La Tinh, Phi Luật Tân, Samoan, Hàn 
Quốc và người Việt chúng ta.

Cha Thái Quốc Bảo, 51 tuổi, thụ phong linh mục ngày 7/6/2003, nói 
thông thạo tiếng Việt, tiếng Anh và biết chút tiếng Mễ và tiếng Ý. Khi 
nhận được nhiệm vụ mới này, ngài nói: “Tôi tạ ơn Chúa với sứ vụ mới 
được tin tưởng trao phó. Tôi rất biết ơn Đức Cha Vann và Hội đồng Tư 
vấn của ngài đã tin tưởng nơi tôi trong mục vụ mới này.”

Sau khi được thụ phong linh mục, Cha Bảo đã phục vụ tại nhiều nhà 
thờ trong giáo phận Orange trước khi được bổ nhiệm là Cha sở giáo 
xứ thánh Cecilia từ năm 2017. Trong vòng 6 tháng đầu tiên năm 2020, 
ngài cũng kiêm nhiệm Quản xứ giáo xứ La Purisima.

Cha Bảo còn là thành viên của Hội Đồng Quản Trị cơ quan bác ái 
Orange Catholic

Đức Cha Vann ghi nhận ngài đã có một thời gian đáng ghi nhớ tại 
giáo xứ Thánh Cecilia với cha Bảo mấy năm trước, khi ngài đang 
tĩnh dưỡng sau một cuộc giải phẫu. Ngài nói: “Thời gian tôi lưu lại 
đó không những cho tôi biết rõ về cha Bảo, mà còn thấy tình thương 
yêu của cha, là một cha xứ, dành cho giáo dân của mình. Trước tiên 
là tôi thấy khả năng làm việc của cha Bảo với những giáo dân người 
Việt Nam, người Mỹ Châu La Tinh, và người Mỹ tại giáo xứ Thánh 
Cecilia, một giáo xứ gồm nhiều sắc tộc như tại giáo xứ nhà thờ Chính 
Tòa.”

Cha Bảo, sinh ra tại Sài Gòn, là người Mỹ gốc Việt thứ tư được làm 
Linh mục quản đốc của một nhà thờ Chính Tòa ở Hoa Kỳ. Các vị khác 
là Đức Ông Lê Xuân Thượng, tổng giáo phận Galveston-Houston, 
Cha Phạm Văn Hanh, giáo phận Corpus Christi và Cha Đồng Minh 
Quang, giáo phận Oakland.

Cha Bảo tốt nghiệp Đại Học Tổng Hợp Sài Gòn vào năm 1992 với 
bằng cử nhân điện toán, cử nhân triết học tại Đại chủng viện Mount 
Angel ở Oregon vào năm 1998, thạc sĩ thần học tại Đại chủng viện 
Thánh Gioan ở Camarillo, California, và cha cũng có bằng thạc sĩ thần 
học về tâm linh tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Thomas Aquinas hay 
còn gọi là Angelicium tại Rôma.

Vài nét về Giáo phận Công Giáo Orange:
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Bài Giáo Lý Hàng Tuần Của ĐGH 
Phanxicô...

Francisco Luis Bernárdez). Mọi thứ đẹp đẽ mà một xã hội có đều liên 
quan đến cội rễ của người già. Vì lý do này, trong những bài giáo lý 
này, tôi muốn làm nổi bật hình ảnh của người cao niên, để ta hiểu rõ 
rằng người già không phải là phế liệu: các ngài là một phước lành cho 
xã hội. Cám ơn anh chị em.
Lời kêu gọi đặc biệt
Sau bài Giáo lý trên, Đức Phanxicô đã có lời kêu gọi đặc biệt sau đây:
“Trái tim tôi rất đau đớn trước tình hình đang trở nên tồi tệ hơn tại 
Ukraine. Bất chấp các cố gắng ngoại giao của mấy tuần qua, viễn ảnh 
báo động ngày một gia tăng đang mở ra. Giống như tôi, nhiều người 
khắp thế giới đang cảm thấy xao xuyến âu lo. Một lẩn nữa, hòa bình 
của mọi người đang bị đe dọa bởi quyền lợi phe phái. Tôi muốn kêu 
gọi những ai có trách nhiệm chính trị hãy rà xét lương tâm một cách 
nghiêm túc trước mặt Thiên Chúa, Đấng vốn là Thiên Chúa của hòa 
bình, chứ không phải Thiên Chúa của chiến tranh; Đấng là Cha của 
mọi người, chứ không phải của một số người, Đấng muốn chúng ta là 
anh chị em, chứ không phải kẻ thù. Tôi cầu xin cho mọi bên liên hệ 
tự chế bất cứ hành động nào thậ chí có thể gây đau khổ thêm cho dân 
chúng, làm mất ổn định việc chung sống giữa các dân tộc và đem luật 
quốc tế tới chỗ tranh chấp.
Và bây giờ, tôi muốn kêu gọi mọi người, có tín ngưỡng hay không. 
Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa ma quái của bạo lực phải 
được đáp ứng bằng vũ khí của Thiên Chúa, tức lời cầu nguyện và ăn 
chay. Tôi mời gọi mọi người biến ngày 2 tháng Ba, Thứ Tư Lễ Tro, 
thành ngày Ăn chay cầu cho Hòa Bình. Tôi khuyến khích các tín hữu 
sẽ tận tình đặc biệt chuyên chăm cầu nguyện và ăn chay vào ngày 
đó. Xin Nữ vương Bình an gìn giữ thế giới khỏi cảnh điên khùng của 
chiến tranh.

Giáo phận Orange có tới 1 triệu 300 ngàn người Công Giáo trong 57 
giáo xứ, 5 trung tâm mục vụ và 35 trường học tư Công Giáo. Giáo 
phận còn là một trong 10 giáo phận lớn nhất và có nhiều sắc dân, 
cộng đồng Công Giáo nhiều nhất Hoa Kỳ. Giáo phận kết hợp người 
Công Giáo khắp quận Cam để có đời sống đức tin sống động hòa nhập 
vào đời sống thường nhật của cộng đồng và đời sống linh thiêng của 
Giáo hội. Dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục Giáo phận là Đức 
Cha Kevin Vann, giáo phận thực hiện các hoạt động mục vụ nhằm tạo 
dựng và nâng đỡ những giáo xứ và học đường năng động và đầy sức 
sống để đón chào tất cả mọi người sống Phúc Âm với một đức tin, 
niềm vui, lòng bác ái và sự đoàn kết hiệp nhất.

Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 
ngôi nhà tâm linh của Đức Giám 
Mục giáo phận quận Cam, đã 
được thánh hiến ngày 17/7/2019, 
rộng 37 mẫu, gồm: Trung tâm 
mục vụ Tòa Giám Mục, ngôi 
nhà thờ Chính Tòa, tòa nhà 
Arboretum, Linh Đài Đức Mẹ La 
Vang, trung tâm văn hóa, tòa nhà 
cao tầng, nghĩa trang, trường học, 
giáo xứ và các cơ sở khác nữa.

(tiếp theo trang 95)

già, và người già phải nói chuyện 
với người trẻ. Và cây cầu này sẽ 
là việc chuyển giao khôn ngoan 
trong nhân loại. Tôi hy vọng rằng 
những suy gẫm này sẽ hữu ích 
cho tất cả chúng ta, để thực hiện 
thực tại được tiên tri Gioen nói 
tới, rằng trong cuộc đối thoại giữa 
người trẻ và người già, người già 
có thể cung cấp các giấc mơ và 
người trẻ có thể tiếp nhận và thực 
hiện chúng. Chúng ta đừng quên 
rằng trong cả gia đình và nền văn 
hóa xã hội, người cao niên giống 
như gốc rễ của cây: các ngài có 
tất cả lịch sử ở đó, và người trẻ 
như hoa và quả. Nếu nước cốt 
này không lên, nếu “nước giọt” 
này, - có thể nói như thế - không 
từ rễ đi lên, hoa quả sẽ không 
bao giờ có thể triển nở. Chúng 
ta đừng quên bài thơ mà tôi đã 
nhiều lần nói: “Mọi điều cây có 
mà triển nở được đều bắt nguồn 
từ những gì nó chôn vùi” (“... mọi 
điều cây có mà triển nở được đều 
sống nhờ những gì nó chôn vùi”, 
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Chưa bao giờ Tết nhất ở 
Việt Nam lại có nhiều 

Tham nhũng cùng vui Tết với 
người dân như măm Nhân 
Dần 2022 khiến Tổng Bí thư 
đảng Nguyễn Phú Trọng phải 
than:  “Vì sao chúng ta chống 
tham nhũng mạnh mẽ, quyết 
liệt như thế nhưng những người 
thực hiện hành vi tham nhũng, 
tiêu cực không thấy xấu hổ mà 
vẫn trơ ra đó?”
Chúng cứ trơ mặt thớt ra giữa 
công chúng vì chúng là cán bộ, 
đảng viên có chức và có quyền 
trong hệ thống cai trị. Chúng là 
những kẻ tham ô có tổ chức từ 
trên xuống dưới, từ thành thị về 
thôn quê, cả hàng dọc lẫn hàng 
ngang dầy đặc trong cơ chế. 
Chúng cũng vênh mặt lên cao 
từ ngay trong các cơ quan có 
nhiệm vụ phòng, chống tham 
nhũng, và thi hành luật pháp.

Việt Nam ăn tết với tham nhũng
�� Phạm Trần - Nguồn: Danlambao

Ngay cả trong ngành Ngoại 
giao và Y tế cũng tham nhũng 
đầy người.
Vì vậy, Tổng bí thư Trọng, 
đồng thời là Trưởng “ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực” 
đã kết luận tại phiên họp thứ 
21, ngày 20/01/2022: “Mặc dù 
các hành vi tham nhũng, tiêu 
cực vừa qua đã bị xử lý nghiêm, 
nhưng vẫn xuất hiện nhiều 
vụ tham nhũng, tiêu cực rất 
lớn, tinh vi hơn, vi phạm pháp 
luật, nghiêm trọng hơn (như 
báo cáo các đồng chí đã nêu 
rất đầy đủ). Điều đó cho thấy, 
công tác quản lý, giáo dục cán 
bộ, đảng viên của chúng ta vẫn 
chưa tốt; cơ chế, chính sách 
của chúng ta còn lỏng lẻo, tạo 
môi trường cho tham nhũng, 
tiêu cực...” (báo điện tử Đảng 
CSVN, ngày 20/01/2022)

Liên kết - liên thông
Nhưng công tác phòng, chống 
tham nhũng, từ Khóa đảng XI 
(2011-2016), đã trực thuộc Bộ 
Chính trị do ông Trọng đứng 
đầu, đồng thời đích thân chỉ 
huy cuộc hành quân “đốt lò” 
mà sao những kẻ tham nhũng 
vẫn cứ trơ ra như đá?
Phải chăng chúng đã có chỗ 
dựa an toàn, và được chống 
lưng vững vàng trong guồng 
máy cầm quyền nên mới tự 
do tung hoành như lời một 
thành viên Ban Chỉ đạo đặt 
vấn đề:  “Lò đầu tranh chống 
tham nhũng, tiêu cực “phừng 
phừng” như thế, nhưng hành 
vi tham nhũng, tiêu cực vẫn 
ngang nhiên, trắng trợn, quy 
mô lớn, tính chất nghiêm 
trọng, có tổ chức thì có ai 
chống lưng, có ai là chỗ dựa 
không?” (theo báo Thanh Tra, 
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ngày 20/01/2022)
Sự cấu kết liên thông của bè phái tham nhũng cũng đã được ông 
Trọng thừa nhận: ”Các hành vi tham nhũng hiện nay ngày càng 
tinh vi hơn, không chỉ ở trong một số người, trong một bộ phận 
nhỏ mà đã xuất hiện sự liên kết, liên thông ở nhiều cấp, nhiều 
ngành, nhiều địa phương. Chỉ cần một vụ tham nhũng đã có thể 
làm tha hoá cả một hệ thống với số lượng lớn cán bộ, thậm chí 
có thể làm cho các ngành, các địa phương bị ảnh hưởng trầm 
trọng.”
Vì vậy, ông Trọng bảo: ”Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng 
việc ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng trong các cơ quan phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực vẫn là vấn đề nhức nhối, gây dư 
luận xấu khi mà vẫn có một số cán bộ, chiến sĩ công an, quân 
đội, ngành tư pháp... (kể cả cán bộ cấp cao) bị xử lý…Về tiến 
độ, chất lượng xử lý một số vụ án, vụ việc, việc giám định, định 
giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực theo ý kiến chỉ 
đạo của Ban Chỉ đạo vẫn còn chậm tiến độ; hiệu quả chưa cao...
Tình hình tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm 
trọng, có mặt còn phức tạp, tinh vi hơn.”
Những con số
Tuy vậy, theo báo cáo của Thanh tra, trong năm (2021): “Đảng 
đã thi hành kỷ luật 32 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 
26 cán bộ diện Trung ương quản lý liên quan đến các vụ án, vụ 
việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: 4 Uỷ viên, 
nguyên Uỷ viên Trung ương; 2 nguyên Bộ trưởng, 1 bí thư tỉnh 
uỷ, 5 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng; 2 nguyên Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố; 3 nguyên phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ; 
13 sĩ quan đương chức cấp tướng trong lực lượng vũ trang.”
Ngoài ra cũng đã: ”Thi hành kỷ luật đối với 223 tổ chức đảng 
và 20.257 đảng viên (tăng 36 tổ chức đảng, 2.188 đảng viên so 
với năm 2020), trong đó có 618 đảng viên bị kỷ luật do tham 
nhũng, cố ý làm trái (tăng 132 đảng viên so với năm 2020). 
Ngành Thanh tra, Kiểm toán tăng cường thanh tra, kiểm toán 
các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng; qua thanh 
tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 81.290 tỉ đồng 
và 811 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.286 tập thể và 6.132 
cá nhân (tăng 175 tập thể so với năm 2020).”
Như vậy rõ ràng tình trạng tham nhũng năm sau đã cao hơn năm 
trước, lan rộng và càng ngày càng phức tạp khiến ông Trọng phải 
khuyến cáo toàn đảng: “Không được chủ quan, thoả mãn, bằng 
lòng với những kết quả đạt được, mà phải tiếp tục kiên quyết, 
kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống liên quan 
đến tham nhũng, tiêu cực; kiên 
quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử 
lý nghiêm những cán bộ, đảng 
viên tham nhũng, tiêu cực, suy 
thoái.”
Thể chế đâu?
Người đứng đầu đảng còn chỉ 
thị phải: “Tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây 
dựng, hoàn thiện thể chế để 
“không thể tham nhũng”; cụ 
thể hoá, thể chế hoá đầy đủ, 
kịp thời các chủ trương, giải 
pháp về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, trọng tâm là hoàn thiện 
thể chế kiểm soát quyền lực để 
phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực trong các lĩnh vực dễ phát 
sinh tham nhũng, tiêu cực; cơ 
chế kiểm soát tài sản, thu nhập, 
bảo đảm thực chất, hiệu quả.”
Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng 
đã nói về việc xây dựng thể chế 
để “không thể tham nhũng” 
từ hơn 10 năm rồi, bắt đầu từ 
Khóa đảng XI năm 2011. Đến 
nay, ông đã cầm quyền qua 
Khóa XIII, từ năm 2021, mà 
chưa thấy cái thể chế này được 
thành hình nên tham nhũng 
mới sinh sôi nẩy nở tinh vi và 
nghiêm trọng nhiều như thế.
Vì vậy, theo giải thích của 
Phó Trưởng Ban Nội chính 
Trung ương Nguyễn Thái Học 
thì:  ”Nói tham nhũng vẫn 
nghiêm trọng vì qua những vụ 
án, vụ việc thấy tài sản thất 
thoát rất lớn, thiệt hại rất lớn. 
Nếu như trước đây, vụ án xảy 
ra tại Tổng Công ty Mobifone 
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gây thất thoát 7-8 nghìn tỷ là 
rất lớn rồi thì các vụ án gần 
đây, số tiền thất thoát, thiệt hại 
còn lớn hơn nhiều lần.”
“Thêm vào đó”, ông Học nói 
tiếp,  ”trong nhiều vụ án, có 
nhiều cán bộ, đảng viên đóng 
vai trò “tiếp tay, bảo kê, giúp 
sức, thậm chí đồng phạm”, 
cho thấy trong đội ngũ cán bộ 
có nhiều người suy thoái, biến 
chất.
“Nói tinh vi bởi có sự cấu kết 
chặt chẽ giữa các nhóm lợi 
ích, giữa các lực lượng. Có 
vụ việc, vụ án, doanh nghiệp, 
những người làm công tác 
khoa học, những người làm 
công tác quản lý liên kết với 
nhau để trục lợi nên thủ đoạn 
che đậy, tạo vỏ bọc để ngụy 
trang đối phó với các cơ quan 
chức năng càng ngày càng 
tinh vi hơn.” (Thanh Tra, ngày 
20/01/2022)
Y tế và ngoại giao
Đáng chú ý là khi diễn ra cuộc 
họp của Ủy ban Chỉ đạo Trung 
ương phòng, chống tham 
nhũng ngày 20/01/2022 thì các 
cuộc điều tra tham nhũng lớn 
đang diễn ra tại hai Bộ Y tế và 
Bộ Ngoại giao.
Vụ Bộ Y tế có liên quan đến 
“Kit xét nghiệm nhanh” 
Covid-19 (SARS-CoV-2) của 
Công ty cổ phần công nghệ 
Việt Á nhập từ Trung Quốc 
trong giai đoạn 2017-2021.
Giá khai báo mỗi Test Kit của 
Việt Á là 0,955 USA (khoảng 
21.560 đồng. Nhưng Việt Á, 
được sự thông đồng của một 

số viên chức Bộ Y tế và 7 Bệnh viện đã nâng khống giá lên để 
tham nhũng
Những Bệnh viện này gồm: Bệnh viện K, Bạch Mai, Chợ Rẫy, 
Việt Đức, Nhi trung ương, Trung ương Huế, Thống Nhất,.
Theo báo cáo của Công an thì: ”Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt khai nhận đã móc ngoặc với 
các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 
45% và chi “hoa hồng” cho các đối tác khoảng 800 tỉ đồng.”
Công an nói tiếp: ”Kết quả điều tra đến nay xác định doanh thu 
bán kit xét nghiệm cho các tỉnh thành gần 4.000 tỉ đồng và riêng 
Công ty Việt Á thu về trong vụ này trên 500 tỉ đồng.”
Trong khi đó, báo Quân đội Nhân dân cho biết: ”Thời gian qua, 
liên tiếp có một số cán bộ ngành y tế bị cơ quan chức năng khởi 
tố để điều tra, xử lý do những sai phạm trong thực hiện công vụ. 
Điển hình nhất là các vụ việc liên quan đến ông Trương Quốc 
Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc 
Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; 
ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP 
Hồ Chí Minh); trước đó là vụ án của ông Nguyễn Nhật Cảm, 
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội và Nguyễn 
Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã bị đưa ra 
xét xử. Trong những vụ việc này, nhiều cán bộ liên quan cũng bị 
khởi tố để điều tra hoặc đã phải vào tù.
Sai phạm của họ do liên quan đến mua sắm, đấu thầu trang thiết 
bị y tế, thuốc chữa bệnh; cấp số đăng ký lưu hành nhiều tân 
dược giả...” (báo Quân đội Nhân dân, ngày 15/11/2021)
Chuyện này nhắc ta nhớ lại những mẩu chuyện cán bộ tham 
nhũng “ăn không từ một cái gì” thời 2013.
Hồi đó, Phó Chủ tịch Nước, bà Nguyễn Thị Doan từng nói với 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Đến tiền của các cháu dân tộc 
thiểu số mà hiệu trưởng cùng với một số cán bộ còn biển thủ đến 
gần 3 tỷ, vừa rồi mới khởi tố. Cái liều vacxin tiêm cho một cháu, 
nhưng lại san ra tiêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội… Tôi càng 
đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gì”. (theo báo 
Tuổi Trẻ Online ngày 11/09/2013).
Trong lĩnh vực Bảo hiểm Y tế, bà Doan tố cáo: ”Hiện nay số 
kết dư quỹ bảo hiểm y tế 13.000 tỷ. Số này chưa chắc đã tốt, bởi 
nó liên quan đến việc chi trả cho người bệnh. Người có thẻ bảo 
hiểm kêu là được cấp toàn thuốc vớ vẩn, đi bệnh viện rất cực. Đa 
phần người có bảo hiểm y tế đến bệnh viện là than vãn.”
Bà nói tiếp: ”Sáng nay tôi xem truyền hình biết tin một số cán bộ 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam tại một số xã ở Hà Tĩnh biển thủ tiền 
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của người nghèo, đau lòng quá. Tôi nghĩ bảo hiểm y tế có những 
mảng tối cần phải chỉ ra. Ví như chuyện những người có thẻ bảo 
hiểm y tế không được đối xử công bằng như những người có tiền. 
Địa phương muốn giữ người có bảo hiểm không muốn chuyển 
lên tuyến trên dẫn đến bệnh thêm trầm trọng. Rồi chuyện chi trả 
chậm, bớt xén. Vậy khắc phục tình trạng này thế nào?”.
Đại biểu Huỳnh Ngọc Sơn cũng lên tiếng tại buổi họp: ”Tôi đi 
tiếp xúc cử tri, các bác về hưu nói đi khám chữa bệnh bằng bảo 
hiểm y tế mà không có tiền là mệt, cô y tá chích vào người cũng 
đau hơn…”
Ngoài ra có tin từ Bộ Ngoại giao cho biết “Bộ đã ra quyết định 
đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ Cục Lãnh sự để phục vụ công 
tác điều tra. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an 
đã khởi tố, bắt tạm giam 4 cá nhân nêu trên về tội “Nhận hối lộ” 
theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.” (báo Người Lao 
Động (NLĐ), ngày 29/01/2022)
Vụ này xẩy ra trong năm 2021 khi “Nhà nước có chủ trương tổ 
chức những chuyến bay “giải cứu” người Việt Nam đang bị kẹt 
lại ở nước ngoài về nước”, theo báo NLĐ.
Nhưng một số viên chức Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, 
theo báo này, đã: “Nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các 
công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước 
ngoài về nước.”
NLĐ viết tiếp: “Ai cũng hiểu, vé một chiều từ Mỹ về Việt Nam 
lên đến 5.000 - 6.000 USD; từ Singapore về nước cũng phải mất 
40 triệu đồng, là vô lý.”
Vì vậy, ngày 28-1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng 
kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: “Cơ quan an ninh 
điều tra đã khởi tố vụ án “Nhận hối lộ” để xét duyệt cấp phép 
cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ 
nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh 

sự Bộ Ngoại giao”, theo NLĐ.
“Nhưng người liên quan đến vụ 
án gồm: Cục trưởng Cục Lãnh 
sự Nguyễn Thị Hương Lan; 
Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự 
Đỗ Hoàng Tùng; Chánh Văn 
phòng Cục Lãnh sự Lê Tuấn 
Anh; Phó Phòng Bảo hộ công 
dân (Cục Lãnh sự) Lưu Tuấn 
Dũng”. (báo Người Lao động, 
ngày 30/01/2022)
Ngoài những vụ tham nhũng 
có tổ chức, người dân còn phải 
hàng ngày đối phó với nạn 
tham nhũng đường phố của lực 
lượng cảnh sát; lực lượng cảnh 
sát kinh tế, cán bộ thuế quan, 
các trạm kiểm soát lưu thông 
đường bộ, đường sông và 
đường biển. Đấy là không kể 
những ông Kẹ từ Thôn lên Xã, 
trên Huyện và ở Tỉnh, Thành 
phố vẫn hàng ngày coi dân là 
chỗ để làm giầu phi pháp.
Như vậy, xem ra người dân 
sống trong thời Cộng sản cai 
trị đã phải ăn ngủ chung với 
Tham nhũng quanh năm, kể cả 
vào dịp Tết Nguyên Đán. 

Kính mời
Quí Độc Giả vào thăm Facebook Diễn Đàn Giáo Dân:

Trang mạng Xã Hội của Diễn Đàn Giáo Dân mới thành lập, nhằm đáp ứng  
nhu cầu Truyền Thông trong Đệ tam Thiên Niên Kỷ. Quí vị có thể vào các Link:

http://facebook.com/ddgdtv/  
hoặc https://www.facebook.com/ddgdtv/  

hoặc https://www.facebook.com/pg/ddgdtv/video/

https://nld.com.vn/cuc-lanh-su.html
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Trang Y Học
�� Bác Sĩ Ngô Đình Tân

VIÊM TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG

1.	Viêm túi thừa đại tràng là 
bệnh của quí cao niên trong 
đó 1 hoặc nhiều tuí thừa đại 
tràng viêm.  Đa số viêm nhẹ 
và không gây biết chứng tuy 
nhiên nó có thể biến chứng tạo 
thành tuí mủ tại chỗ và có thể 
gây tử vong nếu không chữa 
kịp thời.

2.	Tuí thừa đại tràng là tình trạng 
phổ biến;  có khoảng 50% 
số người tuổi 60 trở nên đều 
mắc tuí thừa.  Đại tràng là 
đoạn ruột nối tiếp ruột non và 
tiếp dẫn đến trực tràng và hậu 
môn.  Táo bón là nguyên nhân 
chính tạo ra tuí thừa đại tràng.  
Khi sức ép trong ruột già (đại 
tràng) tăng gia quá mức do táo 
bón và sức rặn những chỗ yếu 
trong vạch đài tràng sẽ lồi ra 
ngoài tạo thành các tuí nhỏ 

kích thước từ 2cm tới 6cm.

3.	Đa số tuí thừa đại tràng không 
gây ra triệu chứng gì cả.  
Thỉnh thoảng nó có thể gây 
đau bụng dưới bên trái và táo 
bón.  Khi phân nằm kẹt trong 
tuí thừa hoặc 1 số chất khó 
tiêu nằm trong phân như hột 
ổi, hột ớt, hột ớt rớt vào tuí 
thừa làm nghẹt tuí thừa, làm 
vi trùng phát triển mạnh trong 
tuí thừa gây nên viêm tuí thừa.  
Đa số viêm nhẹ và đau bụng 
dưới bên trái từng cơn kèm 
theo sốt nhẹ với táo bón hoặc 
tiêu chảy.  Tuy nhiên khi có 
biến chứng viêm trở lên nặng 
tạo thành tuí mủ và trầm trọng 
nhất là viêm phúc mạc.  Viêm 
phúc mạc sảy ra khi tuí mủ bể 
làm nhiễm trùng lan ra ngoài 
thành ruột ra vùng bụng gây ra 

các triệu chứng đau bụng toàn 
phần, nóng sốt cao, ói mửa và 
sình bụng.

4.	Viêm tuí thừa đại tràng được 
chuẩn đoán dựa trên các triệu 
chứng lâm sang.  Để xác định 
rõ bệnh bác sĩ cơ thể dựa vào 
ct scan của vùng bụng để biết 
hình dạng tuí thừa viêm có tuí 
mủ hoặc viêm phúc mạc.  Khi 
bệnh nhân bị nghi ngờ bị viêm 
tui thừa đại tràng cấp tính thì 
không được soi ruột vì nguy 
cơ làm lủng ruột hoặc uống 
chất cảm quang để chụp hình 
bụng sợ tăng nguy cơ viêm 
phúc mạc.

5.	Cách chữa trị viêm tuí thừa 
đại tràng bao gồm trụ sinh cho 
nhiễm trùng, dung nước và 
thức ăn lỏng cho đến khi bụng 
hết đau để cho ruột nghỉ ngơi 
hồi sức.  Khi có biến chứng 
như có tuí mủ hoặc viêm phúc 
mạc bác sĩ cần giải phẩu cắt bỏ 
đoạn ruột viêm.

6.	Để ngăn ngừa bệnh tuí thừa 
đại tràng chúng ta nên dung đủ 
chất xơ mỗi ngày.  Lượng chất 
xơ hằng ngày là 20-35 gram.  
Ăn đủ chất xơ giúp ngăn ngừa 
sự thành lập tuí thừa và đồng 
thời ngăn cặn sự phát triển của 
tuí thừa. 
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Gia Chánh
Bánh Rán GIANG ANH

Nguyên liệu cho nhân bánh: 
•	 1 gói đậu xanh ngâm nước lạnh khoảng 3 

tiếng cho nở
•	 1cup đường. 2 Tbsp ( muỗng canh) dầu ăn. 

1/5 tsp muối
•	 Nguyên liệu cho vỏ bánh:
•	 1 gói bột nếp.
•	 1 cup bột gạo.
•	 3 Tbsp bột khoai tây khô ( mashed potato).
•	 6 Tbsp đường
•	 2 tsp bột nổi ( baking powder)
•	 2/3cup +2Tbsp nước hơi ấm.
•	 200grs mè trắng để riêng dùng sau.
•	 4 cup dầu ăn để chiên.

Làm nhân bánh:
Hấp chín đậu xanh, nhào với đường, dầu ăn cho 
mịn. Nếu có máy xay thịt cho vào xay một chút 
cũng rất nhanh.
Nếy kỹ hơn ta bỏ đậu xanh khi đã xay vào chảo 
không dính, để lửa nóng vừa và đảo đều tay vài 
phút, đậu xanh sẽ có vị ngon và mầu cũng đẹp hơn.
 Viên đậu xanh cỡ nhỏ hơn trái quít
Làm vỏ bánh:
Trộn đường+bột khoai tây+nước hơi ấm cho đều 
trong 1 tô lớn. Sau đó cho bột nếp+bột gạo+bột 
nổi vào, nhồi cho bột mịn. Lấy giấy nylon ủ bột 2 
tiếng .( Trong khi ủ bột chúng ta làm nhân bánh cho 
đỡ mất thời gian.)

(Bánh Cam)

Chiên bánh:
Khi viên bột phải to hơn viên đậu xanh, để khi ép bột 
hơi mỏng có thể bọc viên đậu xanh lọt vào trong bột.
Để mè sống vào cái đĩa lớn. Sau đó để viên bánh vào 
đĩa mè lăn nhẹ cho mè bám đều chung quanh bánh. 
Sau khi bánh đã bám mè đều, bỏ bánh qua đĩa khác 
và tiếp tục làm như vậy cho đến hết .
Cho 4 cup dầu ăn vào nồi, bắc lên bếp để lửa trung 
bình. Khi dầu nóng vừa cho bánh vào . Đều cần để ý 
cho bánh vào nồi dầu phải ngập bánh và bánh phải có 
khoảng cách một chút vì bánh sẽ nở to hơn. Mỗi lần 
chiên lâu cỡ 6,7 phút, nếu thấy bánh nổi lên phải ấn 
bánh xuống cho bánh vàng đều.
Lót giấy thấm dầu vào khay lớn. Khi bánh có mầu 
vàng vớt ra để trên giấy cho thấm dầu.
Bánh rán ăn rất ngon và hợp với mọi lứa tuổi, cũng 
như dùng khi nào cũng được .
Xin chúc qúy vị những ngày cuối Thu vui tươi,  
hạnh phúc. 
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø 

Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây

     	 Quảng Cáo
Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
• Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
• Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
• Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân  phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới. 

              PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: ______________________________________   Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________    □ Độc Giả Cũ, ID# ________________
	          ______________________________________   □ Độc Giả Mới
	          _______________________________  Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn     □ Chủ Trương    □ Cổ Động Viên    □ Bảo Trợ    □ Điều Hành    
□ Đại Diện Vùng    □ Độc Giả Ân Nhân:  □ $60   □ $100   □ $200  □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD;  Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD ĐỊA CHỈ MỚI: P.O. BOX 10250, Westminster, CA 92685
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826      Email toabaoddgd@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.
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